
Inleiding 
“Oorlog is mensenwerk, vrede ook.” Heemkundekring Amalia van Solms laat zich tijdens 

haar tweejaarlijkse vredesdagen inspireren door dit citaat van de Nederlandse jurist Bernard 

Röling. Leden van de vereniging gaan dan samen met Baarlese basisschoolkinderen op zoek 

naar plaatselijke gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog. Op en top vredesopvoeding! We 

moeten ons daarbij volgens Röling geen illusies maken: “Conflicten zijn wezenlijk voor het 

leven. Waar leven is, is strijd.” Samenleven is een kwestie van geven en nemen, zeker in het 

enclavedorp Baarle – waar deze attitude ook een complexe bestuurlijke uitdaging inhoudt. 

Eén dorpsgemeenschap is er opgesplitst in twee gemeenten, die bovendien tot een 

verschillend land behoren: Baarle-Hertog (B) en Baarle-Nassau (NL). Dit ene dorp is 

territoriaal helemaal versnipperd. Het kleine Baarle-Hertog valt uiteen in maar liefst 26 

stukjes, waarvan 22 enclaves. De grotere Siamese tweelingbroer Baarle-Nassau telt negen 

gebiedsdelen, waarvan één enclave en zeven subenclaves of counterenclaves: Nederlandse 

enclaves die in een Belgische enclave liggen. 

 

Toen “Amalia” tien jaar geleden van start ging met haar studie over de Eerste Wereldoorlog, 

werd al snel duidelijk dat in België de aandacht vooral is gefocust op de loopgravenoorlog in 

West-Vlaanderen. Omdat onze vereniging altijd op zoek gaat naar de relatie van het 

studieonderwerp met de eigen regio, stelden wij ons al vlug de vraag: “En bij ons, daar was 

het toch ook oorlog…?” Die ene vraag riep meteen een heleboel andere vragen op. Baarle is 

een moeilijk te vatten buitenbeentje. Maar net daarom is het zo’n voorrecht om er de 

plaatselijke geschiedenis te mogen bestuderen. Ons enclavedorp bleek tijdens WO I deels 

neutraal, deels bezet en deels vrij te zijn geweest! Dit ene dorp werd dus bestuurd vanuit drie 

landen: Nederland, Duitsland en… Vrij België.  

 

Baarle was compleet met draadafsluitingen omgeven. Ten zuiden was er de “dodendraad”, de 

beruchte Duitse draadversperring onder hoogspanning. Ten oosten en ten westen was de 

rijksgrens met prikkeldraad en Friese ruiters afgezet. De dorpskern van Baarle was door het 

Nederlandse leger afgesloten met een metershoge kippengaas- en prikkeldraadversperring. 

Werd in het centrum van Baarle alleen de toegang ontzegd aan wie zijn verblijf niet met 

officiële documenten kon aantonen, de grenszone was voor iedereen verboden gebied.  

 

Baarle telde tijdens WO I bijna evenveel ordehandhavers als inwoners, wat niet kon beletten 

dat ons grensdorp al vlug het centrum werd van spionage en verzet, van smokkelpost en 

clandestiene grenspassages. Ook gaat onze aandacht uit naar het vluchtelingenkamp van 

Baarle-Nassau-Grens en het Belgische militaire zendstation op de Hoogbraak. De Duitse 

inval, de Nederlandse neutraliteit, de internering van militairen, de bezetting van België, 

voedseltekorten, de Duitse bunkerlinie, de Spaanse Griep, de bevrijding, het geruzie tussen 

België en Nederland, de Vrede van Versailles en het herdenken van de oorlog,…: er zijn 

interessante onderwerpen in overvloed.  

 

Al snel opperde Fons Cornelisssen, oud-burgemeester van Baarle-Hertog, het idee om de 

studieresultaten in een boek te bundelen. Deze ingeving kreeg de tijd om te rijpen. Het bestuur 

van “Amalia” en Joep de Jong, directeur van de Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, 

schaarden zich achter het concept. Kortom: het boek werd samengesteld en gepubliceerd. En 

hoe! 
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