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Een hele generatie jongemannen was meer dan vier jaar lang onder de wapens, ook jongens 

uit het tweelingdorp Baarle. Belgen vervulden een levensgevaarlijke opdracht aan het front, 

waar zij actief aan de gevechten deelnamen (zie Tom Simoens, “De Slag aan de IJzer” en “De 

stellingenoorlog”). Nederlandse soldaten hadden weliswaar minder te vrezen, maar ook hun 

leven werd grondig verstoord. Zij waren lange periodes van huis weg. Hoe Baarlese soldaten 

die mobilisatietijd hebben ervaren, is nauwelijks nog te achterhalen. Gelukkig kunnen wij ons 

hiervoor baseren op de (Belgische) oorlogsdagboeken van twee Zondereigenaars: Fons 

Versmissen en Jef Segers. 

 

Fonske Versmissen werd op 11 april 1893 als timmermanszoon geboren. Op 16 september 

1913 was hij opgeroepen voor zijn reguliere dienstplicht. Die was bijna ten einde toen de 

oorlog uitbrak, waarna Versmissen tot 1 oktober 1917 in het 7de linieregiment diende en 

daarna in het 17de. Op 30 september 1919 zwaaide hij definitief af. Meer dan zes jaar lang was 

hij in het leger! Na zijn huwelijk met Maria Barbara Kuypers in 1921 verhuisde Fons naar 

Hoogstraten, waar hij tramontvanger werd. Door het inademen van gifgas tijdens de oorlog 

leed hij aan chronische bronchitis. In 1928 werd hij erkend als oorlogsinvalide met een 

arbeidsongeschiktheid van 30%. Fons overleed op 75-jarige leeftijd.  

 

Jef Segers werd als zoon van een landbouwer geboren op 2 oktober 1890. In 1909 trad hij in 

een klooster van minderbroeders-kapucijnen. Zijn kloosternaam was “pater Ladislas”. Segers 

verbleef in het klooster van Izegem toen de oorlog uitbrak en werd als brancardier opgeroepen 

in het 4de linieregiment. Vanaf 14 september 1914 maakte hij deel uit van het 13de 

linieregiment. Na de oorlog keerde pater Ladislas naar het kloosterleven terug.  

 

Hieronder citeren wij teksten uit beide dagboeken: over het leven in de loopgraven, 

automatische machinegeweren, gifgas, shellshock, vakantie, oorlogsjournalistiek en het 

Vlaams nationalisme.  

 

Loopgraven 

“De loopgraven in Sint-Joris bij Nieuwpoort bestonden uit een aardedam waar bankskens 

achter stonden. Daarop zaten wij vierentwintig uren lang. Ge kont er niet geraken zonder tot 

aan de knieën in de slijkpap te zitten en als ge dan op uw banksken zat, vroos uw kapot en 

saarsje vast in ’t water1… In Merkem was het slagveld meters diep omgewoeld... Om u voor 

te stellen hoe dat land gesteld was: beeld u twaalf man in, noodig om één gewonde te 

verdragen en dat zij met hun gewonde uren onderweg bleven om hem eenige honderden 

meters weg te voeren… Hoe verhard ons gemoed ook was, toch geraakten wij soms nog 

onder den indruk van de doodelijke angsten wanneer wij menschenlijken met stukken en 

brokken bijeen moesten rapen en in zakken vullen2… In Steenstrate lagen al de gruwelen van 

den IJzerslag nog vóór ons ten toon gespreid. Fransche lijken boven ons, neven ons, ten allen 

kante op de weide en de raven trippelden er rond, pikten in de handen en dan in het aangezicht 

der helden, al krasschende3… De grootste plaag waren nog die vreselijke ratten die ons brood 

opsnuffelden en met hun smerigen steert over ons sleepten. Die beesten krioelden daar 

zoodanig dat geen piot, hoe stout ook, ’s nachts alleen in een schuilhoek zou kruipen4… Ge 

zaagt daar in de lucht soms zwermen muggen gelijk rookwolken en hun gegons was gelijk het 

ruischen der zee5.”  

 



Automatische machinegeweren 

“Een eerste bende vrijwilligers kwam ons vervoegen en vier dagen daarna kregen die arme 

schachten reeds den vuurdoop: wij moesten de Violette in gaan nemen. De Violette was een 

versterkte vijandelijke hoeve… In dien nacht die voor velen de laatste zou zijn, stapten wij 

over de loopbruggetjes. Met daverenden stap naar de menschenslachting, naar de dood. En 

vreedzaam schreeuwden de watereenden hun vaarwel toe… Dan, op een gegeven teeken, 

terwijl al de kanonnen te gelijk ontbrandden, moest onze kompanie holder de bolder de zesde 

kompanie voorbij stormen met tuitende klaroenen in tap. Mannen huilden en brieschten. 

Duivelsch tafereel! Die stormloop – slecht voorbereid, slecht geleid en slecht uitgevoerd – 

mislukte deerlijk. Wij wierden pal gezet door de Duitsche mitrailjeuzen die een 

onoverkomelijk versperringsvuur uitoefenden. De roekeloosten sprongen toch vooruit, maar ’t 

was telkens een sprong in de armen der dood. En toen moesten wij vluchten, over slooten en 

grachten, onze gekwetsten meeslepende en de kogels in den rug. Veertig man kostte ons die 

stormloop en ik geleek een beenhouwer, zoo was ik beklad met menschenbloed. En maanden 

daarna hongen de lijken onzer helden ginder nog in den Duitschen prikkeldraad, ten prooi 

voor de raven6.”  

 

Gifgas 

“29 oktober 1918, aan de vaart van Brugge naar Gent, Balemebrugge, Aaltere (Knesselaere 

op een uurke afstand). Heel den nacht werd er veel geschoten en tegen den morgend trokken 

ze nog heviger aan de kanonnen. Op een oogenblik hoorde men een obus afkomen gesuisd, en 

het was geen kleintje. Boem! Daar viel hij vast bij ons, geen vijftien meter afstand. Hij gaf 

een zware schok en gekraak. De vlam sloeg ons in de oogen en klompen aarde kregen we op 

ons lijf. Als een wonder werden we niet gekwetst. Zoohaast deze obus was gevallen, begon 

het er te stinken. ’t Was juist of er in een beerput geschoten was. Doch neen, dat was het niet. 

Het was een gaasch obus. Wij zaten er maar slecht want op aflossen moesten we niet denken. 

Ons gaaschmasker hadden we niet aangedaan daar men dan weinig of niets kan zien, vooral 

wanneer het donker is. ’s Morgens vroeg den 30ste, wanneer het daglicht begon aan te breken, 

zouden we toch maar een stuk brood eten. Maar neen, niets eten konden we binnen krijgen en 

we moesten maar braken om over te geven. Heel de dag bleven we dan nog in den grond 

zitten totdat we ’s avonds afgelost wierden. Bijna heel het tweede peloton was van de gaasch 

gepakt. We gingen naar een hoef aan Aaltere brug.” 

 

“Den 1ste november was ik ’s morgens bij den doktoor geweest daar ik mij ziek bevond. In de 

namiddag ben ik met zes anderen achteruit gezonden. Om 17 uur gingen we naar een 

bijgevoegd gasthuis. Vandaar moesten we om 20 uur in eenen auto en reden naar het 

hulphospitaal van Maria Aalter, een groote tent. Met Allerzielen vertrokken we om 14 uur 

met de trein naar Brugge. De zwaargewonden werden uitgeladen, wij reden verder naar Calais 

in Frankrijk. Daar kwamen we toe op 3 november, een zondag en wierden te logeren gelegd 

in een smidse aan de rue de Vic. Op 4 november kwam ik bij den doktoor en kreeg ik voor 

medicijnen een paar lepels water met het noodige erin. Op 5 en 6 november hetzelfde. Op 9 

november bij den doktoor geweest en toen werd gezegd dat ik en een vijftig man weg 

moesten naar Villers Le Sec. Na twee dagen en nachten op een brancard in een trein kwamen 

we op 11 november in Bayeux aan. Met de tram en de auto bereikten we het groot hospitaal 

van Villers Le Sec. Er lagen daar een 800 zieken en gewonden. Diezelfde dag rond 16 uur 

werd er aangekondigd dat het wapenstilstand was. Dat was een vreugde, zelfs de 

zwaargewonden zouden hun bed verlaten hebben als ze konden… Volgende dag werd ieder 

onderzocht door den doktoor. Hij zegde mij dat ik ook een bronchit had. Eenige dagen later 

begonnen in mijn hals groote zweren uit te breken. Ik heb daar vele dagen mee geloopen. En 

dan zegde men mij dat dit mijn geluk was, daar dit allen wonden waren waardoor de gaasch 



uitbrak… Op 22 december kreeg ik verlof van de kolonel. Den 31ste kwam ik rond 2 uur ’s 

middags in Zondereigen toe. De thuiskomst was zeer verheugend. Konden we nu maar thuis 

blijven… Onzen militairen dienst eindigde op 16 augustus 1919. Dus bijna zes jaren 

soldatendienst. En voor wie?7” 

 

Shellshock 

Pater Ladislas beschouwde het wegdragen van gekwetsten uit de vuurlijn als een daad van 

menslievendheid, niet als een heldendaad. Ook op 20 april 1918, tijdens de Slag bij 

Passendale, bekommerde hij zich om de vele gewonden: “Samen met frater Tarcis verdroeg ik 

een gekwetste onder de bescherming van de Rood-Kruisvlag, in klaren dag en op eenige 

stappen van den vijand. Eerst verliep alles goed; maar weldra hoorden wij schieten, doch 

wisten niet dat ze op ons mikten. Een kogel nevens mijn ooren doet mijn hoofd zinderen. Ik 

stel voor op den grond te gaan liggen. Tarcis wil eerst de helling over... en plots glijdt de 

berrie uit zijn handen. Terwijl ik naar den kermende gekwetste grijp, loopt Tarcis voorop. Ik 

hoor hem zeggen: ‘Ei! Ik ben gekwetst.’ Wij waren niet ver van een schuilhoek. Daar wordt 

hij verzorgd en verdragen terwijl ik bij den anderen gekwetste blijf. ’s Anderendaags overleed 

Tarcis in het gasthuis na folterende pijnen. Een kogel had zijn buik doorboord8.”  

 

Deze gebeurtenis bezorgde pater Ladislas een shellshock, een shock ten gevolge van het 

oorlogsgeweld. Die zou hem voor de rest van zijn leven bijblijven. Peter Ryan, één van zijn 

Canadese oud-misdienaars, getuigde: “De eerste keer dat ik zijn shock opmerkte, was in de 

kerk van St.-Mary, Chatham Street in Blenheim. Hij stond een tijdje bewegingsloos voor het 

missaal bij het altaar. Toen ik naar hem toeging, leek hij te mediteren. Ik stond naast hem en 

wachtte ongemakkelijk tot hij zou verdergaan met de misviering. Ik begreep niet wat er 

gebeurde en ietwat beschaamd stamelde ik: ‘Father?’. Met een lichte beweging van zijn 

hoofd en een lach in mijn richting vervolgde hij de mis in het Latijn. Pater Ladislas heeft 

nooit zoals zijn medebroeders getracht om zelf een auto te besturen. Pas later begreep ik 

waarom: omwille van die abscences, veroorzaakt door de shellshock9.” De shock uitte zich 

ook in een overgevoeligheid. Ladislas kon onmogelijkheid nog afscheid nemen. Typisch was 

de manier waarop hij na de oorlog de soldaten verliet waarmee hij jarenlang had opgetrokken. 

Dat was té emotioneel voor hem: “Plotselings wierp ik mijn ransel op den rug en vluchtte weg 

zonder iemand vaarwel te zeggen. Ik kon het niet10.”  

 

Vakantie 

Soms hadden soldaten nood aan een rustperiode en kregen zij vakantie. In tegenstelling tot de 

Nederlandse gemobiliseerde jongens, konden de Belgen niet naar huis om van hun 

vakantiedagen te genieten. Sommigen bezochten familieleden in Frankrijk of Engeland. Velen 

brachten een bezoek aan Lourdes om er, net als pater Ladislas, te bidden voor een veilige 

thuiskomst: “Telkens ik uit Lourdes weerkwam, wachtte ons iets gevaarlijks. Ik bleef kalm 

want ik was bijna zeker dat Onze-Lieve-Vrouw mij weder zou beschermen11.” Tijdens de 

oorlogsjaren reisde hij driemaal ernaartoe. Daarnaast ging hij ook tweemaal op retraite bij de 

Trappisten in Soligny (Orne, Fr.). Dat was nodig omdat Segers walgde van de 

soldatenontucht. In oktober 1917 reisde hij via Parijs naar Nevers om er het 

vluchtelingenwerk te bekijken.  

 

Oorlogsjournalistiek 

Pater Ladislas Segers was begin 1915 aanwezig bij de oprichting van de Belgische Standaard, 

een Vlaamsgezind blad dat het moreel van de frontsoldaten trachtte op te krikken. Ladislas 

behoorde tot de eerste en trouwste medewerkers van hoofdredacteur pater Ildefons Peeters. Zij 

behoorden tot dezelfde orde en kenden mekaar van in het klooster De Boeverie in Brugge. 



Segers schreef voor het blad een aantal artikels over zijn frontindrukken, ook al vond hij het 

tijdens de oorlog moeilijk om zijn diepste gevoelens te verwoorden.  

 

Fons Versmissen kwam op een andere manier met de oorlogsjournalistiek in aanraking. Op 

een bepaald ogenblik kwamen een fotograaf en een filmploeg naar de loopgraven van 

Diksmuide. Omdat er geen gewonde was, zou Fons wel doen alsof. Voor een grapje was hij 

altijd te vinden. Na afloop besefte hij dat zijn moeder ongerust kon worden, mocht ze die 

foto’s in een geïllustreerd blad opmerken. Daarom verstuurde hij twee van die foto’s naar huis 

met een bijhorend verhaal: “Ge zult denken, wat stuurt Fons nu mee op. Ja, maar denkt niet 

dat ik geblesseerd ben, zulle. Ik lig als een geblesseerde, maar we hebben ons laten trekken 

zoo als we aan de Post de Service waren in den transé. Die man zou gaarne een Photo hebben 

van een geblesseerde en daar er altijd geen zijn, zegde ik: ‘Ik zal er mij maar opleggen’. Op 

dees Photo lijkt het of ze mij wegdragen. Geen slechte gedachten, zulle. Het is voor ons 

plezier gedaan12.” De foto’s doken later op in boeken en documentaires over WO I. De 

filmbeelden worden bewaard in het IJzerbedevaartmuseum in Diksmuide. 

 

Vlaams nationalisme 

Toen meester Emiel Van Dijck uit Zondereigen zijn overplaatsing aanvroeg omdat hij in de 

Dodengang in Diksmuide voortdurend last van keelpijn had, weigerde zijn overste resoluut: 

“Ik kan niets, ik mag niets en ik zal er niets aan doen... omdat ge Vlaming zijt13.” Ook 

Ladislas Segers vocht voor Vlaanderen omdat hij getuige was van het onrecht dat de gewone 

Vlaamse soldaat systematisch werd aangedaan door de overwegend Waalse bevelvoerders: 

“Huiszoekingen en gevangenzetting grepen plaats, aalmoezeniers wierden gebroken en 

verbannen, brankardiers uit hun midden weggerukt, korporalen en sergeanten hun graad 

afgetrokken. Maar dat was olie op het vuur. Die vervolgingen deden de Vlaamsche zaak met 

reuzenstappen vooruit gaan. Voor de geestelijken kwam vanwege Mgr. Marinis het verbod 

om nog aan Vlaamsche politiek mee te doen… Leve dan de bestuurlijke scheiding, tot spijt 

van wie ’t benijdt! Nu of nooit zal Vlaanderen leven, nu of nooit ten gronde gaan! Met brutale 

hand ontwortelde de militaire overheid ons Eglantierke. Alle studiekringen werden afgeschaft 

omdat daar Vlaamsche kultuur in zat14.”  

 

Gesneuvelden 

Het oorlogsmonument met Keltisch kruis naast de kerk in Zondereigen brengt hulde aan drie 

gesneuvelde soldaten uit de parochie: Louis Van Den Heuvel (+Herstal, 6 augustus 1914), 

Emiel Van Dijck (+Diksmuide, 12 mei 1916) en Frans Jespers (+Elsene, 13 februari 1919). 

 

Louis Van Den Heuvel was in Loenhout geboren en woonde bij zijn ouders op het Geheul in 

Merksplas. Toen de oorlog uitbrak, was Louis 21 jaar oud. Hij vervulde op dat moment al 

meer dan een jaar lang zijn dienstplicht. Bij de algemene mobilisatie was hij thuis. Hij had 

een maand verlof gekregen om als dagloner bij de oogst te helpen, maar na negen dagen 

moest hij vervroegd naar de kazerne terugkeren. Per spoor belandde hij op 1 augustus in 

Bellaire met het 11de linieregiment onder leiding van kolonel Karel Dusart. Daar, in de 

fortengordel rond Luik, bood Louis als één van de eerste Belgische soldaten tegenstand aan 

het Duitse leger. Het zou voor hem fataal aflopen. 

 

Zijn bataljon werd in de nacht van 5 op 6 augustus op het kerkhof van Rhées bij Herstal 

verrast door troepen van de Duitse 34ste brigade. In de pikdonkere nacht kwam het tot een 

verschrikkelijk gevecht, vaak lijf aan lijf, dat maar liefst drie uur duurde. Kolonel Dusart 

sneuvelde aan het hoofd van zijn troepen, terwijl Van Den Heuvels bataljonscommandant, 

majoor Frère, zwaargewond werd geëvacueerd. De uiteengerukte en gehavende compagnies 



werden door de overlevende officieren in twee groepen verzameld. Eén werd naar het 

stadscentrum van Luik gestuurd, de groep met Louis naar Herstal. Onderweg werd het restant 

van zijn compagnie echter opgeëist door kapitein Grossmann van het 32ste linieregiment. 

Onder diens leiding nam Louis Van Den Heuvel deel aan een felle tegenaanval op het kerkhof 

dat ze een paar uur daarvoor in verwarrende omstandigheden hadden prijsgegeven. Ze 

slaagden erin hun oude posities te heroveren. Meer nog, ze maakten bij deze actie 239 

krijgsgevangenen, waaronder vijf officieren. Vrijwel onmiddellijk na dit gevecht kwam Louis 

met een paar makkers in een geïmproviseerde loopgraaf voor Herstal terecht. Hier zou hij 

amper een uur later dodelijk getroffen worden. Van Den Heuvel was één van de 41 mannen 

uit het 11de linieregiment die deze nacht sneuvelden. Maar liefst 437 manschappen uit 

dezelfde eenheid werden gewond of vermist. Louis Van Den Heuvel werd begraven op het 

kerkhof van Rhées, uitgerekend op de plaats waar hij zijn vuurdoop had gekregen15. 

 

Emiel Van Dijck, de tweede gesneuvelde, was op 29 september 1886 in Zondereigen geboren. 

In 1909 volgde hij zijn vader op als meester van de jongensschool en koster van de St.-

Rumolduskerk. In Merksplas was hij dirigent van de fanfare St.-Willibrordus . In 1912 

trouwde hij met Marie Vermeiren, een onderwijzeres uit Borgerhout. Zij woonden in 

Zondereigen in het schoolhuis, naast het toenmalige café “In Den Palmboom”. Hun 

huwelijksgeluk was van korte duur. Dochtertje Maria was pas tien maanden oud wanneer 

Emiel als brancardier van het 9de linieregiment werd opgeroepen. Zijn vrouw was drie 

maanden zwanger. Toen de bevalling zich op 23 februari 1915 aankondigde, maakte een 

ingekwartierde Duitse commandant de overkomst van dokter Govaerts mogelijk. Deze 

woonde namelijk in het centrum van Baarle en zonder geldige pas mocht hij de rijksgrens niet 

passeren. Terug in Baarle-centrum meldde de dokter het nieuws van de geboorte van een 

tweede dochter aan Emiel. Zijn brief bereikte de Westhoek na amper negen dagen, op 4 maart 

1915. Vijftien maanden later kwam de schoolmeester om het leven. Nooit hebben vader en 

dochter elkaar gezien. 

 

Over de noodlottige gebeurtenissen schreef één van zijn vrienden: “Sedert mei hebben wij een 

nieuwe secteur overgenomen, den Dodengang in Diksmuide. De Duitschen, die slechts eenige 

meters van ons lagen, beschieten onze loopgrachten met bommen, wier moorddadige werking 

verschrikkelijk is… Den twaalfden mei, rond half vijf ’s morgens, vliegt een eerste bom de 

lucht in en met een helsch gekraak ontploft hij op eenige meters van onze loopgracht. We 

maken ons gereed om wat achteruit te trekken buiten bereik der bommen. Maar helaas! Een 

tweede bom valt juist voor onzen abri. Een plank wordt afgerukt en honderden scherven 

vliegen binnen. Emiel werd getroffen in het hart, viel ten gronde en ademde spraakloos nog 

eenige seconden; intusschentijd ontving hij de absolutie van E.H. Stassin alsook het Heilig 

Olijsel. De dood had haar werk verricht… Wij lagen met zeven man in het abri. Drie ervan 

werden getroffen16.” Emiel Van Dijck werd begraven op het militaire kerkhof van Adinkerke. 

 

Frans Jespers was op het Lipseinde in Merksplas geboren en woonde er bij zijn ouders. Net 

als Louis Van Den Heuvel was hij al een jaar vóór de algemene mobilisatie onder de wapens. 

Hij maakte deel uit van de 8ste compagnie van het 2de regiment grenadiers. Tijdens het 

eindoffensief raakte Frans gewond in de omgeving van Passendale. Hij stierf na complicaties 

in het militaire hospitaal van Elsene op 13 februari 1919, drie maanden na de wapenstilstand. 

Frans Jespers ligt begraven op het militaire erepark van de stedelijke begraafplaats in Brussel.  

 

Krijgsgevangenen 

Jef Willebrords van Zondereigen was nog niet lang getrouwd toen de oorlog uitbrak. Zijn 

vrouw, Joke Schoofs, was zwanger en stond er helemaal alleen voor toen op 14 november 



1914 hun eerste kindje geboren werd. Begin augustus 1914 kreeg Willebrords nabij Luik een 

kogel in de knie, waarna hij krijgsgevangen genomen werd. Jef werd geïnterneerd in het 

krijgsgevangenenkamp Alten-Grabow op de grens van Saksen-Anhalt en Brandenburg, 35 km 

ten oosten van Maagdenburg. Alten-Grabow was oorspronkelijk een Duitse militaire 

oefenplaats die in 1895 officieel in gebruik genomen was. Tijdens WO I werd aan de rand van 

dit grote terrein, in de buurt van Dörnetz, een interneringskamp voor krijgsgevangenen 

gemaakt. Hier zaten gevangenen van zowat elk leger dat aan de kant van de geallieerden 

vocht. Jef kreeg er tyfus en was vreselijk ziek. Met het thuisfront was er nauwelijks contact. 

Vier jaar lang verkeerde Joke in de grootste onzekerheid over het lot van haar man. Ook Gust 

Matthé van de Heikant in Merksplas was door Duitsers krijgsgevangen gemaakt. 

 

Geïnterneerden 

Nabij de grens met Zeeuws-Vlaanderen werden in de chaos rond de val van Antwerpen (10 

oktober 1914) aan hun lot overgelaten Belgische soldaten door het Duitse leger ingesloten. 

Om aan het Duitse krijgsgevangenschap te ontkomen, staken zij de Nederlandse grens over. 

Daar werden ze, vaak tot hun grote verbazing, door Nederlandse grenswachters opgepakt en 

in soldatenkampen geïnterneerd. Nederland stelde zich immers neutraal op in de strijd en kon 

niet toestaan dat vreemde troepen het grondgebied betraden (zie Evelyn de Roodt, “De 

internering van Belgische militairen in Nederland”).  

 

Isidoor Valgaeren uit Baarle-Hertog was een van die geïnterneerde Belgische soldaten. Van 

het kerkdorp Zondereigen kennen wij vier lotgenoten: Charel Lauwerysen, Gust Nooyens, 

Charel Huybrechts en zijn broer, Cornelis Huybrechts. De vier Zondereigenaars kwamen in 

het kamp van Harderwijk terecht. Charel Lauwerysen woonde in De Bossen, een boerderij 

aan de Strikkeweg. Hij was getrouwd met Fien Remeysen, een huwelijk dat kinderloos zou 

blijven. In de loop van 1916 mocht Charel het kamp verlaten om in de boerderij van P.J. van 

de Ven in Bladel te werken. Gust Nooyens werd medio 1916 bij Jan Meulemans aan de 

Leemskuilen in Bladel tewerkgesteld. In zijn brief van 30 augustus 1916 schreef hij aan 

Cornelis Huybrechts: “Zoals ik heb vernomen bent u er ook bijna uit. Het doet mij genoegen 

want het is toch een heel ander leven, zeker als men een plaats aantreft zoals ik. Het is hier 

alsof ik terug thuis ben17.” Gust Nooyens keerde uiteindelijk met een bronchitis naar huis 

terug. Tien jaar later zou hij aan tuberculose overlijden. 

 

De gebroeders Huybrechts maakten in het kamp van Harderwijk pennenzakken en naaidozen 

van houten sigarenkistjes. Charel werd na een jaar opsluiting vrijgelaten omdat hij in 

Nederland zijn domicilie had. Hij woonde echter maar enkele meters van de grens en durfde 

amper naar huis terugkeren omdat hij schrik had dat de Duitsers hem zouden oppakken. Toen 

hij ’s nachts thuiskwam, had hij een baard. De kinderen herkenden hem niet meer. Dochtertje 

Pauline vroeg aan haar moeder: “Blijft die mens hier slapen18?”  

 

Cornelis Huybrechts bleef van het viertal het langst in Harderwijk opgesloten. Vanaf 4 

oktober 1916 vond hij werk bij landbouwer Arnold Schellekens op het Zandeinde in Riel. Die 

betaalde hem zes gulden per week, waarvan tweeëneenhalve gulden via de overheid op een 

spaarboekje werd gestort. Dat geld werd hem pas lang na het einde van de oorlog 

overgemaakt. Cornelis kwam regelmatig in Baarle-Nassau bij zijn broer Charel op bezoek. De 

dodendraad verhinderde elk contact met familieleden die op Belgisch grondgebied woonden. 

Cornelis mocht het Belgische leger op 30 april 1919 verlaten. Hij was toen 34 jaar oud.  

 

Ook in Baarle-Nassau werden Belgische geïnterneerde soldaten tewerkgesteld. De weduwe Van 

den Broeck deed een beroep op Guillaume Van Beurden. Hij verdiende als landbouwer 4,50 



gulden per week, waarvan anderhalve gulden naar een spaarboekje ging. Adrien Verschueren 

verdiende zes gulden bij J. Brosens in Ulicoten. Charles Van der Voort werkte twee dagen bij 

Willem van Gool in Baarle-Nassau, maar hield het toen voor bekeken. Hij keerde naar het kamp 

terug19. 

 

Geïnterneerde soldaten schreven brieven die door het Nederlandse leger werden gecensureerd. 

Uit de meeste brieven blijkt dat zij zich erg verveelden en ongeduldig het einde van de oorlog 

afwachtten. Karel van der Voort uit Poppel schreef op 6 augustus 1915: “We zijn al bijna een 

jaar hier in Holland. Wij zijn in een ongelukkige toestand. Het is maar een triestig leven om 

zo lang van huis weg te zijn. Er zal toch wel eens een eind aan komen, zeker. Maar we zijn 

hier toch beter dan aan het front. We zijn vanonder het vuur uit. Het ergste is dat ik 

tegenwoordig maar geen nieuws krijg van thuis.” Zeven maanden later, op 10 maart 1916, 

kwam een antwoord: “Met droefheid kom ik u het smartelijk verlies van onze teerbeminde 

moeder mededelen. Het zal geen plezierige dag meer zijn bij Uw thuiskomst. Moeder zal er 

ontbreken.” Op 16 mei 1916 luidde het als volgt: “In ons dorp was de klap dat de oorlog vóór 

nieuwjaar wel gedaan zou zijn, dus: wij moesten nog maar wat geduld hebben, zegden zij. 

Maar ik zei: we hebben al twintig maanden geduld gehad en nog is er weinig veranderd20.”  

 

Nederlandse grensbewaking 

Tot hiertoe kwamen in dit hoofdstuk alleen Belgische Baarlenaren aan bod. Maar er werden 

ook Nederlandse jongens voor de militaire dienst opgeroepen. Nederland was zelfs het eerste 

Europese land dat tot de algemene mobilisatie overging. Dat gebeurde op 31 juli 1914. Op 3 

augustus 1914 telde het Nederlandse leger 204.000 soldaten. Elke ingelote dienstplichtige 

kwam eerst bij het mobiele leger te velde. Na een aantal jaren ging hij over tot de landweer. 

De oudere landweersoldaten moesten de verdedigingslinies bezet houden en fungeerden als 

grens-, brug-, spoor- of kustwacht. De legerleiding dirigeerde veel soldaten als grenswachters 

richting West-Brabant en Zeeland. Eén van de redenen hiervoor was de vesting Antwerpen, 

met forten die een schootsafstand tot over de grens hadden. In West-Brabant was de 3de 

divisie gelegerd. Die bestond uit 407 officieren, 1.100 onderofficieren, 985 korporaals, 14.503 

soldaten en 2.780 paarden. Het werk van de grenswachters bestond in de eerste plaats uit het 

arresteren van buitenlandse deserterende soldaten. Die werden naar interneringskampen 

doorgestuurd. Ook werd getracht om een halt toe te roepen aan de smokkelhandel richting 

België. De Nederlandse grenswacht bestond uit twee groepen, de douane of “commiezen” en 

de militairen of “soldaatcommiezen”. Laatstgenoemde groep had niet veel ervaring aan de 

grens. De samenwerking tussen de ervaren douaniers en het jonge geweld van de militairen, 

die met het geweer in de hand op actie uit waren, ontbrak compleet. Bovendien zorgden de 

vele arrestaties aan de grens ervoor dat Nederlandse rechtbanken de aanklachten niet meer 

konden verwerken en dat smokkelaars vaak ongestraft bleven21.  

 

De opleiding van de Nederlandse soldaten stelde niet veel voor en eind 1914 beval de 

legerleiding om de wachtposten ongeladen geweren mee te geven uit vrees voor ongelukken. 

De aard van de soldaten werd omschreven als “lummelachtig”. Ze misten zelfbewustheid en 

zelfstandigheid. Van de Nederlandse soldaat werd in 1914 ook gezegd dat je hem niet zag 

aankomen, maar dat je hem kon ruiken. Soldaten van de grensbewaking sliepen in schuren en 

veestallen. ’s Nachts schoven zij een handdoek over hun gezicht, een beschermmiddel tegen 

rondlopende ratten.  

 

Heel wat jongens uit Baarle-Nassau waren in de omgeving van Bergen op Zoom 

ingekwartierd. Daar sliepen ze in kazernes, schoolgebouwen en in de Potasfabriek. Op het 

platteland vonden zij onderdak in boerderijen, cafés en burgerwoningen, o.a. in Woensdrecht 



en Hoogerheide. De kans op omkoping werd kleiner naarmate men verder van de grens 

logeerde. Men was dan wat minder eigen aan de grensbewoners (smokkelaars). Dat was ook 

de reden waarom grensbewakers om de drie maanden overgeplaatst werden. Vanuit Chaam 

werd aan de rijksgrens in Baarle-Nassau vanaf de eerste oorlogsdreiging gepatrouilleerd door 

een cavaleriesectie van het garnizoen van Breda. Deze “blauwe huzaren” werden na enkele 

dagen vervangen door “rode huzaren” uit Amersfoort en nog later door een peloton 

wielrijders. Op 26 augustus 1914 richtte Nederland een permanente grensbewaking op. Elke 

grensstrook kreeg een eigen bewakingsploeg22.  

 

In het gehucht Castelré was een tachtigtal infanteristen gelegerd, veelal gemobiliseerde 

jongens uit Amsterdam. Al vlug werden in de pers klachten geuit: “Ons bataillon is van 

Tilburg naar Baarle-Nassau gegaan ter bewaking van de grens, waarvan onze kompagnie naar 

Strumpt en Castelré gedetacheerd werd. Wij hebben hier een zwaren dienst. Er moeten elke 

24 uur 24 man op wacht en die zijn, alvorens zij de wacht betrekken, 24 uur piket geweest. 

Het piket is in vier ploegen verdeeld. Om de zes uur moeten zij elkander aflossen en moet 

ieder een uur op wacht staan. Zoodoende staat de laatste ploeg dertig uur op wacht. Wij 

hebben om versterking gevraagd. Maar dat kan niet toegestaan worden, werd ons van hooger 

hand gemeld. En zoo kan ook het verlof niet doorgaan, waardoor men nu ongeveer in zes 

weken niet bij zijn familie komt, wat groote ergernis brengt. Ook het eten is niet in orde en de 

inkwartiering is slecht23.”  

 

In het centrum van Baarle brak brand uit op plaatsen waar huzaren verbleven: 

“Donderdagmorgen rond half zeven brandde de schuur van A. Voeten in de Kerkstraat tot aan 

den grond af. Eenige paarden van de huzaren die daar gestald waren, zijn gered. Doch de 

kardoezen en een bus dynamiet ontploften. De schuur hoorde toe aan Mr. van Gilse, 

burgemeester. Naar men zegt, dekt de verzekering de schade. Terwijl de schuur van A. 

Voeten aan het branden was, riep men van alle kanten dat ook de schuur van J. Michielsen in 

brand stond. En waarlijk, de schuur stond in lichterlaaie; ook daar stonden paarden van de 

huzaren, doch zij hebben geen letsel bekomen. Dat is het afscheid der huzaren in Baarle, daar 

zij denzelfden morgen vertrokken24.”  

 

Hoe de bewaking van het station in Baarle-Nassau-Grens geregeld was, weten we dankzij het 

dagboek van Jos Hakker25, een banketbakker uit Amsterdam die zich begin 1900 in de 

Provinciestraat in Antwerpen gevestigd had. In 1934 zou hij in Antwerpen een wedstrijd van 

de Koninklijke Vereniging van Meesterbanketbakkers winnen. Zijn koekje werd door een 

onafhankelijke jury verkozen tot dé culinaire specialiteit van de stad: het Antwerpse Handje! 

Jos Hakker, bijgenaamd Brabo, was vlot ter taal en liet ons een dagboek na met luchtige 

verhalen uit zijn mobilisatiejaren: “De eerste post was het station. De tweede post was die der 

quarantaine loodsen, ingenomen door Belgische vluchtelingen. Posten drie, vier en vijf 

bevonden zich in de bossen langs verschillende landwegen. De beste posten waren natuurlijk 

het station en de quarantaine loodsen. Van de andere posten lag vooral post vijf diep en geheel 

afgezonderd. Gelukkig voor velen werden de posten in mobilisatietijd door twee man 

betrokken, als dubbelpost. Ze waren zo ingedeeld dat ik ’s avonds van negen tot elf uur en ’s 

nachts van drie tot vijf uur de post bij de quarantaine loods had samen met Moos, een 

groenteventer uit Amsterdam. Het wachtwoord werd ons medegedeeld en er werd gevraagd 

onze ogen goed de kost te geven. Tegenover de Nederlandse grens lag de Belgische 

strafkolonie van Merksplas. En al deze landlopers en schavuiten waren los. Voor het grootste 

gedeelte hielden ze zich in de bossen schuil. Veel van deze paria’s der samenleving waren al 

opgepakt, doch er liepen er nog veel rond. Het notariszoontje had niet veel lust om den 



uitersten post vijf te bewaken en verkocht al rap zijn middernachtelijke twee uurtjes voor drie 

gulden aan ons.”  

 

“Om eenentwintig uur betrokken wij de post aan de quarantaine loodsen, waar honderden 

Belgische vluchtelingen verbleven. Het was 17 oktober, dus zeven dagen na de val van 

Antwerpen. Het was er bijgevolg nog een chaos van belang. Bij het overnemen van den post 

en het wachtwoord kregen wij order goed op te letten dat de vluchtelingen hunne menselijke 

behoeften niet buiten de deur deponeerden, doch behoorlijk naar de wc’s gingen die op enige 

passen der loodsen stonden. Want velen van hen vonden dat de avonden in oktober al te koud 

waren om uit de warme loodsen te gaan voor hunne natuurlijke behoeften. En wanneer de 

schildwachten zich even verwijderd hadden om een toer rond de loodsen te doen, dan kon je 

er zeker van zijn dat je prijs had. Ons hadden ze ook te pakken.” 

 

“Om drie uur losten wij de uiterste grenspost af. Mijn maat kankerde en mopperde maar over 

die vuile stinkoorlog. Dat hij als fatsoenlijk mens ’s nachts om drie uur met een gelaaie 

geweer in het bos moest staan, waar je geen hand voor je ogen kon zien, in plaats van thuis 

lekker bij zijn Saartje te zijn: ‘Ja, Brabo, het is geen lolletje als je een vrouw en vier kinderen 

hebt die negen gulden in de week van het steunkomiteit krijgen, waarvan er drie gulden voor 

de huur af moeten. En ze verrekken van de honger. Ze moesten allemaal de koude koorts 

krijgen die dit spelletje in gang gestoken hebben.’ Ik kon mijn maat geen ongelijk geven en 

ging ten volle ’t akkoord met zijn laatste gezegde. Want met recht: waar diende dit allemaal 

voor? We spraken af elk een halfuurtje te gaan rusten in het wachthuisje van strooi dat daar 

stond. Om vier uur wekte ik mijn maat en eiste ook mijn half uur op. Doch ik zat nog geen 

vijf minuten of er werd al aan mijn jas getrokken. ‘Brabo! Sta op, ik heb wat gehoord.’ Ik was 

vlug te been, want men kan nooit weten of de officier van piket niet zijn ronde deed. Wij 

schrokken ons bijna een beroerte toen wij in het bosje twee Duitse pinhelmen gewaar werden. 

Onze consignes waren streng aan de grens. Onze geweren vaardig en in den aanslag was het 

werk van een ogenblik. En midden in de nacht, onder een doodse stilte, klonk het: ‘Wie daar? 

Halt of ik schiet.’ Bij dat bevel kwam er beweging in ’t bos en werd er geroepen: ‘Nicht 

schiessen, wir kommen.’ Bij nader kennismaking met de twee Duitse soldaten bleken het er 

twee van de grenswacht van Weelde te zijn, een Belgisch grensstation. Zij waren gedeserteerd 

en verzochten ons een brief naar hun vrouw te schrijven, dat ze gelukkig in Holland waren. 

De ene brief naar Koblenz, de andere naar Dantzig. Wij deelden nog wat brood en chocolade 

met hen en, of we wilden of niet, wij moesten ieder vijf mark aannemen. Ik gaf deze aan 

Moos, die de dienst ineens van een andere kant bezag en er wel dagwerk van zou willen 

maken om Duitsers te interneren tegen vijf mark per stuk. Onze Duitse makkers werden 

dezelfde dag op transport gesteld naar Bergen aan Zee.”  

 

Nederlandse kampbewaking 

Het Belgische leger bevond zich tijdens de stellingenoorlog ver van de Nederlandse grens en 

het Nederlandse leger nam niet deel aan de frontgevechten in België. Toch stonden 

Nederlandse en Belgische soldaten uit Baarle op minstens één plaats tegenover mekaar, 

namelijk in het interneringskamp van Harderwijk. Belgische geïnterneerde Baarlenaren 

werden daar bewaakt door Nederlandse kampwachters, waarvan sommige jongens eveneens 

uit Baarle afkomstig waren.  

 

Hun verstandhouding bleek goed te zijn, zeker in het geval van Victor Boeren uit Ulicoten, 

een gehucht van Baarle-Nassau en de gebroeders Huybrechts uit Zondereigen, Baarle-Hertog. 

Toen Charel Huybrechts het kamp definitief mocht verlaten omdat hij zijn domicilie in 

Nederland had, heeft Victor Boeren zich ingezet voor de vrijlating van Cornelis Huybrechts. 



Die woonde weliswaar niet in Nederland, maar hij had er wel een tijd verbleven. Op 13 juli 

1915 schreef Victor een brief aan Cornelis: “Ik heb geen goed nieuws voor u. Ze zijn bij ons 

thuis wel naar de burgemeester geweest voor uw vrijlating, doch hij dacht dat het niet zou 

gaan, daar uw commandant verlangde dat ge twee jaar in Baarle-Nassau gewoond had26.” 

Blijkbaar had Cornelis Huybrechts niet lang genoeg als boerenknecht in Baarle-Nassau 

gelogeerd.   
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