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Na de val van Antwerpen stonden de Duitse troepen medio oktober 1914 opnieuw oog in oog 

met het Belgische leger, ditmaal in het uiterste zuidwesten van België. De volgende twee 

weken zou er hard gevochten worden aan een a priori weinig betekenisvolle waterloop: de 

IJzer, een vijftien à twintig meter brede gekanaliseerde rivier. Deze gevechten gingen de 

geschiedenis in als de “Slag aan de IJzer”. Ze staan nog steeds bekend voor de 

onderwaterzettingen van grote stukken land die de Belgische troepen toen organiseerden met 

zeewater. Helemaal nieuw waren onderwaterzettingen uiteraard niet. Bij de verdediging van 

Antwerpen hadden de Belgen er ook een beroep op gedaan (o.a. in de Netevallei) en 

bovendien waren er in de streek van Nieuwpoort doorheen de geschiedenis al verschillende 

inundaties geweest1. 

 

Het Belgische leger in defensieve stelling aan de IJzer 

Het Belgische leger dat bij de IJzer de degens kruiste met de Duitsers, was in belabberde 

toestand. Het had al een reeks gevechten achter de rug bij Luik, de Gete, Namen en 

Antwerpen (zie Dirk Van Thuyne, “De begindagen van de Eerste Wereldoorlog in België”). 

Het leger had het nationale bolwerk Antwerpen verlaten in de nacht van 6 op 7 oktober 1914 

en trok naar het westen. Eerst dacht de bevelhebber van het Belgische leger, koning Albert I, 

eraan om naar de streek rond Oostende te trekken. Uiteindelijk zag hij in dat het leger beter 

aansluiting zocht met de Franse en Britse troepen in Noord-Frankrijk. Bovendien begreep de 

legerleiding dat het Belgische leger eigenlijk aan reorganisatie en heruitrusting toe was. 

Capitulatie was evenwel geen optie. Uiteindelijk besliste de koning op 10 oktober 1914 om, in 

samenspraak met de Franse verbindingsofficieren, het Belgische leger tijdelijk terug te 

trekken naar het veilige Noord-Frankrijk, om dan later de strijd te hernemen. Maar amper een 

dag later schroefde koning Albert I deze beslissing terug. De Duitsers hadden immers een 

gevechtspauze ingelast en gaven de Belgen op die manier wat ademruimte. Bovendien ging 

Joseph Joffre, de Franse bevelhebber, niet akkoord met de geplande terugtrekking van de 

Belgische troepen naar Noord-Frankrijk2. Eigenlijk waren ook de vorst en de kabinetsleider 

Charles de Broqueville best tevreden met die koerswijziging. Het zou voor de vorst 

symbolisch een bijzonder zware klap geweest zijn om het nationale grondgebied te moeten 

verlaten3. 

 

Het Belgische leger telde amper nog 75.000 parate manschappen. Het was de oorlog 

begonnen met bijna 200.000 manschappen, waarvan 117.000 van het veldleger. Vele 

manschappen waren ziek. Het leger telde nog 184 machinegeweren, 292 kanonnen van 75mm 

en veertien houwitsers van 150mm4. De munitievoorraad was beperkt. De Belgen kregen wel 

steun van zesduizend marinefuseliers van viceadmiraal Pierre Ronarc’h, die zich bij 

Diksmuide zouden onderscheiden aan de zijde van Belgische troepen. Tijdens de slag zou de 

Britse marine met een aantal oorlogsschepen vuursteun geven vanuit de Noordzee5. De 

Burgerwacht nam niet meer deel aan de gevechten aan de IJzer6. De regering had op 13 

oktober beslist om de burgerwachten naar huis te sturen om te vermijden dat de Duitsers 

opnieuw de aanwezigheid van deze vermeende “vrijschutters” zouden aangrijpen om wraak te 

nemen op de burgerbevolking, zoals ze bij Dinant (23 augustus, 674 gedode burgers), Leuven 

(25 augustus, 248 doden) of op vele andere plaatsen hadden gedaan7 (zie Dirk Van Thuyne, 

“De begindagen van de Eerste Wereldoorlog in België”). 

 



Aan Duitse zijde wilde de nieuwe bevelhebber en opvolger van Helmuth von Moltke, Erich 

von Falkenhayn, een nieuw groot offensief ontketenen van de Noordzee tot Noord-Frankrijk. 

Hij hoopte hiermee de kanaalhavens Duinkerke, Calais en Boulogne te bereiken. Op die 

manier zouden de Britse troepen van hun zeehavens afgesneden worden. Tegenover de 

Belgen stonden ongeveer 85.000 manschappen. Het numerieke overwicht van de Duitsers was 

dus beperkt. Bovendien waren deze troepen niet meer van dezelfde kwaliteit als degene die 

Luik hadden aangevallen in de eerste dagen van de oorlog. De Duitsers beschikten wel over 

meer munitie en artillerie8. 

 

Duitse doorbraak bij Tervate 

De Belgen namen uiteindelijk pas half oktober 1914 stellingen in rond de IJzer. Een aantal 

troepen bleef als voorhoede op de rechteroever van de IJzer om de Duitse schok op te vangen 

en inlichtingen te verzamelen over de Duitse getalsterkte en intenties. De Belgische 

legerdivisies bezetten een front van zo’n achtentwintig kilometer breed. Vanaf 18 oktober 

brak de strijd in alle hevigheid los. Alleen bij Nieuwpoort en Diksmuide behielden de Belgen 

bruggenhoofden op de rechteroever van de IJzer. Toch zou het nog vier dagen duren vooraleer 

de Duitsers de IJzer eindelijk konden overschrijden, op 22 oktober in de vroege ochtend9. Ze 

deden dat bij de bocht van Tervate, op de scheidingslijn tussen twee Belgische legerdivisies10. 

Dat zijn vaak kwetsbare plekken in de opstelling van een strijdmacht. Bovendien was deze 

bocht van Tervate een meander in de IJzer naar de Duitsers toe. Deze zwakke plek kon dus 

van drie kanten tegelijkertijd worden beschoten. Dat de Duitsers daar de beslissing zouden 

proberen af te dwingen, was voor de Belgen geen verrassing. Er waren verschillende 

elementen die daarop wezen11. 

 

Meerdere Belgische eenheden probeerden daarop met een resem tegenaanvallen de Duitsers 

terug te werpen op de rechteroever. Door een gebrekkige coördinatie en flauwe artilleriesteun 

mislukten deze pogingen. Ook de heldhaftige tegenaanval van de grenadiers onder leiding van 

majoor Henri d’Oultremont kon het tij niet keren. ’s Avonds was de bres in het Belgische 

front al twee kilometer breed. Intussen bleven de Duitsers troepen overbrengen naar hun 

bruggenhoofd in de bocht van Tervate via een aantal haastig opgeworpen loopbruggen over 

de IJzer. Ook de Franse infanteriedivisie, die na lang aandringen van de Belgen in de strijd 

werd geworpen, kon het tij niet meer keren. 

 

Om een totale ineenstorting van het front te vermijden, trokken de Belgen zich terug op de 

volgende waterloop, een paar kilometer achter de IJzer: de Grote Beverdijkvaart en, 

aansluitend, de Reigersvliet. Gelukkig voor de Belgen moesten ook de Duitsers op 25 oktober 

even naar adem happen. De volgende dag, 26 oktober 1914, was het echter opnieuw alle hens 

aan dek. Voor kapitein-commandant Emile Galet, militaire raadgever van de koning, was dit 

de meest kritieke dag van de IJzerslag12. Op die dag braken de Duitsers door de haastig 

opgeworpen Belgische verdedigingslinie aan de Grote Beverdijkvaart. Het Belgische leger 

werd opnieuw achteruit gedwongen en posteerde zich één à twee kilometer verder, aan de 

dertien kilometer lange en kaarsrechte spoorwegberm tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Die 

stak boven het terrein uit. Op de avond van 26 oktober 1914 waren alle Belgische en Franse 

troepen teruggetrokken achter deze spoorweglijn. De artilleriemunitie was intussen schaars, 

de verliezen talrijk. De bruikbare artilleriestukken hadden gemiddeld nog een voorraad van 

honderd schoten13. 

 

De redding van de onderwaterzetting 

Drastische maatregelen drongen zich op om te vermijden dat het Belgische front zou 

instorten. De deus ex machina was een onderwaterzetting van het gebied tussen de IJzer en de 



spoorwegberm. Dat was technisch mogelijk dankzij het hydrologische complex in 

Nieuwpoort, de Ganzepoot14. Dit complex van sluizen en verlaten regelde de waterstand in 

drie kanalen (waaronder de gekanaliseerde IJzer) en de afvoer van regenwater uit het 

poldergebied naar de Noordzee. Minstens even belangrijk was de derde functie van het 

complex: vermijden dat het poldergebied onder water zou lopen bij hoog tij. Wat de Belgen in 

oktober 1914 deden, was eigenlijk net het omgekeerde. Zij openden de verlaten van de 

Noordvaart (Grote Beverdijkvaart) en lieten gedurende vier opeenvolgende nachten bij hoog 

tij enkele uren lang zeewater in de natuurlijke kom tussen de ingedijkte IJzer en de 

spoorwegberm vloeien15. Dit was niet over één nacht ijs gegaan. Kapitein-commandant 

Prudent Nuyten, onderstafchef Maximiliaan Wielemans en zijn gastheer, vrederechter Emeric 

Feys, een aantal jonge genieofficieren (Fernand Umé, Robert Thys, Victor Jamotte), maar ook 

de lokale beheerder van de waterhuishouding, Karel Cogge, en de schipper Hendrik Geeraert 

droegen allemaal hun steentje bij. Hendrik Geeraert riskeerde lijf en leden door mee te gaan 

met de genietroepen die het verlaat moesten openen. De koning gaf uiteindelijk zijn 

toestemming voor de onderwaterzetting op 25 oktober. De nacht daarop werden alle 

openingen onder de spoorwegberm gevuld om geen “lekken” te hebben. De eerste pogingen 

om te inunderen via een veiligere oude sluis mislukten16, waardoor pas op 29 oktober in de 

vroege morgen de onderwaterzetting echt zijn rendement kreeg na het openen van het verlaat 

van de Noordvaart (Grote Beverdijkvaart)17.  

 

De onderwaterzetting – die verkeerd de geschiedenis zou ingaan als de inundatie van de IJzer 

- was uiteindelijk zeer succesvol. Toch mogen we niet ontkennen dat het Belgische leger het 

geluk aan zijn zijde had. Ten eerste waaide de wind hard landinwaarts, waardoor er nog meer 

zeewater het land werd ingestuwd18. Ten tweede moesten de Duitsers op 27, 28 en 29 oktober 

hun gevechtsoperaties beperken tot artilleriebeschietingen om hun troepen opnieuw even te 

laten bekomen. 

 

Het effect van de onderwaterzetting liet zich al voelen toen de Duitsers op 30 oktober om 6.30 

uur ’s ochtends een laatste grote aanval inzetten19. Op 1 november reikte het water al tot in 

Pervijze en Diksmuide20. De oprukkende infanterie zakte met de botten diep in de modder. Al 

na één dag gaven de Duitsers er de brui aan. Ze waren dan wel over de spoorwegberm 

geraakt, maar moesten uiteindelijk veel terrein terug prijsgeven door het stijgende water 

achter hen. Uiteindelijk behielden ze wel een aantal belangrijke posities op de linkeroever van 

de IJzer die ze zouden uitbouwen tot voorposten. De benaming van het IJzerfront klopt dus 

eigenlijk niet helemaal: tussen Nieuwpoort en Diksmuide waren de Belgische en Duitse 

troepen niet gescheiden door de IJzer, maar door de onderwaterzetting van de Noordvaart 

(Grote Beverdijkvaart). 

 

Epiloog 

De Slag aan de IJzer had het Belgische leger helemaal uitgeput. Ook de Duitsers zaten op hun 

tandvlees. De komende maanden zou er nog op beperkte schaal gevochten worden om een 

aantal voorposten in het niemandsland, maar stilaan zou het front hier zijn definitieve vorm 

krijgen voor de komende vier jaar21. De onderwaterzetting liet de Belgen toe zich te 

reorganiseren. De onderwaterzetting van de Noordvaart (Grote Beverdijkvaart) was echter 

niet de eerste inundatie. Het was ook niet de enige inundatie bij de IJzer. Op 21 oktober 1914 

had de 2de Legerdivisie al een onderwaterzetting gedaan van enkele vierkante kilometers 

gebied die het hydrologische complex (Ganzepoot) beschermde22. Ten zuiden van Diksmuide 

organiseerden Belgen en Fransen een derde inundatie in november 1914. Ze wierpen eerst een 

dam op de gekanaliseerde IJzer op en stuurden vervolgens bij hoog tij water via de IJzer 

landinwaarts, waardoor de IJzer overstroomde ten zuiden van Diksmuide. De waterloop 



overstroomde echter alleen op de niet-ingedijkte (Duitse) rechteroever, want de linkeroever 

was toen wel ingedijkt23. Deze gewilde inundatie had echter ook ongewenste gevolgen. De 

IJzer diende in dit stuk niet alleen als scheepvaartkanaal, maar ook voor de afvoer van het 

regenwater naar de zee. Door de dam vloeide het regenwater niet langer af naar de Noordzee, 

maar deed het verschillende vaarten ten zuiden van Fort Knokke overstromen. De Fransen 

vonden deze inundatie hinderlijk, maar toen de Belgen deze sector overnamen in maart 1915, 

besloten ze deze onvoorziene onderwaterzetting te onderhouden om zo het defensieve 

voordeel ervan te benutten24. Nadien bleek het een hele klus om de verschillende 

onderwaterzettingen in stand te houden: in de zomer verdampte het water (soms met een 

centimeter per dag), in de natte periodes kwam er soms zoveel regenwater bij dat de eigen 

loopgraven onder water liepen. Om dit hele proces te sturen, richtte men uiteindelijk in de 

zomer van 1915 een speciale compagnie sapeurs-pontonniers op25. De Duitsers hadden in 

1914 niets begrepen van de onderwaterzettingen, die hen compleet verrasten. Ze hadden 

tijdens de IJzerslag dan ook geen enkele poging ondernomen om het hydrologische complex 

in Nieuwpoort, van waaruit deze onderwaterzettingen werden gestuurd, in te nemen. Tijdens 

de oorlog zouden de Duitsers echter begrijpen hoe het systeem functioneerde en zelf kleine 

bijkomende onderwaterzettingen organiseren26.  

 

De prijs die het Belgische leger betaalde tijdens de IJzerslag, was zwaar: zo’n 3.000 

gesneuvelden, naast 15.500 andere verliezen (gewonden, vermisten en krijgsgevangenen)27. 

De Duitsers zouden zo’n 28.000 verliezen (doden, gewonden, vermisten en krijgsgevangen) 

hebben geteld28. 
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