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De invasie van ruim één miljoen Belgen, in oktober 1914 gevlucht voor de Duitse bezetter, 

vergde van de Nederlandse bestuurders en de bevolking het uiterste aan 

improvisatievermogen en tolerantie. Daarbij vormde de opvang van grote groepen militairen 

die zich tussen de vluchtelingen bevonden een extra complicatie, omdat die vanwege hun 

aparte status anders behandeld moesten worden.  

 

Op 28 september 1914 waren de Duitsers begonnen met een aanval op de fortenlinie van de 

Scheldestad, waar het Belgische veldleger zich stevig had verschanst (zie Dirk Van Thuyne, 

“De begindagen van de Eerste Wereldoorlog in België”). Maar ondanks de te hulp schietende 

Britse First Royal Naval Brigade verliep de belegering voor de Belgen desastreus, waarop 

opperbevelhebber koning Albert I op 6 oktober besloot dat het gehele veldleger zich mocht 

terugtrekken. Een goede beslissing, want op 7 oktober begonnen de Duitsers met een zware 

beschieting van Antwerpen, waarop de brandende stad zich op 10 oktober moest overgeven. 

Meer dan 32.000 ontredderde Belgische militairen vluchtten in die dagen richting noorden om 

aan Duitse krijgsgevangenschap te ontkomen. Daardoor raakten ze wel afgesneden van hun 

hoofdmacht, zodat ze niet anders konden dan uitwijken naar hun buurland. Het waren dus 

geen deserteurs. Naast de Belgische militairen vluchtten ook 1.600 marinemannen van de 

jammerlijk mislukte Britse First Royal Naval Brigade naar Nederland. En verder zagen ook 

nog tweehonderd Duitse militairen geen andere uitweg uit de hel van Antwerpen1.  

 

Volgens het “landonzijdigheidsverdrag” van Den Haag uit 1907 was Nederland als neutraal 

land verplicht om deze buitenlandse militairen te interneren zodat ze niet opnieuw aan de 

strijd voor hun eigen land zouden kunnen deelnemen. Hun opvang viel onder het Nederlandse 

Ministerie van Oorlog, in de persoon van minister N. Bosboom. Bij de Nederlandse grens 

moesten de buitenlandse militairen direct van de burgervluchtelingen worden gescheiden om 

te worden bewaakt. Ze werden ontwapend, waarbij officieren als troost toestemming kregen 

om hun degen of sabel, symbool van hun waardigheid, te behouden. Paarden mochten alleen 

aan de hand worden meegevoerd en werden overgebracht naar een speciaal paardendepot in 

Breda. Soms kwam zo’n edel dier zonder ruiter de grens over en dan moest wel eerst worden 

onderzocht of het om een Duits of Belgisch exemplaar ging, want de paarden moesten na de 

oorlog weer netjes worden teruggegeven. 

 

De Belgische militairen waren er slecht aan toe. Ze waren dodelijk vermoeid, hadden geen 

voedsel en drinken meer en voelden zich diep gedesillusioneerd over hun smadelijke 

nederlaag. Velen waren gewond en kwamen moeizaam strompelend de grens over. Eenmaal 

in Nederland, waar ze hadden verwacht veilig te zijn, wachtte hun een nieuwe teleurstelling: 

ze zouden zonder pardon worden geïnterneerd en dat voelde hetzelfde als gevangen genomen 

worden. Daarbij kregen ze ook nog felle kritiek van hun militaire chefs, die vonden dat ze 

gewoon waren gedeserteerd. Een onzinnig verwijt, vonden de geplaagde soldaten: het waren 

nota bene de officieren die hun manschappen tijdens de vlucht vaak op lafhartige wijze in de 

steek hadden gelaten en alleen aan hun eigen veiligheid hadden gedacht2.  

 

Gewonde militairen 

Gewonde militairen kwamen soms op geheel andere wijze in Nederland terecht. Tijdens de 

gevechten in België reisden medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis met toestemming 

van de strijdende partijen regelmatig naar het front om er gewonden op te halen voor 



verpleging in Nederland. Dat was al begonnen in augustus 1914, toen Duitse en Belgische 

getroffenen waren overgebracht naar diverse locaties in Maastricht. Pikant detail was dat ze 

daar gewoon op dezelfde ziekenzalen werden verpleegd, wat geen enkel probleem gaf. Ze 

voelden zich alleen maar slachtoffer van dezelfde oorlog en wilden na hun herstel zelfs graag 

met elkaar op de foto. Alleen de militairen die blijvend invalide waren geworden, mochten 

terug naar hun vaderland, terwijl de anderen gewoon volgens de regels werden geïnterneerd. 

Voor het merendeel betekende dat onderbrenging in een voorlopig interneringsdepot in 

Alkmaar, waar de verhouding tussen Belgen en Duitsers heel wat minder vriendelijk was. 

Men moest daar alle moeite doen om de beide groepen uit elkaar te houden en zo 

vechtpartijen te voorkomen.  

 

Later, tijdens de gevechten rond Antwerpen, werden veel gewonden over de Schelde naar 

Nederland vervoerd, waarna de meeste slachtoffers verpleegd konden worden in Vlissingen 

en Middelburg. Andere getroffen militairen werden overgebracht naar noodziekenhuizen 

elders, vooral in Rotterdam. Daar vervoerde men de gewonde militairen van het station naar 

het ziekenhuis per speciaal aangepaste Rode-Kruistram, waarbij het uitladen van de 

oorlogsslachtoffers altijd veel bekijks trok. De lijkwitte, soms nog bloedende militairen op 

brancards en de ongelukkig op krukken strompelende éénbenigen deden de menigte huiveren: 

de oorlog was even griezelig dichtbij3. 

 

Eerste opvang in Nederland 

Per trein werden de Belgische militairen vanaf diverse grensplaatsen overgebracht naar 

verspreid over Nederland liggende kazerneterreinen, zoals in Amersfoort, Harderwijk en 

Assen. Die stonden toch vrijwel leeg in verband met de Nederlandse mobilisatie. De toestand 

op die kazerneterreinen was wel chaotisch en primitief. De gebouwen boden onvoldoende 

ruimte om al die militairen onder te brengen en dus werden ze ook gehuisvest in magazijnen, 

exercitieloodsen en op zolders. Toen ook gangen en portalen vol lagen met steeds smeriger 

wordende strozakken, moesten er tentenkampen bij de kazernes worden opgezet. De 

stemming onder de militairen zakte naar een dieptepunt: ze waren gefrustreerd en boos en 

weigerden ook maar een greintje begrip op te brengen voor hun internering. Doelloos liepen 

ze de hele dag rond of zaten apathisch voor hun tent, vrezend dat dit hun onderkomen zou zijn 

voor zeer lange tijd. Ook de spanningen tussen Vlamingen en Walen bleven in de nieuwe 

situatie gewoon voortbestaan, waardoor het noodzakelijk bleek om hun compagnieën zoveel 

mogelijk gescheiden te houden. Lastig daarbij was dat de meeste Belgische officieren, die 

zich tijdens de vlucht niet erg heldhaftig hadden gedragen, weinig goed meer konden doen in 

de ogen van hun ondergeschikten, waardoor ze moeilijk inzetbaar bleken bij de hele 

organisatie4. Zelf waren die officieren ook nauwelijks gemotiveerd om een bijdrage te leveren 

aan het scheppen van enige orde.  

 

Ook de Nederlandse bevolking had aanvankelijk weinig begrip voor de strenge internering 

van onschuldige militairen, die toch al zoveel hadden geleden. Mensen stroomden toe om een 

blik te werpen op die verwilderde en vervuilde mannen achter prikkeldraad en wierpen hun 

vaak wat eten toe. Ook veel Belgische burgervluchtelingen hadden al gauw lucht gekregen 

waar de geïnterneerde militairen zich bevonden en heel wat moeders met kinderen waagden 

de tocht door een onbekend Nederland naar een van de kazerneterreinen, in de hoop een 

glimp op te vangen van hun dierbare, die ze al zo lang niet hadden gezien. Soms ontdekten ze 

hem zowaar tussen de massa haveloze mannen, maar hun vreugde sloeg om in woede en 

verdriet als ze vervolgens geen toegang kregen tot het terrein5. Maar na een paar dagen gingen 

de autoriteiten inzien dat bezoek goed was voor het moreel van de geïnterneerden en 

creëerden ze ontmoetingsmogelijkheden. In de kazernes konden vrouwen en kinderen 



voortaan worden ontvangen in de kantines, terwijl in de kampen voor dat doel speciale tenten 

werden geplaatst.  

 

Toen de winter extreem vroeg inviel, werd de situatie in vooral de provisorische tentenkampjes 

onhoudbaar: voor de geïnterneerde militairen moest dringend een meer permanente huisvesting 

worden geregeld. De minister van Oorlog besloot toen tot de bouw van enkele internerings-

kampen voor Belgische militairen in Harderwijk, Zeist, Oldebroek en Gaasterland, terwijl de 

Britten in Groningen zouden worden ondergebracht en de Duitsers in het Noord-Hollandse 

Bergen. Het kamp in Gaasterland kreeg een bijzondere opzet, omdat daar gebruik kon worden 

gemaakt van verspreid liggende civiele accommodaties in en om een oude steenfabriek. In 

Oldebroek stond al een aantal barakken (gebouwd voor Belgische burgervluchtelingen), terwijl 

daar voor diverse faciliteiten kon worden aangesloten bij de naastgelegen Artillerieschool. In 

Zeist bestond ook al een militair kamp (van de genietroepen), maar daarnaast zou een compleet 

nieuw barakkenkamp worden gebouwd. Elk interneringsdepot moest onder commando komen 

van een gepensioneerde Nederlandse hoofdofficier.  

 

Organisatie van de internering 

Het interneringsbeleid viel onder de Nederlandse minister van Oorlog, maar de uitvoering van 

dat beleid werd vanaf 19 januari 1915 in handen gegeven van generaal-majoor M. Onnen, hoofd 

van de afdeling Internering van het Algemene Hoofdkwartier. Hij had de beschikking over een 

staf van negen officieren en achttien schrijvers, waaronder vier Belgische geïnterneerde 

militairen. Een aantal zaken bleef echter onder directe verantwoordelijkheid van de minister van 

Oorlog, zoals uitgaven die later met buitenlandse regeringen verrekend moesten worden, de 

bewegingsvrijheid van officieren en de benoemingen van Nederlandse depotcommandanten. 

Onnen was een sterke persoonlijkheid, die veel van zijn ondergeschikten eiste, maar ook echt 

betrokken was op het lot van al die ontheemde militairen. Zelfs in zijn vrije tijd zette hij zich 

nog in voor hun welzijn6. 

 

In het Koninklijk besluit waarbij de afdeling Internering werd ingesteld, werd tevens de staat 

van beleg uitgeroepen voor alle gemeenten met interneringsdepots binnen hun grenzen. In die 

plaatsen zou het militair gezag voortaan worden uitgeoefend door de opperbevelhebber van 

land- en zeemacht. Daartoe werden ook de gepensioneerde commandanten van de 

interneringsdepots weer actief militair. Ook kregen de militaire autoriteiten het recht 

huiszoekingen te verrichten en voertuigen te controleren. Geen overbodige luxe, want veel 

geïnterneerden zonnen fanatiek op een mogelijkheid om te ontsnappen. Tijdens de eerste 

interneringsmaanden lukte dat maar liefst in zo’n 1.600 gevallen. De oorzaken lagen in een 

gebrekkige bewaking, het ontbreken van namenlijsten en signalementen, en het feit dat heel wat 

Belgische militairen uit gebrek aan fatsoenlijke uniformen in gewone burgerkleding rondliepen. 

Veel ontsnapte geallieerde militairen probeerden per schip via de havens van Rotterdam en 

Vlissingen Engeland te bereiken, waar ze vaak opnieuw werden geworven voor hun leger7. 

Andere staken gewoon de Nederlands-Belgische grens over, wat na het voorjaar van 1915 een 

bijzonder gevaarlijke onderneming was. De Duitsers hadden namelijk langs die grens een 

elektrische stroomdraad gespannen, die bij de geringste aanraking al de dood veroorzaakte (zie 

prof. dr. Alex Vanneste, “Spanning op de rijksgrens van Knokke tot Gemmenich, 1915-1918”). 

Die “dodendraad” was voornamelijk aangelegd om te verhinderen dat militaire inlichtingen via 

Nederland de geallieerde legers konden bereiken en dat Belgische mannen zich via Nederland 

en Engeland bij de geallieerden konden aansluiten. 

 

Als reactie op alle ontvluchtingen die de Nederlandse neutraliteit in gevaar konden brengen, 

werden de kampen strenger bewaakt. Verder werden van alle geïnterneerden foto’s en 



signalementen gemaakt en vingerafdrukken genomen. Mede door deze maatregelen liep het 

aantal ontsnappingen geleidelijk terug. Na juni 1916 zouden ze zelfs nauwelijks meer 

voorkomen, omdat de Belgische regering toen in navolging van de Britten de eigen militairen 

officieel verbood om uit de interneringskampen te vluchten. Later zou ook Duitsland zo’n 

maatregel afkondigen. De geïnterneerde militairen die toch nog wisten te ontkomen naar hun 

eigen land, zouden onverbiddelijk worden teruggestuurd naar Nederland8. 

 

Volgens het “landonzijdigheidsverdrag” was Nederland verplicht om te zorgen voor 

huisvesting, voeding en kleding voor de geïnterneerden en verder voor elke soort hulpverlening 

die nodig bleek. Ook deze kosten zouden later vergoed moeten worden aan Nederland. Maar die 

verplichte zorg gaf tijdens de oorlog wel de nodige problemen. Door de stagnerende 

bevoorrading ontstond in het neutrale Nederland in de loop van de oorlog voedselschaarste en 

alle creativiteit moest aangewend worden om al die buitenlandse militairen behoorlijk te 

voeden. Daar kwam nog bij dat de Hollandse pot helemaal niet in de smaak viel bij de Belgen. 

Ze gruwden van de voedzame bruine bonen, de gerenommeerde Leidse kaas en vooral van die 

walgelijk dikke erwtensoep met spek die ze spottend “gewapend beton” gingen noemen. Na de 

nodige protesten werd bij de inkoop en de bereiding van het voedsel geleidelijk meer rekening 

gehouden met de andere smaken van de geïnterneerden. Maar in het laatste oorlogsjaar zou de 

voedselsituatie in Nederland zodanig verslechteren, dat ook in de kampen verder moest worden 

gerantsoeneerd. Veel soldaten gingen toen jacht maken op honden, katten en de overal 

opduikende ratten om tenminste eens een behoorlijk stukje vlees op hun bord te hebben. 

 

Een ander probleem was de verstrekking van passende kleding aan de Belgische militairen. Ze 

liepen vaak rond in haveloze uniformen, zonder knopen en met gescheurde pantalons. Veel 

militairen beschikten niet eens over een complete militaire outfit en hadden hun schamele 

uniformen aangevuld met gewone burgerkleding. Maar om orde en tucht te kunnen herstellen, 

was het wel belangrijk dat de geïnterneerden er weer enigszins toonbaar gingen uitzien. De 

oplossing werd gevonden in het verstrekken van afgedankte militaire kledingstukken uit de 

eigen Nederlandse magazijnen, maar die bleken helaas vaak aan de krappe kant voor de al wat 

oudere en uitgedijde Belgen, waardoor die zich maar moeilijk konden bewegen. Met ook nog 

onhandig klossende Hollandse klompen (ruime voorraad in Nederland) aan hun voeten, werden 

het soms wat lachwekkend uitgedoste figuren9. 

 

Natuurlijk moesten de geïnterneerden ook wat geld ontvangen voor kleine persoonlijke 

uitgaven. In februari 1915 besliste generaal Onnen dat een geïnterneerde soldaat 10 cent ontving 

aan ondersteuning (soldij) per dag, een onderofficier 25 cent en een officier een vergoeding 

volgens het laagste salaris van een Nederlandse officier. Wel moesten de buitenlandse officieren 

daarvan in hun eigen levensonderhoud voorzien10. De uitbetalingen waren geen cadeautje: na de 

oorlog zouden de buitenlands regeringen elke cent aan Nederland moeten terugbetalen. 

 

Interneringsdepots 

De Belgische geïnterneerde militairen gingen in Nederland een moeilijke tijd tegemoet. Ze 

waren voornamelijk afkomstig uit de arbeidersklasse en gemiddeld al zo’n 35 jaar oud. Dat 

betekende dat de meesten een gezin hadden achtergelaten, dat zich nog in België bevond of 

gevlucht was naar Nederland. De Nederlandse autoriteiten deden alle moeite het hoe en waarom 

van de internering uit te leggen, maar veel Belgische soldaten bleven het onbegrijpelijk vinden 

dat ze niet gewoon in burgerkleding naar huis mochten11. Zo werd hun leven in Nederland 

voorlopig gedomineerd door zorgen over hun gezin en groeiende frustraties over hun 

uitzichtloze leven in de interneringsdepots.  

 



Die kampen hadden ieder een eigen karakter. Het depot Gaasterland lag eenzaam en geïsoleerd 

in de zuidwesthoek van Friesland12. Totaal zouden hier zo’n vierduizend  uitgeweken Belgische 

militairen worden ondergebracht. De meesten moesten het zien te redden in de gammele 

verblijven rond de beschikbare steenfabriek, maar degenen die terecht kwamen in schuren en 

loodsen van veehouders, zolders van bedrijfsruimten, schoollokalen of de plaatselijke kerk, 

hadden het niet veel beter. De geïnterneerden verveelden zich, dronken te veel en maakten 

voortdurend ruzie. Ze werden de schrik van de boeren omdat ze akkers plattrapten, 

paardenstaarten afknipten of uit baldadigheid bossen vernielden. “De dag raakt ten eind. Een 

dag als alle vorige, eentoonig, zonder ongevallen, maar afmattend, ontzenuwend, niet wetend 

wat te doen”, schreef de geïnterneerde sergeant Pierre Demal er melancholiek in zijn dagboek. 

Toch waren lang niet alle geïnterneerden ontevreden, want de tucht was er minder streng dan in 

de grote kampen en de bewegingsvrijheid veel groter.  

 

Interessant was de verhouding tussen de inwoners van Gaasterland en de geïnterneerden. De 

komst van de Bourgondisch levende Belgen betekende aanvankelijk een cultuurschok voor de 

streng calvinistische Friezen. Maar schoorvoetend gingen die erkennen dat het verblijf van de 

Belgen beslist ook voordelen had. Om te beginnen economisch, zeker na de overkomst van 

gezinsleden van de geïnterneerden. En ook het toerisme voer er wel bij, want veel Nederlanders 

wilden wel eens een kijkje gaan nemen bij dat noordelijkste en tot de verbeelding sprekende 

interneringsdepot. Ook de gezelligheid nam toe in de vorm van sportwedstrijden, muziek- en 

toneelavonden. Opmerkelijk daarbij was dat jongens en meisjes op straat openlijk hun 

verliefdheid gingen tonen, iets wat in die streek voorheen volstrekt taboe was geweest. Maar 

de kloof tussen de geloofsrichtingen van Gaasterlanders en Belgen bleef onverminderd diep: 

wanneer een Fries meisje samen met haar katholieke Belgische vriend een protestantse dienst 

wilde bijwonen, dreigden veel leden resoluut uit de kerk te stappen! 

 

Het depot Gaasterland bleef niet tot het einde van de oorlog in gebruik. In het kader van 

Haagse bezuinigingen werd het eind 1916 opgeheven, waarna de Belgische geïnterneerden 

werden verdeeld over de veel grotere kampen Zeist en Harderwijk. 

 

Ook het artillerieschietkamp Oldebroek (bij ’t Harde) kwam in januari 1915 in gebruik als 

militair interneringsdepot, nadat het eerst had gediend als opvanglocatie voor Belgische 

burgervluchtelingen13. Die moesten toen verhuizen naar het vluchtoord Nunspeet. Het kamp 

moest met het oog op zijn nieuwe bestemming wel worden uitgebreid. Naast de al gebouwde 

barakken werden daartoe verblijven getimmerd in de bestaande stallen, waardoor er plaats 

voor 3.500 Belgische militairen gecreëerd kon worden. Een bijzondere voorziening was de 

logiesbarak voor bezoekende vrouwen, die nodig was omdat er geen geschikte accommodatie 

in de wijde omgeving te vinden was. De Belgische vrouwen mochten er drie weken blijven, 

waarna ze plaats moesten maken voor andere landgenotes. 

 

In Oldebroek liep het aantal geïnterneerden in de loop der jaren sterk terug. Toen in de zomer 

van 1916 de Nederlandse artillerieschietschool weer wilde beschikken over haar eigen 

accommodatie in Oldebroek, was dat een goede gelegenheid om de resterende 1950 

geïnterneerden over te brengen naar het depot Harderwijk. 

 

Bij Harderwijk kwam in december 1914 aan de Zandsteeg een groot barakkenkamp gereed voor 

ongeveer 13.000 Belgische geïnterneerden. Het werd een complete houten stad met vijftig 

slaapbarakken voor elk tweehonderdvijftig man (waarvan drie voor onderofficieren), sanitaire 

voorzieningen en een broodnodige ziekenboeg (met quarantaine-inrichting). Verder keukens, 

twee grote kantines, scholen en een kerk. Opmerkelijk was de weinig aanlokkende 



kampgevangenis (provoost) met een rij half ondergrondse cellen. In de loop van 1915 kwamen 

daar nog een bibliotheek, een postkantoor, een wisselkantoor, winkels, restaurants, een bioscoop 

en zelfs een schouwburg bij. Naast het eigenlijke interneringskamp lagen een bewakingskamp, 

een terrein voor kantoren en magazijnen, een groot sportterrein en een afgescheiden kampje met 

een eigen kantine voor bezoekers. Het geheel werd omgeven door een dubbele afrastering van 

prikkeldraad waarin strenge schildwachten patrouilleerden.  

 

Het leven in het kamp was zwaar. De dagen waren lang en eentonig en de volgepropte barakken 

boden geen enkele privacy, terwijl ze ook nog koud en tochtig waren. Uit 

veiligheidsoverwegingen was er geen verwarming aangelegd en dat betekende in de 

wintermaanden afzien. IJspegels hingen aan het plafond en 's nachts drupte het smeltwater neer 

op de soldaten. Het was dan ook niet vreemd dat de Belgen vatbaar bleken voor ziektes als 

griep, reuma, longontsteking, bronchitis of tuberculose. Strozakken wemelden al gauw van 

vlooien en luizen, die de geïnterneerden ’s nachts tot wanhoop brachten. Daarbij vormden de 

door de barakken krioelende ratten een zo mogelijk nog grotere plaag. Maar de kampleiding 

vond daar iets op: voor elke dode rat zou een premie betaald worden van 2,50 cent, zodat de 

mannen iets nuttigs te doen hadden en bovendien hun karige soldij konden aanvullen. Verder 

was er weinig te doen voor de geïnterneerden, zodat ze veel tijd hadden om te piekeren en na 

verloop van tijd gingen lijden aan depressies, tot aan zelfmoord toe.  

 

De verhouding tussen de geïnterneerden en de kampleiding was aanvankelijk zeer gespannen, 

maar door het scheppen van meer voorzieningen verbeterde die wel geleidelijk. Daarmee stak 

het depot Harderwijk nogal af tegen het vergelijkbare kamp Zeist, waar de leefomstandigheden 

nog veel beroerder waren.  

 

Het kamp Zeist was gelegen op het terrein van de bestaande legerplaats Zeist van de genie. 

Rioleringen waren er aanvankelijk nog niet, zodat er permanent een penetrante stank over het 

kampterrein hing. Ook de aanvoer van voedsel stagneerde regelmatig. Het was dan ook geen 

wonder dat de frustratie groeide over alle ontberingen en de autoritaire leiding. In december 

1914 leidde die zelfs tot een opstand. Aanleiding was de opsluiting van drie geïnterneerden, die 

in burgerkleding geprobeerd hadden het kamp te ontvluchten. De kampbevolking eiste hun 

vrijlating en toen dat niet gebeurde, ontlaadde zich alle opgebouwde agressie. Dat leidde tot een 

ernstige confrontatie tussen de Nederlandse bewakingstroepen en de stenen gooiende Belgen. De 

commandant ging er uiteindelijk toe over om met scherp te schieten, wat desastreuze gevolgen 

had: acht doden en achttien gewonden onder de Belgen. De verslagenheid bij de kampbevolking 

was groot en de Nederlandse pers en het parlement reageerden geschokt: hoe was dit mogelijk 

geweest? De Nederlandse minister van Oorlog kwam in januari 1915 met een rapport waarin 

gesteld werd dat de Nederlandse autoriteiten geen fouten hadden gemaakt. En hoewel het rapport 

in de pers nogal wat kritiek kreeg, ging het parlement in grote meerderheid akkoord met de 

conclusies14. 

 

De tragedie had in ieder geval een schok teweeg gebracht in brede lagen van de Nederlandse 

bevolking. Het gevolg was ook dat de Nederlandse autoriteiten ineens meer oog kregen voor het 

welzijn van de geïnterneerde militairen. Ze gingen beseffen dat het niet voldoende was om deze 

mensen een dak boven het hoofd en te eten te geven. Zo kregen de geïnterneerden geleidelijk 

meer vrijheid en werden allerlei nieuwe voorzieningen gecreëerd. Onder de Belgische soldaten 

bevonden zich bijvoorbeeld duizenden analfabeten, die eerst hun schaamte moesten overwinnen 

voor ze bereid waren te leren lezen en schrijven. Maar uiteindelijk ging er een wereld voor hen 

open en keken ze met nieuw optimisme uit naar hun toekomst in België. Zo’n zesduizend 

Belgen zouden tijdens hun interneringstijd geletterd raken, waardoor bijvoorbeeld het aantal 



analfabeten in het kamp Harderwijk daalde tot minder dan één procent15. Naast algemeen 

onderwijs kwamen er ook mogelijkheden voor vakonderwijs. In de kampen werden 

werkplaatsen en ateliers opgericht, waar de geïnterneerden konden leren voor vakken als 

timmerman, drukker of mecanicien. Geschoolde geïnterneerden verzorgden de lessen.  

 

Zeer blij waren de geïnterneerden ook met alle nieuwe ontspanningsactiviteiten, georganiseerd 

door landelijke comités. Zo konden ze zich toeleggen op het vervaardigen van schilderijen, 

houtsnijwerkjes, sieraden of andere kunstwerkjes, die buiten de poorten van de 

interneringsdepots verkocht mochten worden aan bezoekers. Vooral in het kamp Harderwijk 

werd er veel aan gedaan om het leven voor de geïnterneerden aangenamer te maken. De 

bibliotheek mocht zich verheugen in steeds meer nieuwe aanwinsten, er werden regelmatig 

filmvoorstellingen gegeven en tot groot enthousiasme van de Belgen zette zelfs een circus enkele 

malen zijn tenten op binnen het kamp. Sportverenigingen, een toneelvereniging, een 

zangvereniging en fanfares werden door de Belgen opgericht, terwijl vooral onder de Vlamingen 

het wielrennen razend populair was. Trots bouwden ze op het kampterrein de grootste 

wielerbaan van Nederland, die duizenden toeschouwers trok wanneer de Velo-trappers en de 

Pedaalridders tegen elkaar streden. En wie een wedstrijd had gemist, kon altijd nog het verslag 

lezen in de tweetalige kampkrant Inter-Nos Revue16. Maar wat de militairen vooral gelukkiger 

maakte: ze kregen een grotere bewegingsvrijheid en hun bezoekregeling werd verruimd. 

 

De kampen waren niet bestemd voor Belgische officieren, al moesten er altijd een paar 

verblijven voor het toezicht op hun eigen mensen. De meeste officieren woonden geriefelijk bij 

particulieren of in hotels, met een royale bewegingsvrijheid. Daarvoor moesten ze wel hun 

erewoord geven om niet te vertrekken uit Nederland. Maar na verloop van tijd ontstond er 

onduidelijkheid of de officieren wel gerechtigd waren om dat erewoord te geven, waarop ze 

weer in aparte, luxere barakken in de kampen moesten worden ondergebracht. De Belgische 

regering gaf uiteindelijk definitief haar fiat voor dat erewoord in april 1916. Daarna konden 

de Belgische officieren opnieuw de interneringskampen verlaten om in alle vrijheid in 

Nederland woonruimte te zoeken. Ze hoefden niet te werken en kregen een riante uitkering, 

zodat ze met hun overgekomen gezin een onbezorgd leven konden leiden. Een klein aantal 

bleef om principiële redenen hun erewoord weigeren, waarop ze werden overgebracht naar 

een speciaal interneringsdepot voor officieren, bijvoorbeeld op het onherbergzame eiland Urk. 

Dat kreeg al gauw de bijnaam duivelseiland, vanwege de geïsoleerde ligging, de super strenge 

bewaking, de eeuwige mist en wind en de barre winters17. 

 

Werken buiten de interneringskampen 

Vanaf april 1915 kregen de geïnterneerde militairen toestemming om buiten de kampen betaald 

werk te verrichten. Voorwaarde was wel dat voor dat werk geen Nederlanders waren te krijgen. 

Door pressie van vakbonden en socialistische organisaties werden bedrijven verplicht aan 

Belgische werknemers hetzelfde loon uit te betalen als aan Nederlanders, maar deze regels 

werden door de werkgevers vaak op creatieve wijze ontdoken.  

 

Als in een bedrijf vier of meer geïnterneerde militairen werkten, werd een zogenaamde 

interneringsgroep gevormd. Deze werd in of vlakbij de fabriek gehuisvest, bijvoorbeeld in 

barakken en onder militaire bewaking. Zo ontstonden verspreid over Nederland allerlei kleine of 

iets grotere arbeidsinterneringskampen18. Vooral de Limburgse mijnen, die door de oorlog hun 

Duitse en Oostenrijkse werknemers waren kwijtgeraakt, boden heel wat werkgelegenheid. In de 

omgeving van Heerlen en Kerkrade werden barakkenkampen gebouwd, waar veel Belgische 

mijnwerkers met hun gezinnen werden gehuisvest. Hoewel het werk als zwaar gold, was het 

toch vrij populair, omdat het leven in de interneringsgroepen veel vrijheid bood en in ieder 



geval te prefereren was boven het vegeteren in een regulier interneringskamp. Tegen het einde 

van de oorlog zouden drieduizend Belgische geïnterneerde militairen werken in de Limburgse 

mijnen. 

 

De Belgische militairen kregen niet hun hele loon uitbetaald “teneinde den geest van 

spaarzaamheid te ontwikkelen en leerzucht aan te wakkeren”. Een gedeelte werd verplicht 

gestort in een spaarfonds, dat pas na de oorlog zou uitkeren aan de rechthebbenden19. De 

gedachte die daarachter zat, was dat de geïnterneerden hun geld toch maar zouden uitgeven aan 

onnuttige zaken, zoals pintjes bier. En als een Belg zich niet netjes had gedragen dan ging 

gewoon een groter gedeelte van zijn loon naar het spaarfonds. Dat fonds was vanzelfsprekend 

gehaat bij de geïnterneerden. Op de eerste plaats natuurlijk vanwege de betuttelende gedachte, 

maar ook omdat velen het geld hard nodig hadden om hun noodlijdende gezin te kunnen 

onderhouden. 

 

Blijvende overkomst van gezinnen 

Al snel na de val van Antwerpen hadden gevluchte familieleden van geïnterneerde militairen 

onderdak gezocht in de buurt van de interneringskampen. Na versoepeling van de regels 

trokken ook hele drommen vrouwen en kinderen vanuit België naar de omgeving van deze 

kampen in Nederland. Daar zochten ze natuurlijk allemaal een dak boven hun hoofd, waardoor 

de huurprijzen rond de interneringsdepots sterk stegen en uiteindelijk wantoestanden 

ontstonden. Zo moesten in Gaasterland honderden gezinnen hokken in gammele schuren en 

stallen. In Harderwijk had ieder gezin wel een paar Belgen in huis en die moesten vaak 

woekerprijzen betalen voor hun schamele onderkomen. Het kwam nogal eens voor dat op een 

afgeschut stukje zolder een groot gezin moest slapen, koken, eten en wassen. Woonruimte werd 

er steeds schaarser en de huren stegen explosief, waarvan ook Nederlandse gezinnen de dupe 

werden. Veel overgekomen Belgische gezinnen werden langzamerhand armlastig, omdat hun 

spaarcentjes opraakten, waarop ze nogal eens werden doorgestuurd naar de vluchtoorden voor 

burgervluchtelingen.  

 

Een verbetering voor die gezinnen betekende de oprichting van speciale gezinsdorpen naast de 

interneringskampen. Eind 1915 werd er een commissie ingesteld voor de huisvesting van de 

gezinnen van Belgische geïnterneerden en daarmee nam de landelijke overheid de huisvesting 

over van de gemeente. Maar de oprichting van de gezinsdorpen verliep niet overal zonder slag 

of stoot. Zo ging de gemeenteraad van Harderwijk dwarsliggen, omdat het gezinsdorp op 400 

meter van het interneringskamp gepland was. De raad vond het maar niets dat vrouwen en 

meisjes ondergebracht zouden worden op een steenworp afstand van de geïnterneerden, want 

“onder de duizenden mannen, zeer velen gekweld door sexuele begeerten en erger, zullen er 

meerdere zijn, voor wie deze verleiding te sterk zal blijken”20. Maar de commissie hield voet bij 

stuk en in februari 1916 kwam het uit simpele houten huisjes en barakken bestaande gezinsdorp 

Heidekamp tot stand, inderdaad niet ver van het interneringskamp. Niet veel later kwam daar 

Leopolddorp bij, betaald uit Amerikaanse en Deense schenkingen. En rond februari 1916 

werden nog vijf gezinsdorpen gebouwd: Albertdorp bij het kamp Zeist, Elisabethdorp en 

Nieuwdorp in de omgeving van Amersfoort, Boschkant in Gaasterland en Moensdorp bij 

Oldebroek. 

 

De barakken en houten huisjes waren eenvoudig ingericht, maar de gezinnen vonden er de zo 

vurig gewenste privacy. Bovendien was er elektriciteit en gratis warm water beschikbaar, een 

luxe die weinig Belgen en Nederlanders in die tijd kenden. De gezinsdorpen werden eerst alleen 

bewoond door vrouwen en kinderen, maar later mochten de geïnterneerde militairen zelf bij hun 

gezinnen intrekken21. Voor de huisvesting moest wel worden betaald: in principe 50 cent per 



week, maar voor de echte armlastigen was het gratis. Het gevolg van de bouw van gezinsdorpen 

was dat de grote interneringskampen langzaamaan leegliepen. Na drie jaar internering leidden 

de meeste Belgische militairen in Nederland een redelijk normaal bestaan buiten de kampen, 

met werk en woonruimte. Maar echt vrij waren ze niet, want ze bleven onderworpen aan de 

interneringsregels en mochten in principe de gemeentegrenzen niet overschrijden.  

 

In de zomer van 1918 ontstonden plannen om de half leegstaande depots Zeist en Harderwijk 

samen te voegen. De grote angst bij de Harderwijkse geïnterneerden was dat zij zouden worden 

overgebracht naar het depot Zeist met zijn slechte reputatie. “Voor de plaag van Zeist, bewaar 

ons, Heer”, kopte het Harderwijkse kampblad. En ook de Harderwijkse middenstand was in alle 

staten. Maar gelukkig ging het juist andersom en werden de overgebleven geïnterneerden uit 

Zeist overgebracht naar Harderwijk22. Alleen de minst ontwikkelde en lastige militairen bleven 

nog achter in de kampen. Velen leden aan depressies en hadden psychosomatische klachten, 

terwijl hun drankgebruik heel wat overlast gaf. Een oplossing bleek moeilijk te vinden. Verlof 

naar het vaderland, zoals aan de Britse en Duitse geïnterneerden steeds meer werd toegestaan, 

was voor de Belgen moeilijk, omdat hun land bezet was. En opsluiting in een Nederlandse 

gevangeniscel had voor deze geïnterneerden ook al niet veel zin, omdat velen zo’n verwarmde 

cel prefereerden boven de steenkoude barak in hun kamp23. 

 

Belgisch activisme in Nederland 

De Nederlandse regering zag met zorg hoe in de interneringskampen de strijd tussen 

Vlamingen en Walen werd voortgezet en hoe daar ook het politieke bewustzijn groeide. Veel 

Vlamingen ontwikkelden in de kampen een meer militante geest. De bladen “De Vlaamsche 

stem” en “Vrij België”, waarin gepleit werd voor samenwerking met Duitsland om de 

Vlaamse zelfstandigheid te bereiken, werden dan ook op grote schaal gelezen. De grootste 

aanhang in de kampen had het “Vlaamsch Belgische Verbond” (VBV), dat streefde naar 

emancipatie van de Vlamingen binnen de Belgische staat. De VBV was niet pro-Duits, maar 

de Belgische veiligheidsdienst vond de beweging toch gevaarlijk en pleitte voor een verbod in 

de kampen. Maar Nederland wilde zover niet gaan en trad alleen strenger op als door 

bepaalde uitingen de eigen neutraliteit in gevaar kwam. 

 

Ook het socialisme kon in de kampen op steeds meer sympathie rekenen en ook hierbij was 

niet de Nederlandse, maar de Belgische overheid de grootste dwarsligger. Argwanend werd 

gevolgd hoe de socialistische voorman Camille Huysmans langs de Nederlandse kampen 

reisde en zo een vertrouwensfiguur werd voor veel geïnterneerden. Door zijn toedoen 

ontstond de “Bond van Belgische arbeiders in Nederland” (BBAN), die ijverde voor het 

verbeteren van de leefomstandigheden in de kampen en voor versteviging van de band tussen 

Nederlandse en Belgische socialisten. Het tweetalige blad “De Belgische socialist” was de 

spreekbuis van de bond met een oplage van zevenduizend exemplaren. Het schroomde niet 

kritiek te leveren op de Belgische autoriteiten, waardoor er een slepend conflict ontstond 

tussen de regering van Nederland en die van België, die het blad wilde verbieden. Het 

optreden van de BBAN leidde uiteindelijk tot een grotere betrokkenheid van de Nederlandse 

socialisten bij het lot van de Belgen in Nederland. Zij kwamen op voor de Belgische arbeiders 

en bevochten onder meer dat die lid konden worden van een Nederlandse vakbond24. 

 

Repatriëring van Belgische geïnterneerde militairen 

Al in december 1914 had de Belgische gezant in Nederland de mogelijkheid geopperd om 

gewonde Belgische militairen die ongeschikt waren geworden voor de militaire dienst te 

ontslaan uit de internering. De Nederlandse regering had daar toen geen ruimte voor gezien 

binnen de geldende interneringsregels. Het probleem was namelijk dat ontslagen, zieke of 



invalide militairen nog altijd via administratief werk hun land zouden kunnen dienen. Een 

nieuwe kans bood de overeenkomst van begin 1915 tussen Duitsland en Engeland om hun 

invalide krijgsgevangenen via Nederland uit te wisselen. Nederland liet toen weten ook iets te 

willen regelen voor de in Nederland geïnterneerde militairen. Afgesproken werd dat militairen 

die leden aan blindheid, verstandsverbijstering, ongeneeslijke tuberculose of van wie 

ledematen waren geamputeerd naar hun vaderland mochten terugkeren. Invalide Belgische 

militairen kregen daarbij de garantie dat ze in eigen land door de Duitse bezetters niet als 

krijgsgevangenen zouden worden beschouwd. 

 

Na het sluiten van de wapenstilstand op 11 november 1918 was Nederland niet langer 

verplicht om buitenlandse militairen te interneren. In overleg met de Britten werd besloten 

eerst de Britse, daarna de Duitse en vervolgens de Belgische geïnterneerden vrij te laten. 

Vanaf 2 december 1918 vertrok er elke dag een trein met één- à tweeduizend Belgische 

militairen naar hun vaderland. De mannen waren uitgelaten en hieven bij het vertrek meestal 

het Belgische volkslied aan. Veel treinen waren opgesmukt met opschriften als “terug naar 

huis!” of “à Belgique!”. Later volgden de treinen voor de gezinnen van de militairen die niet 

al op eigen houtje waren vertrokken, waarna iedereen op 26 december eindelijk thuis was. 

Helaas gold dat niet voor de 550 Belgische militairen die tijdens hun internering in Nederland 

waren overleden, vooral aan de Spaanse griep, die in de loop van 1918 veel slachtoffers had 

gemaakt onder de verzwakte geïnterneerden. 

 

Na thuiskomst namen de militairen die in Nederland geïnterneerd waren geweest tot hun 

vreugde kennis van het officiële Belgische regeringsstandpunt dat zij goed gehandeld hadden 

door naar Nederland te vluchten. Het was niet alleen hun recht, maar zelfs hun plicht geweest. 

Eindelijk gerechtigheid, na de jarenlange verdachtmakingen van de Belgische legerleiding, 

dacht men. Maar de ontgoocheling kwam al gauw. Militairen die aan het front hadden 

gevochten tegen de Duitsers kregen in principe een zogenaamde frontstreep. Die was nodig 

voor het verkrijgen van financiële voordelen, vooral oorlogspensioenen. Tot woede en 

verbittering van de ex-geïnterneerden kregen collega’s die zich in België zonder slag of stoot 

krijgsgevangen hadden laten maken die streep moeiteloos, terwijl de geïnterneerden ondanks 

alle mooie woorden na hun terugkeer toch weer moesten bewijzen dat hun vlucht geen 

desertie was geweest. Hun strijd zou zelfs duren tot 1964, toen de Belgische regering de 

slepende zaak afsloot met de constatering dat het te laat was om te oordelen over 

gebeurtenissen die zich vijftig jaar eerder hadden voorgedaan. De wrange cijfers: van de 

33.471 in Nederland geïnterneerde soldaten hadden er slechts 469 de frontstreep ontvangen, 

terwijl van de 446 uitgeweken officieren, die zich zo laf hadden gedragen in de ogen van hun 

ondergeschikten, er maar liefst 407 die felbegeerde onderscheiding hadden gekregen25. 

 

Afwikkeling interneringszaken in Nederland 

Ook voor de verhouding tussen Nederland en België kreeg de interneringsperiode nog een 

onaangenaam staartje. Het zo verfoeide gedwongen spaarfonds zou een heus schandaal 

veroorzaken, omdat het beheer administratief een chaos was en er veel te weinig geld in kas 

bleek te zitten. Dit was wel erg zuur, omdat de Belgen destijds veel liever hun hele loon hadden 

ontvangen om voor hun noodlijdend gezin te kunnen zorgen. Dat was alleen mogelijk geweest 

als onomstotelijk de armoede van het gezin aangetoond had kunnen worden26. België drong er 

bij Nederland voortdurend op aan om nu eens over de brug te komen met dat geld, gezien de 

slechte financiële positie van de ex-geïnterneerden. Maar Nederland kwam steeds met nieuwe 

uitvluchten, omdat het een bijna onmogelijke zaak bleek om alle rechthebbenden hun gespaarde 

loon terug te geven. Uiteindelijk kregen de ex-geïnterneerden alleen wat geld als ze schriftelijk te 

kennen hadden gegeven dat ze van verdere claims zouden afzien. De meesten kozen toen 



volkomen gedesillusioneerd eieren voor hun geld. Op 31 mei 1921 zou de terugbetalingsoperatie 

worden beëindigd, maar zeer velen hadden uiteindelijk geen cent teruggezien van hun 

zuurverdiende spaarcentjes. Een slechte beurt voor Nederland27. 

 

Er speelde ook nog een andere netelige kwestie tussen Nederland en België, die zich nog veel 

langer zou voortslepen (zie Herman Janssen, “Burenruzie”). Het ging om de kosten die 

Nederland gemaakt had voor het jarenlang interneren van die tienduizenden Belgische 

militairen en die bedroegen de niet geringe som van 47 miljoen gulden. Volgens de 

internationale verdragen moesten die kosten door de Belgische regering volledig worden 

vergoed. Het begon allemaal heel vriendelijk toen de Belgische regering op 31 januari 1919 

dank uitsprak aan Nederland voor de betoonde gastvrijheid aan Belgische militairen, die zich 

daardoor aan krijgsgevangenschap hadden kunnen onttrekken. Maar de toon veranderde toen 

de Nederlandse rekening van 53 miljoen gulden – schuld plus rente – in België arriveerde. 

Het na vier jaar Duitse bezetting volkomen berooide België voelde er weinig voor om met 

geld over de brug te komen en ervoer de ingediende rekening als een provocatie van een land 

dat zichzelf aan de oorlog had verrijkt. Het was het zoveelste incident in de toch al koele 

verhouding tussen de twee landen. De krant “Ons België” schreef: “Hollandse 

menschlievendheid is dus eene loutere legende en een leugen. Hoe kan het anders? Een 

Hollander wil altijd meer hebben dan hij zelve geeft.” 

 

Maar Nederland hield voet bij stuk en weigerde ook het voorstel om de kosten te delen. De 

Belgische regering begon toen maar mokkend aan de afbetaling van het enorme bedrag, dat 

inmiddels was opgelopen tot zestig miljoen. Pas eind 1937 zou die schuld geheel zijn 

afgelost28. Door deze kwestie en ander naoorlogs zeer bleef de verhouding tussen Nederland 

en België nog lange tijd ernstig verstoord: een bitter einde van een interneringsgeschiedenis 

vol goede bedoelingen.  
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