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Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Nederland overrompeld door een 

vluchtelingenstroom uit België (zie Evelyn de Roodt, “De opvang van Belgische 

vluchtelingen in Nederland”). Tot de plaatsen in de provincie Noord-Brabant waar de meeste 

vluchtelingen werden opgevangen, behoren Bergen-op-Zoom (met Halsteren), Roosendaal, 

Breda (met Ginneken) en Baarle-Nassau1.  

 

De eerste vluchtelingen bereikten Baarle begin augustus 1914. Zij kwamen uit de omgeving 

van Luik, Landen, Tienen en Brussel. Op 18 augustus arriveerden opnieuw vluchtelingen, 

nadat het kortstondige verblijf van een groepje Duitse militairen in Turnhout onrust had 

gezaaid2. Ten gevolge van het Duitse geweld tegen burgers, o.a. in Aarschot op 19 augustus 

en in Leuven op 20 augustus, geraakte de bevolking in paniek. Veel mensen uit de omgeving 

van Aarschot, Leuven en Mechelen vluchtten noordwaarts. Een zestigtal van hen trok via 

Beerse, Merksplas en Zondereigen de rijksgrens over. “Op een paar uur tijd aten ze 

Zondereigen leeg”, noteerde meester Frans Willebrords3. De burgemeester van Baarle-Hertog 

antwoordde op vraag van de arrondissementscommissaris in Turnhout dat “die mensen uit 

Aerschot hunne woonplaats verlieten vóór dat de vijand daar toekwam. Zij kunnen dus niet 

als getuige worden aangemeld van de schrikkelijke gruwelen in Aerschot gepleegd. De 

Heeren Hector Hant (ingenieur) en Edmond Honorez (handelsbediende) daarentegen, beiden 

uit Leuven en alhier verblijvend, hadden wél van de Duitsche barbaarschheid te verduren4.”  

 

Op 27 augustus schreef de burgemeester veertien verblijfsvergunningen uit voor gevluchte 

Duitse kloosterlingen uit Leuven en Luik5. Twee dagen later trokken “den heelen dag via het 

grensstation Weelde massa’s vluchtelingen Nederland in. De één-uur trein bracht velen uit 

Antwerpen en de steden daar rondom. De trein van half zes bracht een aantal priesters die 

vreeselijke dingen beleefd hebben. Hun uiterlijk is diep neerslachtig. De Duitschers hebben 

hen uit Givet (onder Namen) verdreven, waar het land te vuur en te zwaard verwoest wordt6.”  

 

Vluchtelingen uit de Antwerpse Kempen 

In de tweede helft van september kwam de uittocht van Belgische vluchtelingen goed op 

gang. In Turnhout kwamen zij zo talrijk aan, dat men verplicht was de leegstaande huizen ter 

beschikking te stellen. “Dagelijks zag men gansche troepen vluchtelingen hier aankomen, 

allen zagen er zeer gehavend, vermoeid en ellendig uit. Zij waren met den grootsten schrik 

bevangen. De aanblik dier vluchtende groep deed pijn aan het hart… Dit alles bracht 

ontzetting en schrik bij onze bevolking te weeg. De meesten dachten er aan ook onze stad te 

verlaten7.” Alle zusters Franciscanessen uit Herentals weken uit naar het klooster in de 

Kerkstraat in Baarle-Hertog, dat wekenlang hun toevluchtsoord was8.  

 

In de nacht van 29 op 30 september werd in Turnhout het valse gerucht verspreid dat de 

Duitsers in aantocht waren. De bevolking sloeg in paniek op de vlucht: “Moeders vluchtten 

met hun kinderen op den arm, bittere angstkreten slakende en naar andere familieleden 

zoekende, die zij al vluchtende verloren hadden. Huisvaders van een talrijk gezin hadden de 

kinderen met koorden aan elkander gehecht, opdat niemand verdoold zou geraken… Bij dien 

vreeselijken geestestoestand kwam nog het feit, dat men in de vlucht gehinderd werd door het 

overgroot aantal vluchtelingen en men zich moest getroosten stapsgewijze vooruit te 

geraken9.”  

 



De meesten brachten de nacht onder de blote hemel door: “In Baarle-Nassau zagen we aan 

den kant van den weg een groep die dreigde ons hart te breken. Een jonge vader met eenige 

kinderen. Op een kruiwagen een stokoude grijsaard. Blijkbaar rustten zij van den langen 

tocht. Waarheen?10” Ongeveer 4.000 mensen uit Turnhout en omgeving waren die nacht 

tijdelijk het land ontvlucht. “Bij honderden trekken zij met hun karretjes en huisraad langs de 

wegen en zoeken veiligheid in het gastvrije Baarle-Nassau… De zusters van het H. Graf uit 

Turnhout zijn gevlucht. De krankzinnigen uit Gheel hebben ook de vlucht genomen11.” Door 

het ontbreken van toezicht werd Turnhout geplunderd12.  

 

Om besmettelijke ziektes te voorkomen, kregen alle vluchtelingen op bevel van het 

Nederlandse bestuur een inenting tegen de pokken: “Wie per trein, wagen, kar of te voet uit 

België komt, wordt door studenten ingeënt tegen de pokken. Nonnen, paters, ouderen, 

jongelingen, iedereen krijgt vijf prikken in de bovenarm.” Aan het treinstation van Baarle-

Nassau-Grens werd streng gecontroleerd: “In het Hollandsch douanekantoortje hebben de 

heeren die zich met het inenten bezighouden het soms heel druk. Iedereen die over den 

straatweg uit België komt en wiens pas in orde is (nagezien door de Nederlandsche 

schildwachten), moet zijn of haar arm ontblooten en krijgt de vijf pokprikken13.”  

 

Begin oktober werd de toestand onhoudbaar: “Vandaag was in Baarle-Nassau geen brood 

meer te verkrijgen, terwijl de meelvoorraad uitgeput is14.” Het Klein Seminarie in 

Hoogstraten werd eveneens door hongerige vluchtelingen bestormd: “Wij logeerden er 600 à 

700 en bezorgden aan de meesten ook eten. Den 2 october houdt een speciale tram stil voor ’t 

Seminarie. ’t Is het gasthuis van O.-L.-Vr.-Waver met elf zusters en 61 zieken en 

gebrekkigen. Wij nemen ze op en veranderen de speelzaal in Gasthuis. Den 4 october rond 

middernacht stopt een andere speciale tram voor ’t Seminarie: ’t is het gasthuis van Lier met 

zusters en gebrekkigen, ongeveer 70. Zij vroegen en bekwamen onderkomen en vertrokken na 

twee dagen voort naar Breda. ’s Anderendaags stopte weer een extra tram met 600 zinnelooze 

vrouwen uit Duffel: gelukkiglijk konden zij onderkomen vinden in de colonie van Merxplas. 

Dagen en nachten aan één trokken onophoudend de vluchtelingen langs Hoogstraten en 

duizenden van hen bleven hier in ’t dorp. De hier gevluchte kloosterzusters bereidden de 

spijzen en dienden de vluchtelingen in ’t Seminarie en in de lokalen der parochie. Veel 

ellende, maar ook troost. Wij onderhielden honderden vluchtelingen gedurende veertien 

dagen, daarna nam het getal dagelijks af en behielden wij er eenigen gedurende twee 

maanden15.” 

 

Op 4 oktober arriveerden Antwerpse vluchtelingen in Baarle-Nassau: “Den geheelen nacht 

heeft men hier het gedonder van zwaar geschut gehoord. Het duurde tot hedenmorgen vijf 

uur. Vluchtelingen die vannacht met een bijzondere vergunning uit Antwerpen zijn kunnen 

komen, deelen mede dat het vaststaat dat de forten Wavre St. Catharijne en Waelhem door de 

Duitschers genomen zijn16.” Op 7 oktober kwamen in Baarle 450 vluchtelingen uit Mechelen 

en Hoogstraten langs. Zij werden per trein naar Boxtel doorgevoerd17.  

 

Massale uittocht 

De plotse komst van Duitse verkenners in Turnhout veroorzaakte op donderdag 8 oktober 

opnieuw een gigantische vluchtelingenstroom: “Gansch de bevolking was in overhaasting 

langs alle banen en wegen naar de Hollandsche grenzen gevlucht. De meesten namen de wijk 

te voet en droegen kleederen en allerlei voorwerpen. Ook zagen wij vele rijtuigen, stoot- en 

andere wagens, hondenkarren waarop vrouwen en kinderen gezeten waren. Ook honderden 

kruiwagens waarop kleederen, beddengoed en allerlei huiselijke voorwerpen vervoerd 

werden. Ook huisdieren, zooals runderen, geiten en schapen. Dit alles vluchtte in eene 



verwarde mengeling door malkaar, hotsend en botsend, roepende en schreeuwende omdat de 

stoet niet snel genoeg vooruit geraakte. Verscheidene oude vrouwen ijlden ons hijgend 

voorbij. Ook zagen wij hier en daar eene vrouw bewusteloos op een kruiwagen liggen, in dien 

toestand geraakt door den angst en de uitputting18.” In een naoorlogs verslag lezen we: “Op 

den steenweg Turnhout-Baerle zagen we een onafgebroken stoet van mannen, vrouwen, en 

kinderen met in der haast bijeengescharrelde kleeding en dekgoed in pakken van allerlei soort, 

op alle slag van voertuigen zoals karren, stootwagentjes, kruiwagens, en zelfs fietsen geladen. 

Op het onverwachts uit hunne woningen verjaagd, zochten die ongelukkigen in onze 

gemeente een onderkomen. Op zeer vriendelijke wijze werden ze door Nederlandsche 

soldaten ontvangen en herwaarts gebracht. Vermoeide moeders werden van hunne zware 

pakken ontlast. Schreiende kinderen werden met groote liefde opgetild19.”  

 

Weelde, Poppel, Reusel en Baarle waren overbevolkt. In Baarle verbleven die dagen niet 

minder dan 24.000 vluchtelingen, waarvan 1.800 permanent. De anderen werden naar Tilburg 

of naar een meer noordelijk gelegen vluchtelingenkamp doorgestuurd. In 176 gemeenten van 

de provincie Noord-Brabant waren op dat moment 410.000 Belgen ondergebracht20. “De 

minste kamer in Baarle was door een of meer families betrokken. De schuren, de stallen, de 

minste loods diende tot verblijfplaats van vluchtelingen, zonder te spreken over de talrijke 

personen die zich den eersten nacht in de bosschen schuil hielden21.”  

 

In Baarle-Nassau-Grens arriveerden vluchtelingen te voet of met de trein. Meer dan honderd 

vluchtelingen vonden een maand lang onderdak in alle ruimten van het klooster. Ze sliepen er 

in ’t hooi, op stro of op de koude vloeren. Er logeerden ook studenten uit Lier. Zij waren op 

de vlucht omdat hun missiehuis in de vlammen was opgegaan22. In Zondereigen, een gehucht 

van 400 inwoners, waren meer dan 500 vreemdelingen gehuisvest. “De angst voor de 

Duitschers groeide aan, bijzonder bij de mannen en jongelingen van Zondereygen, vermits 

deze zouden medegenomen worden, zo beweerde men. De mensen bleven niet aan hunne 

gewone bezigheden. De straat was vol volk, er werd niets gedaan dan het hoog nodige. 

Vermits er geen andere plaats meer was, werd de gemeentelijke jongensschool ledig gemaakt 

en als nachtverblijf voor de vluchtelingen aangewezen. Twee valse alarmen deden de 

jongelingen het dorp ontvluchten om zich naar het Brugsken op Hollands gebied te 

begeven23.”  

 

Ondertussen werden in Baarle comités opgericht om de vluchtelingen huisvesting, verzorging 

en voeding te geven. Een eerste comité bestond uit dames en juffrouwen van gegoede families 

en had als primair doel om gekwetsten te verzorgen. Al vlug breidde de werking zich uit tot 

de opvang van behoeftige vluchtelingen. Vooral de dochters van burgemeester van Gilse 

hebben zich in dit comité verdienstelijk gemaakt. Na de oorlog kregen zij hiervoor een 

burgerlijke onderscheiding. Een tweede comité, bestaande uit heren van zowel Baarle-Hertog 

als Baarle-Nassau, verleende het damescomité belangrijke steun. Milde giften kwamen toe, 

van ingezetenen en ingekwartierde militairen, zowel van eenvoudige soldaten als hun 

oversten. Burgemeester van Gilse stelde zijn feestzaal (in 2013: het kaarsenmuseum) ter 

beschikking van de vluchtelingen. Aanvankelijk werd hier een 200-tal vrouwen en kinderen 

gehuisvest en gevoed. Mannen vonden een geschikt onderkomen in een nabijgelegen oude 

quarantainestal. In een register werden naam, beroep en woonplaats van de vluchtelingen 

genoteerd24.  

 

Gelukkig keerden heel wat mensen uit de grensregio na enkele dagen terug: “In Turnhout zag 

men de bewoners weer bij troepjes binnenkomen, gehoor gevende aan den oproep der 

Duitschers om weer terug te keeren25.”  



 

Voor de uitwijkelingen die in Baarle bleven, ging het leven gewoon verder. De Baarlese 

vluchtelingengemeenschap breidde zich uit met zes geboorten. Zo werd op 17 september 1914 

een dochtertje geboren bij Melanie Hoefkens en Leonard Van Dyck, een postbediende uit 

Pulle26. Op 5 oktober 1914 beviel Rosalie Pelgroms van een zoon. De vader van het kind was 

Jozef Berghmans, een wagenmaker uit Westerlo. Het koppel was op de vlucht met een 

dorpsgenoot, Edward Thijs. In Baarle-Hertog kregen zij onderdak bij een collega van Thijs, 

bakker Gerard Gulickx. Het gezin van To Van Krinkelveldt en Albrecht Van Calster, een 

hotelhouder uit Hoogstraten, kreeg op 27 oktober 1914 een zoontje erbij. Op 29 november 

1914 werd een dochtertje geboren bij Philomène Der Kinderen en Arthur De Laet, een 

wagenmaker uit Borgerhout. De bevalling gebeurde in de woning van zijn broer, een Baarlese 

wagenmaker. Tijdens de kerstnacht van 1916 beviel Isabella Victoria Gevers bij het militaire 

zendstation aan de Hoogbraak van een dochter. Vader Ludovicus Huysmans, een afgekeurde 

soldaat uit Meerhout die in Baarle-Hertog tot veldwachter was aangesteld, assisteerde bij de 

bevalling. Op 13 mei 1917 tenslotte beviel Julia Catharina Kaethoven op het Oosteneinde van 

een dochtertje. Vader Oscar Leopold Van Hollebeke, voor de oorlog tolbeambte in Weelde, 

was in het bevolkingsregister ingeschreven als “verblijvende tijdelijk alhier27.”  

 

In Baarle-Hertog traden vier vluchtelingenpaartjes in het huwelijk. Op 29 september 1915 gaf 

Fernand Eugéne Michel, luitenant van de genie, het ja-woord aan Jeanne Hortense Toussaint, 

een vluchtelinge uit Antwerpen. Dit koppel had al voor het uitbreken van de oorlog 

trouwplannen, maar de mobilisatie stak daar een stokje voor. Met toestemming van de 

Belgische minister van Oorlog, graaf Charles de Broqueville, mocht Michel hiervoor tijdelijk 

zijn standplaats in Folkestone verlaten. Op 6 april 1918 trad Antonius Jacobus Paulussen in de 

echt met Maria Anna Dickens. Beiden waren van Ravels afkomstig. Eén van de getuigen was 

Petrus Laurijssen, achterneef van de bruidegom en wisselwachter in Baarle-Nassau. Drie 

dagen later trouwden nog twee oorlogspaartjes. De uit Lommel afkomstige vluchtelinge 

Maria Rosalia Maussen gaf haar ja-woord aan wachtmeester Joannes Jansen van de 

plaatselijke Rijkswachtbrigade. Hij kreeg voor dit huwelijk de schriftelijke toelating van de 

opperbevelhebber van de Rijkswacht. Het tweede stelletje bestond uit telegrafist Adolphe 

Michel Hausmanne uit Comblain-Au-Pont en de Baarlese Emma Maria Van Hecke. Dit 

huwelijk werd voltrokken nadat majoor Wibier, overste van het militaire zendstation, zijn 

toestemming had gegeven28.  

 

In het vluchtoord Baarle-Nassau-Grens werden zes overlijdens van kinderen genoteerd, in 

Baarle-Hertog stierven drie vluchtelingen. De 67-jarige Anna Maria Bartholomeus uit 

Vorselaar overleed op 25 september 1914 in de woning van schilderbaas Van Hal, 

Molenstraat 81. Dit overlijden werd in het gemeentehuis aangegeven door haar echtgenoot 

Stanislas Van Roey en hun zoon Ernest Jozef Van Roey. Laatstgenoemde was op dat moment 

vicaris-generaal en werd in 1926 tot aartsbisschop van Mechelen gewijd. Zijn familie was na 

de beschieting van het bisschoppelijk paleis naar de relatieve veiligheid van het neutrale 

Nederland gevlucht. In Baarle-Hertog bezweek zijn moeder aan een hartstilstand. Er werd een 

vrijgeleidebrief overhandigd zodat zij in Vorselaar kon worden begraven. Een maand later, op 

26 oktober 1914, overleed in zaal St.-Remi de elf maanden oude Willem Brion uit Mechelen. 

Op 19 mei 1917 stierf Christiaan Pemen, amper tien maanden oud. Zijn vader, landbouwer 

Ludovicus Pemen uit Meerle, had als weduwnaar de toestemming van de Duitsers gekregen 

om zijn baby onder te brengen in het gezin van zijn broer Jan, op de Tommel in Baarle29. 

 

Vluchtoord in het grensstation 



Het internationale treinstation van Weelde-Station en Baarle-Nassau-Grens (zie Herman 

Janssen, “Bijzondere dodendraadlocaties tussen Hoogstraten en Ravels”) speelde een 

belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Duizenden Belgische vluchtelingen kwamen 

te voet of met de trein hiernaartoe. Aanvankelijk fungeerde het station als een doorgangsoord 

voor ruim 500 personen. De bevolking wisselde vaak. “De wachtzaal en andere lokalen der 

Weeldsche statie werden al vlug in slaapzalen herschapen30.” In het begin werd stro op de 

planken vloeren gespreid, wat onhygiënisch was: “Het wordt verontreinigd, mengt door 

elkaar, geeft enorm veel stof, is een kweekplaats van ongedierte en een bron van besmetting. 

Maar het is lekker warm om in te slapen31.” Een Nederlandse gemobiliseerde soldaat die mee 

voor de bewaking instond, voegde daaraan toe: “Zeven dagen na de val van Antwerpen was 

het er een chaos van belang. Alles sliep er op strooi. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes 

die elkaar nog nooit gezien hadden, sliepen en lagen dooreen. Tot welke wantoestanden dit 

aanleiding gaf, hoef ik u niet te beschrijven. En ook vele Nederlandsche soldaten, die al enige 

maanden van huis weg waren, zijn er de dupe van geworden. Nog nooit waren de militaire 

hospitalen zo overbevolkt als in die dagen der vlucht. De oorzaken kunt u zich wel 

indenken32.”  

 

Nadat op 21 november 1914 de heer van Vuuren, gedelegeerde van de regeringscommissaris 

voor vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland, het treinstation had bezocht, werd besloten 

het kamp als een permanent vluchtoord voor onvermogende vluchtelingen in te richten. Het 

vluchtoord Baarle-Nassau-Grens diende voor de tijdelijke opneming van onbemiddelde 

vluchtelingen uit Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant. De leiding berustte bij de 

plaatsvervangende regeringscommissaris, die ondergeschikt was aan de beslissingen van de 

regeringscommissaris voor het vluchtoord Uden. Laatstgenoemde besliste over de financiële 

aangelegenheden. Van 19 november tot 18 december 1914 arriveerden 994 vluchtelingen bij 

stationschef Wolters33. Samen met de 529 die er al langer verbleven, kwam het totale aantal 

op 1.523.  

 

Journalisten van de Nieuwe Rotterdamsche Courant kregen er een rondleiding34: “Onze 

begeleiders in het station van Baarle-Nassau-Grens, waar in den tegelvloer de limiet is 

aangegeven, deelden mee dat er in het vluchtelingenkamp hier, op een bevolking van nu 1.100 

personen, niet minder dan 250 kinderen zonder hun ouders zijn. Die werden meerendeels door 

de gezinnen in de hongerende Belgische gebieden naar het kamp gestuurd om gevoed te 

worden. Want het verstrekken van eten in die contreien laat blijkbaar nog alles te wenschen 

over en er heerschte dan ook ronduit gebrek. Vroeger gingen deze jongens en meisjes ’s 

avonds naar huis terug, maar nu worden zelfs de kleuters door de Duitse grenswachten 

tegengehouden. Ze mogen niet meer naar huis. Bovendien weert het bestuur van het kamp 

zelf nu óók de menschen die uit het naburige Turnhout nog wel eens doorslopen. De 

motiveering van deze maatregel scheen twijfelachtig. Want eerst werd ons gezegd: ‘In 

Turnhout is nu voedsel genoeg.’ Maar later, in een ander verband, verklaarde dezelfde 

zegsman dat er met name in Turnhout groote ontberingen worden geleden.”  

 

De verslaggever van dienst vervolgde zijn artikel: “Bij het begin van de uittocht uit België 

werden de vluchtelingen liefderijk ondergebracht bij de Baarlenaren thuis. Doch toen dit 

omwille van spanningen niet meer ging, werden de grote douaneloodsen voor de opvang 

afgestaan. Eén loods wordt gebruikt als slaapruimte, de andere als eetgelegenheid. Het is de 

heer Wolters, chef van het groote nieuwe station aan de grens in deze maar zeer dun bevolkte 

gebieden, die (als hoofd van een plaatselijk comité) zich van het begin af met onvermoeide 

energie en een zeldzame toewijding tot taak heeft gesteld om de drommen vluchtelingen te 

helpen.”  



 

Vooral in het begin leidde de grootschalige opvang in de loodsen tot ernstige klachten: “Er 

was in die enorm uitgestrekte, met glas overkapte loodsen, een nijpend tekort aan kleding, 

dekens, warmte en (vooral ’s avonds) licht. Na een oproep in het Utrechtse Dagblad stelde de 

directeur van de Nederlandse spoorwegen twaalf grote kachels en nachtverlichting 

beschikbaar. De afgelegenheid bleek ook een groot nadeel. En zeker toen het kouder werd, 

voldeed het asiel niet meer. Aan ventilatie is er namelijk geen gebrek. Het lijkt ons voor 

zuigelingen en slecht geklede zwakkeren wat al te luchtig. De heer Wolters gaf toe dat, als het 

straks gaat vriezen, uit die hoge kappen te veel kou naar binnen zal komen. Momenteel zijn in 

het vluchtoord van Baarle-Nassau 1.100 vluchtelingen ondergebracht. Dit aantal zal 

aangroeien tot 1.500.”  

 

Onder de vluchtelingen kwamen er veel ziekten voor, waaronder mazelen: “Vier kinderen zijn 

hieraan gestorven. Voor mazelen is dat een hoog percentage. Niet te verwonderen: 

mazelkinderen moeten warm gehouden worden en ze moeten buiten de tocht herstellen. En ’t 

was er juist zo koud en tochtig. Ook kwamen veertien gevallen van diphtherie voor, waarvan 

één met dodelijke afloop. De wettelijke maatregelen om de verbreiding van deze ziekte tegen 

te gaan, werden toegepast. In totaal stierven zes kinderen in het vluchtelingenoord. Deze grote 

sterfte kan mede verklaard worden door de oorlogsomstandigheden, met name de slechte 

voeding. En hoe primitief is heden nog het verblijf voor de dertig licht zieken achter een 

schutting in de loods. Zij liggen op houten kribben en worden door twee zusters uit Turnhout 

verzorgd. En hoe armzalig is het hokje waarin de zusters overnachten. Voor de zwaar zieken 

werd een barak bezorgd door de Centrale Gezondheidsraad. Er liggen veertien patiënten onder 

toezicht van twee andere zusters uit Turnhout. De ernstig zieken die vervoerd kunnen worden, 

vrouwen die moeten bevallen en mensen die een bijzondere behandeling moeten ondergaan, 

worden naar het gasthuis in Tilburg vervoerd. De geneeskundige praktijk wordt waargenomen 

door een semi-arts, die dag en nacht ter beschikking is. Dokter Carstens, de reserve-

gezondheidsofficier van Baarle-Nassau, houdt toezicht en komt regelmatig langs. Bij ernstige 

ziektegevallen wordt hulp verleend door de gezondheidsofficier van Tilburg. Utrechtse dames 

hebben voor iedere zuigeling een wiegje gemaakt van bananenkratten.”  

 

Na bemiddeling van de regeringscommissaris kwamen de eerste matrassen, hoofdkussens 

en… tweeduizend dekens: “We hadden toen al heel wat kou achter de rug... Omdat er geen 

doorvoer naar België is, heeft de heer Wolters voldoende tijd beschikbaar. Pastoor 

Verschuren uit Turnhout leest zondags de mis en doet iedere avond het gebed met de 

vluchtelingen. In de eetzaal staat een biechtstoel opgesteld. Sinds half november hebben alle 

vrouwen een matras en een hoofdkussen. De mannen nog niet, maar die maken nu zelf hun 

matras en hoofdkussen. De regering heeft de benodigdheden bezorgd. Vrouwen en kinderen 

slapen langs één kant van de schutting, de mannen liggen langs de andere kant. We zagen 

enkele kamerschuttingen voor families. Op onze vraag waarom hiermee niet sneller werd 

voortgemaakt, antwoordde men dat een afgescheiden slaapgelegenheid een beloning is voor 

families die zich goed gedragen. Midden in de slaaploods staan zes spoorwagons op de rails. 

Drie ervan zijn ingericht als magazijn, één als nachtverblijf voor de zusters en twee als 

kantoor en spreekkamer voor de dokter. Een korporaal en vijf soldaten van de geneeskundige 

dienst houden toezicht op de orde en zindelijkheid in en om het kamp. ’s Nachts patrouilleren 

er soldaten. Terwijl we rondwandelden, werd alles flink geschrobd. Het was er erg modderig. 

Volgens de één werd er wekelijks driemaal, volgens de ander één maal gekuist. De tafels en 

de banken van de eetzaal werden afgeboend. We kregen een indruk van netheid, al zagen de 

mensen met hun povere kledij in het stuivende stro van het nachtverblijf er alles behalve 



zindelijk uit. En zodra het allemaal proper is, wordt het wellicht weer vuil door de rommel 

van het stro en de moddervoeten.”  

 

Het leven in het Baarlese vluchtoord was op militaire leest geschoeid. Er was een strikt 

dagschema: “De dienstregeling voor het kamp luidt: opstaan en wassen om 7.30 uur. Er zijn 

twee afgesloten wasplaatsen: één voor de vrouwen en één voor de mannen. Er zijn werken 

voor de waterleiding aan de gang, alsook voor een douche- en badinrichting. Het drinkwater 

is van goede kwaliteit. Ontbijten in groepen van 400 tussen 8 en 9 uur. ’s Morgens krijgen de 

kampbewoners brood met boter en koffie. Het brood ziet er goed uit. Overdag mogen de 

mensen vrij rondlopen. Ze zijn op tijd terug en dronkenschap is nog niet voorgekomen. Er is 

trouwens geen geld. De vluchtelingen zelf koken voor de gehele kolonie onder leiding van de 

menagemeester, de stationschef van Turnhout. Vrouwen en meisjes boven de vijftien jaar 

schillen om 9.30 uur de aardappelen. Er is een beurtrol, om de drie dagen komt iedereen aan 

bod. Wie zich hieraan onttrekt, krijgt geen eten, maar dat komt hoogst zelden voor. Van 12 tot 

13 uur is er middageten. Bij ons bezoek konden de vluchtelingen uit twee menu’s kiezen: 

stamppot met vet of droog brood met mosselen, een echte Antwerpse volksspijs. Zulke 

menu’s geven op den duur ongetwijfeld aanleiding tot ondervoeding. De chef hoopte dat er 

bonen en erwten zouden komen om door de aardappelen te mengen, zodat de stamppot op de 

duur wat voedzamer zou worden. Behalve de eindeloze klachten over het gebrek aan 

onderkleeding, bemerkten wij geen stemming van ontevredenheid. Toen wij de eerste 400 

vluchtelingen aan tafel zagen zitten, verklaarden zij ons telkens met verheerlijkte gezichten 

dat het kostelijk smaakte. En we dachten aan onze eigen kinderen toen we jochies en meisjes 

van drie à vier jaar oud droog brood zagen eten. Kon dat nu niet anders? Op andere dagen is 

er alleen stamppot met vet. Eenmaal in de week is er vleesch. Van 18 tot 19 uur is het 

avondeten: opnieuw koffie met brood. De zieken krijgen extra voeding op medisch 

voorschrift: kinderen tot vier jaar een kwart tot een halve liter melk per dag. Het 

zuigelingenvoedschel, voor zover geen moedermelk, wordt door één der zusters bereid naar 

opgave van den dokter. Om 20 uur is er avondappél. Dan moet iedereen met zijn dekens in de 

hand voor zijn slaapplaats staan. De dekens moeten overdag behoorlijk opgeplooid zijn.” 

 

Voor de toekomst waren er nog plannen: “Zo wordt er een school en een kerk gebouwd. 

Waarom wordt er met die school zolang gewacht? Er zijn meer dan 300 kinderen die nu 

loopen te vagebondeeren. Ook zal er een gebouw komen waarin de mannen aan het werk 

gezet worden met het binden van vuurmakers en bezems. Verder is men bezig meer toiletten 

te maken. Lectuur ontbreekt volledig. Niemand houdt de vluchtelingen bezig. En in de zeer 

dun bevolkte omgeving van het grensstation is weinig afleiding te vinden. Als men wat 

vlugger te werk ging, was er van dit vluchtoord iets te maken. Waarom talmt men dan? Het 

geld ervoor is beschikbaar! Vooral voor de kinderen moet spoedig afleiding en een bezigheid 

gevonden worden. De meesten moeten al zoveel missen. Ze zijn hier zonder hun vader of 

moeder. De enige reden waarom het zolang duurt, is dat directeur Wolters (tegen het advies 

van de commissaris in) ervoor gekozen heeft om het werk te laten uitvoeren door de 

vluchtelingen zelf als een vorm van dagbesteding. Alles bijeengenomen en vooral ook in 

aanmerking genomen de ver verwijderde ligging uit bewoonde streken, waardeerden wij de 

menigte goede zorgen die ook hier aan de vluchtelingen worden gewijd. En wij eindigden 

onzen tocht in het vertrouwen dat het vluchtoord Baarle-Nassau-Grens, als de verschillende 

verbeteringen voltooid zijn, aan de billijke eischen zal voldoen.”  

 

Bij de werkverschaffing in alle Nederlandse vluchtoorden was de behandeling voor iedereen 

hetzelfde en de arbeid werd aan het geheel dienstig gemaakt. Voor het geleverde werk werd 

geen geld betaald, maar er was een vergoeding volgens een puntensysteem. Dit werd ontleend 



aan en voor het eerst in werking gebracht in het vluchtoord Baarle-Nassau-Grens. In de 

praktijk is het een zuiver communistisch stelsel. Hoe rudimentair qua sociaal systeem het 

puntenstelsel ook moge geweest zijn, het was alleszins een belangwekkend en vruchtdragend 

experiment35.  

 

Sluiting van het vluchtoord 

Blijkens een ambtelijk gehouden telling bevonden zich op 8 februari 1915 nog ruim 27.000 

Belgische vluchtelingen in de provincie Noord-Brabant, waarvan 1.595 in Baarle-Nassau36. 

Vijf dagen later, op 13 februari 1915, gaf het Nederlandse militaire gezag het bevel tot de 

ontruiming van het vluchtoord in Baarle-Nassau-Grens en de overplaatsing naar het 

regeringskamp van Uden. Grote gedeelten van Noord-Brabant en Zeeland waren in staat van 

beleg verklaard en in deze gemeenten mochten zich in principe geen vluchtelingen ophouden. 

Zodra tot ontruiming van het vluchtoord Baarle-Nassau-Grens werd overgegaan, zou ook het 

uitdelen van levensmiddelen en de geldelijke vergoeding van regeringswege aan bij 

particulieren verblijvende onvermogende inwijkelingen ophouden37.  

 

Op 13 februari 1915 vroeg de plaatsvervangende regeringscommissaris aan stationschef 

Wolters om de vluchtelingen bij hun overplaatsing naar Uden zélf hun dekens te laten 

meenemen, om zo onnodige aankopen te voorkomen. Wolters ging echter niet akkoord. Op 

zijn vraag werden alle dekens, samen met 990 matrassen en 860 hoofdkussens, eerst naar 

Boxtel verzonden om ze uit te wassen. Verder werd uitdrukkelijk gevraagd om personen en 

gezinnen die onlangs van mazelen of andere besmettelijke ziekten te lijden hadden, voorlopig 

niet naar Uden te sturen38.  

 

Begin maart werd het vluchtoord van Uden geleidelijk aan vanuit Baarle-Nassau-Grens en 

Zeeland bevolkt. Dagelijks kwamen ongeveer 300 vluchtelingen aan39. Op 4 maart waren er 

nog een elftal zieken in Baarle-Nassau-Grens. Zij zouden pas verhuizen zodra ze genezen 

waren. Op 15 maart vertrokken “Christof , zijn gezin en nog drie personen, waarmede al de 

vluchtelingen die in mijn vluchtoord verblijf hadden, naar uw resort zijn overgebracht40”. Alle 

goederen van het vluchtoord werden daarna per spoor naar Uden verstuurd, waarna een grote 

schoonmaak volgde41. Een houten loods van 27 bij 12 meter werd in Vlissingen afgeleverd en 

diende daar als Belgische school voor 250 leerlingen42. Op 13 april waren de laatste goederen 

verzonden, behalve de badinrichting. Op 10 november 1915 was die nog altijd door militairen 

in gebruik43.  

 

Opvang bij particulieren 

Bemiddelde vluchtelingen zochten bij hun aankomst in Baarle-Nassau geen onderkomen in 

het vluchtelingenkamp. Tegen betaling vonden zij onderdak bij particulieren of trokken 

verder: “In Baarle-Nassau zijn op het oogenblik ruim 1.200 vluchtelingen, die overal in de 

huizen ingekwartierd zijn44.” Op 1 april 1915 telde Baarle-Nassau nog maar 150 Belgische 

vluchtelingen45. In de enclaves van Baarle-Hertog verbleven er op 28 augustus 1916 nog 93. 

Deze laatsten waren bijna allemaal werknemers van het militaire zendstation MN 7 met hun 

gezinnen46.  

 

Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer Belgische vluchtelingen in financiële problemen 

kwamen. Zij werden dan automatisch naar de vluchtoorden van Uden, Nunspeet of Ede 

doorgestuurd. Alleen op vraag van de burgemeester kon, bij wijze van uitzondering, vanwege 

de Nederlandse regering een geldelijke vergoeding worden toegestaan aan bij particulieren 

verblijvende onvermogende inwijkelingen. Burgemeester Mensen van Baarle-Nassau 

beoordeelde elke aanvraag uitermate streng. Op 29 november 1916 vond hij dat Albertine De 



Pireux, twaalf jaar oud en verblijvende bij het Belgische gezin J. Van Mierlo-Proost, geen 

ondersteuning in de vorm van kledij nodig had: “Dat gezin kon zich die uitgaven best 

getroosten47.” De 80-jarige schoonmoeder van sigarenmaker F. Wuyts uit Turnhout kreeg 

geen financiële tegemoetkoming omdat Mensen een onderzoek had ingesteld en wist te 

melden dat dhr. Wuyts een vast weekloon van zestien gulden trok. Bovendien verdiende zijn 

zoon als sigarenmaker gemiddeld negen gulden per week48.  

 

Jos Geerts had geen middelen van bestaan. Hij woonde bij zijn neef August Geerts, die niet 

langer voor het onderhoud van Jos kon instaan. Na een brief van burgemeester Mensen op 15 

december 1916 adviseerde de plaatsvervangende regeringscommissaris om de 70-jarige te 

doen opnemen in het vluchtoord Ede. Het vervoer kon bovendien plaats hebben op een voor 

rijksrekening af te geven biljet voor vervoer per spoor49.  

 

Op 14 december 1917 schreef H. Pijnenburg van het Spoorstraatje nr. 48 in Baarle-Nassau 

een brief aan de regeringscommissaris. Drie jaar lang had hij zonder ondersteuning als 

vluchteling in Baarle-Nassau verbleven. Nu was al het geld op en kon hij zijn gezin, 

bestaande uit hemzelf, zijn zwangere vrouw en vijf kinderen, niet meer onderhouden. Er was 

geen kleding meer, geen vuur of voeding: “Ik heb tot het uiterste gewacht omdat ik nog nooit 

hulp heb moeten vragen.” Pijnenburg was suikerbakker van beroep en vond nergens werk. De 

regeringscommissaris verklaarde dat het gezin alleen ondersteuning kon genieten door 

opname in het vluchtoord Nunspeet. De burgemeester moest een dag tevoren het vluchtoord 

op de hoogte brengen van dag en uur van aankomst van het gezin50.  

 

Nederlandse (!) vluchtelingen 

Heel schrijnend was de toestand van een Nederlands vluchtelingengezin in Castelré. Stan 

Fransen woonde bij het begin van de oorlog in Wortel (B). Hij was Nederlander en werd 

gemobiliseerd. Toen hij op klein verlof in Castelré kwam, bood zijn vader hem een kamer 

aan. Stan vroeg zijn vrouw om met de drie kinderen naar Castelré te komen. Dit werd hen 

door de Duitsers geweigerd, tenzij ze hun domicilie naar Castelré zouden overbrengen, wat zij 

deden. Een groot deel van de meubelen bleef in Wortel achter. Het was de bedoeling om na de 

oorlog naar daar terug te keren. In Castelré gingen de kinderen met toestemming van de 

Nederlandse schoolopziener naar de Belgische katholieke school voor vluchtelingenkinderen, 

ook toen er een Nederlandse openbare school was opgericht. Dit was niet naar de zin van de 

burgemeester van Baarle-Nassau. Deze “vluchtelingen” hadden immers de Nederlandse 

nationaliteit en moesten neutraal Nederlands onderwijs volgen. Stan werd bedreigd met 

geldboetes en celstraffen. Nadat hij een klacht had ingediend bij de Commissaris van de 

Koningin werd hij schijnbaar met rust gelaten. Maar burgemeester Mensen vroeg de vader 

van Stan om zijn zoon op straat te zetten, wat ook gebeurde. De familie Fransen vond tijdelijk 

onderdak in een dierenstal op een wei. Stan wou daar een huis bouwen in hout, stro en leem, 

maar de burgemeester gaf slechts zijn mondelinge toestemming met de bemerking dat er 

gebouwd moest worden “volgens de voorschriften”. Pastoor Baes vertrouwde de gang van 

zaken niet en vroeg de regeringscommissaris om vrijstelling te verlenen volgens artikel 4 van 

de woningwet. Deze wou daar echter niet op ingaan omdat dit een gemeentelijke bevoegdheid 

was. Het gezin Fransen-Nees kon, indien nodig, in het vluchtoord van Uden opgevangen 

worden51.  

 

Het vluchtelingengezin Claes 

Op 29 maart 1916 verbleven in Baarle-Nassau eenentwintig Belgische vluchtelingen die van 

rijkswege werden ondersteund, namelijk achttien volwassenen à 35 cent per dag en drie 

kinderen jonger dan twaalf jaar à 15 cent. Het betreft dertien studenten die in Baarle-Nassau-



Grens werden opgeleid tot paters van de H. Geest en acht leden van het gezin Claes uit 

Aarschot. Vader Willem Claes had er lesgegeven in het basisonderwijs, net als zijn kinderen 

Virginie, Tecla, Isidoor en Celestina. De financiële ondersteuning van rijkswege kwam er na 

een emotionele brief van dochter Virginie aan de regeringscommissaris. Op 14 oktober 1915 

schreef zij: “Hooggeachte Heer, wij zijn reeds veertien maanden in Holland en hebben ten 

slotte al onze spaarpenningen uitgegeven voor ons gezin, bestaande uit acht personen, 

waaronder wij onze zieke grootmoeder van 92 jaren tellen, die vele zorgen vereischt. Van 

onze goederen in België, waar wij ons bestaan in vonden, het eene is vernietigd, de huurders 

zijn gevlucht, andere willen niet betalen en zoo zijn wij plotselings van goede afkomst tot 

eenen neteligen toestand geslagen. Ware het daarbij nog gebleven, beroofd van onzen 

inboedel, beroofd van al onze kleedingstukken, maar de zware slag die ons is te beurt 

gevallen, dat wij geen lust voelen om naar ons geliefd België terug te keeren, is de marteldood 

der Duitschers op mijne diepbetreurde zuster, pas negentien jaren. Men heeft onze duurbare 

gevonden, het lichaam naakt, tusschen de puinen van eenen verbranden kelder. Maandenlang 

hadden wij haar gezocht. Hooggeachte Heer, in de hoop zijnde dat gij aan mijn schrijven 

spoedig gevolgen zult geven, bied ik UE intusschen mijnen voorbarigen dank, alsmede de 

verzekering mijner zeer eerbiedige gevoelens te aanveerden. Familie Claes-Theerens, Baerle-

Nassau-Grens52.”  

 

De zus die bij de brand van Leuven op 26 augustus 1914 door de Duitsers werd gedood, 

heette Celestina. Het gezin Claes-Theerens verbleef op het moment van de aanvraag met acht 

personen in Baarle-Nassau, namelijk mevrouw Theresia Claes-Theerens met de volwassen 

dochters Virginie en Tecla, haar zoon Isidoor, haar hoogbejaarde moeder en drie 

kleinkinderen van acht, zeven en vijf jaar. Albertina, de oudste dochter en moeder van de 

kleinkinderen, was niet mee gevlucht. Op 10 oktober 1914 beviel zij van een zoontje in het 

treinstation van Gent Sint-Pieters. Zij bleven in België. Later werd Albertina samen met haar 

echtgenoot door de Duitsers opgepakt. Beiden kregen na de oorlog verscheidene medailles, 

mogelijk na verzetsdaden als wraak voor de dood van Celestina.  

 

Het gezinshoofd, de heer Willem Claes, was naar familie in België teruggekeerd om zo goed 

mogelijk toezicht te houden op de eigendommen van zijn hoogbejaarde schoonmoeder. 

Omdat de huurders niet betaalden, kon hij echter geen geld opsturen. Nochtans was het 

beschikbare geld opgeleefd. De familie Claes woonde gratis in één van de stationsgebouwen 

aan de grens. De gezinsleden gedroegen zich in elk opzicht zoals het hoorde. Doordat zij tot 

de meer deftige mensen behoorden en anderen meestal op een afstand hielden, werden zij 

bespot en belasterd. Er was zelfs gezegd dat de dochters relaties met militairen zouden 

onderhouden, wat volstrekt onwaar was. Wel kwamen er militairen aan huis voor 

conversatieles Frans en pianoles. Dat Isidoor grote verteringen maakte, klopte ook niet. In het 

café waar dit zou gebeurd zijn, was hij al maanden niet meer geweest. Kortom, het gezin 

Claes was het waard om ondersteund te worden. In het kamp te Uden zouden zij niet op hun 

plaats zitten. De burgemeester van Baarle-Nassau bevestigde dat het gezin zich veel 

ontberingen moest getroosten. Er waren geen andere inkomsten dan de zestig frank die de 

gemeente Baarle-Hertog betaalde. Het gezin Claes had krediet moeten vragen bij zijn 

leveranciers, wat verleend was in het vertrouwen dat betaling zou volgen zodra zulks 

mogelijk was. Aan één van de leveranciers (een bakker-kruidenier) was het gezin ruim 

driehonderd gulden schuldig. De burgemeester vroeg wellicht ook daarom om de gevraagde 

financiële ondersteuning toe te staan53. Na de oorlog keerde het gezin Claes naar Aarschot 

terug om daar opnieuw een taak in het onderwijs op zich te nemen. 

 

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen 



Met de hulp van uitgeweken onderwijzers werd eind 1914 in zaal St.-Remi een vrije school 

voor vluchtelingenkinderen geopend. Korte tijd later werden de leerkrachten door hun 

gemeentebesturen ter functie teruggeroepen. Het onderwijs aan uitgewekenen moest worden 

gestaakt en de vluchtelingenkinderen werden in de gemeenteschool aanvaard54. In een aparte 

klas kregen zij tussen 15 januari en 15 december 1915 les van meester Isidoor Claes. Zijn 

wedde bedroeg zestig frank per maand. Isidoor stopte met lesgeven toen bleek dat hij niet met 

de militiewetgeving in orde was. Hij kon echter niet naar het consulaat in Tilburg afreizen om 

zich voor de legerdienst aan te melden, want op 9 december bleek dat hij aan tuberculoze 

leed. Zus Virginie Claes nam zijn klas over. In Baarle-Hertog gaf zij les aan veertig 

vluchtelingenkinderen. Ook háár loon bedroeg zestig frank per maand55.  

 

Op 25 oktober 1916 werd mejuffrouw Marie Michielsen in de school voor uitgeweken 

Belgische kinderen tijdelijk tot onderwijzeres van de Franse afdeling benoemd. Een maand 

later, op 26 november 1916, werd opnieuw een vrije gemengde lagere school in zaal St.-Remi 

ingericht. Tachtig kinderen volgden er les. De Turnhoutse Julia Jespers leidde de school. Zij 

werd bijgestaan door twee ongediplomeerde krachten, Elise Slockers uit Baarle en Irma 

Haegeman, een vluchtelinge uit Geraardsbergen. De firma Gomarius Mes uit Wijchen stelde 

gratis meubelen voor het schooltje ter beschikking. Op 19 mei 1917 werden vier kisten met 

kledij ontvangen vanwege de Belgische minister. Het huisvestingscomité bedankte hem en 

vroeg om het gerief voor kleine meisjes te mogen inruilen tegen kledij voor kleine jongens. 

Alle kinderen in de vluchtelingenschool van Baarle-Hertog waren tussen zes en dertien jaar 

oud56. Een paar weken later werden schoolboeken bezorgd dankzij bemiddeling van de heer 

Van Pelt, de Belgische consul in Breda. Op 1 maart 1919 werd de bijzondere school voor 

vluchtelingen opgeheven en eindigde de eervolle taak van het huisvestingscomité57.  

 

Franse vluchtelingen 

Vanaf zaterdag 26 oktober 1918 arriveerde een nieuwe stroom vluchtelingen in Turnhout, 

vooral ouderlingen, vrouwen en kinderen, doch ook wel jongelingen en mannen. Ze kwamen 

in grote groepen uit Noord-Frankrijk, waar zij uit hun huizen werden gejaagd door 

terugwijkende Duitse soldaten. Wie in zijn dorp of stad achterbleef, zou als verdachte spion 

gefusilleerd worden. “De uitwijking gebeurt in dagreizen te voet, zoodat elke groep zich ’s 

morgens in beweging zet en zijnen tocht vervordert tot in den namiddag. Overal vinden zij het 

gulhartigste onthaal. Die lieden zijn wel de meest beproefden van den vreeselijken oorlog. 

Aan de Nederlandsche grens werd door de Duitschers aan de mannen tussen zeventien en 

zevenendertig jaar oud verbod opgelegd om verder te gaan58.” Op deze manier werd hen belet 

om in het leger van de geallieerden dienst te nemen. Zij werden in Kasterlee, Tielen en 

Lichtaart ingekwartierd.  

 

Op 28 oktober 1918 kwamen in Baarle-Nassau-Grens 387 vluchtelingen aan, op vier Belgen 

na allemaal Fransen59. Ze werden in eerste instantie in de grote loods van het station 

ondergebracht. Pater van Dooren van het grensklooster droeg daar herhaaldelijk de H. Mis 

voor hen op. Daarna keerden zij langs West-Vlaanderen naar hun woonplaats terug, waar zij 

slechts de puinhopen van hun huizen terugvonden. Op 31 oktober 1918 sloot de Nederlandse 

regering de rijksgrens omdat sommige van de uitwijkelingen de Spaanse griep hadden. Eén 

van hen was hieraan in het ziekenhuis van Turnhout overleden60.  

 

Terugkeer na de oorlog 

Eind oktober 1918 keken de Belgische vluchtelingen naar hun terugkeer uit: “Ten gevolge 

van de schitterende successen door de Belgische en geallieerde legers behaald, begaven 

sommige uitgeweken Belgen zich reeds op weg naar huis. Zij stellen zich bloot aan nuttelooze 



en hooge uitgaven of komen aldus ten laste van de reeds overladen Belgische instellingen van 

liefdadigheid. De Belgische regeering moet haar landgenooten waarschuwen tegen deze 

buitensporige overhaasting, welke indruischt tegen hun welbegrepen belang. De repatrieering 

moet methodisch gebeuren. Uitstel is dus onvermijdelijk en beteekent een laatste offer dat de 

uitgewekenen met berusting moeten dragen61.”  

 

De wapenstilstand op 11 november 1918 maakte de definitieve terugkeer van alle 

vluchtelingen mogelijk. Voor de beëindiging van de onderstand moesten regelingen worden 

getroffen. Na 12 april 1919 mocht de gewone rijksonderstand niet meer worden uitgekeerd 

behalve in uitzonderlijke gevallen, die in overleg met en voor rekening van de Belgische 

regering elk apart behandeld werden62.  
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