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“Diep begaan met het lot van alle volken, die in den krijg zijn meegesleept, draagt Nederland de 

buitengewone lasten, die het worden opgelegd, gewillig en ontvangt met open armen alle 

ongelukkigen, die binnen zijn grenzen een toevlucht zoeken.” Deze woorden sprak koningin 

Wilhelmina uit in de troonrede van 15 september 1914, waarmee het neutrale Nederland in de 

beginfase van de Eerste Wereldoorlog nadrukkelijk koos voor een humanitair toelatingsbeleid. 

Niemand kon toen nog voorspellen hoe véél ongelukkigen een beroep zouden doen op die 

Nederlandse barmhartigheid en hoe zwaar die buitengewone lasten zouden drukken op overheid 

en bevolking. De woorden uit de troonrede waren de meeste Nederlanders vooralsnog uit het hart 

gegrepen. Met ontzetting hadden ze het monster oorlog zijn tentakels zien uitstrekken naar grote 

delen van Europa, zij het in het comfortabele besef van de eigen veilige positie. Angst dat ook 

Nederland de oorlog ingesleurd zou worden, leefde nauwelijks1. 

 

Des te groter was de betrokkenheid met de ongelukkige Belgen, die minder geluk hadden en zo 

bruut waren overvallen door een tot op de tanden bewapend Duits leger. Die opmars verliep ook 

nog eens weinig zachtzinnig (zie Dirk Van Thuyne, “De begindagen van de Eerste Wereldoorlog 

in België”). Huizen, kerken en soms hele stadsdelen werden geplunderd, terwijl burgers die 

weerstand boden zonder pardon werden geëxecuteerd. Doodsbang vluchtten direct veel Belgen 

de Nederlandse grens over, met het gevolg dat er rond 20 augustus 1914 al zo’n zesduizend in 

het Nederlandse Zuid-Limburg verbleven. De Nederlandse regering toonde zich meteen 

begaan met hun lot en liet bij monde van de minister van Binnenlandse Zaken (tevens 

minister-president) P.W.A. Cort van der Linden geruststellend weten dat alle onbemiddelde 

Belgen op rijkskosten zouden worden gevoed. Een toezegging die de zuinige Nederlandse 

regering uiteindelijk duur zou komen te staan. 

 

Een golf van medeleven overspoelde Nederland en het particulier initiatief groeide en bloeide 

om die overhaast gevluchte Belgen te helpen aan woonruimte en voedsel. Maar er klonken 

ook kritische geluiden. Zo uitte de Commissaris der Koningin in Limburg zijn zorg dat het 

niet allemaal smetteloze Belgen waren die hun heil zochten in Nederland. Onder de 

vluchtelingen bevonden zich ook criminelen, die hun werkterrein nu schaamteloos naar 

Nederland wilden verplaatsen. En verder was hij bezorgd dat vluchtelingen met anti-Duitse 

verhalen de Nederlandse neutraliteit in gevaar konden brengen2.  

 

Een van de eerste maatregelen van de Nederlandse overheid was het uitroepen van de staat 

van beleg voor de drie zuidelijke provincies. Dit betekende dat het burgerlijk gezag voor een 

belangrijk deel werd overgenomen door de militaire autoriteiten, al moesten maatregelen wel 

in goed overleg worden genomen. Het militaire gezag wilde korte metten maken met lastige 

vluchtelingen: gewoon terugsturen naar België. Maar dat vond de Limburgse Commissaris 

der Koningin te ver gaan. Hij had een beter plan: “ongewenschte elementen” opsluiten in 

speciale kampen. Een goed idee, vond de Nederlandse ministerraad, die op 25 augustus 1914 

graag akkoord ging. De eerste onaangepaste Belgen moesten nu verplicht verhuizen naar de 

Legerplaats Oldebroek op de Veluwe of naar het derde gesticht van de beruchte 

Rijksinrichting Veenhuizen in Drenthe. Daarmee kreeg Nederland zijn eerste 

vluchtelingenkampen, die nog goed van pas zouden komen toen de instroom van Belgen een 

dikke maand later dramatisch zou toenemen. 

 



In de loop van september bleven de vluchtelingen vanuit België binnendruppelen. Veel 

Vlamingen kwamen toen met extra trams aan in Zeeuws Vlaanderen en reden door naar 

Breskens, vanwaar ze per boot werden overgebracht naar Vlissingen. De hulpcomités 

sloofden zich overal uit om Nederland van zijn beste kant te laten zien, maar de hulpverlening 

verliep door het gebrek aan coördinatie toch moeizaam. Veel Belgen waren daarvan de dupe 

omdat ze van plaats naar plaats werden gesleept. Om de hulp beter te coördineren, installeerde 

de regering toen op 21 september 1914 de “Centrale Commissie tot de behartiging van naar 

Nederland uitgeweken vluchtelingen”, kortweg de Centrale Commissie genoemd. Die moest 

algemene hulp verlenen aan uitgewekenen, huisvestingsproblemen oplossen en alle in 

Nederland verblijvende vluchtelingen registreren. Behalve dat daarmee inzicht werd 

verkregen in het aantal vluchtelingen, konden daardoor ook Belgische gezinnen 

gemakkelijker worden herenigd3. 

 

Vluchten voor een inferno 

De meeste Nederlanders hadden ondanks de chaotische toestanden in die eerste 

oorlogsmaanden nog de illusie dat de instroom van vluchtelingen beheersbaar zou zijn. Maar 

intussen waren de Duitsers in België steeds verder opgerukt. Het afgematte Belgische leger 

moest zich eind augustus terugtrekken in het vestingstelsel van Antwerpen, het militaire 

bolwerk van België. In België was iedereen ervan overtuigd dat die trotse vesting onneembaar 

zou zijn, ook al waren de soldaten doodop, slecht gekleed en hongerig. Maar de Duitsers 

wisten wel degelijk de stad te omsingelen en op 28 september begonnen ze een succesvolle 

aanval op de buitenste fortenlinie. Op 6 oktober was de situatie zo nijpend geworden dat het 

Antwerpse stadsbestuur de inwoners adviseerde te vluchten4. Dat advies werd voorlopig 

opgevolgd door de helft van de bange inwoners. Antwerpse huizen waren stille getuigen van 

de overhaaste vlucht: halfgevulde borden op gedekte tafels, wasteiltjes vol sop, onopgemaakte 

bedden, en jankende achtergelaten honden. 

 

Een dag later begonnen de Duitsers met de beschieting van Antwerpen, die de stad deed 

veranderen in een heus inferno. Massa’s radeloze mensen die op de vlucht waren naar de rand 

van de stad moesten hun weg zoeken tussen fluitende granaten, inslaande bommen en 

plotseling oprijzende vuurzuilen. Kinderen huilden en krijsten, terwijl hun ouders vaak 

volkomen verdwaasd en zwijgend verder trokken. Meestal hadden ze alleen hun kostbaarste 

bezittingen kunnen meenemen en als het meezat wat proviand voor onderweg. Het doel was 

Nederland, pas daar zou het veilig zijn. 

 

Op 9 oktober was Antwerpen een spookstad geworden. Van de vierhonderdduizend inwoners 

waren er maar zo’n tienduizend in de stad achtergebleven. Ze hadden zich verscholen in 

kelders of andere veilige plekken, in afwachting van de dingen die komen gingen. Gas en 

elektriciteit waren uitgevallen en de hemel kleurde bloedrood door de brandende 

olieopslagtanks, die de Belgen zelf hadden aangestoken. Daarbij waren de angstaanjagend 

bulderende “Dikke Bertha’s” van de Duitsers hoorbaar tot ver in de omgeving, waarop ook 

veel Belgen van buiten Antwerpen besloten naar Nederland te vluchten. Antwerpen gaf zich 

over op 10 oktober, om 11 uur ’s ochtends, waarna een bijna onwerkelijke stilte daalde over 

de stad. Geen levend wezen durfde zich op straat te vertonen toen de Duitse militairen 

zingend de stad binnen marcheerden: Deutschland, Deutschland über alles! 

 

Belgische invasie 

Zo stil als het in Antwerpen was, zo druk was het aan de Nederlandse grens. Tussen 6 en 9 

oktober vluchtten maar liefst ruim één miljoen Belgische burgers uit Antwerpen, grote delen 

van West- en Oost Vlaanderen en Belgisch Brabant naar Nederland, dat zelf een 



inwoneraantal telde van ruim zes miljoen. Een half miljoen vluchtelingen kwam via Noord-

Brabant de grens over, ongeveer vierhonderdduizend Belgen deden dat via Zeeuws-

Vlaanderen en honderdduizend via Limburg5. 

 

Het verschil tussen rijke en arme vluchtelingen was duidelijk te zien. De rijken verplaatsten 

zich comfortabel per rijtuig, terwijl de minder gefortuneerden in eindeloze rijen naar 

bijvoorbeeld het Belgische Essen sjokten, waar Belgische treinen naar Nederland vertrokken. 

Het was een intens droevige stoet van doodsbange, ontheemde mensen. Haastig meegenomen 

bezittingen sjouwden ze op hun rug of trokken ze in een kar achter zich aan. De keuze was 

soms verrassend: sommige Belgen trokken een hond of een geit aan een touwtje met zich 

mee, anderen hadden de voorkeur gegeven aan het redden van hun fiets of zelfs hun 

lievelingsstoel, want je wist maar niet hoe je kwam te zitten in dat rare, vreemde land6. Onder 

de vluchtelingen bevonden zich hoogzwangere vrouwen, vrouwen met baby’s en kleine 

kinderen, zieken, invaliden en zeer oude mensen, die soms in hun eigen bed op een boerenkar 

werden vervoerd. Sommige vluchtelingen vonden moederziel alleen hun weg naar Nederland, 

terwijl anderen in gezelschap waren van hun gehele familie. Het kwam ook voor dat de 

complete bevolking van een kostschool, een klooster of een tehuis voor ouden-van-dagen op 

pad was gegaan. Zo vluchtten uit het gesticht St.-Nicolaas bij Antwerpen alle driehonderd 

krankzinnigen richting Nederland. Onder de vluchtelingen was gebrek aan eten en drinken en 

het schoeisel van de mensen was vaak ontoereikend om lange afstanden af te leggen. Velen 

raakten zo uitgeput door alle ontberingen en emoties dat ze langs de kant van de weg bleven 

liggen, gelaten wachtend op de dingen die komen gingen, of zelfs bereid om te sterven. 

 

Het gezapige Nederland, waar behalve in de categorie klein huiselijk leed nooit iets gebeurde, 

stond volledig op zijn kop. Met verbijstering zagen de inwoners van Zuid-Nederlandse dorpen 

en stadjes de wanhopige stoet Belgen binnenstrompelen. Soms met niets anders dan de kleren 

aan hun lijf. De Nederlanders stelden ruimhartig hun woningen open, maar dat was niet 

genoeg. In sommige Zuid-Nederlandse plaatsen werd op slag het aantal inwoners verdubbeld 

of verdriedubbeld. Vooral het Nederlandse grensplaatsje Putte en de steden Roosendaal en 

Bergen op Zoom wisten zich geen raad met die massa hulpbehoevende mensen7. Het lukte 

dan ook niet om alle Belgen onderdak te verschaffen voor de eerste nacht, zodat duizenden 

van hen genoegen moesten nemen met een plaatsje in de openlucht. In de Zuid-Nederlandse 

dorpen en steden speelden zich bizarre taferelen af: trottoirs, pleinen en plantsoenen waren tot 

het laatste lege plekje bezet door kamperende Belgen op wat haastig neergelegd stro. 

Sommige vluchtelingen sjouwden met emmers en pannen en probeerden op provisorisch 

aangelegde vuurtjes wat eten te bereiden. Elke slaapplek, hoe bizar ook, werd benut, zoals 

kleedhokjes in zwembaden of kippenhokken bij de boer. Na verloop van tijd waren 

Roosendaal en Bergen op Zoom zo overvol, dat Nederlandse wachtposten de volkomen 

afgematte Belgen in die richting tegenhielden en ze doorstuurden naar andere plaatsen. 

Sommige vluchtelingen liepen zo dagen en nachten rond en keerden dan weer terug naar 

Antwerpen, volkomen verwilderd en vervuild8. 

 

In de ontstane chaos raakten familieleden elkaar vaak kwijt. Daarom hingen overal langs de 

route aan bomen, struiken, hekken en schuren boodschappen voor zoekgeraakte dierbaren, 

meestal zonder succes. Het herenigen van gezinsleden zou de komende dagen of vele 

maanden een belangrijke taak worden van de Centrale Commissie. Uiteindelijk kwamen bij 

die commissie 30.338 aanvragen binnen om 91.783 personen te zoeken. Daarvan konden 

21.235 aanvragen worden opgelost, waarmee 65.930 personen werden gevonden. Maar door 

allerlei oorzaken konden lang niet alle gezinnen worden herenigd. Sommige gezochte 

personen wilden gewoon niet meewerken. Bijvoorbeeld mannen die de benen hadden 



genomen met hun minnares en een kans roken om geruisloos van de verplichtingen aan hun 

gezin af te komen. En opgespoorde personen werden niet altijd met open armen ontvangen, 

zoals lastige psychisch gestoorden, van wie men blij was verlost te zijn. Drama’s ontstonden 

soms als een vrouw dacht eindelijk bevrijd te zijn van een gewelddadige echtgenoot, maar op 

zijn verzoek weer werd opgespoord9. De moeilijkste opgave was wellicht om gevonden, 

pasgeboren baby’s aan de juiste moeders terug te geven. Het moederinstinct bleek zeker niet 

feilloos te werken, want sommige moeders herkenden met geen mogelijkheid hun eigen kind. 

Gelukkig vonden de meeste vluchtelingen binnen een paar dagen een plaatsje in een 

tentenkamp, in openbare gebouwen, kerken of bij particulieren. En na een paar dagen verblijf 

in Nederland keerden kleine groepjes vluchtelingen zelfs al weer terug naar België. Het ging 

vooral om Antwerpse winkeliers, die de nieuwe Duitse klandizie niet te lang wilden mislopen. 

Maar het overgrote deel van de Belgische vluchtelingen zou enkele weken tot enkele jaren in 

Nederland moeten worden opgevangen. 

 

Spreiding over Nederland 

Nederland was niet voorbereid op zo’n massale toeloop van vluchtelingen en er bestond nog 

nauwelijks regelgeving voor toelating en opvang. Maar iedereen werd om humanitaire 

redenen toegelaten, wat ook nauwelijks anders gekund zou hebben met die enorme toestroom. 

Omdat de situatie in het zuiden van Nederland onhoudbaar werd, besloot de minister van 

Binnenlandse Zaken om de vluchtelingen zo snel mogelijk te verspreiden over Nederland. 

Een logische maatregel, die echter grote onrust bij veel gemeenten teweegbracht. Want wie 

betaalde die opvang? Hoe zielig die Belgen ook waren, ze moesten niet te veel gaan kosten! 

Maar de minister gaf de garantie dat het rijk echt over de brug zou komen met dat geld. Toen 

hij hoorde dat zelfs het voorschieten van geld een probleem kon zijn en ook veel particulieren 

financiële problemen kregen, besliste hij dat de vluchtelingen zonder voldoende eigen geld 

een uitkering kregen waarmee ze zelf hun opvang konden betalen. Die uitkering was in 

principe gelijk aan die van een werkloze Nederlander en dat was niet veel: 35 cent per dag 

voor een volwassene en 20 cent voor een kind. Wat de gemeenten verder nog uitgaven aan 

opvang, moesten ze voorschieten en dat kregen ze dan later terugbetaald (wat nog wel de 

nodige vertragingen en irritaties zou opleveren).  

 

Alle gemeenten moesten opgeven hoeveel capaciteit ze hadden voor de opvang van 

vluchtelingen, maar daar werd in de chaos nauwelijks rekening mee gehouden. Er werd snel 

en naar bevind van zaken gehandeld, met het resultaat dat in sommige gemeenten diverse 

hulpcomités in de startblokken stonden voor een handjevol ontheemden, terwijl ze met lede 

ogen moesten aanzien dat men in andere gemeenten geen raad wist met de overweldigende 

instroom. Wat goed uitkwam, was dat een grote groep Belgisch spoorwegpersoneel op bevel 

van de Belgische regering naar Nederland was gevlucht mét hun rollend materieel, dat men op 

deze wijze aan de Duitsers kon onttrekken. Die treinen kwamen nu goed van pas bij de 

spreiding van de honderdduizenden vluchtelingen10. Overal waar de uitgeweken Belgen 

arriveerden en in colonnes naar hun onderdakadressen werden gebracht, stroomden de 

Nederlanders toe om niets te missen van de ongebruikelijke taferelen. Vaak moest de bereden 

politie er aan te pas komen om dat ramptoerisme in goede banen te leiden en de vluchtelingen 

te beschermen11. Steden en dorpen veranderden ineens van karakter. Zo ging Rotterdam door 

de aanwezigheid van 23.000 vluchtelingen zelfs even de sfeer uitademen van een Belgische 

stad.  

 

Overal in het land werden alle mogelijke ruimtes vrijgemaakt om de gevluchte zuiderburen op 

te vangen en er werd bovendien een stevig beroep gedaan op particulieren om een paar 

ongelukkigen in huis op te nemen. Die oproep was niet tevergeefs. Het leek wel of zich een 



euforie van liefdadigheid had meester gemaakt van de Nederlanders, die leken te wedijveren 

in barmhartigheid en gastvrijheid. In dat klimaat was het bijna gênant om geen Belgen in huis 

te hebben: de buren mochten eens denken dat je het hart niet op de goede plaats had! En als 

zich geen vluchtelingen aanmeldden, was er maar één manier om ze in huis te krijgen: zelf de 

straat opgaan en ze oppikken. Zo was bijvoorbeeld in Rotterdam het gemiddelde gezin ineens 

vier personen rijker geworden12. 

 

Vooral ’s nachts patrouilleerde de politie op straat om vluchtelingen te helpen die nog geen 

slaapplaats hadden gevonden. Vaak werd dan gewoon bij de eerste de beste woning 

aangebeld, waarna de ongelukkige Belgen kordaat bij de verbouwereerde bewoners naar 

binnen werden geduwd: weer een geval opgelost! Ook door de gemeenten werd er alles aan 

gedaan om accommodatie te vinden voor de vluchtelingen. Het comfort was wisselend. Rijke 

Belgen gingen ’s avonds naar bed in een keurig opgemaakt bed in een hotel of pension, maar 

minder bedeelden konden terechtkomen in een school, sportzaal, theater of fabriek. In 

Amsterdam moesten bijvoorbeeld de Bijenkorf en de gebouwen van Artis dienst doen als 

opvanglocatie, in Rotterdam werden vluchtelingen onder meer ondergebracht in de ijskoude 

ruimen van binnenschepen, terwijl veel uitgewekenen in Groningen genoegen moesten nemen 

met een plaatsje in een veehal. Overal in Nederland probeerden de ontheemden de slaap te 

vatten in provisorische slaapzaaltjes zonder privacy en nauwelijks ruimte om een arm of been 

te strekken. Overdag werden ze mateloos betutteld door goedbedoelende comités en 

particulieren, maar ze lieten alles gelaten over zich heen komen. Er was voorlopig maar één 

angstige vraag die hen bezighield: wat zou de toekomst brengen? 

 

Voorlopige vluchtoorden 

Al spoedig werd het de Nederlandse regering duidelijk dat die gevluchte Belgen niet zo snel 

vertrokken zouden zijn, terwijl de particuliere gastvrijheid van de Nederlanders intussen in 

hard tempo terugliep. De regering besloot toen dat alle Belgen die van overheidswege 

ondersteund werden, zouden moeten verhuizen naar speciale kampen. Het woord “kamp” zou 

wel zoveel mogelijk vermeden moeten worden, vond zij, want dat deed te veel denken aan de 

concentratiekampen in de Boerenoorlog van Zuid-Afrika. “Vluchtoord” of “Belgisch dorp” 

klonk een stuk sympathieker. 

 

Eind oktober werd al begonnen met de bouw van enkele voorlopige vluchtoorden: twee grote 

tentenkampen bij Bergen op Zoom en een tenten- en barakkenkamp in de Zeeuws-Vlaamse 

gemeente Hontenisse. Bovendien kon in Gouda al snel een flink aantal vluchtelingen worden 

ondergebracht in de glazen kassen van een kwekerij. In november werd gestart met de bouw 

van een gigantisch barakkenkamp in Nunspeet op de Veluwe, dat tijdens de hele oorlog zou 

blijven functioneren. Verder werden Belgische vluchtelingen voorlopig geconcentreerd in het 

grote stationscomplex van Baarle-Nassau, de suikerfabriek Java in Roosendaal, in het 

circustheater te Scheveningen en in de kadeloodsen langs het IJ in Amsterdam. In Oldebroek 

werden gebouwen van de artillerieschool in gebruik genomen. De leefomstandigheden in die 

kamplocaties waren primitief en soms zelfs levensgevaarlijk. Het ergst was de situatie in de 

tentenkampen, vooral omdat de winter dat jaar vroeg inviel. In november begon het al te 

sneeuwen en trad strenge nachtvorst op, terwijl de tenten nauwelijks te verwarmen waren. De 

Nederlandse pers reageerde zeer kritisch op die mensonterende opvang en stelde haar 

gechoqueerde lezers op de hoogte van wanhopige moeders die probeerden hun verzwakte 

kindertjes warm te krijgen. Het was duidelijk: zo kon het niet langer! De minister trok zich die 

kritiek aan, maar bleef de opvang in kampen voor bepaalde categorieën Belgen toch 

verdedigen. Hij kondigde de bouw van grote en betere kampen aan in Ede en Uden, terwijl 



ook het kamp Nunspeet en het kleinere kamp in Gouda zouden blijven bestaan. De overige, 

voorlopige vluchtoorden zouden worden opgeheven. 

  

“Zachte drang” om te vertrekken 

De Nederlandse regering deed er wel alles aan om zoveel mogelijk Belgen naar hun land te 

laten terugkeren. Dat speelde al direct na de overgave van Antwerpen op 10 oktober. Alles 

was daar immers weer rustig, dus waarom zouden die vluchtelingen nog langer in Nederland 

blijven? In de kranten verschenen berichten met ooggetuigenverslagen, waarin de situatie in 

Antwerpen zo gunstig mogelijk werd belicht: de bombardementsschade leek mee te vallen en 

de Duitsers waren allervriendelijkst. Die zorgden met hun fraaie uniformen zelfs voor frisse 

afwisseling op straat. “Gij zijt niet gekomen in een land van melk en honing, broeders en 

zusters uit het zuiden”, schreef het Nieuwsblad van Friesland13. Ook bij de Nederlandse 

bevolking was het enthousiasme voor de opvang al gauw teruggelopen: een paar vreemde 

snuiters in huis die je soms nauwelijks kon verstaan, ging toch gauw vervelen. Er ontwikkelde 

zich in deze kwestie wel een meningsverschil tussen de Nederlandse minister van Oorlog 

Bosboom, die niets liever wilde dan alle Belgen zo snel mogelijk huiswaarts sturen en 

minister Cort van der Linden, die terughoudender was en sterk hechtte aan de Nederlandse 

gastvrijheid. Dat voortwoekerende verschil van opvatting zou leiden tot een jarenlange 

onduidelijkheid van het Nederlandse beleid, waardoor lokale bestuurders de mogelijkheid 

kregen hun eigen weg te kiezen. 

 

Na onderhandelingen gaven de Duitsers een aantal veiligheidsgaranties voor terugkerende 

Belgen, waarna op 13 oktober een oproep van het Antwerpse stadsbestuur verscheen met de 

volgende toezeggingen: privé-eigendom zou worden gerespecteerd en jonge mannen zouden 

niet gedwongen worden om in het Duitse leger te vechten of voor de arbeidsdienst worden 

opgeroepen (een belofte die later wel grof geschonden zou worden). Verder zouden 

ongewapende burgerwachten ongemoeid worden gelaten, terwijl terugkerende militairen en 

dienstplichtigen als krijgsgevangenen zouden worden beschouwd. Onmisbare beroepsgroepen 

zoals artsen, apothekers, gemeenteambtenaren en winkeliers kregen vanuit Antwerpen zelfs 

het bevel om binnen twaalf dagen naar België terug te keren. Niets stond een terugkeer nu 

meer in de weg, meenden de Nederlandse autoriteiten. In een circulaire van 17 oktober 

verhoogde minister Cort van der Linden de druk door de gemeentebesturen te vragen zachte 

drang te hanteren om de Belgen te bewegen te vertrekken. Hij was eigenlijk tegen een 

gedwongen terugkeer, maar zag wel op tegen de onderhoudskosten van al die armlastige 

vluchtelingen. Elke gemeente legde daarna zijn aanbeveling anders uit, zodat er volstrekt geen 

eenheid van beleid tot stand kwam. Maar hoe dan ook, in de praktijk werd nauwelijks een 

Belg echt gedwongen te vertrekken.  

 

Veel zuiderburen keerden desondanks terug naar hun land, hoewel aarzelend. En sommigen 

waagden de oversteek naar Engeland, waar gratis logies en huisvesting werd beloofd en voor 

bepaalde beroepsgroepen zelfs werk14. Maar er bleven toch onvoorzien veel vluchtelingen in 

Nederland hangen. Op 1 november waren het er nog 323.000 en op 1 december nog 124.000 

van de één miljoen. Het gemiddelde zou tijdens de oorlog rond de honderdduizend blijven 

schommelen. Sommige Belgen hadden er bezwaar tegen in een bezet land te leven en te 

werken, terwijl anderen eigenlijk wel tevreden waren met de Nederlandse ondersteuning of 

dachten in Nederland betere mogelijkheden te vinden voor scholing of werk. Het was geen 

wonder dat relatief veel armlastigen afkomstig uit de Antwerpse sloppenwijken voorlopig 

liever in Nederland bleven. Maar liefst dertigduizend à veertigduizend Belgen zouden de 

gehele oorlog afhankelijk blijven van Nederlandse ondersteuning15.  

 



Leven in vluchtoorden 

De vluchtelingen die pech hadden, kwamen terecht in een van de vier Nederlandse 

vluchtoorden. Het leven in de tuinbouwkassen van het kleine vluchtoord Gouda (maximaal 

1.800 vluchtelingen) was nog redelijk, maar in Ede (5.400 vluchtelingen), Uden en vooral 

Nunspeet (elk 7.000 vluchtelingen) was het verblijf beslist geen pretje. De drie grote 

vluchtoorden op de heide werden complete dorpen met lange rijen houten slaapbarakken, 

sanitaire lokalen, keukens, recreatiezalen, winkeltjes, scholen, kerken, hospitalen en zelfs 

gevangeniscellen. Aan het hoofd werd een Nederlandse regeringscommissaris aangesteld, 

terwijl de dagelijkse leiding berustte bij een burgemeester, die door de Belgen zelf werd 

gekozen. Hij werd bijgestaan door enkele Nederlandse en Belgische opzichters. Er was 

nauwelijks privacy en de mensen gingen elkaar al vrij snel op de zenuwen werken. Velen 

werden er gek van het voortdurende geschreeuw van bekvechtende volwassenen en het gekrijs 

van gestreste kinderen. Over de verschillende zalen heersten de zaalchefs, die er op 

vernederende wijze op toezagen dat de mensen niet te laat naar bed gingen en stipt op tijd aan 

het ontbijt verschenen. De Belgische mannen waren verplicht om te werken voor de kost, 

binnen of buiten het kamp. Wie niet werkte, kreeg minder te eten en geen kleding. Vrouwen 

konden binnen het kamp werken in de huishouding of als naaister of breister. 

 

In de praktijk werden drie categorieën vluchtelingen naar zo’n ellendig kamp gestuurd: mensen 

zonder inkomsten, “asocialen” en vrouwen van zedeloos gedrag. Daarbij wist men moeilijk 

onderscheid te maken tussen arm en crimineel. Het vluchtoord Nunspeet was bedoeld voor deze 

“heffe des volks”, het uitschot dus. Vooral in dat kamp was het verblijf geschoeid op militaire 

leest: te laat aan tafel betekende geen eten, terwijl zwaardere vergrijpen werden bestraft met 

opsluiting in een strafhok. De mensen leden er aan chronische ziekten en de kindersterfte was er 

schrikbarend hoog. Het kamp nam sinds december 1914 ook de functie van strafkamp over van 

Veenhuizen en Oldebroek, waarbij de “ongewenschten” werden ondergebracht in twee aparte 

barakken, afgescheiden van de rest van het kamp door een drie meter hoge haag van 

prikkeldraad.  

 

Het vluchtoord Ede was voor de “fatsoenlijke behoeftigen” en gold als het betere kamp. Het 

leven was er iets comfortabeler, met voorzieningen voor onderwijs en ontspanning en een 

minder straf regime. Uden zat qua comfort een beetje tussen Nunspeet en Ede in. De dwang om 

te vertrekken naar een vluchtoord varieerde in Nederland per gemeente omdat de richtlijnen van 

de ruzie makende regering zo vaag waren. Om Belgen over de streep te trekken, werd het 

dreigement van stopzetting van de uitkering nogal eens toegepast. Maar na alle berichten over 

de slechte leefomstandigheden in de vluchtoorden waren de Belgen steeds moeilijker te 

bewegen op te krassen naar zo'n kamp. Op het aangezegde tijdstip van hun verhuizing kwamen 

ze vaak gewoon niet meer opdagen. Ze zochten liever andere wegen om in Nederland te 

overleven. 

 

In de loop der jaren stroomden de vluchtoorden langzaam leeg, terwijl de leefomstandigheden 

voor de bewoners sterk verbeterden, vooral door de bouw van kleine gemeubileerde 

gezinshuisjes. Die konden worden gebouwd dankzij buitenlandse fondsen. Voor de bouw 

werden uitsluitend Belgische vluchtelingen en geïnterneerde militairen ingezet, zodat het 

tegelijkertijd een werkverschaffingsproject vormde. In Ede, Uden, Gouda, maar ook in 

bijvoorbeeld Scheveningen en Amsterdam ontstonden zo complete gezinsdorpen, waar de 

bewoners eindelijk weer hun privacy hadden en zelfs een eigen tuintje konden onderhouden. 

 

Leven buiten de vluchtoorden 



Uiteindelijk heeft twintig procent van de Belgische vluchtelingen korte of langere tijd in een 

vluchtoord gewoond. Daartoe behoorden meestal niet de Belgen die in eigen land welgesteld 

waren geweest, maar door de oorlogsomstandigheden hun inkomsten waren kwijtgeraakt. Zij 

werden de pauvres honteux (“de beschaamde armen”) genoemd en kregen in Nederland zelfs 

een hogere uitkering16. Zo werkten Belgische standsverschillen ook tijdens het verblijf in 

Nederland door. Maar ook minder rijke Belgen konden zichzelf over het algemeen redelijk 

onderhouden, omdat ze een baantje in Nederland hadden gevonden. Dat was aanvankelijk niet 

gemakkelijk, omdat de regering had bepaald dat vluchtelingen alleen aan de slag konden als 

voor hetzelfde werk geen Nederlanders te krijgen waren. Veel gemeenten weigerden dus 

gewoon werk aan Belgen. Die mochten vooral niet vergeten dat hun verblijf hier maar tijdelijk 

was! Maar geleidelijk werden de regels versoepeld, wat weer niet in de smaak viel bij de 

Nederlandse werklozen. Er waren namelijk werkgevers die de voorkeur gaven aan Belgen, 

omdat die bereid waren harder te werken voor minder geld. Andere vluchtelingen leefden van 

hun spaargeld, een Belgische uitkering (ambtenaren) of van de opbrengst van hun zaak in het 

bezette vaderland. Ze hadden woonruimte gekocht of gehuurd en woonden afhankelijk van hun 

inkomen met een heel gezin in één kamer of op een hele verdieping, terwijl sommigen zelfs een 

heel huis ter beschikking hadden. En dan waren er ook nog vluchtelingen die bijna vijf jaar lang 

in een hotel of pension huisden. 

 

In België had tot 1914 geen leerplicht bestaan en opvallend veel Belgische kinderen waren nog 

nooit naar school geweest17. Met financiële hulp van de Belgische regering kwam er in maart 

1915 een speciale “Centrale Commissie voor Onderwijs aan Uitgewekenen”, die ervoor zorgde 

dat er heuse Belgische scholen in Nederland werden opgericht, Vlaamse én Waalse. Zelfs 

voortgezet onderwijs werd georganiseerd en gedurende korte tijd functioneerde zelfs een 

Belgische universiteit! Ook voor analfabete volwassenen kwamen er onderwijsmogelijkheden, 

zowel binnen en buiten de kampen. In de loop van de oorlogsjaren bouwden de meeste 

Belgische vluchtelingen dus een vrij normaal bestaan op in Nederland: met een betaalde baan, 

eigen huisvesting en schoolgaande kinderen. 

 

Nederlandse neutraliteit 

De neutrale positie van Nederland werkte in de praktijk belemmerend op de vrijheid van 

meningsuiting en de bewegingsvrijheid van de vluchtelingen. Een groot probleem vormden de 

uitgewekenen in de grensstreken, die zich daar vaak bezig hielden met verboden lucratieve 

zaken als smokkelen en spioneren18. De territoriale bevelhebber had al eerder moeite gedaan 

om alle grensgebieden vrij te maken van vluchtelingen, maar door verzet van de Belgen was 

het alleen gelukt om de armlastigen te verwijderen naar locaties elders in Nederland. 

 

De Nederlandse overheid zag er in de eerste plaats nauwlettend op toe dat er geen anti-Duitse 

propaganda werd gemaakt. Hierbij paste de ene gemeente de regels wat strenger toe dan de 

andere, zodat in de ene stad een opruiend boekje als “De overweldiging van België” gewoon 

in de etalage van een winkel kon liggen, terwijl dat in een andere stad na Duitse klachten 

werd verboden. Ook andere uitingsvormen werden stevig onder de loep genomen, wat tot 

hilarische situaties kon leiden. Zo mochten de Belgen gewoon de verjaardag van hun koning 

vieren, met vlag en volkslied, maar een simpele straatartiest kon opgepakt worden wanneer hij 

een onschuldig volksliedje zong. Daarbij klaagden de Vlamingen over veel minder vrijheid 

dan de Walen, omdat de Nederlandse politie meestal geen woord Frans verstond. En de politie 

voerde haar controlerende taak soms wel erg rigide uit. Zo kon een Belgisch kind op straat 

ineens beroofd worden van een Belgisch speelgoedvlaggetje of soldaatje19. 

 

Verhouding tussen Nederlanders en Belgen 



Veel Nederlanders gingen, zoals te verwachten was, snel de nadelen en ongemakken ervaren 

van het verblijf van die buitenlanders. De zielige vluchtelingen die men onder invloed van de 

collectieve roes in huis had opgenomen, bleken mensen van vlees en bloed met eigenaardige 

andere gewoonten die al snel tot irritaties leidden. En verder wekten de voorzieningen voor de 

Belgen jaloezie op bij de werkloze of armlastige Nederlanders. Als reactie daarop werden de 

uitkeringen van de vluchtelingen in sommige plaatsen verlaagd, maar de afgunst bleef. Zo 

kwamen bij de hulpverleningscomités nogal wat klikbrieven binnen over vermeende fraude 

bij de Belgen20. Ook de vluchtelingen die werkten, riepen weerstand op. Ze waren vaak bereid 

met minder loon genoegen te nemen dan Nederlanders, terwijl ze ook voor hun huisvesting 

meer wilden betalen. Al met al bevonden de Belgen zich in een onmogelijke positie: als ze 

niet werkten kregen ze al gauw het stempel van klaploper, maar eenmaal aan het werk kregen 

ze te horen dat ze daarmee de Nederlanders het brood uit de mond stootten. Zeker in het 

laatste oorlogsjaar maakte de regering zich zorgen over het draagvlak in de samenleving voor 

de opvang van vluchtelingen. De voedsel- en brandstofschaarste maakte het leven van veel 

Nederlanders zwaar en bovendien moest de beschikbare hoeveelheid met steeds meer 

vluchtelingen worden gedeeld. Behalve voor Belgische burgervluchtelingen was Nederland 

een toevluchtsoord voor tienduizenden uitgeweken militairen, duizenden Duitse deserteurs, 

uit Duitsland ontvluchte buitenlandse krijgsgevangen en ook nog uitgewisselde Britse en 

Duitse krijgsgevangenen. Tegen het eind van de oorlog kwam daar nog eens een invasie bij 

van circa veertigduizend Fransen en opnieuw enkele duizenden Belgen, die op de vlucht 

waren geslagen voor het oprukkende front21. 

 

Culturele verschillen tussen Nederlanders en Belgen leidden tot veel misverstanden en 

irritaties. Vooral de Nederlanders uit streng calvinistische streken, zoals de Veluwe, keken 

argwanend naar de meer Bourgondische leefstijl van de vreemdelingen. De Belgen gedroegen 

zich uitbundiger en luidruchtiger, hanteerden een vreemd taalgebruik, waren net niet volgens 

de geldende Nederlandse normen gekleed en hadden malle eetgewoonten, vond men. Vooral 

het cafébezoek van Belgische dames, die daar ook nog eens bier dronken (!), was de 

Nederlanders een doorn in het oog. Daarbij speelde zeker een rol dat zich onder de Belgen 

relatief veel onontwikkelde mensen uit de Antwerpse havenbuurten bevonden, die toch al 

ruwere omgangsvormen hadden. De Belgen probeerden zich doorgaans te schikken in die 

Hollandse stijfheid, maar het kwam hier en daar ook wel voor dat door de omgang met Belgen 

de Nederlandse omgangsvormen losser werden.  

 

Overigens bleven toch heel wat Nederlanders zich onvermoeibaar inzetten voor de Belgische 

oorlogsgasten, bijvoorbeeld door kosteloos ruim vier jaar lang een groot gezin te huisvesten. 

Maar over het algemeen werd de hulp aan vluchtelingen vooral een bezigheid van de hogere 

standen. Helaas verloren de hulpverleners daarbij soms de echte noden van de vluchtelingen 

uit het oog. De Nederlandse helpers maakten nogal eens ruzie, beconcurreerden elkaar en 

staken relatief veel energie in het vechten voor eigen privileges. Veel Belgen werden 

allergisch voor al die bemoeizucht van de kant van Nederlanders. Of ze zich nu bevonden in 

een vluchtoord of zelfstandig woonden, overal hadden ze te maken met een betuttelende 

leiding, met overijverige hulpcomités of met een lastige verhuurder. Die maakten uit hoe laat 

ze naar bed gingen, welke cursussen ze moesten volgen en hoe ze hun geld moesten besteden. 

En dan werden ze ook nog eens aangesproken op hun alcoholgebruik. Bij particulieren 

werden hun Belgische gasten – zelfs alleenstaande kinderen – met gemak weggestuurd als ze 

zich niet voldoende aanpasten22. 

  

In officiële stukken ter verkrijging van steun werden de Belgen steevast beoordeeld op hun 

fatsoenlijkheid. Ze ervoeren die Nederlandse houding vaak als hooghartig, gebaseerd op een 



misplaatst superioriteitsgevoel. In de Nederlandse kranten en tijdschriften uit die tijd werden 

opvallend vaak kwalificaties gebruikt als “die kinderlijk eenvoudige Belgen”, “luidruchtige 

Belgen die het niet zo kwaad menen”, “ongeletterde Belgen”, “primitieve Belgen”, of “Belgen 

die zich de Nederlandse beschaving uiteindelijk wel eigen zullen maken”. Het grootste 

compliment dat een Belg in Nederland kon kringen, was dat hij in niets meer van een 

Nederlander was te onderscheiden. 

 

De Belgen probeerden zich voortdurend aan te passen en te voorzien in de overmatige 

behoefte van Nederlanders aan lof. Als reactie ontwikkelde zich een soort onderdanigheid in 

de omgang met de Nederlanders, waarachter vaak een sluipende afkeer van hun mentaliteit 

schuilging. En die was er wellicht de oorzaak van dat de uitingen van dankbaarheid na de 

oorlog toch niet zo overweldigend waren als de Nederlanders hadden verwacht. Er bestond 

zeker een grondhouding van erkentelijkheid voor vier jaar betoonde gastvrijheid, maar die 

was gemengd met irritatie over jarenlange bemoeizucht en betutteling.  

 

Repatriëring 

Na afloop van de oorlog had de terugkeer van alle Belgische vluchtelingen nog heel wat 

voeten in de aarde. In januari 1919 belastte de Belgische regering een speciaal comité met de 

terugkeeroperatie, maar toen hadden al heel veel Belgen ongeduldig hun gastland verlaten, 

zonder zich af te melden. Ze waren blij naar huis te kunnen, want ondanks alle voorzieningen 

in Nederland werd hun verblijf gekleurd door heimwee en zorgen. 

  

Nederlanders en Belgen namen tussen december 1918 en juli 1919 hartelijk afscheid van 

elkaar. Overal in Nederland vonden feestelijke bijeenkomsten plaats, waar de resterende 

Belgen nog eens ruimschoots voorzagen in de Nederlandse behoefte aan dankbaarheid en lof. 

Vergeten waren alle irritaties en de Nederlanders spraken zelfs van de onvergankelijke 

vriendschapsbanden, zoals die zich in die vier jaar hadden ontwikkeld met de Belgen. Een 

probleem apart vormde de repatriëring van alleenstaande Belgische kinderen: wezen, of 

kinderen die door de oorlogsperikelen gescheiden waren van hun ouders. Om hun terugkeer 

goed te begeleiden werd de “Centrale Commissie voor Belgische kinderen in Nederland” 

opgericht. Haar werk was niet altijd gemakkelijk. Zo leverde het scheiden van kinderen en 

hun pleegouders, die in de loop der jaren sterk aan elkaar gehecht waren geraakt, soms 

hartverscheurende taferelen op23. 

 

In februari 1919 konden eindelijk ook alle vluchtoorden in Nederland worden ontruimd. De 

Nederlandse regering had het toen wel gezien met die Belgen en probeerde alle 

achterblijvende vluchtelingen het land uit te krijgen. Daartoe werd begin april 1919 bekend 

gemaakt dat behoeftige Belgen die in Nederland bleven hangen voortaan net zo behandeld 

zouden worden als Nederlandse armlastigen: via ondersteuning door de burgerlijke 

armbesturen (en dat betekende bittere armoede). In juli 1919 waren nagenoeg alle Belgische 

vluchtelingen teruggekeerd naar hun vaderland. Slechts een enkeling bleef, vanwege de liefde 

of een zakelijke carrière. De totale kosten van de opvang van Belgische burgervluchtelingen 

bedroegen tweeënveertig miljoen gulden, voor die tijd een gigantisch bedrag dat nooit werd 

teruggevraagd aan de Belgische regering.  

 

Met het vertrek van de laatste Belgen kwam er een einde aan een uniek stukje Nederlands-

Belgische geschiedenis. Nederlanders en Belgen hadden oprecht hun best gedaan om goed 

met elkaar te leven in moeilijke omstandigheden, waarbij wederzijdse irritaties nimmer zijn 

ontaard in massale opstand of protestacties. En dat mag best opmerkelijk worden genoemd in 

het licht van de tegenwoordige problematiek rond vluchtelingen. 
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