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Net vóór de Eerste Wereldoorlog verbleven er in de gevangenis van Merksplas-Kolonie meer dan 

vijfduizend vagebonden. Meteen na het uitbreken van de “Groote Oorlog” volgde de inname van 

Luik op 5 augustus 1914. Dat maakte een overweldigende indruk in de rest van het land. Alle 

vagebonden die in Merksplas verbleven, mochten daarom vrij vertrekken. Ze kregen hun 

burgerkleding terug, alsook vijf frank. Maar liefst drieduizend landlopers maakten gebruik van dit 

aanbod1 (zie Herman Janssen, “Baarle en de Duitse invasie”). 

 

Opvangcentrum 

De gebouwen van de Kolonie deden tijdens de Eerste Wereldoorlog meermaals dienst als 

opvangcentrum. Meteen na de vrijlating van de landlopers werd de vrijgekomen ruimte ingenomen 

door duizenden vluchtelingen, zowel mannen, vrouwen als kinderen. In de gebouwen heerste een 

complete chaos. Dankzij het kordate optreden van de Zusters van VII Weeën, die in Merksplas-

Kolonie voor de ziekenverpleging en het onderwijs aan meisjes instonden, werd er na enkele dagen 

orde op zaken gesteld. 

 

Ondertussen kwam de frontlijn dichterbij. Om de stad Antwerpen te veroveren, moesten de Duitsers 

doorheen twee fortengordels breken. De dorpen tussen deze twee verdedigingsgordels kregen het 

zwaar te verduren. Het centrum van Duffel werd grondig verwoest, het klooster van de Zusters van 

het Convent van Betlehem brandde er bijna volledig uit. In september 1914 arriveerden zeshonderd 

krankzinnigen vanuit Duffel in Merksplas-Kolonie, samen met ongeveer honderd zusters. Op 16 

juni 1915 verhuisde heel de groep van Merksplas-Kolonie naar het kasteel van Hoogstraten2/3. 

 

Het front verschoof na de val van Antwerpen naar de Westhoek en Noord-Frankrijk, waar de Duitse 

opmars tot stilstand kwam. Belgische troepen hielden stand achter de IJzervlakte, die men onder 

water had gezet (zie Kapt. Tom Siemons, “De slag aan de IJzer”). In deze regio eiste de Duitse 

bezetter de grote instellingen voor zich op als kazernes voor zijn soldaten. De bewoners van die 

gebouwen werden overgebracht naar andere grote gebouwen in het binnenland. De 

landloperskolonies van Merksplas en Wortel werden uitverkoren voor de opvang van “zinneloozen, 

doofstommen en kreupelen”. De grote verhuizing begon vanaf februari 19164/5.  

 

Talrijke konvooien uit de Westhoek en Noord-Frankrijk arriveerden met de trein in Turnhout en 

trokken dan in groep te voet naar de Kolonies van Merksplas en Wortel. Daar werden ze 

ingeschreven als les asiles étrangères (vluchtelingen, vreemd aan de landloperskolonie). Zo 

kwamen er “zieken” uit Prémontré, Lommelet, St.-André, Rijsel, Valenciennes, Sedan, Montreuil, 

Laon, Brugge en Doornik, alsook leerlingen van de verbeteringsscholen uit Ruiselede en St.-

Hubert6. De landloperskolonies zaten weer boordevol! In totaal verbleven er zo’n tweeduizend 

landlopers (colons) en drieduizend vluchtelingen (asiles), samen vijfduizend personen. 

 

Meestal werden de nieuwe bewoners begeleid door zusters, broeders, verplegers of verpleegsters 

die voor hun verzorging instonden. Voor de Zusters van VII Weeën, die in Merksplas de 

coördinatie van de huisvesting op zich namen, was dit een hele klus. Zij vroegen en kregen 

versterking uit de kloosters van St.-Genesius-Rode en Hoogstraten. Het klooster van Merksplas 

breidde met een vijftal zusters uit. In totaal waren er vijftien7. 

 

Spaanse Griep8 

In de periode 1907-1908 maakten veel landlopers al op grote schaal kennis met een influenzavirus9. 

In maart 1908 werden 2.057 zieke vagebonden genoteerd. Deze epidemie was blijkbaar goedaardig 

want het aantal doden bleef normaal.  



 

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog sloeg de Spaanse Griep ongenadig toe. De Spaanse 

Griep was de voorloper van de Mexicaanse Griep (2009). Ze was van het type H1N1. De Spaanse 

Griep begon met hoge koorts, hoest, spier- en keelpijn, gevolgd door extreme vermoeidheid en 

flauwtes. De zieken verloren zoveel energie dat ze niet meer konden eten of drinken. Hun 

ademhaling werd steeds moeilijker en na enkele dagen trad de dood in.  

 

In 1918 kende de Spaanse Griep twee golven. De eerste golf kwam in het voorjaar. Daarbij ging het 

om een milde griep, waarbij mensen een paar dagen ziek waren. Er vielen weinig doden. De tweede 

golf begon in de herfst. Toen bleek de griep niet alleen zeer besmettelijk maar ook erg dodelijk te 

zijn, vooral voor jonge mensen. Toen de oorlog op 11 november 1918 eindigde en de soldaten naar 

hun thuisland terugkeerden, werden ze overal ter wereld feestelijk onthaald. Door deze wereldwijde 

massabijeenkomsten verspreidde het virus zich als een schokgolf. In totaal stierven er wereldwijd 

wellicht twintig miljoen tot misschien wel honderd miljoen mensen aan dit griepvirus. Men gaat 

ervanuit dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard 

mensen. Gedurende deze periode stierven meer mensen aan de beruchte grieppandemie dan ten 

gevolge van de oorlog zelf. En net zo snel als het virus kwam, verdween het ook weer. Op het einde 

van 1919 was alles voorbij (zie drs. Leo van Bergen, “Spaanse Griep, ziek zonder loopgraaf”).  

 

Overal in Vlaanderen stierven mensen aan de Spaanse Griep, maar in de landloperskolonies nam dit 

extreme vormen aan! En dat is niet verwonderlijk. Alle voorwaarden ervoor waren immers 

aanwezig: zieke en verzwakte mensen, overbevolkte lokalen, slechte hygiëne, onvoldoende 

voeding, enzovoort. Ook al was de doodsoorzaak niet altijd de Spaanse Griep, dan was het toch 

deze ziekte die de fysische weerstand sterk verminderde, waardoor de vagebonden gevoelig werden 

voor andere ziektes, vaak met de dood tot gevolg. Enkele vaststellingen uit een verslag van 13 

december 1917, opgesteld door de geneeskundige dienst, geven een idee van de hygiëne tijdens de 

oorlogsjaren: “Eergisteren deed ik de zinnelooze Ballet Lodewijk uit Croix-Fonsomme, oud 53 jaar, 

lijdend aan vervolgingswaanzin en zinsbedrog, ontkleeden. De man droeg twee hemden sedert 

waarschijnlijk meer dan een jaar op zijn lijf. Zij waren donkerbruin van de ongehoorde vuiligheid 

en wasemden een onverdraaglijke stank uit, een ware pest10!” Dit had onder meer tot gevolg dat er 

voortaan meer toezicht op de hygiëne kwam. 

 

Voor de Rijksweldadigheidskolonies van Merksplas en Wortel waren 1917 en 1918 jaren met een 

sterk verhoogd aantal sterfgevallen. Terwijl men in een normaal jaar zo’n vijftig tot honderd 

overlijdens noteerde, stierven er in 1917 en 1918 samen… meer dan tweeduizend personen11! In 

1918 waren er veel overlijdens ten gevolge van de Spaanse Griep, maar ook in 1917 stierven er veel 

mensen. Er was dus meer aan de hand dan de Spaanse Griep alleen. In de periode van augustus 

1917 tot mei 1918 werden 974 sterfgevallen genoteerd, de meeste tijdens de winter. In december 

1917 overleden 153 personen. De ergste dag was 13 november 1917. Die dag stierven maar liefst 

twaalf mensen. 

 

De eerste melding van Spaanse Griep in de gevangenis van Merksplas dateert van 24 juli 1918. Op 

die datum zond de bestuurder van de gevangenis een brief aan de geneesheer met de vraag om 

gepaste maatregelen te nemen naar aanleiding van de grieppandemie. Op 30 juli 1918 meldde 

dokter Jules Vrints dat er sinds drie dagen ongeveer zestig gevallen van Spaanse griep waren. Het 

waren vooral jonge leerlingen uit de school van Ruiselede die het slachtoffer werden. ’s 

Anderendaags liet de directeur van de Rijksweldadigheidskolonie aan het hoofdbestuur in Brussel 

weten dat er in zijn instelling een epidemie van de Spaanse Griep heerste12.  

 

Vanaf oktober 1918 arriveerde een tweede golf van de Spaanse Griep, nu vaker met de dood tot 

gevolg. De ziekte werd ook vastgesteld bij andere gevangenen dan de leerlingen uit Ruiselede. 

Dokter Vrints schreef aan het hoofdbestuur dat de grieppandemie “een moorddadig karakter” kreeg. 



Op 25 oktober 1918 meldde de dokter dat er reeds zeventig personen aan de griep overleden waren. 

Aan het Voedingscomité in Antwerpen vroeg hij dringend ontsmettingsstoffen om de 

“bloedvergiftende Spaansche Griep” in te dijken13. In het jaarverslag van de Kolonie lezen we dat er 

in 1918 maar liefst 792 doden te betreuren waren, waarvan 173 vagebonden. Van laatstgenoemde 

groep stierf een honderdtal ten gevolge van de Spaanse Griep14.  

 

Bij elk contact moesten de bewakers andere klederen aantrekken en elke morgen kregen ze een 

stevige borrel tegen de griep. Ongehuwde bewakers moesten in het gesticht blijven slapen. 

Vermoedelijk was de vraag gesteld of alle bewoners wel genoeg te eten kregen, want op 16 februari 

1919 verzekerde de bestuurder van Merksplas dat de gevangenen voldoende voedsel kregen. Hij 

vertelde erbij dat de landbouwproducten van de Grote Hoeve volledig werden gebruikt voor de 

kolonisten en de Duitse krijgsgevangenen (de Duitse bezetting was toen voorbij). Zelfs het 

personeel kon geen landbouwproducten meer kopen. De oorzaak voor het grote aantal sterfgevallen 

was volgens hem wel degelijk de Spaanse Griep15. Ook tijdens een derde griepgolf, in 1919, 

overleden er nog meerdere personen. Gelukkig was het totale aantal kleiner omdat na de 

Wapenstilstand al veel groepen naar huis waren teruggekeerd. 

 

Begraafplaats 

Het was aan de plaatselijke bevolking moeilijk uit te leggen waarom er in Merksplas-Kolonie 

zoveel mensen stierven. Wellicht was men er ook een beetje beschaamd voor. En waar de 

communicatie ontbreekt, steken de wildste geruchten de kop op. Het weekblad “De Kempenaar” 

meldde op 11 november 1917 dat in de Kolonie van Merksplas leden van verschillende families aan 

“tyfus” leden en daarom naar het gasthuis van Turnhout werden overgebracht. Daar werden ze 

streng afgezonderd om verdere besmetting te voorkomen. Was het begrip “Spaanse Griep” nog 

onvoldoende ingeburgerd en viel men daarom terug op ziektebeelden uit het verleden? 

 

In Merksplas-Kolonie ontstond de legende van de “zwevende kruisjes”. Die werd genoteerd door 

Georges Eeckhoud (1854-1927), een Franstalige schrijver uit Antwerpen. Eeckhoud zwierf graag in 

de Kempen rond, vooral in de buurt van de Rijksweldadigheidskolonies van Merksplas en Wortel. 

Zo schreef hij in 1892 het verhaal van de processiekruisen: “We reden moeizaam door de sporen 

van de zandweg en zagen van verre de verpletterende gebouwen van de strafinrichting. Mijn 

metgezel wees me met de punt van zijn zweep enkele kruisen van zwart hout aan, midden in de 

heide. ‘Het kerkhof van de kolonisten’, zei hij. En hij voegde er glimlachend aan toe: ‘Er zijn twaalf 

kruisen. Er zijn er nooit meer geweest en er zal er nooit één bijkomen. Toch mooi, die 

administratie.’ Opnieuw ernstig en de teugels inkortend: ‘Alleen daar slaapt de vagebond zijn eerste 

goede slaap. De bijen zingen hun zoete wiegeliederen voor hem en de natuur bekleedt het graf van 

de nietigste bedelaar met purper, de kleur voor de rouw van koningen!’ Telkens wanneer er een 

landloper begraven werd, nam de grafdelver het kruis van het oudste graf weg en plaatste het 

bovenop het nieuwe. De rij graven schoof dus op. Dat gaf in de Kempen aanleiding tot 

spookverhalen. De mensen spraken over de processiekruisen omdat ze zich in een trage processie 

door de heide leken te bewegen. Het werd nog erger toen er een typhusepidemie (Spaanse Griep, 

n.v.d.r.) uitbrak en de landlopers met ziekenhuiszalen tegelijk stierven. Ook toen werd 

vastgehouden aan de regel van de twaalf kruisen. De vele doden moesten ’s nachts worden 

begraven, om de omwonenden niet te verontrusten. De rij kruisen schoof plotseling heel snel op. 

Herders beweerden gezien te hebben hoe de kruisen ’s nachts heen en weer sprongen, begeleid door 

dwaallichtjes…” 

 

Er is nog een tweede versie van deze legende. Door het groot aantal sterfgevallen, zo wordt 

beweerd, lag het kerkhof in een mum van tijd vol. Men besloot om de nieuwe doden tussen de 

bestaande graven ter aarde te bestellen. Omdat dit nog niet volstond, legde men een tweede laag van 

doden tussen de bestaande graven. Daarna volgde een derde laag boven op de voorgaande, 

enzovoort. Om de bevolking niet ongerust te maken, werden de dode lichamen ’s avonds met een 



grote kar naar de begraafplaats gevoerd. Deze begrafenisstoet werd door fakkeldragers vergezeld, 

zodat het paard, de aalmoezenier en de grafdelver konden zien waar ze stapten. Aangekomen op de 

dodenakker, werden de afgestorvenen in massagraven gedumpt en rijkelijk met kalk bestrooid. De 

grafkruisjes kregen niet de kans om scheef te zakken en zo in een rusttoestand te komen. Een 

scheefgezakt grafkruis symboliseert dat lichaam en ziel volledig tot rust zijn gekomen. Op het 

kerkhof werden de kruisjes telkens opnieuw verplaatst. Ze kwamen dus nooit tot rust. Het leek wel 

alsof ze zweefden...  

 

Tot zover de volksverhalen. De werkelijkheid is gelukkig minder luguber. Van massagraven 

bijvoorbeeld was helemaal geen sprake. Het overlijdensregister “RWK 3818” van de 

Rijksweldadigheidskolonie Merksplas-Wortel bevat de overlijdens vanaf 4 juli 1917 tot en met 27 

februari 1922. Telkens werden onder andere het volgnummer van het overlijden (elk jaar begon 

men opnieuw te tellen) en het daarbij horende grafnummer vermeld. Iedere dode kreeg een eigen 

grafnummer, dus ook een eigen kruisje. Alle Asiles werden in Merksplas-Kolonie begraven, ook als 

ze in Wortel of Hoogstraten stierven. Alle beschikbare perken van de begraafplaats werden volledig 

benut. Wanneer al deze plaatsjes bezet waren, werd de begraafplaats uitgebreid met een vierkant 

perk aan de oostzijde van de dreef naar de Papenvoort (in 2013: Steenweg op Wortel). Dit 

zogenaamde pestkerkhof werd vanaf mei 1918 in gebruik genomen. Daar werden nog een 

vijfhonderdtal personen begraven, mooi naast elkaar. Ieder met een eigen grafkruisje. Er is dus geen 

sprake van het begraven in lagen. 

 

Enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog kwamen er verzoeken om sommige doden naar het kerkhof 

van hun vroegere woonplaats over te brengen. Op vraag van verschillende families uit Frankrijk 

werden er op 7 april 1922 achttien lichamen ontgraven en ’s anderendaags nog eens zesentwintig. 

Op vier toegevoegde bladen van het overlijdensregister staan in totaal achtenzeventig namen van 

Fransen die werden ontgraven.16 Er wordt ook melding gemaakt van twee prisonniers civils 

(burgerlijke gevangenen) die eveneens werden ontgraven. Jan Caenepenne was één van die 

gevangen. Hij was op 17 oktober 1918 overleden. Op vraag van de familie werd hij op 5 januari 

1919 ontgraven. Familieleden waren blijkbaar bij de ontgraving aanwezig, want er werd vermeld 

dat zij het dode lichaam mee naar huis namen. Alfred Boulet overleed in de gevangenis op 23 

oktober 1918. Hij werd op 24 juni 1923 ontgraven, vermoedelijk eveneens op vraag van de familie. 
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