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In “Het bevrijdingsoffensief, 28 september 1918 – 11 november 1918” schreef Tom Simoens 

over het eindoffensief van de geallieerde legers. In Duitsland bracht het besef van een 

onvermijdelijke nederlaag bittere ontgoocheling. De revolutionaire gedachte breidde zich van 

dag tot dag uit en ontketende een soldatenoproer, mede door valse berichten die door 

verzetslieden werden verspreid. Honderden pamfletten met Duits opschrift en het portret van 

de keizer die een dikke sigaar in zijn mond hield, werden in grote pakken vanuit Breda naar 

België gesmokkeld en in het geheim onder de Duitse bezettingstroepen verspreid1.  

 

Duitse revolte 

In Baarle-Hertog onderschepte het Belgische zendstation MN7 op woensdag 6 november 

1918 een bericht waaruit bleek dat in Duitsland muiterijen plaatsvonden die als een lopend 

vuur uitbreiding namen. Die hadden zowel het einde van het Duitse keizerrijk als een snelle 

wapenstilstand tot gevolg2. De omwenteling vond weerklank in de rangen bij de 

bezettingstroepen. Soldaten namen geen onderdanige houding meer aan tegenover hun 

oversten en spraken met minder eerbied over hun keizer. Op zaterdag 9 november keerden 

een aantal Turnhoutse politieke gevangenen terug. Zij waren door revolutionaire Duitse 

soldaten uit de gevangenissen vrijgelaten. Een dag later bracht het Duitse blad “De Belgische 

Courier” het bericht dat de keizer onttroond was. De drie- à vierduizend soldaten van het 

bezettingsleger in Turnhout begroetten die tijding geestdriftig. De rode vlag werd gehesen en 

een soldatenraad opgericht3. 

 

Wapenstilstand 

In Turnhout bereidde de bezetter zich vanaf maandag 11 november voor op het vertrek. In de 

burelen werden de hele dag dossiers verbrand. Landbouwers werden opgeëist om met paard 

en kar de oorlogsbuit naar Duitsland te voeren. Wat niet meegenomen kon worden, werd voor 

een spotprijs verkocht4. Veel tijd was er niet, want Belgische soldaten rukten in snel tempo 

op. De Zondereigense brancardier pater Ladislas Segers schreef diezelfde dag: “Hoera! Wij 

overleven en zullen wederzien ’t dierbaar plekje grond waar eens onze wieg op stond. 

Goddank! Wat zullen ze ginder staan zien als de oorlogsmannen afkomen5.”  

 

Volgens Toontje Gillis trokken in Zondereigen Duitse soldaten “de driekleurige kokarde van 

hunne klak en met grote messchen sneden zij bij malkander de epauletten van de schouders. 

Eén der officieren die enige dagen tevoren zijn soldaten nog bedreigd had hen dood te 

schieten als honden, vond het goed maar stillekens binnen te blijven. Hij gaf zich uit als van 

rijke afkomst, maar het was een turnmeester. De Duitschers zelf hakten de draad open en een 

uur nadien stonden wij in Baarle-Hertog, waar wij onzen burgemeester en alle andere 

gemeentenaren terugzagen na vier lange jaren te hebben doorleefd6.” Marie Huybrechts 

voegde eraan toe: “De familieleden die we in vier jaar tijd niet gezien hadden, kwamen op 

bezoek. In de klas tekende de zuster een prent met daarop de foto’s en de namen van 

Zondereigense soldaten die in den oorlog gebleven waren. We leerden liedjes en gedichten 

over de helden aan den IJzer7.” Alle kinderen van het gehucht Gel stonden plots voor het huis 

van Charel en Amelie Huybrechts, op Nederlands grondgebied. “Hoe komen jullie hier?” was 

de vraag van de verbouwereerde bewoners. “De oorlog is gedaan, ge moogt weer door de 

draad”, was het antwoord8. 

 



Twee dagen na de wapenstilstand trokken de Duitsers uit Zondereigen weg. “Nauwelijks 

hadden zij zich onder het zingen van een socialistisch lied enige honderden meters verwijderd 

of de vrijheidsklok galmde reeds over het dorpje. Alle inwoners stroomden bijeen. Allen, 

groot en klein, zongen het zolang versmade Belgische Vaderlandse lied en gansch het dorp 

jubelde en juichte. Weg met de Duitschers, leve de vrijheid!9” Vreugdevuren werden 

ontstoken en grote groepen boeren en boerinnen dansten op straat10. Karel Versmissen 

verwoordde de Duitse uittocht als volgt: “Het vertrek van de Duitschers was hier perfect 

schoon, Fons. De officieren hadden ze hun epauletten en graden afgetrokken. Het was volop 

revolutie bij de Duitschers. Een aanvoerder was onder de troepen gekozen en het was een 

simpele soldaat. Wij hebben de officieren nog al eens uitgescheten, Fons! Als ze vertrokken 

(zoo met een 250 man waren ze gewoonlijk in Zondereygen), hebben wij geluid met beide 

klokken en met klaroenen hebben wij ze uit Zondereygen geblazen. Ze vertrokken door de 

Ginhovenschebaan richting Hoogstraeten. De Belgische vlag wapperde op onze huizen een 

dag voor hun vertrek. Den Mof heeft hier niet het minste meegenomen11.”  

 

Bestraffing van collaborateurs 

Wie ervan verdacht werd met de Duitsers gehandeld te hebben, werd door het volk misprezen 

en gestraft: “Op de markt in Merksplas stond herberg Den Bonten Os. Die werd helemaal 

kapot geslagen12.” In Turnhout werden vrouwen die tijdens de bezetting al te nauwe verkering 

met de Duitsers hadden, met een schaar van hun haarlokken beroofd. Op zondag 17 november 

1918 waren er zware baldadigheden. Toen werden huizen van collaborateurs door een 

opgewonden menigte vernield13. Op andere plaatsen waren eveneens ongeregeldheden. “In 

het naburige Poppel is eene wraakachtige beweging begonnen tegen hen die met de 

Duitschers geheuld hebben of hiervan verdacht worden. Sinds de bezetting het dorpje verliet, 

dat nu geheel van politiemacht ontbloot is, is een bende van twee- à driehonderd personen, 

waaronder ook vrouwen, door het dorpje getrokken en heeft een aanval gedaan op een 

twintigtal huizen, waaraan kleine en grote vernielingen werden toegebracht. Het huis der 

weduwe v. H., thans in Tilburg verblijvend en die hare woning tijdelijk in huur gaf aan een 

klompenmaker, die destijds ook schijnt gesmokkeld te hebben voor de Duitschers, is ernstig 

beschadigd. Ramen, deuren, kozijnen, alles werd vernield, terwijl ook het inwendige niet 

gespaard bleef. Hetzelfde lot onderging het jachthuis van den heer P. uit Goirle. Sommigen 

zijn naar elders gevlucht, terwijl anderen zich gewapend hebben teruggetrokken binnen hun 

woning14.  

 

Nederlander in Duitse spionagedienst 

De Nederlander Gilles Timmermans, geboren in Zierikzee, werd als agent van de Duitse 

spionagedienst in de enclaves van Baarle-Hertog gearresteerd. Hij had een Duits paspoort bij 

zich. Door zijn toedoen waren veel gepensioneerde Belgische officieren, bij wie hij zich had 

voorgesteld als agent van het Belgische Comité in Den Haag, tot dwangarbeid in Duitsland 

veroordeeld. Hij werd opgesloten in de tot gevangenis verbouwde quarantaine stallen van 

Baarle-Hertog. Zijn verblijf in de cel was echter van korte duur want hij slaagde erin te 

ontsnappen. Op 29 maart 1919 werd Timmermans alsnog voor het gerecht gebracht en door 

de krijgsraad in Brussel ter dood veroordeeld. Ten gevolge van diplomatieke stappen kon hij 

echter in cassatie gaan, waarbij de doodstraf in een gevangenisstraf werd omgezet15.  

 

Thuiskomst 

In de nacht van 15 op 16 november 1918 vertrokken de laatste bezetters uit Turnhout. Al in de 

namiddag arriveerden de eerste Belgische soldaten16. In Zondereigen werd verlangend 

uitgekeken naar de thuiskomst van de oorlogshelden: “De sigaren met een fles lekker bier 

staan gereed om U te ontvangen. Daarbij ’t verken in de kuip. Rijstpap zullen we koken 



zoohaast ge thuis zijt17.” Een andere briefschrijver meldde: “Ik had geen velobanden meer, 

maar heb een velo bijgekocht met banden op. Eerste klas, zulle. Hij staat op U te wachten. 

Goed in ’t smeer, proper gepoetst18.” Bij het weerzien speelden zich emotionele taferelen af: 

“Na de wapenstilstand begon de zegetocht door Vlaanderen. Met de muziek vooraan togen 

wij door de bevlagde dorpen en steden. Toen beleefde ik de zoo driftig verlangden dag, den 

dag die vier jaar lang in mijn droomen had gespeeld. Den dag mijner zalige huisvaart, naar 

moeder en al mijn beminden. O die verrassing, o dat kussen! En wat een zotternij om in het 

lieve heidedorpken als held weer te keeren na de zegenrijke oorlog19.”  

 

Niet iedereen had het geluk om meteen naar huis te kunnen terugkeren. Jef Willebrords van 

Zondereigen was al in augustus 1914 krijgsgevangen genomen. Meer dan vier jaar lang 

verkeerde zijn echtgenote, Joke Schoofs, in de grootste onzekerheid. Om te kunnen overleven, 

verdiende zij een centje als poetsvrouw in het gezin van Toontje Gillis. Sommige boeren 

stopten haar voedingswaren toe. Zo kreeg zij geregeld melk bij de familie Verhoeven op Gel. 

Na de oorlog was Joke ervan overtuigd dat Jef dood was: “Alle krijgsgevangenen zijn al 

thuis”, werd er gezegd, “en Jef is er niet bij…” Pas bij zijn aankomst vernam Jef dat hij vier 

jaar eerder vader geworden was van een zoontje, Frans. 

 

Fons Versmissen verbleef lange tijd in een Noord-Frans ziekenhuis, waar hij herstelde van 

een gifgasaanval tijdens het bevrijdingsoffensief: “Op 22 december kreeg ik verlof van de 

kolonel. Ik vertrok met de auto naar Bayeux, dan den trein tot in Caen. Via Parijs, Amiens, 

Calais, Duinkerke, Brugge, Gent, Aalst en Brussel kwam ik op 29 december in Antwerpen. 

Daar ben ik bij familie een paar dagen blijven slapen. Den 31ste ’s morgens vroeg met de tram 

naar Turnhout en vandaar te voet langs Merksplas, waar onderweg een landbouwer van mijn 

dorpje mij voorbijreed en aan wie ik zegde dat ze mijne thuiskomst mochten verwachten. In 

Merksplas kwam mijn broeder mij per velo tegemoet en alsdan reed ik in volle vlucht naar 

mijn geboortedorpje. Rond twee uur ’s middags kwam ik in Zondereigen toe. De thuiskomst 

was zeer verheugend. Konden we nu maar thuis blijven20.” Zijn verzuchting werd even 

verhoord. Begin 1919 was Zondereigen door de compagnie van Fons bezet. Een maand later 

werd hij in Luik ingekwartierd, daarna in Mechelen.  

 

En de boer, hij ploegde voort… 

Na de euforie van de wapenstilstand en het langverwachte weerzien, resteerde de zorg voor 

het dagelijkse bestaan. Aan de gevechten was weliswaar een einde gekomen, aan de ellende 

nog lang niet. Belgische soldaten bleven onder de wapens. Zij werden ingeschakeld bij de 

bezetting van de Rijnstreek. Karel Versmissen zag het zo: “Frans Van Hoof zit in Duitschland 

om de Duitschers te koeieneren gelijk die mannen ons al genoeg gedaan hebben.” Andere 

Belgische soldaten zorgden voor de bewaking van de Belgisch-Nederlandse grens, die 

omwille van de gespannen relatie met Nederland gesloten bleef (zie Herman Janssen, 

“Burenruzie”). Het zou nog vele maanden duren eer de toestand aan de rijksgrens zich 

normaliseerde. In Zondereigen begon de bezetting door Belgische troepen eind november 

1918: “Het waren cyclisten scherpschutters, Fons. Ze waren met zeven man, soms met tien, 

soms maar vijf. Die werden alle vier dagen afgelost door hunne wapenmakkers uit de 

compagnie. Er waren er nog bij die U kenden, van in ’t 7de. Nu zijn die mannen afgelost door 

cavalerie. Die zijn hier met zes man. Van de cyclisten hebben wij er ingekwartierd gehad21.”  

 

Stilaan keerde het gewone leven terug: “Vanaf 2 december zijn in Tilburg alle publieke 

vermakelijkheden weer toegestaan die in verband met de oorlogsomstandigheden verboden 

waren22.” In Zondereigen hervatte het verenigingsleven: “Den voetbal is nog in actie. De 

leden hebben eergisteren geteerd, ’t is te zeggen: ’s avonds eenen goeden souper. De 



pompiers hebben dit verleden week gedaan. Dat alles is nog juist gelijk vroeger23.” De Duitse 

verordening om altijd een identiteitskaart op zak te hebben, werd in België ook na de oorlog 

verplicht, ditmaal vanwege de eigen overheid. In totaal werden in Baarle-Hertog 631 kaarten 

verdeeld. Er werden er geen afgeleverd aan “oude lieden die zich nooit verplaatsten24”.  

 

De wonden werden gelikt, de oorlogsschade werd opgemeten. Aan de gouverneur van 

Antwerpen werd gemeld dat er in Baarle-centrum geen bezetting was geweest (en dus ook 

geen oorlogsschade). Helemaal anders was het gesteld in Zondereigen, een gehucht van 

Baarle-Hertog, “waar door de vijandelijke bezetting schade was toegebracht aan de tot 

inkwartiering gebruikte gebouwen, o.a. de gemeenteschool en de onderwijzerswoning, alsook 

aan tal van particuliere woningen welke door de vreemden dwingeland in bezit werden 

genomen. De oorlogsschade aan de kerk en de pastorij van Zondereigen werd doorgegeven 

aan Jules Taeymans, de provinciale bouwmeester. Ook hebben verschillende grondeigenaars 

aanzienlijke schade geleden door het wegruimen van boomen en rooien van bosschen25.” Naar 

schatting werden in Zondereigen ongeveer 2.350 dennenbomen door het Duitse leger 

omgehakt. Ook houtwallen verdwenen tijdens de koude winters. Door de bezetting was het 

landschap helemaal veranderd. De vrijgekomen bospercelen werden niet opnieuw aangeplant. 

Ze kwamen ter beschikking van de landbouw. 

 

In verband met de door België te doen gelden aanspraken op het vredescongres van 

Versailles, werd in Zondereigen een lijst van Duitse opeisingen samengesteld26. De Belgische 

overheid eiste bovendien op 20 februari 1919 alle kweekpaarden op om het ontstane tekort zo 

vlug mogelijk weg te werken. Ook aan steenkool was een nijpend tekort. In 1919 voorzag het 

Nederlandse distributievoorschrift in een maximale jaarlijkse hoeveelheid van 1.200 kg 

steenkool per gezin27.  

 

…en de soldaten zwaaiden af 

De soldaten uit Baarle-Hertog bleven tot medio 1919 onder de wapens, veel van hen in 

Duitsland. Soldaat Jef Mercelis werd op 12 juli 1919 tot veldwachter van Baarle-Hertog 

benoemd28. Een maand later, op 12 augustus 1919, werden “feestelijkheden tot huldiging en 

blijde terugkomst der dappere soldaten” georganiseerd. Het programma begon met een 

plechtige ontvangst in het gemeentehuis en een H. Mis van dankzegging met een 

gelegenheidssermoen door legeraalmoezenier Louis Mertens. “De soldaten, inboorlingen van 

Baerle-Zondereygen, wordt een eereplaats voorbehouden op het priesterkoor.” Daarna 

volgden een foto-opname in de tuin van de burgemeester, een feestmaal, een vredesoptocht 

bestaande uit verscheidene groepen en praalwagens, een concert en een gezamenlijk 

avondmaal. De dag werd afgesloten met een feestzitting in zaal St.-Remi. 

 

Voor een aantal soldaten zat de dienst er dan nog niet op. Frans Jansens van de Strikkeweg in 

Merksplas was in totaal vijftig maanden gemobiliseerd. Hij kreeg veertig dagen verlof vanaf 

21 augustus 1919 en mocht met onbepaald verlof vanaf 30 september. De militaire dienst van 

Fons Versmissen eindigde iets eerder, op 16 augustus 1919. Zijn oorlogsdagboek beëindigde 

hij met de woorden: “Bijna zes jaren soldatendienst. En voor wie…?29”  
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