
22. Oorlogskost. Nieuwe meesters, magere tijden1 
 

ELS VERBIEST 

(m.m.v. Herman Janssen) 

 

Wanneer begin augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, luidden de stormklokken van 

de vele kerktorens in ons land. Het werk op de velden viel stil en de mensen kwamen samen 

om te praten over wat er te gebeuren stond. Het nieuws van het ultimatum en de 

oorlogsverklaring veroorzaakte een regelrechte paniek bij de huisvrouwen. Het land was 

geschokt! Vanaf de vroege ochtend van 3 augustus wou iedereen mondvoorraad inslaan. 

Gedurende verschillende dagen werden kruideniers, slagers en verkopers van o.a. boter en 

eieren overrompeld. Her en der ontstonden relletjes en ware vechtpartijen tussen nerveus 

wachtende mensen. Mensen schoven uren aan voor voedingsmiddelen. Het zoeken naar eten 

werd voor velen zelfs een hoofdbezigheid. Mannen, die anders weinig of niet met het 

huishouden begaan waren, moesten erop uit om het gezin aan de nodige voorraden te helpen. 

Er dreigde honger en men wou voorbereid zijn. Alles wat enigszins eetbaar was, werd 

gekocht. Die eerste dagen werd veel geld uitgegeven, vaak in pure paniek en zonder na te 

denken over wat nuttig was om te overleven. Soms werd overhaast gekocht, want veel 

voedsel bederft of beschimmelt. In de enclaves van Baarle-Hertog werden de inwoners door 

aanplakking, afkondiging en aflezing op de hoogte gebracht van de maximumprijzen voor 

etenswaren zoals bloem, keukenzout en rijst. Die werden vastgesteld door de 

arrondissementscommissaris, de procureur, het schepencollege en drie groothandelaars uit 

Turnhout. Ook de gouverneur van de provincie Antwerpen vaardigde een besluit uit over de 

verkoopprijzen van eetwaren en steenkolen2.  

 

Volksvrouwen begrepen, beter dan wie ook, dat de oorlog enorme gevolgen zou hebben 

omdat de voorraden van het land slechts voor enkele weken volstonden. België was voor zijn 

voedingsmiddelen in grote mate afhankelijk van de invoer (zie Stefaan Vandenbussche, “De 

voedselvoorziening in bezet België”). Drie vierde van de granen moest ingevoerd worden, 

vooral uit de Verenigde Staten en Canada. De Antwerpse haven was de draaischijf maar 

tegelijk ook de achillespees van de economie. Tijdens de tweede maand van de oorlog werd 

de haven gesloten voor alle buitenlandse handel. Bovendien werden alle boten opgeëist. Van 

dan af was België op zichzelf aangewezen. De oogst van 1914 stond nog op de velden en een 

groot aantal boeren had huis en akkers achtergelaten en was naar Nederland gevlucht. Toch 

werd er in het eerste oorlogsjaar nog een rijke oogst binnengehaald. 

 

Woekerprijzen 

Naarmate de dagen verliepen, deden onrustwekkende berichten de ronde over het 

oorlogsverloop, de duikbotenoorlog, opeisingen, slinkende voorraden en blokkades die elk 

transport verhinderden. Iedereen kocht en kocht… De enigen die er beter van werden, waren 

de verkopers. De prijzen van de levensmiddelen stegen onrustwekkend. Sommige handelaars 

verkozen om hun voorraden zo snel mogelijk van de hand te doen in plaats van ze door de 

bezetter beneden de marktwaarde te laten opeisen. Anderen hielden voorraden achter om ze 

later voor veel geld te verkopen en dan hun slag te slaan. Vaak werden hoveniers met de 

vinger gewezen omdat zij zich verrijkten ten koste van de hongerende stadsmensen. Maar de 

grootste boeven waren de speculanten die kochten, hamsterden en zo de prijs opjoegen en pas 

daarna verkochten. De oorlog bracht in sommige individuen de meest kwalijke 

koopmansgeest naar boven.  

 



Op de markt in Turnhout controleerde de politie of de pondjes boter het vereiste gewicht 

hadden. Elke keer werden porties aangetroffen die 65 tot 80 gram te weinig wogen, waarna 

proces-verbaal werd opgesteld. Toen de aardappelprijs op tien cent per kilogram werd 

vastgesteld, vonden de tuiniers dit te weinig. Zij brachten geen aardappelen naar de markt in 

Turnhout. Daarop vernielden woedende klanten de uitgestalde groenten en moesten 

politieagenten en Duitse soldaten de menigte bedaren. De tuinders die de volgende keer nog 

zonder aardappelen naar de markt kwamen, werden huiswaarts gestuurd zonder dat zij hun 

groenten te koop mochten aanbieden3. 

 

Op 2 december 1914 meldde de burgemeester van Baarle-Hertog dat er maar weinig arme 

gezinnen in zijn gemeente verbleven omdat de inwoners spaarzaam en zuinig leefden4. Maar 

aan het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit in Antwerpen werd tot aan het einde van de 

oorlog wel een maandelijks bedrag van zeshonderd frank gevraagd voor noodlijdende families 

die door de oorlog van hun broodwinner waren beroofd5. 

 

Commissie tot Proviandering van Belgische Grensgemeenten 

Op 2 maart 1915 verstuurde het gemeentebestuur van Baarle-Hertog een aanvraag naar de 

Nederlandse Commissie tot Proviandering van Belgische Grensgemeenten voor de uitvoer 

van 325 witte broden, tweemaal per week te leveren aan de inwoners van het gehucht 

Zondereigen. Petrus Jansen, broodbakker in Baarle-Nassau, zou zich gelasten met de 

bestelling. Gezien de toenmalige bloemprijs werd de prijs op 22 guldencent per brood 

bepaald, wat veel was. Eerste schepen Antoon Gillis moest ervoor zorgen dat de broden alleen 

aan de bevolking van Zondereigen ten goede kwamen6. Een jaar later leverde bakker Jansen 

wekelijks op dinsdag en vrijdag nog zo’n 250 broden in Zondereigen7. Dagelijks werden ook 

karrenvrachten met brood vanuit Tilburg naar Turnhout vervoerd en tegen goede prijzen 

verkocht. “Bij de grens sneden Duitsers de broden in de lengterichting middendoor om te zien 

of er geen berichten in waren verborgen8.” 

 

Opeisingen 

Al snel werden door de Duitse overheid opeisingbevelen voor de bevoorrading van het leger 

afgegeven. De betaling gebeurde met bons, eigenlijk waardeloze papieren. Aan de hand van 

deze bons vergoedde de gemeente de gedupeerden, zodat de kosten uiteindelijk door heel de 

gemeenschap gedeeld werden (zie Herman Janssen, “Baarle: neutraal, vrij of bezet?”). Daar 

waar drinkwater voor mens en dier werd gevraagd, verplichtte men de eigenaar eerst zelf 

ervan te drinken, uit schrik voor vergiftiging. Er werden geregeld huizen ontruimd voor 

militaire inkwartiering en men moest alle eetbare voorraden verstoppen. Wie veel had, kon 

veel verliezen en alles wat nuttig was voor het Duitse leger en zijn oorlogsindustrie, werd 

aangeslagen.  

 

Zo stonden paarden hoog op het verlanglijstje van de Duitsers. Het werk op het veld, maar 

ook het transport dat nog met paard en kar gebeurde, werd dus aanzienlijk bemoeilijkt. Karel 

Huybrechts schreef hierover vanuit Nederland (in 2013: Ghil 15, Baarle-Nassau): “Den Duits 

heeft de paarden ook weer opgevraagd. Van Zondereigen is er één meegenomen, dat van 

Louis Mertens. Ze hebben de zwaarste paarden gevraagd en 1.400 frank is de hoogste waarde 

die ze hebben gegeven. Een paard van duizend frank is nu een versleten paard. Ze hebben ook 

allemaal veel patatten, koren, haver en stro moeten leveren. Hoe langer de oorlog duurt, hoe 

slechter het wordt. Alles is duur. De jonge varkens kosten van vijftig tot zeventig frank, het 

spek en het vet vijf frank de kilo en de boter is al niet minder. Een gewone melkgeit kost 

vijfenzeventig frank, koeien allemaal duizend frank, petrol twee en een halve frank de liter en 



is nagenoeg niet meer te krijgen. Ze zitten meestal met een kaarsje en dat kost vijftien cent het 

stuk. Als ge dat hoort, zitten wij hier in het land van belofte9.”  

 

Door het tekort aan grondstoffen zoals koper, brons en nikkel voor de Duitse oorlogsindustrie, 

moesten de vrouwen zelfs hun koperen potten en lampen inleveren. Vaak werd er geweigerd 

om dit kostbare bezit af te staan voor de productie van obussen. De Duitsers dreigden 

weliswaar met huiszoekingen, maar men verstopte de waardevolle stukken gewoon in de 

grond tot na de bevrijding. 

 

Diefstallen 

Hoe langer de oorlog duurde en hoe schaarser het eten werd, hoe minder eerbied men had 

voor andermans eigendommen. Duitse soldaten gaven hierin het slechte voorbeeld. Zo werd 

een Duitse soldaat die in Turnhout ingekwartierd was, doodgeschoten toen hij op een akker in 

Zondereigen aardappelen aan het stelen was (zie Herman Janssen, “Dodendraadslachtoffers 

aan de rijksgrens met Baarle-Nassau”). In sommige streken van het arrondissement Turnhout 

werden gemaskerde dievenbenden gevormd die ’s nachts op rooftocht gingen. Zij drongen 

pachthoeven binnen, mishandelden de bewoners en stalen al het geld10. Peter Huybrechts van 

het Lipseinde in Zondereigen schreef dat een vaars uit zijn wei verdwenen was: “Stelen is 

tegenwoordig een gewoon stieltje11”, stelde hij gelaten vast... 

 

Het spook van de honger 

Op 30 november 1914 werd in bezet België het broodrantsoen ingesteld. Ook vlees was nog 

moeilijk verkrijgbaar en stedelingen met een beperkt inkomen bekeerden zich 

noodgedwongen tot het vegetarisme. Tussen 1914 en 1918 daalde het jaarlijkse vleesverbruik 

van dertig naar zeventien kilogram per persoon. De consumptie van boter, vet, eieren en melk 

daalde eveneens gevoelig. Na het eerste oorlogsjaar viel de calorieopname erg terug. Heel het 

land stond op dieet. Einde 1916 vreesde men zelfs voor een echte hongersnood. Het tekort aan 

calorieën werd waar mogelijk met brood en aardappelen aangevuld. Maar ook daarin schoot 

de rantsoenering tekort. Terwijl de gemiddelde Belg in november 1914 nog 250 gram brood 

per dag at, was dat vier jaar later slechts 190 gram. Ook het suikerverbruik werd aan banden 

gelegd, al breidde men in de zomermaanden van 1915 de gerantsoeneerde hoeveelheid suiker 

uit tot 1,2 kg per persoon per maand. De helft ervan diende om confituur te maken. 

 

Iedere tuin heeft zijn aardappelveld 

Volgens internationale akkoorden moest de bezetter de plaatselijke inwoners van het nodige 

voedsel voorzien. Maar Duitsland lapte die afspraken aan zijn laars. “België zou zwelgen van 

het voedsel mocht de geallieerde blokkade opgeheven worden”, zeiden de Duitsers (zie 

Stefaan Vandenbussche, “De voedselvoorziening in bezet België”). Maar dit gebeurde niet. 

De import stokte en de binnenlandse productie was ontoereikend. Toch wou de Duitse 

overheid geen hongerig, morrend volk. Siertuinen moesten plaatsmaken voor groentetuinen. 

Aardappelen namen de eerste plaats in op het menu. Ze waren, samen met het steeds kleiner 

wordende broodrantsoen, de hoofdbestanddelen van elke maaltijd. Maar de kwaliteit en de 

hoeveelheden lieten zeer te wensen over. Ons land kende in 1916-1917 een verschrikkelijk 

strenge winter en de prijzen stegen spectaculair. Er was schaarste. Een zak van honderd 

kilogram aardappelen kostte op het platteland 25 tot 30 frank, maar in Antwerpen werd er 

gemakkelijk 200 tot 300 frank voor gegeven. Nederland exporteerde aardappelen naar de 

buurlanden in ruil voor graan. Maar de hongerige bevolking kwam er in opstand, wat leidde 

tot het “aardappeloproer”, een climax van onrust en protesten die tot het einde van de oorlog 

zou duren. 

 



Ongehoorde prijzen 

Tussen 1914 en 1915 stegen de voedingsuitgaven op de markt met 34%, tussen 1915 en 1916 

met 60%. In de vier oorlogsjaren samen steeg de voedselkostprijs met 487% en die voor de 

kookonkosten met 170%. De prijzen op de zwarte markt werden alsmaar hoger. Men gaf de 

raad om zoveel mogelijk suiker, bloem en rijst aan te kopen. Melk werd met water verdund. 

Brood bevatte hoe langer hoe minder tarwe, die door aardappelmeel vervangen werd. 

Hondenliefhebbers konden hun dieren niet meer voederen. In de steden kregen de beestjes een 

slag van de hamer, waarna ze in de kookpot verdwenen. 

 

Bevoorradingsproblemen in de enclaves 

Tijdens de eerste oorlogsmaanden bestelde het gemeentebestuur van Baarle-Hertog tweemaal 

bloem, zemelen en meel bij de gouverneur van Antwerpen. De goederen kwamen goed in 

Baarle terecht. Op 26 september 1914 werd een derde voorraad besteld. Maar door het 

bombardement van Antwerpen, het opblazen van de spoorlijnen en een gebrek aan 

tramwagens zijn die voedingswaren nooit in Baarle geraakt12. 

 

Na de bezetting van de Belgische grensgemeenten eind oktober/begin november 1914 werd 

de bevoorrading van de enclaves van Baarle-Hertog vanuit België bijna onmogelijk. Oorzaak 

was het sluiten van de rijksgrens, zowel door het Duitse als het Nederlandse leger. Na de 

oprichting van de elektrische draadversperring in 1915 waren de winkeliers van Baarle-

Hertog voor hun bevoorrading uitsluitend van Nederland afhankelijk, wat al vlug problemen 

opleverde. Eind 1914 namelijk gingen douanebeambten in Baarle-Nassau zich tegen elke 

Nederlandse uitvoer van eetwaar verzetten. Om een hongersnood in het eigen land te 

voorkomen, had de Nederlandse regering immers een uitvoerverbod voor granen en 

voedingswaren goedgekeurd en voor Baarle-Hertog werd geen uitzondering gemaakt. Nochtans 

hadden de inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau al eeuwenlang een soort vrijhandel 

beoefend. Belgen konden Nederlandse producten kopen zonder invoerrechten te betalen en 

andersom ook. Alles mocht vrij de enclaves binnenkomen, maar niets mocht er vrij uitgevoerd 

worden. De enclaves werden tot dan toe dus beschouwd als een opslagruimte waarbinnen de 

ingevoerde koopwaar mocht verbruikt worden. Die eeuwenoude overeenkomst werd tijdens 

de oorlogsjaren eenzijdig door Nederland verbroken13.  

Nationale bemoeienissen hebben in Baarle wel eens tot onoverkomelijke problemen geleid. Zo 

verging het ook met het Nederlandse uitvoerverbod. In het kleine Baarle-Hertog waren maar 

liefst vijf bakkers actief tegenover slechts vier in het veel grotere Baarle-Nassau. De Belgische 

bakkers leverden dan ook minstens twee derde van hun omzet aan de inwoners van Baarle-

Nassau. Bovendien woonden veel personen met de Nederlandse nationaliteit in de Belgische 

enclaves. Om in de noden van alle Baarlenaren te kunnen voorzien, vroeg burgemeester van 

Gilse om alle winkeliers in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau op gelijke voet te stellen. In 1915 

kwam er echter geen uitzondering op het uitvoerverbod. Om hun klanten te behouden, 

openden kleinhandelaars van Baarle-Hertog een winkel in een aanpalend Nederlands huis. 

Bakkers bouwden een oven op een nabijgelegen Nederlands stukje grond. Niet zozeer de 

maatregelen van de Nederlandse regering op zich maar de fanatieke manier waarop ze door 

militairen en douaniers werden toegepast, veroorzaakte overlast en onbegrip. De bevolking 

van Baarle-Hertog leed hieronder. Op een bepaald moment werd het aan de Belgische 

landbouwers zelfs verboden om de oogst van hun Nederlandse akkers naar hun Belgische 

schuur te voeren14. Opnieuw werd een regeling ten gunste van Baarle-Hertog bepleit15 en 

ditmaal kwam er wél een schikking, zij het om andere redenen.  

 

Opgesloten in kippengaas 



Op 8 januari 1916 besliste de Nederlandse minister van Landbouw, Handel en Nijverheid dat 

de enclaves van Baarle-Hertog voortaan vanuit Nederland bevoorraad mochten worden16. Een 

gemengde commissie van ravitaillement (levensmiddelenvoorziening) zou maandelijks 

vergaderen om één en ander te coördineren. De commissie zou deels bestaan uit Nederlandse 

militairen en douanen, deels uit raadsleden van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. De reden 

van het inwilligen van het verzoek om gelijke behandeling was de ingebruikname in Baarle-

Hertog van het Belgische militaire zend-, ontvangst- en meetstation MN7, midden oktober 

1915 (zie Brendan Whyte, “Paul Goldschmidt en MN7”). De Duitse legerleiding protesteerde 

fel bij de Nederlandse overheid omdat de oprichting van deze militaire basis niet was 

voorkomen. De Nederlandse neutraliteit kwam hierdoor in gevaar. Een gewapende 

Nederlandse inval in de Belgische enclaves was evenzeer in strijd met het 

neutraliteitsbeginsel en burgemeester van Gilse weigerde desgevraagd om het radiostation aan 

Nederlands gezag te onderwerpen. Nederland was minstens verplicht om aan Duitsland enige 

goede wil te tonen en verkoos om een blokkade aan te leggen om de bevoorrading van het 

draadloze station te verhinderen. De enige mogelijkheid om die blokkade te realiseren, bleek 

het aanleggen op Nederlands grondgebied van een drie meter hoge en meer dan zeven 

kilometerlange kippengaasomheining rondom de grootste Belgische enclave, van waaruit 

MN7 opereerde. Dit gebeurde begin februari 1916.  

 

Omdat bijna alle inwoners van Baarle-centrum (zowel Baarle-Nassau als Baarle-Hertog) 

binnen deze draadversperring werden opgesloten, was Nederland verplicht om de 

bevoorrading – ook die van de Belgische enclaves – op zich te nemen. Burgemeester van 

Gilse was blij met deze regeling. De voedselbevoorrading van zijn gemeente was verzekerd 

en de blokkade van het Belgische radiostation had toch geen enkel nut omdat er voldoende 

voorraden waren opgeslagen. De werking zou nooit in het gedrang komen. Meer zelfs: MN7 

kon op geen efficiëntere manier verdedigd worden dan met de aanleg van een door het 

Nederlandse leger bewaakte omheining! Van Gilse reageerde dan ook fel toen geallieerde 

kranten de oprichting van de omheining in Baarle streng veroordeelden. Hij steunde voluit het 

Nederlandse standpunt. 

 

Al snel deed hij echter zijn beklag over diverse incidenten. De integriteit van de Belgische 

enclaves werd namelijk onvoldoende gerespecteerd. Zo deed de veldwachter van Baarle-

Nassau een onderzoek bij vier bakkers in Baarle-Hertog. Er werd Nederlandse gemeente- en 

provincietaks geëist van Belgische kleinhandelaars. Nederlandse marechaussees onderzochten 

in Belgische huizen het gebruik van eetwaren die vanuit Nederland waren ingevoerd en 

verschenen bijna dagelijks in Belgische cafés om het verbruik van vloeibaar carbonzuur op te 

meten. Ook werd het controlerecht ten onrechte verruimd van eetwaren tot eender welke 

goederen. De maandelijkse onderhandelingen over de bevoorrading verliepen zeer moeizaam. 

In de gemengde commissie hadden de gemeenteraadsleden totaal geen invloed. Alles hing af 

van de goede wil van militairen en douaniers. Zo konden Belgen die buiten de Baarlese 

omheining woonden zich in het dorp slechts met etenswaren bevoorraden mits een 

Nederlandse militaire escorte van de winkel tot aan hun woonhuis!  

 

De Belgische brouwerij Brasserie St.-Antoine van Antoon Brosens was al bijna zes maanden 

gesloten omdat er geen mout kon aangekocht worden 17. In de Belgische winkels waren er 

onder andere tekorten aan suiker, rijst, thee, koffie, erwten, bonen, bak- en braadvet, rijst, 

gort, havermout, groene zeep en zachte gele zeep18 t/m 22.  

 

Vlees 



Sinds het sluiten van de rijksgrens kreeg veearts Huynen van de Duitsers geen paspoort om zich 

voor de slachtveekeuring van Turnhout naar Baarle-Hertog te begeven. In de Belgische enclaves 

konden hierdoor geen dieren meer geslacht worden23. Omdat de beenhouwers van Baarle-

Hertog ook geen slachtrecht in Nederland hadden, konden zij nergens terecht. Het aankopen 

van geslacht vee uit Nederland werd hen eveneens verboden24. Landbouwers van Baarle-

Hertog verkochten hun dieren noodgedwongen aan Nederlandse kooplui, die ze tot grote 

ergernis van de Belgen naar Duitsland exporteerden! Pas na de oprichting van de gemengde 

commissie werd het mogelijk om het eigen vee in Baarle-Nassau te slachten en het vervolgens 

in de winkels van Baarle-Hertog te verkopen.  

 

Op 5 januari 1917 besliste het schepencollege van Baarle-Hertog tot een optelling van alle in 

de gemeente aanwezige varkens. De ingezetenen moesten de bedienden op vertoon van hun 

benoemingsakte vrije toegang tot hun huizen, stallen en schuren verlenen en hen alle 

inlichtingen geven die nodig waren om hun werk te vergemakkelijken. Onnauwkeurige 

opgaven, bedrieglijke handel of poging daartoe, vielen onder toepassing van de krijgswetten. 

Elke wijziging omwille van aan- of verkoop moest uiterlijk één dag op voorhand in het 

kantoor van de Belgische douane gemeld worden25. Een maand later, op 12 februari 1917, 

kwam de aap uit de mouw: “Ten einde de vleeschvoorraad, speciaal varkensvleesch in de 

gemeente aanwezig, ten nutte te maken der bevolking, bepleit de raad het belang de uitvoer 

van varkens te beperken en besluit om tot dit doel een taks te heffen op den verkoop ervan.” 

De extra belasting werd bepaald op twintig cent per kilo26. Elke verkoop van varkens, rundvee 

en paarden moest voortaan onmiddellijk op het kantoor van de toldienst aangegeven worden 

27. 

  

Brood 

Op 16 februari 1917 maakte burgemeester van Gilse bekend dat hij een brief van de 

Nederlandse minister van Landbouw, Nijverheid en Handel had ontvangen. Hierin verklaarde 

deze graag bereid te zijn de gemeente Baarle-Hertog te helpen bij de moeilijkheden welke zij 

bij de broodbevoorrading van haar inwoners ondervond. In dit verband stelde hij voor om met 

ingang van 5 maart het Nederlandse broodkaartsysteem in te voeren. De broodkaarten werden 

in het gemeentehuis van Baarle-Hertog aan de gezinshoofden overhandigd28. Omdat de 

verkeerde bonnen waren geleverd, werd het broodkaartensysteem met de nodige vertraging 

ingevoerd29. Op 18 maart werden 4.000 wittebroodkaarten aangevraagd bij het Rijkscentraal 

Administratiekantoor in Den Haag, evenals opplakbladen van 50 gram, 100 gram, 200 gram 

en 250 gram. De kaarten werden ontvangen op 22 maart30. In de eerste vier weken samen 

werden 3.779 wittebroodkaarten uitgereikt31. De volgende maanden zou een gelijkaardige 

hoeveelheid worden bedeeld.  

 

Aardappelen 

Op 10 februari 1915 eiste het schepencollege van Baarle-Hertog “gezien de hoog 

dringendheid en de noodzakelijkheid den hongersnood te voorkomen” tegen betaling alle 

winteraardappelen op die zich in de gemeente bevonden, zodat deze niet uitgevoerd werden 

maar aan de eigen bevolking ten goede kwamen. Alleen een voorraad voor eigen gebruik en 

herplanting mocht behouden blijven32. Op 2 oktober 1917 volgde een gelijkaardige beslissing. 

De prijs van de aardappelen werd toen bepaald op vijf gulden per honderd kilogram witte 

industrieaardappelen en zes gulden per honderd kilogram rode aardappelen. Alle bedrieglijke 

middelen om ongeoorloofde winsten te maken, zouden streng bestraft worden33.”  

 

Koken werd een kunst34 



Voor wie een gezin moest voeden, waren dit hachelijke tijden. Nergens is er een monument 

opgericht voor vrouwen die tijdens de oorlog hun man en kinderen van de ondervoeding 

hebben gered. Nochtans was er heel wat inventiviteit nodig om met weinig middelen toch iets 

eetbaars op tafel te krijgen. En het was al helemaal een kunst om van iets dat bijna bedorven 

was, toch een smakelijke maaltijd te bereiden. De vraag naar voorlichting was groot en die 

kwam er. De nog jonge Boerinnenbond deed er alles aan om zijn leden goede raad te geven en 

verspreidde 50.000 exemplaren van het boekje “Nuttige raadgevingen” en 12.000 brochures 

over het bewaren van groenten en fruit. De redactie probeerde de lezeressen ervan te 

overtuigen dat minder eten (en vooral minder vlees eten) heel gezond is. Huishoudleraressen 

zagen hun kans schoon om het geliefde wit brood en de vette maaltijden door gezond en 

voedzaam eten te vervangen. Hun idealen van zuinigheid en voedzaamheid ontstonden in de 

negentiende eeuw. De Eerste Wereldoorlog bood een uitgelezen kans om deze ideeën onder 

het grote publiek te verspreiden. 

Oorlogskookboeken namen in deze voorlichtingscampagne een belangrijke plaats in. De 

boekjes stonden vol surrogaatrecepten zoals aardappelcake en blind konijn. Naast recepten 

gaf men gezondheids- en besparingsadviezen. Men hamerde vooral op het uitproberen van 

nieuwe dingen, het verwerken van restjes, het camoufleren van ingrediënten en het besparen 

van brandstof en water. Met weinig middelen kon men toch een eetcultuur van enig niveau 

nastreven door er iets moois van te maken en er een acceptabele voedingswaarde aan te 

geven. 

 

De markt voor oorlogskookboeken bleek onverzadigbaar. Dit kwam omdat het voedselaanbod 

tijdens de oorlog alsmaar veranderde. Er was dus een voortdurende behoefte aan nieuwe 

receptuur. Men ging vooral op zoek naar alternatieven voor schaars wordende producten. 

Kookboekjes met recepten op basis van die vervangproducten kenden een gretige afname, 

ondanks de papierschaarste. Soms werden ze zelfs gratis bedeeld. De vele oorlogskookboeken 

waren een bittere noodzaak, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. 

 

Bij de oorlogsrecepten vallen vooral de vele ersatzproducten op. Koffie werd vervangen door 

zelf gebrande ingrediënten zoals gerst, erwten, bonen, berkenwortels, eikels, kersenpitten of 

chicorei. Ter vervanging van melk werd een papje van aardappelbloem en kalk aanbevolen. In 

de zomer werden paardenbloemen als groente of in de soep gegeten, in de winter waren er 

rapen. In de plaats van pudding werd een waterachtige pap met kaf en havermout geserveerd, 

soms gebonden met behangerslijm. Dat gaf een “vol” gevoel. In de pot stoofde men kat in 

plaats van konijn, in de pan bakte men haring in plaats van vlees. Tulpenbollen vervingen de 

uien, plantaardig bukvet (kokosboter) nam de plaats in van roomboter. Niets werd 

weggegooid. Zo werden aardappelschillen bijgehouden voor in de soep. Ook met vogeleitjes, 

oud brood en broodkorstjes werd creatief omgesprongen.  
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Keiensoep 

Haal het behang van de muren, week de lijm los in emmers water en kook dat met een of twee 

aardappelen om soep te krijgen. Lijm bevat immers veel zetmeel. Om de kinderen ervan te 

laten eten, voegt men een proper gewassen kei toe. Keiensoep lustten de kleintjes wel, 

gewone soep niet!  

 

Strijkfazant 

Hang een gebakken of gerookte haring aan de olielamp boven de tafel. Iedereen mag er met 

zijn aardappel over wrijven, zodat deze een beetje smaak krijgt. 

 



Spekjesmaal 

Benodigdheden: spek, water, azijn, bloem, aardappelen, sla, peper en zout. Snij het spek in 

teerlingen en bak ze in een pan. Voeg er water en azijn aan toe als die er is. Alles binden met 

bloem die je flink onder de massa roert. Vervolgens maak je aardappelpuree met de nodige 

kruiden en stamp je alles grof. In de borden leg je sla, daarop komt de puree en daar giet je de 

spekjessaus over. 

 

Blind konijn 

Benodigdheden: aardappelen, veel uien, vetstof, laurier, peper en zout, mosterd, een grote kop 

koffie, overschotjes en restjes vlees als die er zijn. Smelt de vetstof en stoof de uien. Voeg de 

overschotten, het vlees en de in stukken gesneden aardappelen hierbij. Kruiden met laurier, 

peper en zout. Voeg de koffie en voldoende water toe tot alles onderstaat en laten sudderen tot 

al het vocht opgenomen is. Vóór het opdienen het vlees uit de pot halen. Wat overblijft een 

beetje stampen en opdienen met het vlees en de mosterd. Kinderen moeten eerst de ogen 

sluiten en ruiken terwijl het deksel wordt opgelicht. Ze moeten raden wat het is… 

 

Kadul of papsaus 

Gekookte aardappelen en een zacht gekookt ei in een diep bord doen. Hierover giet men een 

papsaus van gesmolten boter met karnemelk. Je krijgt een mengsel met een zuurzoutige 

smaak. Kruiden met peper en zout. Afwerken met fijngesnipperde rauwe ui en dan maar 

prakken! 

 

Spinazieworstjes 

Een overschotje van spinazie mengen met havervlokken. Worstjes rollen en in wat vet 

bakken. 

 

Boterhambeleg (1) 

Het vet van een varken verzamelen, met wat zout verwarmen en uitbakken. Giet het vet in 

aardewerken potten om het te bewaren. Smeer bruine boterhammen met een laagje vet en 

daarop zelfgemaakte confituur. Lekker! 

 

Boterhambeleg (2) 

Neem een boterham en leg er een lapje vlees naar keuze tussen. Met één hand hou je de 

boterham vast en met de andere hand het lapje vlees. Trek, telkens je in de boterham bijt, het 

vlees wat achteruit. Zo kan je het “schuifvlees” ook nog op een tweede boterham leggen. 

 

Thee 

Pluk in het voorjaar bladeren van netels, braamstruiken en andere kruiden. Droog ze, wrijf ze 

fijn en zet ze als gewone thee. De gedroogde thee in gesloten bussen bewaren. 
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