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De inval van de Duitsers dompelde de Belgische economie in een zware crisis. Het 

voedselprobleem was al vrijwel onmiddellijk na de inval overweldigend. België was een zeer 

dicht bevolkt land, dat al sinds generaties niet meer zelfvoorzienend was. Die onontbeerlijke 

bevoorrading over zee was nu afgesneden, niet alleen door de invasie zelf, maar ook als 

gevolg van de geallieerde blokkade. Op het geallieerde embargo uitgevoerd met behulp van 

de Britse vloot, had Duitsland prompt gereageerd met de mededeling niet te kunnen instaan 

voor de ravitaillering van de bezette gebieden. Tot overmaat van ramp lag ook de 

binnenlandse handel nagenoeg stil. Voedselvoorraden, voor zover zij niet door het Duitse 

leger geplunderd of opgevorderd waren, mochten immers niet over de gemeentegrenzen 

vervoerd worden. Het gebrek was het nijpendst in de steden. Om de ergste nood te lenigen 

werden in augustus 1914 in het hele land door de gemeentelijke overheden en door 

particuliere liefdadigheidsorganisaties volkskantines geopend en collectes gehouden voor 

families van soldaten. Al snel werd echter duidelijk dat soortgelijke initiatieven niet zouden 

volstaan indien de oorlog enkele maanden, laat staan enkele jaren, zou aanslepen. Zonder 

invoer van levensmiddelen zou België verhongeren. 

 

Nationaal Hulp- en Voedingscomité  

In de Belgische hoofdstad was kort na het binnentrekken van de Duitse troepen door de 

Amerikaanse ingenieur Heineman, hoofd van de Belgische holding Sofina, een hulpcomité 

voor de voedselbevoorrading van Brussel opgericht: het Comité Central de Secours et 

d’Alimentation. Het werd voorgezeten door Ernest Solvay en kon rekenen op de krachtige 

steun van burgemeester Adolphe Max en van de leidende figuren van de grote Brusselse 

industriële en financiële instellingen. Omdat al heel snel ook niet-Brusselse gemeentelijke 

organisaties een beroep deden op het hulpcomité, groeide het Comité Central eind oktober 

1914 uit tot een landelijke organisatie: het Comité National de Secours et d’Alimentation / 

Nationaal Hulp- en Voedingscomité. Dit comité slaagde er in oktober 1914 na moeizame 

onderhandelingen in om de export van levensmiddelen naar België opnieuw op gang te 

krijgen. Nadat men van het Duitse gouvernement-generaal in Brussel de verzekering gekregen 

had dat hulpgoederen niet opgevorderd zouden worden door het Duitse leger, stemde het 

Britse Foreign Office ermee in om haar economische blokkade te doorbreken voor de 

voedselhulp aan de Belgische bevolking. 

 

Er werd overeengekomen dat de Commission for Relief in Belgium, een neutrale organisatie 

met kantoren in Londen, New York, Brussel en Rotterdam, met geld van de Belgische 

regering in Le Havre en van giften, levensmiddelen voor België zou aankopen die per schip 

naar Rotterdam gebracht zouden worden. De voedingswaren zouden vanuit Nederland via 

binnenvaartschepen naar België gebracht worden en door het Nationaal Hulp- en 

Voedingscomité onder toezicht van de Amerikaanse en Spaanse gezanten onder de bevolking 

gedistribueerd worden.  

 

Het belang van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité en van de Commission for Relief kan 

niet genoeg onderstreept worden. Ondanks heel wat moeilijkheden slaagden zij erin een heel 

land dat militair bezet was en al sinds mensenheugenis niet meer in zijn eigen 

voedselbehoeften voorzag, vier jaar lang van overzee te bevoorraden. De hele oorlog lang 

werden bijna tien miljoen mensen (Belgen en vanaf maart 1915 ook Noord-Fransen) 

gesteund. In totaal werd één miljard dollar steungeld bijeengebracht en vijf miljoen ton 



voedsel verscheept ter waarde van achthonderdtachtig miljoen dollar, een som groter dan de 

toenmalige Amerikaanse staatsbegroting. De ravitaillering van België vond internationaal 

grote weerklank. Er kwamen giften uit alle neutrale landen van Europa, Groot-Brittannië, 

Australië, Nieuw-Zeeland, Indië, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika, China, maar vooral uit de 

Verenigde Staten en Canada, waar Herbert Hoover, directeur van de Commission for Relief, 

een grootscheepse campagne ten voordele van het Belgische volk opzette. Ook 

vooraanstaande Belgen droegen hun steentje bij om de buitenlandse publieke opinie te 

sensibiliseren voor het lot van de Belgen. 

 

Bevoorrading 

Om de voedselbevoorrading in België in goede banen te leiden, werden zowat alle 

levensmiddelen op de bon gezet. Er werden brood- en huishoudkaarten verspreid met 

aanduiding van het aantal rantsoenen waarop een gezinshoofd recht had en maximumprijzen 

uitgevaardigd voor de meerderheid van de voedingswaren. Bakkers kregen nauwkeurige 

instructies met betrekking tot het gewicht en de samenstelling van het brood. De producten 

ingevoerd door het Nationaal Hulp- en Voedingscomité werden gerantsoeneerd verkocht in de 

comiteitswinkels. Wie geen geld had, kreeg de voedselpakketten gratis. Behoeftigen konden 

voorts terecht in één van de ontelbare soepkeukens waar dagelijks brood en soep geserveerd 

werden. De kinderen kregen maaltijden op school en er waren speciale programma’s voor 

zuigelingen. De Belgen maakten massaal gebruik van de volkskantines en soepkeukens van 

het Nationaal Hulp- en Voedingscomité. Midden 1917 stonden 3.032.000 Belgen in de rij 

voor soep, dit is veertig procent van de bevolking. 

 

Hoewel de burgerlijk paternalistische aanpak van de Commission en van het Nationaal Hulp- 

en Voedingscomité soms enige wrevel verwekte en de kwaliteit van het voedsel vaak te 

wensen overliet, overheerste bij de bevolking een gevoel van dankbaarheid jegens het 

Amerikaanse volk voor de onafgebroken toevloed van levensmiddelen, kledij en schoenen. In 

Brussel pronkten vaderlandslievende burgers na het verbod op Belgische insignes van 26 juni 

1915 met de Stars and Stripes en werd elke Amerikaanse feestdag gevierd, tot Sint-

Valentijnsdag toe. De winkels van het comité heetten “Amerikaanse winkels” en Belgische 

vrouwen borduurden met zorg de Amerikaanse graanzakken, die als kussenslopen voor 

liefdadige doeleinden verkocht werden. 

 

Woekerprijzen 

Via de comiteitswinkels werd aan de bevolking om de veertien dagen een voedselpakket 

verstrekt. Ondanks de enorme aangevoerde hoeveelheden bleef het beschikbare rantsoen per 

persoon echter zeer bescheiden. Daarbuiten was er voor de gewone man weinig of niets te 

krijgen en zeker niet aan betaalbare prijzen. Boter, koffie en eieren waren in de meeste steden 

nog uitsluitend op de zwarte markt tegen woekerprijzen te koop. In juli 1916 kostte in Brussel 

vlees zeven à tien frank de kilo, koffie tien à twaalf frank, boter acht en een halve frank en 

eieren achtentwintig centiemen. Ter vergelijking: een ongeschoolde arbeider in de Leuvense 

Brasseries Artois verdiende in de periode 1914-1917 dertig centiemen per uur, een 

geschoolde arbeider tweeënveertig centiemen. Om te verhinderen dat burgers tussen twee 

voedselbedelingen in aan woekeraars overgeleverd zouden zijn, werden vanaf 1916 stedelijke 

winkels geopend waar een aantal levensmiddelen gerantsoeneerd verkocht werden, onder 

andere suiker, zout, koffie, chicorei, rijst, smout, spek en haring. De rantsoenen werden 

bepaald volgens de beschikbare hoeveelheden. 

 

Naarmate de oorlog voortduurde, verslechterde de voedingssituatie. Na twee jaar bezetting 

waren in 1916 de inlandse voedselvoorraden volledig opgebruikt en werd het gebrek nijpend. 



In 1917 kon de Commissie van de twaalfhonderd kilocalorieën per persoon per dag die zij als 

voedingssupplement aan behoeftigen hoopte te kunnen uitdelen, maar 54% daadwerkelijk 

uitreiken. Op de zwarte markt werd tijdens de winter van 1917 voor veel levensmiddelen vijf 

keer de vooroorlogse prijs betaald; het jaar daarna zelfs meer dan tien keer. In 1918 kostte een 

kilo boter in Brussel tweeënvijftig frank! De excessieve prijsstijgingen van alle 

levensmiddelen waren het gevolg van de schaarste, maar ook van de centralisering van 

levensmiddelen door de bezetter. De Duitsers brachten alle in België zelf voortgebrachte 

waren in Zentralen onder: de Kartoffelzentrale, de Butterzentrale, de Ölzentrale, enzovoort 

Die kregen het monopolie op de verkoop, wat de woekerzucht onder de boeren aanwakkerde: 

liever dan hun waren tegen vastgestelde prijzen aan de centrales te verkopen, hielden zij het 

merendeel van hun productie achter voor de zwarte markt. 

 

Aardappelschaarste 

Ravitaillering, comiteitswinkels en voedselprijzen,… zeker vanaf de tweede helft van de 

bezetting waren het dé gespreksonderwerpen bij uitstek. In de grote steden bezorgde vooral de 

aardappelduurte de burgers kopzorgen. Aardappelen konden niet verkregen worden in de 

Amerikaanse winkels. De Commission for Relief in Belgium (C.R.B.) voerde voornamelijk 

tarwe, rijst, spek, smout, bonen, erwten, maïsmeel en conserven in en werd in de volksmond 

al vlug omgedoopt tot “Cerealen, Rijst en Bonen”. In de loop van de bezetting ging de prijs 

voor een kilo aardappelen pijlsnel de hoogte in. De aardappelpolitiek van de Duitsers was hier 

niet vreemd aan. In Brussel hadden de verordening over het vaststellen der beschikbare 

voorraden aardappelen (die stipuleerde dat alle stocks vanaf vijftig kilogram aangegeven 

moesten worden) én het daaropvolgend besluit met betrekking tot de maximumprijzen voor 

aardappelen, tot gevolg dat aardappelen totaal van de markt verdwenen. De boeren, bang dat 

ze verplicht zouden worden om hun oogst aan de vastgestelde prijzen af te staan, deden hun 

uiterste best om het Duitse opzet te saboteren. Ze hielden hun voorraden verborgen voor de 

verkoop op de zwarte markt.  

 

De stedelingen trokken daarop massaal naar het platteland om zichzelf te bevoorraden. Vanaf 

maart 1916 zaten de Brusselse trams naar Diegem, Vilvoorde en St.-Laureins-Berchem 

dagelijks stampvol met mensen die uitgerust met zakken, koffers en boodschappennetjes 

aardappelen gingen kopen tegen een veelvoud van de opgelegde prijs. Dit was niet zonder 

gevaar. Aangezien etenswaren niet over de gemeentegrenzen vervoerd mochten worden, liep 

men steeds het risico door Duitse agenten betrapt te worden. Aardappelsmokkelaars die 

weigerden hun waar af te staan en probeerden te ontsnappen door van de tram te springen, 

werden zonder pardon neergeschoten. Sommigen gaven er dan ook de voorkeur aan om ’s 

nachts hun kans te wagen en de velden te plunderen. Anderen gingen zelf tuinieren. Overal 

werden gemeentelijke gronden vrijgegeven voor het kweken van groenten en aardappelen. 

Zo’n vijfduizend hectare grond werd onder de vorm van volkstuintjes ter beschikking gesteld 

van behoeftige gezinnen. In betere kringen ontstond vanaf het voorjaar 1916 de gewoonte om 

elkaar een zakje patatjes cadeau te doen, zoals vroeger pralines. 

 

Erzatsproducten 

Ondanks de inspanningen van de Commission for Relief en van het Nationaal Hulp- en 

Voedingscomité, viel de import van levensmiddelen drastisch terug. In 1913 werden meer 

levensmiddelen geïmporteerd dan gedurende de vier oorlogsjaren samen. De manke 

bevoorrading had een grote impact op het dagelijkse leven. Elke dag opnieuw rees de vraag of 

men wel voldoende eten op het bord zou krijgen. Mannen, vrouwen en kinderen stonden 

zomer en winter vaak urenlang aan te schuiven om voedsel te bemachtigen. In de lente van 

1917 waren de rijen in Antwerpen zo lang dat de mensen om vier uur ’s morgens al stonden te 



wachten om pas rond elf uur hun kom soep en stuk brood te krijgen! Om aan de hongersnood 

te ontsnappen en om toch een beetje afwisseling in het menu te brengen, ging men op zoek 

naar alternatieven voor steeds schaarser wordende producten als koffie, tabak en olie. 

Kookboekjes met oorlogsrecepten op basis van die vervangproducten kenden een gretige 

afname (zie Els Verbiest, “Oorlogskost. Nieuwe meesters, magere tijden”). 

 

Burgerij in nauwe schoentjes 

Naarmate de oorlogsmaanden zich aaneenregen, breidde de miserie zich uit naar alle lagen 

van de bevolking. Ook de kleine burgerij kreeg uiteindelijk af te rekenen met honger en 

armoede. Voor deze nieuwe armen was het evenwel niet evident om als gewone steuntrekkers 

uren in de rij te staan voor een kom soep en een homp brood. Om de burgerij de vernedering 

van de gaarkeuken en de voedselbon te besparen, werden in Brussel in januari 1915 

zogenaamde “economische spijshuizen” ingericht waar voor 35 centiemen maaltijden gekocht 

konden worden om mee naar huis te nemen. De maaltijd kon ook ter plaatse geconsumeerd 

worden – men kreeg dan behalve soep, vlees, aardappelen en groenten, ook brood en koffie – 

maar men betaalde wel 45 centiemen. Eigenlijk kostten de maaltijden respectievelijk 65 en 75 

centiemen, maar voor hulpbehoevenden pasten het Nationaal Hulp- en Voedingscomité en de 

gemeenten het verschil bij. De economische restaurants kenden heel wat bijval. In oktober 

1915 telde Brussel al 57 refters die dagelijks 12.000 maaltijden verzorgden… 

 

 

EINDNOTEN 
1 VANDENBUSSCHE S., Remembrance Day, Ieper, uitgave in eigen beheer, 2008; p. 21-35. 

 


