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Drie maanden na de Duitse inval stond de bezetter aan de rijksgrens in Baarle. Toch werd het 

enclavedorp al veel vroeger met de invasie geconfronteerd, meestal door gruwelijke verhalen 

van noodlijdende vluchtelingen die er werden opgevangen.  

 

Mobilisatie en schermutselingen 

Op 1 augustus 1914 werden Nederlandse Baarlenaren gemobiliseerd: “De grote angst onder 

de bevolking werd hedenmiddag half twee onheilspellend tot uitdrukking gebracht. De 

regering heeft de algemene mobilisatie afgekondigd. Op alle openbare gebouwen werden de 

publicaties voor alle miliciens en landweerbaarheidsmannen aangeplakt. De klokken 

begonnen te luiden. In minder dan geen tijd zagen de straten zwart van het volk. Overal 

werden de oorlogskansen druk besproken. De miliciens maakten zich gereed om te 

vertrekken, een droevig afscheid. Voor hoelang1?” Belgische Baarlenaren vertrokken ’s 

anderendaags onder de wapens: “De stormklok luidt. Het nationale vaandel wordt gehesen op 

de openbare gebouwen: gemeentehuis, kerktorens en scholen. Alle militairen met verlof 

begeven zich langs de snelste weg naar de depots.” Op 4 augustus ontving de burgemeester 

van Baarle-Hertog het bericht dat België in staat van oorlog was met Duitsland. 

Grensoverschrijding door Franse of Britse militairen mocht niet als een vijandelijke daad 

beschouwd worden2. 

 

Vanuit Luik arriveerden vanaf 6 augustus verscheidene trams met Duitse krijgsgevangenen in 

het kasteel van Hoogstraten. Vijftig Belgische soldaten bewaakten er samen met de 

burgerwacht van Turnhout ongeveer 1.500 Duitsers. Na een tiental dagen werden de 

krijgsgevangenen naar Brugge doorgestuurd en keerde de burgerwacht naar Turnhout terug3. 

Op 17 augustus werden Duitse verkenningstroepen in Kasterlee en Oud-Turnhout 

gesignaleerd. Een dag later viel een burgerslachtoffer in Zevendonk bij Turnhout en bij een 

schermutseling met de burgerwacht werd daar een Duitse luitenant gedood. Op 22 augustus 

boden Arendonkse gendarmes weerstand in Retie. Duitse ulanen staken daarop huizen aan het 

marktplein in brand en ook hier viel een burgerslachtoffer te betreuren.    

 

Na de komst van de eerste Duitse verkenners in het noorden van de Antwerpse Kempen 

medio augustus 1914, duurde het nog zeven weken alvorens er opnieuw Duitsers werden 

waargenomen. Vluchtelingen en kranten informeerden de plaatselijke bevolking intussen over 

de Duitse invasie en de daarmee gepaard gaande oorlogsmisdaden: “In Baarle-Nassau was 

een burgemeester uit Herstal. Hij was gevlucht nadat hij voor de tweede maal was gevangen 

genomen. De eerste maal is zijn dorp verwoest en zijn vele burgers gefusilleerd. Zondag werd 

hij weer gepakt en had hij in een wei op den grond moeten liggen vóór het vuur der 

Duitschers. Een juffrouw uit Westerloo verhaalde hoe haar man (een molenaar) verdacht werd 

van seinen te geven aan de Belgen. Doodgeschoten. Met haar gezin vluchtte zij en verborg 

zich onder een vlakbij staande hooimijt. Urenlang hadden zij daaronder gezeten, elk 

oogenblik vreezende levend te zullen verbranden. Een man, vrouw en drie dochters uit 

Tessenderloo waren een bosch in gevlucht dat meer dan een halven dag met mitrailleurs werd 

bewerkt. Op handen en voeten zijn zij ’s nachts gevlucht en trachtten zij elkander hier weer te 

vinden. Uit Moll, Herenthals, Rethy, Lichtaert en Turnhout, van alle kanten stroomden ze 

Holland binnen. De Duitschers zijn, zoo heet het, bezig de Kempen en het noorden van België 

schoon te vegen met het oog op een aanval op Antwerpen. Zij schijnen van Rethy en Lichtaert 

op Turnhout aan te rukken.”  



 

“Onderweg ontmoette ik een twintigtal begijnen met een heer in hun midden. Wij hadden al 

herhaaldelijk hooren vertellen dat Herenthals in brand stond en dadelijk informeerden wij. De 

priester vertelde ons dat j.l. zondag acht Uhlanen Herenthals waren binnengekomen. 

Belgische soldaten hadden er een gedood en de rest was gevlucht. Den volgenden dag 

kwamen de Duitschers terug en stelden een kanon op bij het klooster der Zusters van het H. 

Graf. Aanstonds vloog een molen in brand, daarna eenige huizen4.”  

 

Bezetting van de regio Turnhout-Hoogstraten 

Begin oktober 1914 naderde het oorlogsgeweld. Op 8 oktober vielen Duitse troepen een eerste 

keer Turnhout binnen, wat een gigantische vluchtelingenstroom richting Baarle-Nassau-Grens 

veroorzaakte (zie Herman Janssen, “Vluchtelingen in Baarle”): “Tegen 11 uur hebben 400 

Duitsche soldaten een inval in de plaats gedaan. Er ontstond een groote paniek, geheel 

Turnhout vluchtte over de grenzen. Op het station Baarle-Nassau-Grens staan duizenden 

personen op den Hollandschen trein te wachten. De Duitsche soldaten, bestaande uit 

wielrijders, Uhlanen en voetvolk, hebben het gereede geld uit het postkantoor gehaald, in 

totaal ongeveer 94 frs. Ook hebben zij de kas van het station gelicht. Een trein die juist van de 

Hollandsche grens kwam, beschoten zij zonder iemand te raken. Daarna maakten zij de 

locomotief onklaar. Terwijl zij zich naar het Turnhoutsche stadhuis begaven, geraakten twee 

paarden op hol. De daarop zittende Uhlanen vielen juist voor mijn voeten er af en werden 

verwond: de een door zijn lans terwijl bij den anderen het geweer afging, dat hem in den hals 

trof. Ik raakte in gesprek met een Duitsche luitenant, aan wien ik vertelde hoe de zaak zich 

toegedragen had. Onder de Duitsche troepen ging reeds het gerucht dat de burgers geschoten 

hadden, doch door de gekwetsten zelf en door mij werd dit tegengesproken. De luitenant 

vertelde onder meer dat hij thans te Gheel lag en hem opgedragen was een patrouilletocht 

door de Kempen te doen, om de eventueel daar vertoevende soldaten op te drijven. In het 

hotel Grand Monarque verbleven zij eenigen tijd en dronken daar champagne, welken zij met 

geschreven bons betaalden. Ze zeiden spoedig terug te zullen komen, maar de bevolking geen 

letsel te zullen doen. Om half twee vertrokken zij in de richting van Gierle5.”  

 

Uit vrees voor de in aantocht zijnde Duitsers sloegen de strafkolonisten van Merksplas, 

Wortel en Hoogstraten aan het muiten. Ze eisten hun vrijlating. De directeur vroeg in 

Antwerpen om orders en kreeg als antwoord dat hij er geld in ontvangst mocht nemen om hun 

uitgangskas te betalen. Daarna kon hij hen vrijlaten. Bij zijn aankomst in Antwerpen was het 

Ministerie echter al naar Oostende vertrokken. Terug in Hoogstraten liet hij 800 vagebonden 

vrij en in Wortel en Merksplas samen ongeveer 2.000. Per persoon kon hij uit de aanwezige 

gelden vijf frank uitbetalen. De overige landlopers wensten in de kolonies te blijven. De 

meeste ontslagenen verbleven lange tijd in de regio. Bij de rijksgrens werden ze door 

Nederlandse militairen teruggestuurd. Uiteindelijk arriveerden ruim 300 vrijgelaten zwervers 

in Noord-Brabant. Via hun voorlopige bewaarplaats in Boxtel werden zij naar Veenhuizen op 

transport gesteld. Op de vrijgekomen plaatsen in de strafkolonie van Hoogstraten waren vanaf 

juni 1915 honderden vrouwelijke krankzinnigen uit Duffel gehuisvest6. In Merksplas- en 

Wortel-kolonie werden eerst grote groepen vluchtelingen opgevangen, daarna vooral 

geesteszieken en gehandicapten (zie Karel Govaerts, “Merksplas-Kolonie en de Spaanse 

Griep”). 

 

Op 15 oktober reed een dertigtal Duitsers met de fiets door Hoogstraten. Deze militairen 

kondigden aan dat ’s anderendaags 10.000 mannen met kanonnen zouden doortrekken en dat 

zij het dorp zouden afbranden mochten er zich vijandelijkheden voordoen. In werkelijkheid 

passeerden ’s anderendaags iets meer dan 1.200 soldaten met twee kanonnen. In Turnhout 



werden zij voor een nachtje bij de burgers ingekwartierd. “Een honderdtal Belgische 

vrijwilligers, afgescheiden van het leger, hield zich schuil in de bossen van Meir en Meerle en 

was een gevaar voor de streek. Zij werden gedwongen over de grens te gaan7.” Vervolgens 

passeerde in Hoogstraten dagelijks een groepje Duitsers, totdat eind oktober de definitieve 

bezetting een feit was. Eerst werden 80 mannen te voet en te paard ingekwartierd, daarna 

meer dan 300 te voet en 40 te paard. De permanente bezetting van Turnhout begon op 27 

oktober met de komst van 400 landstormsoldaten uit Hagen. De bezettingsmacht had vooral 

oog voor de bewaking van de rijksgrens, dit in de eerste plaats om te verhinderen dat 

oorlogsvrijwilligers voor het Belgische leger de grens zouden oversteken8.  

 

Pas op 3 november 1914 kregen de twee laatste gemeenten in de provincie Antwerpen hun 

permanente Duitse bezetting. In Meerle vestigde zich een vijftigtal infanteristen van het 

landstormbataljon Hagen. In Zondereigen zochten meer dan honderd landstormsoldaten 

onderdak9. Tot grote opluchting van de plaatselijke bevolking verliep de Duitse bezetting in onze 

regio quasi geweldloos. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen incidenten waren. Zo waren 

’s middags vanuit de school van de zusters Annonciaden in Zondereigen drie kindjes van de in 

Harderwijk geïnterneerde soldaat Karel Huybrechts en zijn vrouw Amelie Nooyens te voet 

naar huis vertrokken. Marie, Stan en Liza Huybrechts woonden een tiental meter over de 

rijksgrens op Nederlands grondgebied, ongeveer een kilometer van de school verwijderd. Zij 

waren op weg naar huis voor een warme maaltijd. Omdat het wel erg lang duurde vooraleer 

de kinderen thuiskwamen, ging Amelie naar buiten. Zij zag dat Duitse soldaten de weg met 

palen, prikkeldraad en mutserd hadden afgesloten. Daarachter hoorde zij haar kinderen 

schreeuwen. Ze mochten niet verder. Het vereiste veel overredingskracht (Amelie sprak geen 

woord Duits) en het duurde bijzonder lang alvorens de soldaten hun orders negeerden en hun 

verstand gebruikten. De kinderen mochten alsnog door de takkenbossen kruipen. Maar zolang 

de oorlog zou duren, was dit hun laatste schooldag in Zondereigen geweest. Afscheid nemen 

van de juffrouw en de klasgenootjes was er niet bij. Voortaan moesten ze te voet naar het 

centrum van Baarle, zo’n vijf kilometer verderop10… 
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