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Kort na de wapenstilstand vroegen 114 inwoners uit het kanton Hoogstraten een officiële 

erkenning aan van hun verzetswerk tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de speciaal hiervoor 

opgerichte Provinciale Commissie voor Nationale Erkenning. Maar op basis van 

getuigenverklaringen, krantenverslagen, briefwisseling en andere archivalia kan men niet 

anders dan concluderen dat een veelvoud van dit aantal burgers tijdens de “Groote Oorlog” 

rechtstreeks of onrechtstreeks en dit zowel in georganiseerd verband als individueel actief is 

geweest in een of andere vorm van verzet tegen de Duitse bezettingsmacht. Omdat het binnen 

het bestek van dit boek onmogelijk is om bij allen stil te staan, zou ik mijn bijdrage willen 

beperken tot één van de vroegst georganiseerde en langst opererende netwerken in onze regio.  

 

De spilfiguren in deze groep waren de Hoogstraatse timmerman-aannemer Karel Meyers1 en 

zijn broer Frans2 uit Minderhout. Deze laatste werkte intensief samen met  zijn dorpsgenoot 

Jan De Swart3, die op de hoek van het Dorp met de Koestraat herbergier en kleermaker was. 

Wellicht was dit netwerk in de lente van 1915 opgestart als een verzetsgroep die zich 

oorspronkelijk bezighield met het smokkelen van brieven van en naar het IJzerfront. Volgens 

de verklaringen van Frans Meyers’ dochter Carolina4 nam haar moeder geregeld de 

stoomtram naar Turnhout om er bij Louise Paepen in de Prinsenstraat postpakketten op te 

halen. Louise Paepen stond op haar beurt in verbinding met Fanny Diercxsens-Aubergé5 en 

Jan Staekenborghs6. In de ruime woning van Fanny Diercxsens in de Leopoldstraat werden de 

brieven van “Soldatentroost/Le Mot du Soldat7”, die allemaal een uniform formaat hadden 

(11x9cm), in compacte pakketten van honderden exemplaren geperst om gemakkelijker te 

kunnen worden vervoerd. Via een netwerk van tussenpersonen, waartoe Louise Paepen 

behoorde, werden ze dan verdeeld over de smokkelaars die ze de grens overbrachten.  

 

Eens deze pakketten Minderhout hadden bereikt, werden ze in grote, uitgeholde blokken 

groene zeep verstopt, die op hun beurt verborgen werden in een grote pedestal met een 

geheim bergvak die Frans Meyers, speciaal voor dit doel geconstrueerd had. Wanneer de kust 

veilig was, werden de pakketten de grens overgebracht. Dit was vaak simpeler dan gedacht 

want volgens Carolina Meyers kocht haar vader geregeld Duitse grenswachters om, die in ruil 

voor smokkelwaar of geld, bereid waren een oogje toe te knijpen. Dat dit omkopen wel vaker 

gebeurde, werd bevestigd door Caroline’s neef, Karel Meyers: “In het begin van de oorlog 

hadden ze genoeg aan tien, twintig of vijfentwintig Mark, maar naargelang de oorlog bleef 

aanslepen en de controle door de officieren toenam, moesten we soms tot tweehonderd Mark 

betalen… In één geval weet ik dat er ooit zelfs vijfhonderd Mark betaald is. Kort na kerstmis 

1916 was er blijkbaar erg belangrijke militaire informatie aangekomen die onmiddellijk de 

grens over moest. Mijn vader, die normaal gezien altijd érg voorzichtig was en het 

overbrengen van berichten altijd goed voorbereidde, had via een van zijn contacten vernomen 

dat een gemakkelijk omkoopbare Duitser die namiddag in de buurt van de watermolen van 

wacht was en stuurde mij – wellicht omdat ik als jonge knaap minder in de kijker zou lopen – 

nog geen uur later naar deze grenswachter, die mij blijkbaar verwachtte. Ik overhandigde hem 

de vijfhonderd Mark en liep daarna meteen zonder problemen tot aan de draad, waar ik een 

paar schoenen overgooide. Na de oorlog vertelde mijn vader dat in de hak van één van deze 

schoenen gecodeerde berichten zaten8.”  

 



Het pakket van Meyers jr. werd aan de overkant van de draad opgehaald door een 

medewerker van E.H. Leon Baes9. Deze gewezen Belgische legeraalmoezenier was in 

februari 1915 aangesteld als hulppriester in Castelré10. Dit gehucht van het Nederlandse 

Baarle-Nassau viel kerkelijk onder de St.-Clemensparochie van het Belgische Minderhout (zie 

Herman Janssen, “Bijzondere dodendraadlocaties tussen Hoogstraten en Ravels”). Omdat de 

Duitsers op kerstdag 1914 de rijksgrens gesloten hadden voor de inwoners van Casterlé, 

kregen ze E.H. Baes als zielenherder. Wat niemand kon vermoeden, was dat Baes een 

uitermate actieve agent was van het Bureau Central Interallié (B.C.I.) en dat hij spioneerde 

voor rekening van het Britse Groot-Hoofdkwartier, het General Headquarters (G.H.Q.).  

 

De inlichtingendienst van het G.H.Q. werd geleid door de Schotse majoor Cecil Aylmer 

Cameron11. Onder de codenaam Evelyn was hij verantwoordelijk voor de operaties van 

G.H.Q. in België en Noord-Frankrijk12. Cameron was verbonden aan het Bureau Central 

Interallié (B.C.I.) dat in november 1914 was opgericht als een gezamenlijk initiatief van de 

Belgen, Fransen en Britten met de bedoeling om niet alleen informatie uit te wisselen en te 

delen maar ook agenten in de bezette gebieden te rekruteren13. Als uitvalsbasis koos men de 

Kanaalhaven Folkestone, omdat hier de veerboot vanuit Vlissingen arriveerde en deze haven 

bijgevolg de snelste verbinding bood tussen Engeland, het neutrale Nederland en het bezette 

België.   

 

E.H. Baes was op 3 november 1914 wegens ziekte van het IJzerfront naar Engeland 

geëvacueerd. Hij kwam in Folkestone terecht, waar hij tot januari 1915 verbleef in een 

noodhospitaal dat in het Royal Pavillion Hotel was geïnstalleerd. Wellicht werd hij daar 

gerekruteerd als agent van het B.C.I. Zijn parochiale werk aan de grens in Castelré bleek 

immers een perfecte dekmantel voor inlichtingenwerk te zijn. Hij beschikte over een speciale 

pas waardoor hij zich vrij van en naar Baarle-Hertog kon bewegen, waar hij – meestal ten 

huize van burgemeester van Gilse – met andere agenten kon overleggen. Bovendien kon hij 

op geregelde tijdstippen over een speciale reisvergunning beschikken om Breda te bezoeken. 

Officieel gebruikte hij deze vergunning om verslag uit te brengen bij Mgr. Hopmans, de 

bisschop van Breda, maar in werkelijkheid gebruikte Baes deze reispas vooral om gevoelige 

informatie rechtstreeks te bezorgen op het – tijdelijke – Belgische consulaat in Breda, waar 

zaakgelastigde Charles Van Pelt de rechtstreekse link vormde met de Belgische regering in Le 

Havre, maar ook met het B.C.I. en de dienst van majoor Cameron in Folkestone. Baes zou in 

de loop van de oorlog zelfs nog minstens tweemaal naar Folkestone reizen om er persoonlijk 

verslag uit te brengen en nieuwe instructies te krijgen.  

 

Het netwerk van de Meyersen ressorteerde rechtstreeks onder het B.C.I. en het Britse G.H.Q. 

Karel Meyers jr. bevestigde mij meer dan zeventig jaar later hoe zijn familie in de nazomer 

van 1915 benaderd was geweest door een Britse militaire agent die verklaarde te werken als 

coördinator van de Volunteer Service van het Corps d’observation Anglais en France 

(C.O.A.). Deze dienst stond rechtstreeks onder de controle van het G.H.Q. Vanaf dat ogenblik 

gingen de gebroeders Meyers zich, naast de brievensmokkel, vooral toeleggen op het 

doorgeven van spionagerapporten en -berichten. De vreemdste operatie waaraan zij hebben 

deelgenomen, was ongetwijfeld een operatie om de Duitse financiële markt te destabiliseren. 

Op een bepaald ogenblik was vanuit Nederland doorgegeven dat er een bijzondere zending 

onderweg was, maar wie schetste hun verbazing toen bleek dat het overgegooide pakket 

enkele duizenden Reichsnote van twintig Mark bevatte. De broers Meyers waren op deze 

manier rechtstreeks betrokken bij één van de meest geheime operaties van de Britse militaire 

inlichtingendiensten, die waren begonnen met een groots opgezette valsmunterij-operatie. 

Karel en Frans Meyers zouden naar verluidt een tiental van dergelijke pakketten in ontvangst 



hebben genomen, die via hen werden doorgesluisd naar contactpersonen in Antwerpen en 

Brussel. Naar schatting van Karel Meyers jr. zou er op een paar weken tijd, voor meer dan een 

miljoen aan – weliswaar vervalste – Marken door de handen van de Meyersen zijn gegaan… 

 

Ik vermoed dat tussen de vijftien à twintig personen rechtstreeks deel hebben uitgemaakt van 

de verzetsgroep Meyers14. Op hun beurt werden ze wellicht ondersteund door een netwerk dat 

mogelijk enkele tientallen personen groot was15. Een erg gewaardeerde medewerker van de 

groep was tramarbeider Jozef Wouters16 uit Hoogstraten. Uit hoofde van zijn beroep had hij 

de toestemming om zich dagelijks in het grensgebied te begeven. Tientallen postpakketten 

werden door hem over de grens gesmokkeld. Volgens het getuigenis van Caroline Meyers had 

Jef Wouters, met hulp van Jan Meyvis uit Wortel, een grote bak onder één van de tramwagons 

gemonteerd, waarin naast pakken post ook verschillende ontvluchte Franse krijgsgevangenen 

werden gesmokkeld17.  

 

Een andere, érg actieve medewerker van Frans Meyers was de kantonnier Thomas Guedin. 

Guedin woonde op een erg strategische plaats, namelijk pal naast de grote Duitse controlepost 

op de splitsing van de Bredaseweg en de Meerseweg in Minderhout. Niet alleen lag naast zijn 

woning het Duitse pasbureel en waren bij Guedin een aantal Feldgendarmen en 

grenswachters ingekwartierd, maar bovendien vertrokken vanuit deze woning de dagelijkse 

patrouilles van de grenstroepen. Op deze manier kreeg Guedin niet alleen een uniek inzicht in 

de samenstelling en de rondes van de grenspatrouilles, maar kon hij ook te weten komen in 

welke vakken de stroom van de dodendraad werd onderbroken, bijvoorbeeld voor 

onderhoudswerken… Guedin zou er in een onbewaakt ogenblik zelfs in geslaagd zijn niet 

alleen blanco formulieren maar ook een aantal stempels te ontvreemden uit het pasbureel 

zodat deze konden worden gebruikt door het verzet. Bovendien kon hij zich als kantonnier 

zonder veel problemen tot vlak bij de grens bewegen en mocht hij werken in Meer en Meerle, 

dat voor de andere inwoners van het kanton verboden gebied was.   

 

Tot midden mei 1916 hielp hij Frans Meyers bij allerlei klussen, maar toen verhuisde het 

gezin naar de Molenzijde in Merksplas. In deze laatste gemeente vormde hij wellicht een 

belangrijke schakel tussen de verzetsgroep die door Pieter Hoogerheyde op de Kolonie was 

opgericht en de groepen rond onderwijzer Philip Druyts18 en de familie Peeraer. Guedin 

werkte niet alleen voor het B.C.I. en het G.H.Q. maar ook voor de Naval Intelligence Service, 

die onder de auspiciën van kapitein ter zee William Hall19 vanaf het najaar van 1915 een 

aantal spionageactiviteiten in de provincie Antwerpen organiseerde. Daarnaast zorgde Guedin 

ervoor dat veel van het door de Belgische inlichtingendienst Sacre Coeur ingezameld 

materiaal via hem naar Nederland werd gebracht.  

 

Frans en Karel Meyers hadden bovendien nog een eigen agente in Merksplas, namelijk hun 

nichtje Florentine Meyers20. Deze dochter van hun overleden broer Constant21 woonde in 

Merksplas-Dorp, niet ver van de rijkswachtkazerne. Zij hield zich vooral bezig met het 

inzamelen van inlichtingenrapporten, die vaak door Karel Meyers of andere familieleden 

werden opgehaald.   

 

Het netwerk van de Meyersen bleek zeer efficiënt te zijn, want ze konden erg lang 

onopgemerkt hun werk in de illegaliteit voortzetten. Pas op 20 augustus 1917 grepen de 

agenten van de Militär Polizeistelle-Turnhout (M.P.-T.) in met de arrestatie van Frans Meyers 

en Jan De Swart. Mogelijk hielden deze aanhoudingen verband met het oprollen van een Brits 

inlichtingennetwerk in Merksplas. Op 31 juli 1917 was Louisa Peeraer22 daar opgepakt. Een 

week later volgde de arrestatie van haar broers Leo23 en Emiel24 en haar vader Jan Pieter25. Zij 



werkten allemaal als agenten voor het G.H.Q. Mogelijk werd er bij hen belastend materiaal 

gevonden m.b.t. andere G.H.Q.-agenten zoals de broers Meyers. Hauptmann Flieger, het 

hoofd van de M.P.-T., heeft zich in ieder geval tijdens de laatste week van augustus 

persoonlijk bezig gehouden met het verhoor van Frans Meyers omdat hij vermoedde dat deze 

Minderhoutenaar het hoofd was van een spionagenetwerk. Meyers sloeg echter niet door en 

een maand later werd – wellicht om hem nog meer onder druk te zetten – zijn echtgenote 

Elisabeth Van Dooren26 aangehouden, samen met Petrus Meyvis27 en Isabelle Lambrechts28, 

de echtgenote van Jan De Swart. Ook Jozefien Lambrechts29, meid bij Frans Meyers en 

schoonzuster van Jan De Swart, werd opgepakt en in de Turnhoutse gevangenis aan de 

Wezenstraat opgesloten.  

 

Er is in ieder geval een verband tussen deze arrestatiegolf in het noorden van de Antwerpse 

Kempen en de eliminatie van een veel groter, nationaal georganiseerd netwerk dat de naam 

Service Biscops droeg. Deze spionagecentrale werd geleid door priester Liévin Thésin30, die 

samen met Léon Figue de dienst Biscops had opgezet. Naar verluidt waren een kleine 

honderdtwintig agenten aan deze centrale verbonden. Door verraad konden vanaf eind 

augustus/begin september 1917 de eerste agenten van deze dienst door de Duitse 

contraspionage bij de lurven worden gevat.  

 

De gevangenschap van hoofdverdachte Frans Meyers zou echter van korte duur zijn. Het 

toeval wou dat hij in dezelfde cel was beland als Jan Vleugels. Deze laatste was eveneens een 

gereputeerde grensgids, die herstellende was van zijn verwondingen na een spectaculaire 

schietpartij in Merksplas. Op zondag 7 oktober 1917 was het zover. Nadat Frans Meyers met 

een binnengesmokkeld keukenmes een paneel uit zijn celdeur had gewrikt, wisten ze ’s 

avonds met aaneengeknoopte lakens over het dak van de gevangenis te ontsnappen. Het 

voortvluchtige duo trok door de velden naar het Gielsbos, om van daaruit de volgende avond 

Lille te bereiken. Daar konden ze onderduiken bij een schoonbroer van Jan De Swart. Jan 

Vleugels bleef op dit adres en ging daarna zijn eigen gang, maar Frans Meyers zocht een 

onderkomen in Vlimmeren, waar hij zich een paar weken lang kon verstoppen op de schelf 

van zijn schoonbroer Jan Van Doren. Intussen hadden een paar grensgidsen die in Nederland 

verbleven van de Belgische militaire inlichtingendiensten het bevel gekregen om de twee 

ontsnapten op te sporen en naar Nederland over te brengen. Zo gezegd, zo gedaan en “Fidel, 

de Broeder en Cartouche” trokken bij Wortel-Kolonie zwaarbewapend de grens over, op zoek 

naar hun collega’s. Achter de deknaam “Fidel” ging Alfons Somers uit Rijkevorsel schuil, die 

na WO I aan de Bisschopslaan in Beerse woonde. “De Broeder” was Jos Urkens, bijgenaamd 

“Broer Seegers”. Cartouche was de nom de guerre van Jos Haest, een jongeman uit Beerse 

met een behoorlijke reputatie als grensgids. Hij was al vaak met Jan Vleugels op pad gegaan.  

 

Na twee dagen oponthoud bij boswachter Rikske Verhoeven op Bolk in Rijkevorsel, dook 

Frans Meyers in hun midden op. Er werd beslist om nog diezelfde nacht de grens over te 

gaan, vergezeld door zes jongemannen die het leger wilden vervoegen. Een eerste poging, ter 

hoogte van het bruggetje over de Mark aan het Neerven in Wortel, mislukte. Meteen werd er 

geschoten, waarbij Jos Haest een kogel in zijn rechterbeen kreeg. De grensgidsen konden 

echter ontsnappen richting Keirschot en de Bouwhoef. Omdat de wonde van Haest een 

zuivere vleeswonde was en het bloedverlies beperkt bleef, besloten zij in overleg met Frans 

Meyers om nog diezelfde nacht een nieuwe poging te wagen. Maar ook deze keer liep het 

faliekant af. De Duitsers hadden intussen de grenstroepen in verhoogde staat van alarm 

gebracht en bovendien ook twee compagnieën van de in de omgeving ingekwartierde 

Landsturm ingezet. Omstreeks drie uur ’s nachts liep het gezelschap in een hinderlaag bij 

Wortel-Kolonie. De grensgidsen wisten de dans te ontspringen, maar in de verwarring van de 



hierop losbarstende schietpartij én vlucht merkte Haest te laat dat Frans Meyers en een 

jongeman ontbraken. Deze twee waren immers in de andere richting weggevlucht en 

probeerden in Bolk opnieuw het café van Rikske Verhoeven te bereiken. Het was dan ook in 

de onmiddellijke omgeving van het “Bolks Heike” dat ze werden aangehouden door twee 

Duitse agenten in burger. Meyers probeerde nog te ontsnappen, maar werd meteen 

onderschept door een Duitse herdershond. Het duurde niet lang voor de mannen van de 

intussen toegesnelde wachtcompagnie doorhadden welke belangrijke vis in hun fuik was 

terechtgekomen. De woedende Duitsers molesteerden Frans Meyers tot hij “veilig” binnen de 

muren van de Turnhoutse gevangenis zat, waar hij met open armen werd onthaald31. 

 

Meteen na de ontsnapping van Frans Meyers hadden de Duitse politiediensten, mogelijk als 

represaille, keihard teruggeslagen in Hoogstraten. Karel Meyers, diens echtgenote Maria 

Vlaeminckx, hun oudste dochter Louisa32 en twee van hun zonen, Stan33 en Jos34, werden op 

8 oktober 1917 in de vroege ochtend van hun bed gehaald en gearresteerd. Ook kantonnier 

Thomas Guedin en zijn echtgenote ontsnapten niet aan de dans. Ze werden diezelfde ochtend 

in Merksplas35 aangehouden en naar Turnhout overgebracht, waar Guedin’s vrouw – na zeven 

weken hechtenis – voorwaardelijk werd vrijgelaten wegens hartritmestoornissen36. Hun zoon 

Walter kon diezelfde ochtend echter ontsnappen en wist Nederland te bereiken37. Niet heel de 

groep rond de Meyersen was opgerold. Karel Meyers’ schoonbroer Jozef Vlaminckx, alias 

“De Pruis”, kon bijvoorbeeld tot aan de wapenstilstand ongestoord verder gaan met de 

brievensmokkel en het doorspelen van inlichtingen. 

 

Begin november 1917 werden de broers Meyers overgeplaatst naar de gevangenis in de 

Antwerpse Begijnenstraat, waar ze tot eind februari 1918 geregeld werden ondervraagd door 

specialisten van de Nasta-Antwerpen38. De rest van de groep volgde een paar weken later en 

op 11 mei 1918 werden de gevangengenomen leden van dit netwerk door een Duitse 

krijgsraad in Antwerpen veroordeeld tot zware vrijheidsstraffen. Frans Meyers werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Zijn broer Karel kreeg 12 jaar, net als Jan De 

Swart, Thomas Guedin, Jan Pieter Meyvis en Jozefina Lambrechts. Elisabeth Van Dooren, de 

echtgenote van Frans Meyers, kreeg 10 jaar gevangenisstraf.  

 

Zowel Frans als Karel Meyers werden eervol vermeld op de Franse legerorders. Over Karel 

Meyers luidde de tekst als volgt: “Karel Meyers, Belgisch onderdaan, bezield met de zuiverste 

vaderlandsliefde. Heeft uitzonderlijke diensten bewezen aan de Franse zaak ten misprijze van 

de gekende gevaren. Gevallen in de handen van de vijand onderging hij een harde 

gevangenisstraf van 12 maanden.” Beide broers ontvingen namens de erkentelijke Franse 

regering het Oorlogskruis met ster en namens de Britse regering de War Medal 1914-1918. 

De Belgische regering onderscheidde hen “voor bewezen diensten” met het Burgerlijk Kruis 

1914-1918 van 1e klasse én het kruis van Ridder in de Leopoldsorde.  

 

 

EINDNOTEN 
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Gewestelijke Vakschool te Hoogstraten. Het gezin woonde tijdens WO I in het huis Dorp 38 te Minderhout. 
3 Jan Pieter De Swart (1874-?), kleermaker-herbergier. Hij was gehuwd met Isabella Lambrechts. Het gezin, dat 

vijf kinderen telde, verhuisde op 13 september 1920 naar Tilleur.  
4 Mondelinge mededeling van Carolina Maria Meyers, november 1986. 
5 Fanny Diercxsens-Aubergé, voorzitster van het Turnhoutse Rode Kruis en directrice van de Turnhoutse 

Kantschool. Deze Française was actief in de brievensmokkel en betrokken bij het over de grens brengen van 



oorlogsvrijwilligers. Op 8 mei 1916 werd ze aangehouden en op 7 juli 1916 te Brussel veroordeeld tot vijftien 

jaar gevangenisstraf. Diercxsens werd naar de gevangenis van het Duitse Siegburg gestuurd, waar ze tuberculose 

opliep. Eind september 1917 werd ze naar het sanatorium van Mont-sur-Meuse overgebracht, waar ze tot aan de 

bevrijding verbleef.  
6 Jan Staekenborghs (schuilnaam: “de Pladijs”), woonde in de Korte Gasthuisstraat en was actief in de 

Turnhoutse afdeling van het Rode Kruis. Hij was de oprichter van een spionagedienst die de provincies 

Antwerpen, Brabant en Limburg bestreek. Hij werd op 20 mei 1917 aangehouden en op 14 augustus 1917 te 

Antwerpen tot de doodstraf veroordeeld. Op 22 augustus 1917 zou hij in Fort V te Edegem gefusilleerd worden, 

maar door tussenkomst van de pauselijke nuntius werd hij begenadigd en zijn straf omgezet in levenslang.  
7 Dit was één van de belangrijkste diensten voor brievensmokkel. Naar verluidt werden er door deze dienst niet 
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Antwerpse Kempen.  
8 Mondelinge mededeling van Karel Meyers, december 1986. 
9 Leon Baes (1889-1972). Deze Waaslander was bij het uitbreken van de oorlog priester-leraar aan het St.-

Henricusgesticht te Deinze. Hij werd gemobiliseerd als aalmoezenier in het 22e linieregiment.  
10 Castelré behoort bestuurlijk tot de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau, parochiaal al eeuwenlang tot het 

Belgische Minderhout.  
11 Cecil Aymer Cameron (1883-1924), een Britse artillerieofficier. 
12 Jeffrey T. Richelson, A Century of Spies: Intelligence in the Twentieth Century, Oxford/New York, 

Oxford University Press, 1997; p. 21. 
13 In feite ontstond het B.C.I. uit het intergeallieerde Mixed Bureau, een veiligheidsdienst die rechtstreeks onder 
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14 In de Britse National Archives zijn de dossiers van achttien erkende Britse agenten uit Minderhout, 
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16 Jozef Wouters (1863-1943), werkman bij de buurtspoorwegen. Hij was gehuwd met Cornelia Smouts.  
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driemaal aangehouden op verdenking van verzetsactiviteiten. Op het zgn. “proces Wilrycx” werd deze G.H.Q.-

agent tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld.  
19 William Reginald Hall (1870-1943), werd in oktober 1914 directeur van de British Naval Intelligence, de 

inlichtingendienst van de Britse marine. 
20 Juliana Florentine Meyers (1889-1971), was actief als agente van het G.H.Q. en verzamelde 

inlichtingenrapporten. Na de oorlog huwde ze met de Turnhoutse verzetsman Jan Wilrycx (1888-1967). 
21 Constantinus Meyers (1863-1894), meester schoenmaker. Hij was gehuwd met Theresia De Houwer en ze 

hadden twee kinderen, Adriaan Joris en Florentine. De Houwer hertrouwde in 1895 met Hendrik C. Vermuyten.   
22 Louisa Peeraer (1888-?), werd verdacht van  spionage voor de Britten, werving voor het leger en hulp bij 

grensoverschrijdingen. Ze bleef tot aan de wapenstilstand aangehouden.  
23 Leo Peeraer (1897-1945), deze onderwijzer was tijdens WO I bureelhoofd op de Kolonie, waar hij in contact 

stond met Pieter Hoogherheyde. Op 25 september 1917 werd hij ter dood veroordeeld, maar o.m. door 

tussenkomst van de pauselijke nuntius werd deze straf omgezet in levenslang. Tijdens WO II was Leo, die 

intussen adjunct-directeur van de Strafschool in Hoogstraten was geworden, opnieuw actief in het verzet. Hij 

werd op 1 mei 1944 door de S.D. aangehouden en overleed aan tyfus op 28 april 1945 in een Amerikaans 

veldhospitaal te Weimar.  
24 Emiel Peeraer (1895-?), onderwijzer, werd op 25 september 1917 veroordeeld tot levenslange dwangarbeid.  
25 Jan Pieter Peeraer (1854-?), bleef na zijn arrestatie in augustus 1917 drie maanden in voorhechtenis tijdens een 

doorgedreven onderzoek naar Britse spionage in het noorden van de Antwerpse Kempen.  
26 Elisabeth Van Dooren, (1871-1945), was op 30 april 1901 te Rijkevorsel gehuwd met Frans Meyers. 
27 Jan Pieter Meyvis (1886-?), smokkelde Britse spionagerapporten over de grens.  
28 Isabella Lambrechts (1878-1952), zij was al op 18 augustus 1916 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee 

maanden wegens brievensmokkel. Nadat ze deze had uitgezeten, hielp ze haar man bij zijn verzetswerk.  
29 Jozefina Lambrechts (1892-?), bracht Britse spionagerapporten over de grens.  
30 Liévin Thesin, (1883-1972), priester, leidde onder de codenaam “Leonidas” tot aan zijn arrestatie in februari 

1918 een spionagecentrale. Hij werd ter dood veroordeeld, maar zijn straf werd kort voor zijn executie omgezet 



in een levenslange opsluiting. Tijdens WO II was hij opnieuw actief in het verzet en moest hij onderduiken in 

Frankrijk, waar hij lid was van het Comité de la résistance Belge en France. 
31 MERTENS Kamiel (red.), De rakkers der grenzen, Balen, Studium Generale vzw, 2012; p. 123-130.  
32 Ludovica Anna Meyers (1895-?). 
33 Constantijn Frans Meyers (1902-?). 
34 Jozef Hendrik Meyers (1901-?). 
35 Dossier WO 372/8, National Archives, Kew, UK. 
36 Op 17 september 1921 zou zij in Merksplas aan de gevolgen van haar hartkwaal overlijden. Haar stoffelijk 

overschot werd drie dagen later met militaire eer bijgezet op het erepark van de gemeentelijke begraafplaats te 

Merksplas. 
37 Walter Guedin vroeg na de oorlog een erkenning aan bij de P.C.N.E. maar deze gaf een negatief advies omdat 

deze jonge verzetsman, die nochtans geregeld zijn leven aan de grens had gewaagd “in de periode dat hij in 

Nederland verbleef, het Belgische leger had moeten vervoegen en dit niet had gedaan…”. 
38 Nachrichtenstaffel Antwerpen, de Duitse militaire inlichtingendienst te Antwerpen, die ook verantwoordelijk 

was voor de contraspionage.  


