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Het opzet 

De locatie van Baarle Hertog als niet bezet – en potentieel niet te bezetten – Belgisch 

grondgebied, achter de Duitse linies en goed beschermd binnen het neutrale Nederland, bood 

interessante mogelijkheden aan het Belgische oorlogskabinet dat opereerde vanuit Le Havre 

in Noordwest-Frankrijk. Eind januari 1915 was het westelijke front in een patstelling beland, 

de levens verslindende loopgravenoorlog die nog drie en een half jaar ononderbroken zou 

duren (zie Tom Simoens, “De stellingenoorlog”). Paul Segers, minister van Spoorwegen, Post 

en Telegrafie, stelde aan eerste minister Charles de Broqueville voor om in Baarle Hertog een 

ontvangstpost voor draadloze telegrafie op te zetten om Duitse berichten te onderscheppen. 

De Broqueville kende het dorp persoonlijk: in 1892 was hij als parlementslid voor Turnhout 

betrokken geweest in het verijdelen van officiële pogingen om Baarle Hertog te ruilen voor 

overeenkomstig Nederlands grondgebied. 

 

Segers’ idee werd verder onderzocht. Een week later ontmoette Segers in Le Havre 

stafkapitein Albert Wibier om zijn voorstel te bespreken. Wibier was voor de oorlog 

betrokken geweest in het opzetten van draadloze telegrafieposten in Belgisch-Congo en had in 

1914 ook militaire telegrafieposten geïnstalleerd in Luik, Namen en Antwerpen. Een maand 

na de ontmoeting met Segers zou hij bevorderd worden tot technisch directeur van de 

Militaire Telegrafie. Uiteindelijk zou hij in 1938 promoveren tot de rang van luitenant-

generaal en in 1940 het bevel voeren over de Belgische troepen in Frankrijk. Segers en Wibier 

waren het erover eens dat de locatie vanuit een technisch oogpunt geschikt was voor een 

zender van 5 tot 10 kW, krachtig genoeg om vijandelijke stoorzenders te sterk af te zijn. Maar 

of Baarle ook effectief een bruikbare locatie kon zijn, kon pas worden uitgemaakt na een 

locatiebezoek. Daarvoor zou het nodig zijn om het eigenlijke doel van het bezoek te 

verbergen, zowel voor Nederlanders als voor mogelijke Duitse spionnen. Toevallig was het 

hoofd van de Broquevilles burgerkabinet, Léon de Paeuw, in Baarle-Hertog geboren. Die 

kreeg dus het bevel in Baarle na te gaan of het opzet effectief uitvoerbaar was. Om De Paeuw 

te helpen met technische kwesties en om het project te leiden indien het uitvoerbaar bleek, 

stelde Wibier de jonge telegrafie-ingenieur Paul Goldschmidt aan. 

 

Goldschmidt stond nog aan het begin van zijn carrière. Nadat hij in 1912 afstudeerde als een 

elektrotechnisch ingenieur, kreeg hij het volgende jaar een eerste aanstelling in de radiopost 

van Laken in Brussel, toen een van de meest krachtige zenders ter wereld waarmee in oktober 

1913 met succes radiocontact was gemaakt met Boma in Belgisch Congo. Vertrokken naar 

Belgisch Congo in juni 1914, had hij nog maar net zijn telegrafische bezigheden daar kunnen 

oppakken toen de oorlog uitbrak in Europa. Aanvankelijk waren zijn diensten vereist in 

Congo. Hij verzekerde er de communicatie tussen de centrale overheid en de koloniale 

troepen, die de vijand in Duits Oost-Afrika bevochten. Maar zoals vele Belgen in Congo 

wilde hij terugkeren om de indringers in het vaderland te helpen weerstaan. Op 23 december 

vertrok hij uit Congo terug naar Europa. In eerste instantie werd hij afgewezen voor actieve 

dienst als gevolg van een hernia. Maar ook in de hoedanigheid van burger kon hij als 

ingenieur goede diensten bewijzen.  

 

Het radiostation in Laken was op 19 augustus vernietigd door de Belgen om te voorkomen dat 

het in de handen van Duitse eenheden zou vallen. Het was het geesteskind van Robert 



Goldschmidt (1877-1935), een wereldautoriteit in draadloze technologie. Paul Goldschmidt, 

geen familie, had zijn beroemde familienaam als nadeel met het oog op de missie naar Baarle. 

Om iedere mogelijke verdenking te voorkomen, noemde Paul zich Clermont, naar de 

meisjesnaam van zijn grootmoeder. Na de oorlog zou hij de naam Goldschmidt-Clermont 

gebruikte, die in 1948 officieel werd gemaakt. 

 

Op 5 maart 1915 maakten Goldschmidt en de Paeuw een tweedaagse verkenning. Ze reisden 

van Le Havre, via Engeland naar Vlissingen in Nederland. Daar ontmoetten ze de Belgische 

consul-generaal, Louis Goffart. Van Vlissingen ging het per trein via Tilburg naar Baarle, 

waar ze een ontmoeting hadden met de burgemeester van Baarle-Hertog, Henri van Gilse. 

Van Gilse was meer dan graag bereid om mee te werken aan het plan. De locatie die gekozen 

werd voor de radiozender was dan ook op grond van de burgemeester zelf, op de Hoogbraak. 

Het veld lag binnen de Belgische hoofdenclave, maar was aan drie zijden omringd door 

Nederlandse grondgebied. Elke poging van de Duitse artillerie om de installatie te 

vernietigen, zou onvermijdelijk ook neutraal Nederlands grondgebied raken. De Belgen 

wisten met zekerheid dat de Duitsers dit beslist zouden willen voorkomen. De locatie was ook 

verbonden via Belgisch grondgebied met het huis van de burgemeester, het treinstation, het 

politiekantoor, het postkantoor en het Belgische gemeentehuis. De voornaamste bekommernis 

was het ontbreken van een brandstofvoorraad in het dorp. Voor de verlichting gebruikte men 

paraffine. Er zou dus een kolenvoorraad moeten aangevoerd worden, samen met een 

generator en de zenduitrusting. 

 

De mannen besloten ook dat het beter was de Nederlandse autoriteiten niet op de hoogte te 

brengen van hun bedoelingen. Dat wél doen, zou heel de onderneming overlaten aan de 

genade van een neutraal land. Nederland zou alles bureaucratisch op de lange baan kunnen 

schuiven of het zelfs helemaal verhinderen. Bovendien zou de intentie al dan niet opzettelijk 

kunnen uitlekken naar de Duitsers. Maar zodra alles klaar en operationeel zou zijn, was het 

onmogelijk om het doel en de functie van de grote antennes te verbergen. Totdat die 

opgetrokken zouden zijn, was een dekmantel nodig om de Duitsers te misleiden en ervoor te 

zorgen dat de Nederlanders de gewenste materialen lieten importeren in het gebied dat 

officieel in een staat van beleg was. 

 

Daarom werd het verhaal verspreid dat het probleem van de vluchtelingenstroom naar Baarle, 

waarover de Nederlandse autoriteiten al hun beklag hadden gedaan, zou worden opgelost door 

de bouw van een vluchtelingenkamp met goede huisvesting, verwarming en verlichting. Dit 

maakte ook de aanwezigheid van een hoge functionaris als De Paeuw aannemelijk, de 

Nederlandse autoriteiten zouden zich meegaand opstellen en het liet toe om bouwmaterialen, 

kolen en elektrische apparatuur in te voeren, zogezegd voor humanitaire doeleinden. 

 

Na een vier uur durend bezoek vertrokken De Paeuw en Goldschmidt van Baarle naar 

Rotterdam. Onder het voorwendsel een generator nodig te hebben voor de verlichting van de 

huisvesting voor vluchtelingen, onderhandelden ze met de firma Stokvis over de aankoop, 

levering en installatie van een gasmotor, gemaakt door de firma Tangye in Birmingham 

(Engeland). Die moest voor de energievoorziening zorgen. 

 

Bouw 

Daarna gingen de mannen terug naar Engeland, waar ze mecanicien Gérard De Buyl als hun 

eerste personeelslid rekruteerden. Nog anderen volgden: lassers Pierre Haverals en Gaston 

Mathieu, traceerwerker Guillaume Nijs en hoofdtelefonist Alexandre Chausteur. 

 



Goldschmidt en De Buyl keerden naar Baarle terug om de Rotterdamse werklui te helpen bij 

het leggen van de funderingen voor de motor. Die moest ondergebracht worden in een 

speciaal daartoe ontworpen schuur. Ook de werken aan de zogenaamde barakken begonnen. 

In werkelijkheid betrof het de zendpost met atelier, schuur, de radiokamer zelf en een veertien 

meter diepe artesische put. De motor uit Rotterdam werd geleverd en ondanks enige 

aanvankelijke weerstand van de lokale Nederlandse autoriteiten, werd deze met goed gevolg 

geïnstalleerd op de nieuwe fundering. De Buyl kocht verschillende elektrische componenten 

in Nederland, die eveneens naar de bouwplaats gestuurd werden, waar Haverals ze 

assembleerde. 

 

Even was het schrikken toen de Belgische telegrafist onverwacht een bericht ontving: “Hoofd 

van de Radiotelegrafische post van Baerle-Duc – Materiaal onderweg.” Was de dekmantel 

doorzien? Gelukkig besefte men snel dat het uit Frankrijk verzonden bericht bedoeld was voor 

de Franse stad Bar-le-Duc, niet de Belgische enclavegemeente Baarle-Duc. Het telegram 

werd teruggestuurd naar de afzender met een zorgvuldig geformuleerde uitleg. De Belgen 

waren erg blij dat het bericht aan de Nederlandse censuur was ontkomen. 

 

De Nederlanders waren echter niet helemaal onwetend over het werk van de Belgen. 

Sommige ambtenaren waren achterdochtig dat de motor niet alleen maar voor de verlichting 

van het vluchtelingenkamp zou dienen. Goldschmidt had geprobeerd om de verdenking te 

ontzenuwen door een zending gloeilampen en een dynamo te importeren. Toch besloot het 

Belgische hoofdkwartier plotseling dat het hele project te riskant was geworden en op 20 april 

moesten de werken worden stopgezet. Goldschmidt werd teruggeroepen naar Calais, De Buyl 

bleef achter aan het hoofd van de zendlocatie in Baarle (waar het werk stiekem werd 

voortgezet in een traag tempo). 

 

Goldschmidts terugreis naar Calais was een avontuur op zich. De gewone Vlissingen-Tilbury 

overzetdiensten naar Engeland waren tijdelijk stopgezet op bevel van de Britse Admiraliteit, 

die normaal in hun bescherming diende te voorzien en moest voorkomen dat ze in de handen 

zouden vallen van Duitse marineschepen. De Belgische consul in Vlissingen bracht 

Goldschmidt in contact met de kapitein van een flottielje van zeven riviersleepboten die het 

Belgische front in Vlaanderen probeerden te bereiken. Daar zouden ze in het netwerk van 

kanalen worden ingezet voor logistieke hulp in het hinterland. De kleine flottielje wist dat het 

in de gaten werd gehouden door Duitse spionnen. Daarom ondernamen ze een reeks 

voorgewende tochten vanaf de Scheldemonding rond Walcheren. Zo probeerden ze de 

waarnemers te misleiden tot ze uiteindelijk op een morgen onder dekking van de mist hun 

werkelijke missie zouden uitvoeren. De boten waren nog niet ver toen ze al door een zoeklicht 

opgemerkt werden. Hadden de Duitsers hen onderschept? Gelukkig niet: het was een Brits 

marineschip dat aanbood hen te escorteren over het Kanaal naar Yarmouth. Goldschmidt ging 

er aan boord van een ander schip dat deel uitmaakte van een begeleid konvooi, vanuit Tilbury 

via de Theems naar Calais. 

 

De gevaren van de oversteek van Nederland waren reëel: op 1 mei, de dag nadat Goldschmidt 

en de flottielje van sleepboten de oversteek naar Engeland waagden, vielen Duitse 

onderzeeërs twee torpedojagers en een gewapende vissersboot aan voor de Theemsmonding. 

Twee Britse schepen werden tot zinken gebracht. Vier Britse torpedobootjagers zetten daarna 

de achtervolging in en kelderden de onderzeeërs. Tweeënveertig Britse en dertien Duitse 

bemanningsleden stierven bij deze acties, zesenveertig Duitsers werden gevangengenomen. 

 



Terwijl Goldschmidt in Frankrijk was, lobbyde hij stevig om het Baarle-project verder te 

zetten. De Fransen zagen er wel wat in, ze vroegen om naast de geplande ontvanger/zender in 

Baarle ook een meetstation te voorzien dat radiosignalen kon opsporen. Wibier stelde een 

compromis voor. De bouw zou worden verdergezet, maar het zendstation zou niet worden 

geëxploiteerd zonder goedkeuring van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Uiteindelijk trok waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Baron Eugène Beyens op 8 

juni zijn bezwaren in. Voorwaarde was dat het station de transmissie moest stoppen zodra de 

Nederlanders bezwaar zouden maken. Een week later, op 15 juni, gaf de Broqueville de 

opdracht om het werk te hervatten. Goldschmidt keerde uiteindelijk in juli naar Baarle terug. 

Ondertussen was hij tot reserve onderluitenant bij de Genie aangesteld. 

 

De gebouwen waren klaar en konden de installatie van de zenduitrusting verbergen, maar het 

vinden van de apparatuur stelde het volgende probleem. Het was te riskant om dit in 

Duitsland of in het bezette België te vinden en in Nederland kon de apparatuur niet gekocht 

worden. Van bij het begin van  de oorlog waren er strenge wetten uitgevaardigd tegen het 

niet-geautoriseerde gebruik van radioapparatuur. Goldschmidt was onverzettelijk in zijn 

memorandum dat de apparatuur geen oorlogsmaterialen betrof, zodat de zendpost strikt 

genomen geen militaire installatie was. Hierdoor zouden de Belgen op geen enkele manier de 

Nederlandse neutraliteit schenden, noch betrokken zijn bij het smokkelen van 

oorlogsmaterialen. Dit was wel een betwistbare manier om de zaken voor te stellen. 

Desalniettemin werd de benodigde apparatuur gevonden in Frankrijk en via Calais naar 

Engeland verzonden. De vereiste Britse en Nederlandse exportvergunningen werden 

verkregen eind juli, zodat het materiaal in augustus succesvol naar Baarle kon worden 

getransporteerd. Bij aankomst in het dorp zat alles verborgen onder een lading groenten in een 

hondenkar. De zenduitrusting kon buiten het zicht in de gebouwen van de zendlocatie worden 

geassembleerd. 

 

Het volgende item op Goldschmidts boodschappenlijstje betrof de kolen die als brandstof 

voor de aandrijving van de generator nodig waren. Nederland verbood de export van eigen 

steenkool naar België. Andermaal moest men in Engeland op zoek. Een jaarvoorraad van 

vijftien ton werd besteld. Onder de naam van een echt bedrijf (Furness) waar De Buyl 

tewerkgesteld zou zijn, verkreeg men de vergunningen voor de doorvoer door Nederland. 

Zulke hoeveelheid kon onmogelijk ongezien in het dorp worden binnengesmokkeld. Bij 

Furness geraakten de documenten zoek, zodat de hele onderneming nogmaals op niets dreigde 

uit te lopen. Maar Goldschmidt had opnieuw het geluk aan zijn zijde. Zelfs zonder de licenties 

geraakten de kolen tussen 26 en 28 augustus goed en wel per trein in het station van Baarle-

Nassau. Vandaar ging het in kleine wagenladingen naar het zendstation. Nederlandse 

douanen, legerofficieren en spoorwegbeambten stonden erbij en keken ernaar. Om geen 

argwaan te wekken, was het Kin (een lokale kolenhandelaar, een gangster volgens 

Goldschmidt) die het vervoer op zich nam. Zelfs de vaststelling dat de kar lekte, wat een 

groeiend zwart spoor van kolen en stof van het trein- naar het zendstation veroorzaakte, werd 

niet verder door de Nederlanders onderzocht. Later werden de verloren geraakte formulieren 

teruggevonden, zodat Goldschmidt de toelating verwierf om zo nodig nogmaals vijftien ton in 

te voeren. 

 

De laatste aankoop betrof de houten palen voor de hoge antennemasten van het zendstation. 

Ongeveer veertig scheepsmasten van achttien (!) meter lang kwamen uit Zaandam met de 

trein naar Baarle. Ook de metalen kabels om de masten vast te maken, werden aangekocht. 

Eens te meer hadden de Belgen het geluk dat een lokale ambachtsman op 2 oktober 1915 de 

palen per twee of drie met een handkar van het treinstation naar de zendlocatie kon vervoeren. 



Geen van de Nederlandse ambtenaren besteedde aandacht hieraan. Goldschmidts ploeg 

vreesde nochtans dat deze lading met zoveel ongewoon lange palen toch wel argwaan zou 

wekken. 

 

De antenne voor de hoofdlocatie bestond uit een centrale 40 meter hoge mast, omgeven door 

vier andere masten van 16,5 meter. Een put van 4,5 op 9 meter omtrek en 3,5 meter diepte 

voor de bodemelektrode of aarding van de antenne werd met de hand uitgegraven. De aarding 

bestond uit een aantal grote zinkplaten, die tot één dikke plaat aan elkaar gelast of geklonken 

waren. Dergelijke constructie was onmogelijk te verbergen, maar de gewone Nederlander leek 

er niet om te malen. Goldschmidt kon zelfs naar Wibier schrijven dat de Belgen “bij de bouw 

van de laatste steunmast werden bijgestaan door enkele Nederlandse soldaten in uniform. Hun 

luitenant passeerde en zij salueerden hem zoals het hoort. Ik stuur je de foto's... Waarover was 

het hoofdkwartier eigenlijk zo bezorgd?”  

 

Maar niet alleen de Nederlanders keken toe. Toen de hoofdmast afknapte tijdens de eerste 

poging om hem op te richten, verzond een Duitse radiozender nabij de grens een gecodeerd 

bericht over het ongeval. Duitse waarnemers met verrekijkers volgden de gebeurtenissen 

vanop het dak van het grote station in Weelde-Station, waar het spoor van Turnhout naar 

Tilburg de Belgisch-Nederlandse grens overschreed. 

 

Reacties en werking 

De Nederlandse officieren en ambtenaren, hoewel niet zonder uitzondering, reageerden 

minder luchthartig dan de plaatselijke bevolking en de gewone soldaten. De Nederlandse 

militaire commandant berispte burgemeester van Gilse, niet zozeer uit echte militaire of 

juridische bezorgdheid over de Belgische acties, als wel uit een persoonlijk gevoel van 

verraden vriendschap en vertrouwen. Hij werd in verlegenheid gebracht toen hij aan zijn 

superieuren moest melden dat zijn eigen toezicht ontoereikend was geweest. 

 

De Belgen lieten de zendinstallatie constant bewaken om Duitse sabotagepogingen te 

voorkomen. Ze waren echter meer bezorgd over de reële mogelijkheid van een Nederlandse 

belegering van de enclave. Maar ze zagen niet in hoe dat zou kunnen gebeuren zonder ook 

heel wat Nederlandse burgers af te snijden van hun grondgebied. 

 

Na enkele dagen testen en afstellen ontving het station zijn eerste bericht op 16 oktober 1915 

om 21.30u. De volgende dag, 17 oktober 1915, zond de telegraafpost onder de roepnaam 

MN7 zijn eerste transmissie door. De exacte frequentie die men gebruikte, is niet bekend. In 

1946 meende Goldschmidt dat het een golflengte van “ongeveer 1.200m” was, wat 

overeenkomt met een frequentie van ongeveer 250 kHz in het lange golfspectrum dat nog 

steeds gebruikt wordt door sommige radiozenders. De transmissie gebeurde naar SP2, de 

Belgische regering-in-ballingschap die in Le Havre verbleef en ook naar Saint-Pierrebrouck, 

waar de Broqueville als minister van Oorlog zijn hoofdkwartier had.  

 

Nederlandse kranten berichtten al snel over het onverwachte zendstation. Hun reactie was 

gekleurd door hun politieke gezindheid: pro-Duits, pro-geallieerd of strikt neutraal. De 

Haagsche Courant, bijvoorbeeld, meldde op 23 oktober 1915: “Belgisch gebied op 

Hollandsch terrain. Naar wij vernemen, moet van Belgische zijde te Baarle-Hertog, het 

Belgische gedeelte van Baarle-Nassau (sic), een toestel voor draadlooze telegrafie zijn 

opgericht. Er wordt vermoed, dat dit toestel niet het minst voor de verkrijging van strategische 

berichten omtrent de opstelling der Duitsche troepen zal dienen. De Duitsche legerautoriteiten 

echter kunnen hier niets tegen doen, omdat Baarle-Hertog geheel door Hollandsch 



grondgebied is omgeven en zij het plaatsje dus niet kunnen bezetten, zonder ons grondgebied 

te betreden. Indien het bericht omtrent dit toestel juist is – en daar is vrijwel geen twijfel aan, 

want de masten moeten door ieder te zien zijn – is onze regeering van het geval natuurlijk 

reeds op de hoogte. Echter zal zij waarschijnlijk geen termen kunnen vinden om in te grijpen. 

De Belgen immers kunnen op hun plekske grond doen wat zij willen, al trekken zij daarbij 

een eigenaardig profijt van de onschendbaarheid van ons grondgebied.” 

 

Ondertussen was men begonnen met de werken aan de radiogoniometer, het meetstation waar 

de Fransen in mei om hadden gevraagd. De werken aan dit tweede station, in 2013 gelegen 

achter de woning Pastoor de Katerstraat 33, begonnen op 24 september 1915 en werden 

voltooid op 6 november 1915. De apparatuur van het station was zes dagen later afgestemd en 

operationeel. Het bevond zich op een afzonderlijke site, zodat er geen interferentie van 

radiosignalen kon zijn tussen enerzijds het ontvangst- en zendstation en anderzijds het 

meetstation. De toenmalige vonkenbrugtechnologie, hoewel nominaal afgestemd op een 

bepaalde frequentie, produceerde een “vuil” signaal over een brede band van frequenties. 

Zulke breedspectrumtransmissie veroorzaakte interferentie met andere zenders op naburige 

frequenties. Dat was de reden waarom deze technologie geleidelijk werd vervangen door de 

nieuwere kleppentechnologie in de late oorlogsjaren en de eerste naoorlogse jaren. De 

vonkenbrugtechnologie werd uiteindelijk zelfs verboden, tot op de dag van vandaag. 

 

Goldschmidt voerde het bevel over de kleine groep van operators en technici. Hij was zich erg 

bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn personeel en het station. 

Baarle-Hertog behoorde tot het patrouillegebied van een Belgische veldwachter, maar die was 

van weinig nut voor het station. Vandaar dat verschillende onderofficieren van de 

gedemilitariseerde politie naar Baarle werden gezonden, onder het bevel van de voormalige 

hogere onderofficier Adriaan Weyers. Op vraag van de burgerlijke autoriteiten verleende de 

Broqueville bovendien zijn goedkeuring voor het installeren van een driekoppige gendarmerie 

in Baarle-Hertog in juni 1916. De Nederlanders hadden heel wat tijd nodig vooraleer ze 

hiermee instemden en stelden de voorwaarde dat de politie op geen enkele manier zou 

deelnemen aan enig militair gebruik van de enclave, met inbegrip van de MN7-operaties. 

Luitenant Notebaert en de sergeanten Riems en van Looy kwamen uiteindelijk in juni 1917 in 

dienst als politie. 

 

De twee stationslocaties waren bovendien met elkaar en met het post- en telegraafkantoor van 

Baarle-Hertog verbonden door een telegraaflijn die volledig over Belgisch grondgebied liep. 

Er was telegrafische communicatie met de Belgische ambassade in Den Haag, waar Baron 

Albéric Fallon ambassadeur was. Verdere bescherming werd geboden door een stel 

vervaarlijke honden. Het gerucht werd zorgvuldig verspreid dat er een gat op de locatie was 

gegraven, bedoeld om gevangengenomen spionnen of saboteurs te begraven. Deze geruchten 

over de verdediging van de installatie stonden tegenover geruchten van mogelijke aanvallen 

op het station (zie Herman Janssen, “Baarle: neutraal, vrij of bezet?”). Het Nederlandse 

garnizoen in Baarle was in staat van paraatheid in november 1915 na berichten over het 

groeperen van dertigduizend Duitsers bij de grens. Goldschmidt maakte zich hierover niet erg 

ongerust. Het aantal Duitsers was ongeloofwaardig groot. Hij was meer bezorgd dat een groep 

van vijftig of honderd Duitse militairen een infanterie- of artillerieaanval op Baarle zou 

uitvoeren. De Buyl was eropuit gestuurd om het Nederlandse garnizoen te volgen. Hij keerde 

gerustgesteld terug. Hoe dichter hij bij de grens kwam, hoe minder er waar bleek van de 

geruchten. De lokale bevolking had helemaal geen tekenen van een troepenconcentratie of 

wapens gezien. 

 



Het waren burgers, geen soldaten, die de grootste bedreiging vormden. Samuel Bisseux, één 

van Weyers’ detectives, arresteerde in december een verdachte persoon in de buurt van de 

radiozender. De man werd onderzocht. Hij beweerde de Nederlandse nationaliteit te hebben 

en was in het bezit van een verrekijker en een camera. Zijn onsamenhangende uitleg 

suggereerde dat hij als agent werkte voor een van de vele in Nederland actieve spionage- en 

contraspionagediensten. Goldschmidt wist niet zeker welke juridische procedures hij in dit 

geval moest volgen. Daarom liet hij de man in bewaring houden in het cachot van het 

Belgische gemeentehuis en vroeg aan ambassadeur Fallon in Den Haag verdere instructies. 

Fallon antwoordde dat de gevangene van het Belgisch grondgebied moest worden 

uitgewezen. Deze oplossing was meer begaan met diplomatieke subtiliteiten dan met de echte 

beveiliging van het station, maar Goldschmidt benutte dit toch in zijn eigen voordeel door de 

Nederlandse autoriteiten zorgvuldig op de hoogte te brengen van de dreigende aankomst van 

een verdachte persoon. Hij liet hem zijn verrekijker en camera terugbezorgen en zette hem uit 

het Belgische gemeentehuis. Door de straat over te steken, bevond de man zich op Nederlands 

grondgebied, waar hij onmiddellijk door de Nederlanders werd gearresteerd voor het bezit van 

verboden apparatuur. De ondervraging die volgde, stelde de Nederlanders in staat om het 

spionagenet bloot te leggen waartoe de man behoorde. Om de propaganda na dit succes 

optimaal te laten renderen, verspreidden de Belgen bijkomende geruchten over de 

verschrikkelijke martelingen die de spion in hun handen zou hebben ondergaan. Zo voedden 

ze de angst die het gebrek aan een echte verdediging moest maskeren.  

 

Nu het werkelijke doel van de Belgische constructies duidelijk was geworden, bleven de 

Nederlanders niet werkloos toekijken. De Duitse ambassadeur Richard von Kühlmann 

oefende druk op hen uit om de zendpost buiten werking te stellen. Een Nederlands militair 

decreet van 29 december verbood de uitvoer vanuit Nederland naar Baarle-Hertog van allerlei 

goederen die het zendstation zouden bevoorraden. In januari en februari 1916 volgde de bouw 

van een op sommige plaatsen twee tot drie meter hoge prikkeldraadafsluiting rond heel 

Baarle. Niet alleen werden zo de Belgische hoofdenclave, maar ook heel wat Nederlandse 

stukken in het dorp afgesloten. Nederlandse schildwachten hielden de wacht bij de afsluiting. 

Bij alle ingangen naar het dorp werd iedere voorbijganger op verboden goederen 

gecontroleerd. Eigenlijk was dit zinloos, aangezien Goldschmidt deze reactie had voorzien en 

ervoor gezorgd had dat het station voldoende brandstof, vervangonderdelen en andere 

materialen in voorraad had. Ondanks de blokkade kon de werking dus onverminderd worden 

verdergezet.  

 

Het enige effect van de afsluitdraad leek het ongemak dat de Nederlandse en Belgische 

bevolking ervan ondervond (zie Els Verbiest, “Oorlogskost. Nieuwe meesters, magere 

tijden”). Aan het oprichten van de afsluiting werd een oplossing gekoppeld voor de 

problematiek van de voedselbevoorrading in de Belgische enclaves. Hoever de blokkade van 

de twee militaire stations ging, wordt geïllustreerd doordat zelfs mosterd en chocolade werden 

verboden omdat de olie en de zilverpapierverpakking van waarde zouden kunnen zijn voor de 

radiotechnici. Dit nam belachelijke proporties aan. De Nederlandse reactie was wellicht het 

enige dat de Nederlandse regering kon bedenken om de Duitsers te paaien en te doen 

uitschijnen dat men strikt de neutraliteit bewaarde. Maar of de blokkade nu al dan niet een 

ernstige Nederlandse poging was om het belegerde station tot overgave te dwingen, ironisch 

genoeg had deze net het tegenovergestelde effect. Omringd door de metershoge afsluiting en 

de waakzame Nederlandse patrouilles, was de zendlocatie nu veiliger dan ooit en beter 

beschermd tegen individuele Duitse saboteurs die immers de meest waarschijnlijke en 

gevaarlijke vijand waren. 

 



Het altijd aanwezige gevaar tijdens de bouwwerken en de opstart van de zendpost hadden de 

zenuwen van de ploeg weliswaar op de proef gesteld, maar had tegelijk hun moreel versterkt. 

Vanaf januari 1916 kwam een gevoel van veiligheid in de plaats. Naarmate de tijd verstreek, 

verviel de zendpost in routine. Die kon mogelijk vervelend worden, wat gevaarlijk was voor 

het moreel van de manschappen. Nu ze relatief veilig waren, hadden ze het gevoel niet ten 

volle deel te nemen aan de strijd tegen Duitsland. Het eigen werk leek minder waardevol dan 

dat van hun kameraden aan het front, die ieder moment lijf en leden riskeerden in de 

loopgraven. 

 

De monotonie werd af en toe onderbroken. In maart en april 1916 vreesde men dat de 

Nederlanders in de oorlog betrokken zouden geraken en hun troepen dichtbij de Belgische 

grens zouden wegtrekken naar beter verdedigbare linies. Baarle, zowel de Nederlandse als de 

Belgische gebiedsdelen, zouden dan onverdedigd achterblijven. Eerste minister de 

Broqueville schreef aan Goldschmidt op 4 april 1916: “Indien de Nederlandse troepen 

terugtrekken van de grens rond Baarle-Hertog, zal de situatie niet veranderen tot de aankomst 

van de Duitsers. Vernietig dan indien nodig de post en laat het personeel vluchten. De 

Duitsers zouden geen onderscheid maken tussen militaire en burgerlijke medewerkers” 

(beiden zouden worden behandeld als spionnen en waarschijnlijk neergeschoten worden). 

Sinds augustus 1915 beschikte Goldschmidt over een kleine voorraad tonite, een springstof 

die moest worden gebruikt om het station te vernietigen voordat het in Duitse handen zou 

vallen. De dag nadat Goldschmidt de Broquevilles bericht had ontvangen, schreef hij aan 

Wibier: “Alle direct gevaar lijkt nu geweken. Mijn tonite wordt weer ondergronds 

opgeslagen. Ik heb het klaar gemaakt voor gebruik, maar zonder de ontstekingsmechanismen 

en lonten.” 

 

Uitzien naar het einde van de oorlog  

In oktober 1916 kreeg het station nieuwe apparatuur en werd de installatie uitgerust met 

kleppentechnologie. In de strenge winter van begin 1917 waren er overal brandstoftekorten. 

Zelfs het Nederlandse leger moest brandstof rantsoeneren. De zendpost was echter goed 

voorzien. Tot verbazing en boosheid van Nederlandse garnizoensofficieren kon men zelfs aan 

Baarlese dorpsbewoners wat kerosine bezorgen. 

 

Rond deze tijd oordeelde Goldschmidt dat zijn expertise het best aan het front kon worden 

ingezet. Hij vroeg om een overplaatsing. Die werd hem verleend en op 5 maart 1917 vertrok 

hij via Engeland naar het Belgische front. Gedurende de rest van de oorlog voerde hij de 

radio-telegrafische eenheid aan van de Belgische 4de divisie. In het offensief van 20 september 

1918 kreeg hij het Kruis van Oorlogsverdienste. Aan het hoofd van MN7 was hij vervangen 

door burgerlijk en elektrisch ingenieur Joseph Boone. Boone arriveerde in Baarle rond 

september 1916 en werd tot sergeant bevorderd op 4 februari 1917. 

 

De ingewikkelde geografie van de Baarlese enclaves, die niet precies waren afgebakend (zelfs 

vandaag is dat nog zo, ondanks nauwkeurige opmetingen in 1995), veroorzaakte soms 

incidenten. Tijdens Boones periode als hoofd van de zendpost, vervoerde Guillaume Nijs op 

een dag een zak steenkool in zijn kruiwagen, toen Nederlandse soldaten hem tegenhielden. Zij 

beweerden dat hij zich op Nederlands grondgebied bevond en wilden beslag leggen op de 

kolen. Nijs hield vol dat hij zich op Belgische bodem bevond. Een Nederlandse militair bleef 

discussiëren met Nijs die op zijn kruiwagen ging zitten en weigerde deze te verplaatsen. Een 

andere militair ging hulp zoeken. Een half uur later kwam deze terug met ambtenaren van 

beide lokale overheden. Ze hadden de kadastrale kaarten van het dorp bij zich. Meetlinten 



werden uitgerold, de kaarten geraadpleegd. Uiteindelijk diende vastgesteld dat Nijs zich wel 

degelijk op Belgisch grondgebied bevond,… op veertig centimeter van de grens! 

 

Op een ander moment was er een Nederlandse officier die erop stond dat alle Belgische 

personeelsleden tegengehouden en onderzocht werden telkens wanneer ze in Baarle-Nassau 

van de trein stapten. De Buyl voerde tijdelijk het bevel in het zendstation en liet op zijn beurt 

diezelfde officier tegenhouden en aftasten toen die op Belgisch grondgebied kwam. De Buyl 

maakte duidelijk dat het hoofdkwartier van het Nederlandse garnizoen (op de Singel, n.v.d.r.) 

omgeven was door Belgisch grondgebied, zodat hij dat spel perfect kon volhouden zolang de 

Nederlanders wilden meespelen. De officier gaf vanaf dat moment toe en er kwam een 

ongemakkelijke wapenstilstand tussen beide partijen. 

 

Nederlandse en Duitse autoriteiten hielden voortdurend toezicht op de zendactiviteiten in 

Baarle. Het frustreerde hen dat ze er zo weinig in slaagden om berichten op te pikken. 

Radiotelegrafie was nog een nieuwe technologie, sommige deskundigen meenden dat MN7 

een speciaal type van frequentie of golf moest gebruiken zodat de zendpost wel over erg 

geavanceerde en gespecialiseerde apparatuur moest beschikken. Maar de waarheid was heel 

wat eenvoudiger: vóór het slotoffensief van 1918 volstond meestal de tragere telegraaf voor 

het verzenden van afgeluisterde berichten. Beide stations in Baarle waren immers met het 

plaatselijke post- en telegraafkantoor verbonden. Zo kon MN7 zijn kostbare 

brandstofvoorraad sparen. De ontvangst- en meetinstallatie werkte continu, de zender was 

alleen in werking wanneer dat absoluut noodzakelijk was. Zonder zich hiervan ooit bewust te 

zijn, was het dus die simpele spaarzaamheid die de Nederlanders en Duitsers frustreerde bij 

hun langdurige afluisterpogingen van uitzendingen, die vaker niet dan wel plaatsvonden! 

 

De beroemde Duitse spionne Elisabeth Schragmüller, alias Fraulein Doktor, publiceerde in 

1929 haar memoires die ook gedeeltelijk herdrukt werden in verschillende Duitse en Europese 

kranten. Zij vermeldt dat MN7 een doorn in het oog was van haar werkgever, de Duitse 

militaire informatiedienst (Kriegsnachrichtenstelle) in Antwerpen. Het hoofd van Abteilung 

IIIb, de Duitse militaire inlichtingendienst, kreeg de vraag om goedkeuring voor het opblazen 

van de zendpost. Het verzoek werd geweigerd, het was immers niet de taak van IIIb om 

sabotage-operaties uit te voeren en bovendien was het van vitaal belang om de Nederlandse 

neutraliteit te respecteren en te handhaven. 

 

Met het laatste offensief van september en oktober 1918 werden de transmissies van MN7, 

met verslaggeving over het terugtrekken van de Duitse eenheden, veel frequenter. De 

wapenstilstand van 11 november 1918 betekende het militaire einde van de oorlog, maar niet 

het einde van de werking van MN7. Het station bleef berichten verzenden minstens tot april 

1919. Omwille van de geheimhouding van haar activiteiten, werden tijdens de oorlog of vlak 

daarna ongetwijfeld heel wat berichten die MN7 ontving en verzond vernietigd. Bovendien 

vernietigde een Duitse artilleriebeschieting in 1918 het archief van de Belgische minister van 

Oorlog, generaal Armand de Ceuninck, in diens hoofdkwartier in Veurne. Dit was 

waarschijnlijk de enige officiële opslagplaats voor berichten van MN7.  

 

Twintig handgeschreven vellen met ontcijferde berichten in het Duits, Frans en Engels, zijn 

als souvenir door Joseph Boone gered. Ze zijn door zijn zoon Jacques Boone in het recente 

boek “MN7” gereproduceerd. De berichten hebben betrekking op onderwerpen zoals: het 

afsluiten van de wapenstilstand en uitvoeren van het staakt-het-vuren, locaties van mijnen en 

tijdbommen die onschadelijk moesten worden gemaakt (o.m. degene die de Duitsers in het 

treinstation van Oostende plaatsten), verslagen van muiterijen en revolutionaire ideeën in het 



Duitse leger, de politieke situatie in Duitsland, potentiële hongersnood in Duitsland en Duitse 

verzoeken om hulp, de evacuatie van de stad Sedan, de terugtrekking van de Duitse troepen 

en de bezetting van geëvacueerde gebieden door geallieerde troepen, de reis van de Spaanse 

consul naar Gent en een verklaring van loyaliteit door het gemeentebestuur van het Belgische 

Dinant in naam van haar 1.750 martelaren (eigenlijk 674 burgers, eind augustus 1914 als 

francs-tireurs neergeschoten door het 3de Saksische Leger). 

 

De vredesvoorwaarden werden uiteindelijk aan Duitsland voorgelegd op 7 mei 1919. Na 

enkele pogingen om de Duitse zaak te bepleiten, ondertekende men tenslotte het Verdrag van 

Versailles op 28 juni 1919 (zie Hans Andriessen, “Het verdrag van Versailles en de Duitse 

herstelbetalingen”). MN7 hield eind augustus 1919 dan ook op te bestaan. De zenduitrusting 

werd per trein naar Brussel gevoerd onder toezicht van hoofdtelegrafist Chausteur. De 

gebouwen van de zendpost, materialen en toebehoren werden ter plaatste verkocht op 2 

oktober 1919. 

 

Terugblik 

MN7 speelde een zeer kleine rol in een zeer grote oorlog. Er werden nooit meer dan een 

dozijn personeelsleden tewerkgesteld. Toch vormde het een belangrijke schakel in het 

netwerk van meetstations voor de Geallieerden. Door zijn ligging binnen Nederland kon het 

de Britse en Franse zoekstations helpen om nauwkeuriger te peilen en zenders op te sporen 

van Duitse land-, marine- en luchteenheden, o.m. die aan boord van de zeppelins vanuit 

Duitsland voor bombardementen onderweg naar Engeland en aan boord van marineschepen 

op zee. Een reeks peilingen liet de telegrafisten toe om niet alleen de locatie te bepalen, maar 

ook de snelheid en de richting van eenheden en schepen. Ook in de laatste oorlogsmaanden 

was de MN7-positie achter de Duitse linies belangrijk om de terugtrekkende Duitse 

legereenheden te volgen en het binnentrekken van de geallieerden in Duitsland. De oorlog zou 

ook zonder MN7 gewonnen worden, maar het verhaal van het zendstation is een voorbeeld 

van de vastberadenheid en vindingrijkheid van de Belgen in de strijd tegen de Duitse 

indringers om hun land van de verwoestende bezetting te bevrijden. Hoe saai het dagelijks 

werk ook was, het bedienen van de ontvangst- en transmissieapparatuur heeft wel degelijk een 

rol gespeeld, hoe klein ook, in het uiteindelijke succes van de geallieerden. 

 

Na de oorlog bleef het Belgische opperste commando het verhaal van MN7 als erg gevoelige 

materie beschouwen. Toen Goldschmidt in 1934 voor vrienden zijn herinneringen aan de 

werking van het station publiceerde, onder een pseudoniem en gedrukt op slechts 

vijfentwintig exemplaren, werd dit meteen door de legertop verboden. Het duurde tot in 1946, 

bijna dertig jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog en nadat België nogmaals een 

Duitse bezetting had overleefd, dat Goldschmidt eindelijk zijn memoires onder zijn eigen 

naam mocht heruitgeven. 
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