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Hier volgt een kroniek van alle dodelijke incidenten aan de grens met Baarle-Nassau. 

Sommige van deze gebeurtenissen konden niet of moeilijk geverifieerd worden bij gebrek aan 

betrouwbare documenten. Weinig geloofwaardige berichten werden uit het overzicht 

verwijderd, zoals artikels uit de krant Het Volk waaruit moest blijken dat nabij Turnhout en 

Merksplas op 6 december 1916 twintig dodelijke slachtoffers vielen en dat op 13 maart 1917 

de zestiende vrouw uit Turnhout bij de draad verongelukt was. Andere overlijdens konden 

niet in het lijstje worden opgenomen omdat de locatie niet gekend is. Zo vermeldt de 

Zierikzeesche Nieuwsbode van 29 november 1916 dat drie Belgen uit Turnhout aan de draad 

bleven hangen. De Duitschers schoten naar verluid twee vluchtelingen dood, negentien wisten 

er naar Nederland te ontkomen. In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 24 januari 1918 staat 

dat brievensmokkelaar Bernaerts uit Turnhout aan de grensdraad werd gedood door het 

breken van zijn primitieve ladder. Het lijk was geheel verkoold. Ook hier is de precieze 

locatie onbekend. 

 

Dankbaar maak ik gebruik van het vergelijkingsmateriaal dat Alex Vanneste ter beschikking 

stelt in zijn tekst “Spanning op de rijksgrens van Knokke tot Gemmenich, 1915-1918”. Nabij 

de rijksgrens met Baarle-Nassau zijn vierenveertig dodelijke slachtoffers uit de Eerste 

Wereldoorlog geteld en gedocumenteerd. Vier daarvan kwamen om het leven vóór de oprichting 

van de dodendraad en worden in onderstaande cijfers niet meegerekend. Er resteren dus veertig 

slachtoffers of ongeveer 5% van het totaal aantal slachtoffers bij de dodendraad, wat 

overeenkomt met de lengte van het lokale traject (4,7% van 332 km). Landelijk zijn er 

gemiddeld 2,40 slachtoffers per strekkende kilometer dodendraad, nabij de grens met Baarle-

Nassau bijna evenveel (2,58).  

 

Onder die veertig slachtoffers zijn zestien Belgen (40%), dertien Duitsers (33%), vijf 

Nederlanders (12%), twee Fransen (5%), twee Britten (5%) en twee Russen (5%). Ook hier 

benadert onze regio het landelijke gemiddelde, al zijn er kleine afwijkingen. Er bevinden zich 

minder Belgen (-10%) en Russen (-5%) onder de doden. Er stierven daarentegen meer 

Duitsers (+8%), Britten (+4%), Nederlanders (+2%) en Fransen (+1%). Op te merken valt dat 

bronnen zich vaak tegenspreken over de doodsoorzaak. We vermoeden dat vijfentwintig 

personen werden geëlektrocuteerd en veertien neergeschoten, waarvan negen door Duitse 

soldaten, drie door Belgische grensgidsen en twee door Nederlandse grenswachters. Bij één 

slachtoffer blijft de doodsoorzaak onduidelijk.  

 

Kroniek 

22 november 1914. J. Bax, een 28-jarige ongehuwde petroleumsmokkelaar uit Ravels, werd 

door Nederlandse soldaten nabij het grensstation in Weelde-Station doodgeschoten1. 

Nederlandse kranten stelden zich kritisch op omdat de man voor twee liter petroleum, 

waarschijnlijk dus voor eigen gebruik, door tien grenswachten door het hoofd geschoten 

werd. “Men had beter op de benen gemikt.2”  

 

27 december 1914. Rond 14 uur naderden drie Hoogstratenaren de grens tussen Minderhout 

en de Schrans in Castelré. Eén van hen was Jeanne Philipsen, op 24 mei 1892 in Hoogstraten 

geboren. Haar vader was arbeider in het Klein Seminarie. Zij werd vergezeld door haar moeder 

(Jeanne Somers) en haar broer Gust, die de grens wou oversteken om zijn broers Frans en 

Jozef bij het Belgische leger te vervoegen. Volgens een Nederlandse krant kwamen zij naar 



Castelré om tabak te kopen3. Een Duitse schildwacht, verschanst in een bosje kreupelhout 

honderd meter ten westen van de brug over de Mark, sommeerde hen om halt te houden. De 

drie versnelden echter hun pas waarop het vuur geopend werd. Jeanne werd neergeschoten. 

Haar broer maakte van de verwarring gebruik om de grens over te steken terwijl de hysterisch 

huilende moeder ter plaatse werd gearresteerd. Jeanne Philipsen stierf korte tijd later in het 

huis van koopman Karel Verheijen. Zij rust op het erepark ten zuiden van de St.-Katharinakerk 

in Hoogstraten4.  

 

13 maart 1915. Enige tijd geleden kwam in Baarle-Nassau-Grens de landweerman “Sch.” om 

het leven. Hij was afkomstig uit Dedemsvaart (Overijssel). Hij gaf geen gevolg aan het 

commando van een Nederlandse schildwacht en werd na herhaalde sommaties en vier schoten 

in de lucht doodgeschoten. “Dezer dagen nu kwam de broer van den gedode soldaat ter 

plaatse en informeerde naar de namen van de officier en de onderofficier die op de dag van 

het noodlottige schot het commando voerden. De militaire autoriteiten waren reeds ingelicht 

omtrent zijn bedoelingen en arresteerden de man. In zijn bezit werden twee scheermessen 

gevonden. Hem werd het verblijf in de bezette streek ontzegd5.”  

 

22 maart 1915. Grensgids Jan Jozef Van Hemeldonck, geboren in Wortel op 27 oktober 1883 en 

in Rijkevorsel wonend, werd tussen de watermolen van Hoogstraten en de grens met Castelré 

door een Duitse grenswachter doodgeschoten6.  

 

26 juli 1915. Lucien Maurits, een 19-jarige Fransman uit Aubry du Hainaut bij Valenciennes 

was in onze regio het eerste slachtoffer van de dodendraad. Ondanks de waarschuwingen van 

een buurtbewoner zette hij vlakbij Baarlebrug aan de Grensdreef in Wortel-Kolonie om drie 

uur ’s nachts een zelfgemaakt laddertje van dennenhout tegen de leiding. Hij werd op het 

kerkhof van Wortel begraven7. Volgens de Tilburgsche Courant zou de man uit Oostmalle 

afkomstig geweest zijn. Elders waren al eerder slachtoffers aan de dodendraad gevallen. Rond 

29 juni waren bij Koewacht drie mannen geëlektrocuteerd: “Hun lichamen werden zwart, 

zelfs het geld in den zak was zwart uitgeslagen8.”  

 

3 augustus 1915. Op Strijbeek, vlakbij de grens met Meerle, werd een Nederlandse smokkelaar 

door een Nederlandse soldaat doodgeschoten9.  

 

6 augustus 1915. De 25-jarige Jules Desreumaux werd bij de draad in Wortel-Kolonie geëlektro-

cuteerd. “Zijne vrouw en twee kinderen die hem vergezelden, zijn door de Duitschers 

gevangen genomen10.” Naar aanleiding van dit tweede dodelijke incident op amper een week 

tijd en in het besef dat voor de meeste inwoners van onze regio elektriciteit een totaal onbekend 

verschijnsel was, publiceerde de Gazet van Hoogstraten de volgende dag een vetgedrukt artikel: 

“Electrische hoogspanning levensgevaarlijk! ...In het belang van iedereen wordt er nog eens op 

gewezen, dat elke toenadering aan de heining levensgevaarlijk is. Elke aanraking, zelfs die van 

menschen of dieren die in de draden zijn blijven hangen, heeft den dood ten gevolge. In elk geval 

zal het gebeurde ongeluk aan alle volwassenen een les wezen, maar inzonderheid voor ouders, 

geestelijken en onderwijzers aanleiding geven hun kinderen en de jeugd met het groote gevaar 

nadrukkelijk bekend te maken11.”  

 

1 september 1915. Aan de Wittekeiweg op het gehucht Heikant in Merksplas werd 

landbouwer Jaak Verstraelen door een Duitse grenswachter in de rug geschoten. Jaak was op 

28 februari 1858 in Merksplas geboren. Hij was de echtgenoot van Mieke Broers en vader van 

tien kinderen. Jaak overleed drie dagen na het schietincident aan zijn verwondingen. De 

overlijdensakte vermeldt dat hij gestorven is voor België. De Duitse soldaat was erg aange-



slagen, want hij kende de boer goed omdat hij al maandenlang in diens bakhuis sliep. Het 

verhaal gaat dat Jaak wist dat er in Baarle-Hertog een brief van zijn zoon Jan was gearriveerd. 

Jan was als karabinier aan het front. Een andere zoon, Karel, had toestemming gekregen om 

aan de Nederlandse kant van de grens te hooien. Afgesproken werd dat Karel de brief zou 

ophalen om hem op een afgesproken uur en plaats over de draad te gooien. Een bereidwillige 

Duitse soldaat zou op het gepaste ogenblik een oogje toeknijpen. Maar Jaak vergiste zich van 

uur omdat hij geen rekening had gehouden met de afwijkende Duitse tijd en de soldaat 

intussen was afgelost. Onwetend van dit feit negeerde hij het bevel om te stoppen, waarna hij 

neergeschoten werd12.  

 

7 september 1915. J. Coninckx werd in Minderhout doodgebliksemd13.  

 

28 december 1915. De Fransman Armand Selos, op 9 september 1895 in Boussières-sur-

Sambre geboren, werd nabij Weelde-Station geëlektrocuteerd14.  

 

7 januari 1916. Een Nederlandse smokkelaar uit Luyksgestel, die zich zonder pas naar België 

had gewaagd en op het grondgebied van Merksplas werd staande gehouden, ondernam een 

vluchtpoging. Na herhaalde waarschuwingen werd hij dodelijk getroffen door een kogel15.  

 

1 februari 1916. Jongeheer Léon de Fressanges, wonend aan de Anspachlaan in Brussel en 

zeventien jaar oud, werd nabij Weelde-Station geëlektrocuteerd en in Turnhout begraven16.  

 

16 maart 1916. Bij Baarle-Nassau stierven drie gedeserteerde Duitse soldaten. Eén van hen 

werd door Duitse soldaten neergeschoten, twee werden door de elektrische draad gedood. Een 

vierde deserteur, een Beierse onderofficier, kon naar Roosendaal ontkomen. “Hij vertelde dat 

hij reeds aan het Oost- en het Westfront had gestreden en negenmaal gewond was geweest. 

Thans moest hij naar Konstantinopel, doch hij had er genoeg van.” Omdat hij niet in uniform 

was, werd hij niet geïnterneerd17.  

 

29 maart 1916. Dichtbij Baarlebrug, op het grondgebied van Wortel-Kolonie, werden om één 

uur ’s nachts vier brievensmokkelaars door Duitse soldaten betrapt. Zij probeerden zakken met 

brieven onder de draad door te geven. Eén man kon naar Nederland ontkomen, namelijk de 

grensgids Frans Huysmans uit Turnhout. Zijn bijnaam was “den Dikke”. Een tweede man, 

Cornelis Goversen uit Turnhout, werd gearresteerd en in de gevangenis van zijn woonplaats 

opgesloten. Twee andere grensrakkers raakten de draad en kwamen om het leven. Toen ’s 

morgens de stroom werd afgezet, stonden de doden nog altijd rechtop, met het hoofd tegen de 

draad18. De lijken werden door de Duitsers weggevoerd en in Wortel begraven. Het betreft de 

28-jarige smid Lodewijk Marinus uit Turnhout en de 19-jarige schoenmaker Livinus 

Verstappen uit Beerse19. Drie zakken met brieven werden in beslag genomen en naar het 

spionnenbureel in de St.-Antoniusstraat in Turnhout gebracht20.  

 

7 mei 1916. Heinrich Mester, reservist uit het Ersatz Landstürm Infanterie-Battaillon Neuss, 

werd in de buurt van het Withof in Minderhout geëlektrocuteerd toen hij een dood konijn tussen 

de draden wou oprapen21. Hij rust op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel (blok 31, graf 

nr.136).  

 

25 mei 1916. “Gisteren zijn onder Weelde wederom twee personen door den draad gedood22.” 

Zes Russen die bij de Belgisch-Franse grens aan het toezicht van Duitse soldaten waren 

ontsnapt, poogden nabij Weelde-Station over de grens te vluchten. “Twee van hen vonden 

daarbij den dood aan den draad, drie zijn weder gevangen genomen en slechts één kon het 



Hollandsch gebied bereiken23.” Charel Huybrechts schreef vanuit Ghil (Baarle-Nassau) aan 

zijn broer Cornelis in kamp Harderwijk: “Er kwam een Russische krijgsgevangene die aan het 

front werkte over de grens. Hij had eenentwintig dagen gegaan eer hij hier was, had hij in 

Baarle gezegd. Hij had ook gezegd dat hij weer naar het front in Rusland ging.” 

 

27 mei 1916. De Duitse soldaat Peter Offer werd in Weelde-Station achter het huis van de 

familie Van den Eynde (in 2013: hotel-café de Grens) geëlektrocuteerd24. Hij las op het 

patrouillepad een brief van thuis die door een rukwind uit zijn handen waaide. Hij probeerde 

de brief met een prikkeldraad naar zich toe te trekken, maar raakte de hoogspanningsdraad25. 

Zonder dit ongeluk was de ongelukkige ’s anderendaags met verlof naar huis kunnen keren26.  

Offer werd in Merksplas begraven en rust nu op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel 

(blok 31, graf nr.150).  

 

8 augustus 1916. Jan Jozef Albert Van Der Kelen uit St.-Kwintens-Lennik was op 30 oktober 

1898 in Etterbeek geboren. Hij was de zoon van wijlen Jan Baptist Van Der Kelen en Joanna 

Jacobs, handelaarster. Jan wou zijn gezin naar Engeland achterna reizen en vertrok naar 

Hoogstraten, zogezegd om zich als student aan het Klein Seminarie in te schrijven. Omstreeks 

15 uur was hij erin geslaagd om ten westen van Wortel-Kolonie ter hoogte van de boerderij 

van Louis Meyvis via een slootje onder de versperring door te geraken. Toen hij zich bijna 

honderd meter op Nederlands grondgebied bevond, werd hij door een Duitse soldaat in het 

hoofd geschoten. Jan overleed ter plaatse. Hij werd in Wortel begraven, waar zijn graf door 

dorpsbewoners geregeld van vers geplukte bloemen werd voorzien, tot de Duitsers dit 

verboden27.  

 

5 oktober 1916. Brievenbesteller Jan Van Thurenhout, op 21 oktober 1875 in Mechelen geboren 

en daar ook woonachtig, werd op de Baarleheide in Turnhout door een Duitse soldaat 

neergeschoten. Op 9 oktober werd hij in Turnhout begraven. Hij moet als brievensmokkelaar 

actief geweest zijn, want Jan kreeg postuum de Leopoldsorde met gulden streep als erkenning 

voor zijn diensten aan het land bewezen en voor zijn toewijding tijdens de oorlog. Zijn 

stoffelijk overschot is na de wapenstilstand naar het militaire erepark op het kerkhof van 

Mechelen overgebracht. Van Thurenhout was gehuwd met Joanna Maria Schippers en vader van 

een zoon met de voornamen Frans Jan Maria28. Volgens het dagboek van Eugène Waterschoot 

was deze man geëlektrocuteerd.  

 

9 oktober 1916. De Nederlandse Maria Catharina Verheijen (geboren in Baarle-Nassau op 12 

april 1884) en haar vijf jaar oudere zus Joanna Maria Verheijen (geboren in Minderhout op 18 

augustus 1879) stierven in de Lange Beemden tussen Wortel en Castelré. Zij waren dochters van 

Frans Verheijen en Pauline Jespers, die aan de Schooreindseweg in Castelré een café uitbaatten 

(in 2013: Schrans 3, Baarle-Nassau). “Joke” woonde in 1916 bij haar ouders in Castelré. Zij was 

op 13 september 1910 uit Hoogstraten teruggekeerd, waar zij in een gezin gediend had. Drie 

weken later beviel ze van een onecht kind: Franciscus Alphonsus Verheijen29. “Toke” was in 

1916 als dienstmeid tewerkgesteld in Minderhout, bij het kroostrijke gezin van de uit Antwerpen 

afkomstige gerechtsdeurwaarder Matthieu. De dodendraad scheidde beide zussen, maar zij 

hielden er ook contact met elkaar. De laatste nieuwtjes werden uitgewisseld en pakjes over de 

draden gegooid. Karl, een Beierse grenswacht die gemeenzaam “den dikke Sjarel” werd 

genoemd, kreeg steekpenningen en kneep dan een oogje dicht. Rond half twaalf ’s middags 

verscheen Joke met een kannetje petroleum voor de familie Matthieu op de afspraak, vergezeld 

van haar vriendin Marieke Schuurmans. Aan de andere kant arriveerden haar zus Toke en To 

Broes. Toke Verheijen had medicijnen voor haar zieke moeder en een pak klompen 

meegebracht. In Castelré woonde immers geen klompenmaker. To Broes had een pakje brieven 



bij die Joke naar de Belgische postdienst in Baarle-Hertog zou brengen. Toke Verheijen kroop 

onder de buitenste draden om de klompen één voor één over de draad te gooien. Eén klomp 

raakte de stroomleiding en viel net erachter neer. Toke deed een poging om hem op te rapen, 

maar door de sterke wind waaiden de haren en haar rok tegen de elektrische 

hoogspanningslijnen. Ze was op slag dood. Haar ogen puilden uit en uit haar mond stak een 

zwarte tong. Ook haar handen en vingers waren zwart geschroeid. Niet denkend aan het gevaar 

kwam Joke haar zus meteen ter hulp gesneld. Ze probeerde het hoofd van de draden weg te 

duwen, maar werd hierbij zelf geëlektrocuteerd. Jef Vermeiren, van de boerderij tegenover het 

Withof, werd door de Wortelse veldwachter Karel Donckers opgevorderd om de lijken weg te 

halen. Met zijn zonen Peer, Jaak en Frans ging hij in de maneschijn met de lijkbaar op weg 

om zijn lugubere taak te volbrengen. De drie jongemannen droegen de lichamen uit de 

beemden. Frans herinnerde zich decennia later nóg de zwart geblakerde handen en armen. Na 

afloop zou Jef tegen de Wortelse garde gezegd hebben: “Dat doe ik nooit meer, voor niets of 

niemand...30” De twee vrouwen werden in het washuis van de familie Matthieu opgebaard. 

Vader Verheijen mocht bij de begrafenis aanwezig zijn.  

  

24 december 1916. Henricus Lenders uit Turnhout en Stan Gers uit Beerse werden op 

kerstavond in Merksplas geëlektrocuteerd. Gers was op 21 april 1891 in Merksplas geboren en 

was met Emma Scheyltjens gehuwd. Op zijn bidprentje staat volgende tekst: “Sneller dan de 

draad van den wever, is mijn levensdraad afgesneden. Mijn dagen zijn vervlogen als een 

bliksemschicht… Beminde vrouw en teergeliefde kinderen, ’t was voor u dat ik werkte, uit liefde 

voor u heb ik geen gevaren gevreesd. Bij duisteren nacht toog ik naar den vreemde en gij zaagt 

mij niet weer.” Volgens de pastoor van Merksplas, die de begrafenis leidde, waren beide mannen 

door Duitse grenswachters neergeschoten. 

 

16 februari 1917. Op Gel in Zondereigen stierf Wilhelm Kindling, een soldaat uit de 3de 

compagnie van het landstorm infanteriebataljon Halberstadt. Zijn graf bevindt zich op de Duitse 

militaire begraafplaats in Lommel (blok 31, graf nr. 146). Over de omstandigheden van zijn dood 

doen twee versies de ronde. De officiële versie luidt dat de streng Lutheraanse Kindling moreel 

aan het soldatenleven kapot ging en zelfmoord pleegde31. De overlevering zegt echter dat 

Kindling ’s nachts met een kompaan aardappelen aan het stelen was en dat hij door een toevallig 

passerende grensgids werd neergeschoten. Onmiddellijk na het vuurgevecht werden de 

inwoners van Gel van hun bed gelicht. Hun klompen werden gecontroleerd, maar gelukkig 

waren die allemaal droog. Ook de soldaat die van het voorval getuige was geweest, sprak de 

inwoners van Gel vrij. Volgens hem had de smokkelaar een lange baard, wat overigens niet 

klopte. Om zijn handen vrij te hebben om door de dodendraad te kruipen, droeg hij een pak 

met smokkelbrieven tussen de tanden, waardoor het leek alsof hij een lange baard had. 

Gelukkig woonde er op Gel niemand met een baard en uiteindelijk werd alleen Gustje Jansen, 

de eigenaar van het aardappelveld, een tijdlang voor ondervraging opgepakt32. Op het 

ogenblik van zijn overlijden was Kindling in Turnhout en niet in Zondereigen ingekwartierd, 

wat het verhaal van de nachtelijke aardappelroof ondersteunt33. Tekstvergelijking maakt 

aannemelijk dat Wilhelm Kindling door Jan Snoeckx (1882-1921) uit Beerse gedood werd. De 

“Paling”, zoals zijn bijnaam in het boek “De rakkers der grenzen” luidde, kwam op zekere dag 

vanuit Nederland terug. In Zondereigen sprong hij vanuit een dubbele eiken kant op een 

aardappelveld, waar hij plots oog in oog stond met twee Duitse soldaten. Hij kon hen niet 

meer ontwijken en trok zijn revolver, met het gekende gevolg34.  

 

1 mei 1917. Aan de draad in Zondereigen verongelukte Bernhard Synalewski, een Duitse 

grenswachter uit Silezië. Hij rust op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel (blok 31 nr. 

147)35.  



 

10-11 april 1917. ’s Nachts schoten Duitse soldaten aan de Meyenbos in Merksplas Joannes Van 

De Sande uit Beerse neer. Deze werkman van de cementfabriek in Beerse was op 6 september 

1870 in Geel geboren. Jan, in Beerse gekend als “Den Beer”, was getrouwd met Dymphna 

Verstappen en vader van zes kinderen36. Onder leiding van Jan Vleugels was hij met een groep 

vluchtelingen op weg naar de draad in Zondereigen. Door infiltratie van spionnen liepen zij in 

een hinderlaag en bij het daaropvolgende vuurgevecht werd Vleugels zwaargewond en Van De 

Sande gedood. In het boek “De rakkers der grenzen” werd Den Beer door Vleugels van verraad 

verdacht37.  

 

3 mei 1917 Karl Scholz, een Duitse grenswachter, kwam om het leven en werd in Merksplas 

begraven. Nu ligt hij op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel (blok 31, graf nr.145). 

Werd hij het slachtoffer van een wraakactie? “De rakkers der grenzen” verhaalt hoe twee 

brievensmokkelaars in het voorjaar van 1917 wraak namen voor de arrestatie van hun kameraad, 

Jan Vleugels. Op Ghil in Baarle-Nassau zouden ze vlakbij de dodendraad brand gesticht hebben, 

waarna zij de wegvluchtende Duitse grenswachters beschoten. 

 

7 mei 1917. De Duitse soldaat Wilhelm Dehmel overleed aan zijn verwondingen in het gasthuis 

van Hoogstraten38. Hij ligt begraven op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel (blok 31, 

graf nr.138). Was ook hij het slachtoffer van bovengemelde wraakactie?  

 

30 mei 1917. In Hoogstraten stierf Karl Köllner in onbekend gebleven omstandigheden. Zijn 

stoffelijke resten werden naar de Duitse militaire begraafplaats in Lommel overgebracht (blok 

31, graf nr.137).  

 

7 juni 1917. Tussen Hoogstraten en Castelré werd Frans Kamiel Loosveldt tussen de draden 

doodgeschoten. Deze smokkelaar uit Merksplas was op 12 mei 1855 in Waregem geboren. Toen 

de Duitsers het lijk wilden verwijderen, kwam één van hen met de elektrische leidingen in 

contact, met de dood tot gevolg. Het betreft landstormman Otto Nilsen39. Zijn graf bevindt zich 

eveneens op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel (blok 31, graf nr.121).  

 

13 juni 1917. Over de omstandigheden waarin de jonge rekruut Franz Brandt om het leven 

kwam, spreken de verslagen zich tegen. Volgens één versie werd hij geëlektrocuteerd, terwijl een 

ander verhaal opteert voor het scenario van een nachtelijk vuurgevecht met smokkelaars40. Ook 

zijn lijk werd na de oorlog ontgraven en rust op het Duitse militaire kerkhof in Lommel (blok 31, 

graf nr. 135).  

 

9 juli 1917. Grensgids Jozef Bax, op 5 oktober 1878 in Turnhout geboren, werd aan de draad in 

Merksplas doodgebliksemd41. Zijn lichaam vertoonde geen kwetsuren dan een lange, zwarte 

streep. Bax was arbeider bij de stad Turnhout en vader van vijf minderjarige kinderen. Hij 

maakte deel uit van het Britse spionagenetwerk waarin ook zijn broer Jan, Jeroom Wanty, Jan 

Wilrycx en pater Jules Vermeiren actief waren. 

 

25 augustus 1917. Achter het kasteel van Hoogstraten vond misschien wel het zwaarste 

bloedbad bij de elektrische draadversperring plaats. Bij een confrontatie tussen grensbewakers 

en vluchtelingen vielen maar liefst vier doden. Dit tragische verhaal begon in Brussel, met de 

18-jarige Jules Farcy. Deze jonge verzetsman was actief in het netwerk rond de clandestiene 

krant La Libre Belgique. In de lente van 1917 besloot hij samen met zijn broers Henry en Charles 

de grens met Nederland over te steken om zich aan te sluiten bij het Belgische leger. 

Maandenlang mislukten hun plannen, tot zij in augustus in Koningshooikt in contact kwamen 



met pastoor Coutelier. Zij werden via Berlaar, Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar en 

Vlimmeren naar een bos in Beerse gebracht, waar een twintigtal personen was verzameld. In de 

vroege nacht van 25 op 26 augustus 1917 werden de vluchtelingen opgehaald. De jonge 

grensgids Jos Haest uit Beerse leidde hen naar de grens met Castelré. Het plooiraam werd tussen 

de draden geplaatst en enkele personen, waaronder de drie grensgidsen, passeerden de draad. 

Plots werd de stilte door Duitse grenswachters doorbroken. Al schietende probeerde Haest te 

beletten dat zij naderden. Eén soldaat stelde zich niet verdekt op en vuurde aanhoudend in de 

richting van de vluchtelingen. Een schot hagel verbrijzelde zijn gezicht, maar hij gaf de moed 

niet op. Het lukte de Duitser om twaalf mannen en een vrouw gevangen te nemen en dat groepje 

meester te blijven tot zijn makkers waren genaderd. De gevangen genomen vluchtelingen 

werden, na een kort verblijf in het kasteel van Hoogstraten, naar Turnhout gebracht. 

Politietroepen hadden de omgeving van de Turnhoutse gevangenis, de Warande en de St. 

Antoniusstraat hermetisch afgezet. Twee vluchtelingen waren ter plaatse gestorven: de 37-

jarige Antoon Van Den Broeck uit Antwerpen en de 16-jarige Charles Farcy uit Molenbeek. 

Jules Farcy werd door een kogel gewond en samen met zijn broer Henry, wiens zijde door een 

bajonetsteek was opengereten, naar het gasthuis in Hoogstraten overgebracht. Henry bezweek 

een paar uur later aan zijn verwondingen. De stoffelijke resten van de drie vluchtelingen 

werden plechtig ten grave gedragen door leerlingen van het Klein Seminarie van Hoogstraten. 

Studenten vormden een erehaag tot aan de kerk. De zwaargekwetste Duitse soldaat, de 56-

jarige infanteriehelfer Max Skölle, overleed de dag na het schietincident in het gasthuis van 

Turnhout. Na zijn dood brachten de Duitsers een indrukwekkende rouwhulde aan hun held. 

Drie dagen lang werd zijn stoffelijk overschot in de gasthuiskapel opgebaard, waarna het lijk 

in een rouwstoet door Turnhout werd gevoerd. De volgende dag werd Skölle naar 

Hoogstraten gebracht, waar hij met militaire eerbetuigingen op het kerkhof werd bijgezet. Nu 

rust hij op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel (blok 31, graf nr.139). Aan Max Skölle 

werd postuum het IJzeren Kruis 2de klasse uitgereikt42. 

 

1 september 1917. Twee Britten, in Duitsland uit krijgsgevangenschap gevlucht, werden om 5 

uur ’s morgens in Weelde-Station geëlektrocuteerd. Op 4 september werden zij in Turnhout 

begraven43. Ze behoorden tot het 2de koninklijk marine bataljon van de Royal Naval Division. 

Het betreft de soldaten Edward Johnson en James J. Kilcloyne. Hun graven bevinden zich op 

het oude kerkhof aan de Kwakkelstraat in Turnhout. 

 

20 juni 1918. Telegrafist Jaak Lelièvre, op 18 februari 1897 in Mechelen geboren en in 

Schaarbeek wonend, werd aan de draad in Weelde-Station geëlektrocuteerd. Kort daarvoor 

was hij door Duitse kogels geraakt. Hij slaagde erin om nog een briefje voor zijn ouders en 

zijn vriendin achter te laten: “Geliefde Ouders, verwittigt Josephien V. van het voorgevallene. 

Vaarwel! Moeder, Vader, Lowieke, Florence, vergiffenis, zegt aan Josephien dat mijn laatste 

gedacht voor haar was. Ik beminde haar vurig en vraag haar vergiffenis voor het leed haar 

aangedaan. Hollandsche grens, 20 juni 1918. Jos, Vaarwel! Vaarwel!” Jaak wou zich, zonder 

medeweten van zijn ouders, als rekruut bij het Belgische leger aanmelden. In Mechelen had 

hij de dag voordien van zijn verloofde afscheid genomen. Hij werd in Turnhout begraven44.  

 

6 september 1918. In Baarle-Nassau-Grens werd de ongehuwde Nederlandse stroper Aarts 

door een Nederlandse soldaatkommies in de buik geschoten nadat hij aan het commando 

“halt!” geen gehoor gegeven had. Aarts overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis 

van Tilburg45.  
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