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In “Spanning op de rijksgrens van Knokke tot Gemmenich, 1915-1918” beschrijft Alex 

Vanneste een aantal bijzondere situaties in de grensdorpen Koewacht, Sint-Laureins en De 

Klinge. Ook aan de rijksgrens in Baarle waren dergelijke uitzonderlijke locaties.  

 

Opgesloten tussen dodendraad en grens 

Omdat de dodendraad niet overal exact de rijksgrens volgde, lagen in het noorden van de 

provincie Antwerpen drie grote stukken Belgisch grondgebied vanuit België bekeken achter 

de draad: Wildert, Essen, Nieuwmoer, Meer, de Minderhoutse gehuchten Hal en Bergen, 

Meerle, Meersel-Dreef, Weelde (zonder Weelde-Station), Poppel en Ravels. Deze dorpen 

achter de draad gingen niet bij Nederland behoren. Ze bleven door het Duitse leger bezet en 

alle Duitse verordeningen waren er van kracht, ook de opeisingsbevelen. Door een 

invoerverbod vanuit België en een Nederlands uitvoerverbod waren deze gemeenten volledig 

op zichzelf aangewezen. Er werd gesmokkeld vanwege de honger, maar ook om snel rijk te 

worden (zie Herman Janssen, “De dodendraad aan de rijksgrens met Baarle-Nassau”). 

 

De dorpelingen waren volledig van de rest van de wereld afgesloten, in die mate zelfs dat men 

over “niemandsland” ging spreken. Contacten met familieleden en vrienden buiten de zone 

waren niet meer mogelijk. In het zuiden verhinderde de dodendraad elke doorgang. In alle 

andere richtingen botste men op de Nederlandse grens, die met prikkeldraadversperringen was 

afgesloten en door gewapende Nederlandse militairen streng werd bewaakt. Wie een 

Passierschein kon bemachtigen, mocht weliswaar vanuit niemandsland de poort in 

Kalmthout, Minderhout of Ravels passeren, maar het was niet zeker of en wanneer hij kon 

terugkeren: “Men schrijft ons uit Ulicoten (NL): zekere landbouwer Schoenmakers uit het 

naburige Meerle, gelegen aan deze zijde van den draad, vroeg en verkreeg een paar weken 

geleden van de Duitschers een pas om in België een paard te koopen. Net was hij vertrokken 

of alle communicatie tusschen deze en gene zijde van den draad werd verboden. 

Schoenmakers is nog steeds aan de andere kant en het is hem niet geoorloofd naar zijn 

haardstede terug te keeren1.” Ruim vijf weken bleef Meerle geheel geïsoleerd. Er liep geen 

tram, er kwam geen post, er mocht geen mens door: “Maandag werd de post voor de eerste 

maal weer doorgelaten. Niet minder dan drie volle balen poststukken lagen te Hoogstraten 

opgehoopt. Ook rijdt de tram weer een enkele maal, doch alleen met één goederenwagen2.”  

 

Ruim twintig studenten van het Klein Seminarie in Hoogstraten die tussen de dodendraad en 

de rijksgrens woonden, kregen tijdens de schoolvakanties geen toestemming om hun ouders te 

bezoeken. “Wat meer is, menig student werd teruggeschrikt en eenigen van hen die 

studeerden, staakten hunne studiën en anderen, voor wie het hoog tijd werd om op school te 

gaan, bleven thuis om nooit meer te beginnen. Ziedaar de reden waarom in Hoogstraeten kort 

na den oorlog bijna geen studenten van die dorpen achter den draad te vinden waren3.” 

 

Onder de bannelingen waren drie leden van het gezin Desmedt. Deze familie woonde op het 

Heike in Minderhout, achter de dodendraad. Vader Fons was landbouwingenieur en van 1904 

tot 1958 burgemeester van Minderhout. Vier van zijn zonen werden tot priester gewijd na 

voorbereidende studies aan het Klein Seminarie in Hoogstraten. Op 28 september 1915 namen 

René en Gust afscheid van hun ouders voor de start van een nieuw schooljaar. René was 

geboren in 1898 en werd later aalmoezenier in Wortel-Kolonie. Gust, geboren in 1902, werd 

pastoor in Loenhout en Sint-Lenaarts. “Tot Kerstmis!”, hadden ze gezegd. René en Gust 



konden echter niet voorzien dat zij van de Duitsers voor de duur van de oorlog geen 

toestemming meer zouden krijgen om de dodendraad te passeren en hun ouders te bezoeken. 

Tijdens de vakanties speelden zij noodgedwongen piano, met de kaarten of toneel. Ze rookten 

sigaretten, wandelden wat rond en verkenden het Klein Seminarie van boven tot onder. Medio 

1916 vertrok René naar het Groot Seminarie in Mechelen en nam broer Raf in Hoogstraten 

zijn plaats in. Raf was geboren in 1905 en werd missionaris van Scheut. Als provinciaal van 

zijn congregatie was hij later in de Filippijnen actief. Op 11 december 1916 werd in het gezin 

Desmedt een zevende kind geboren, “Albert”. Hij zou pastoor in Merksplas worden. Maanden 

na de geboorte was er aan de dodendraad vanop enige afstand een ontmoeting tussen moeder 

Desmedt met baby en haar drie studerende zonen. 

 

Victor en Jos Van Himbergen waren zonen van de molenaar van Ravels. Ook zij mochten van 

de Duitsers tijdens de schoolvakanties niet naar huis. Van hun ouders konden zij geen pakjes 

met extra voeding ontvangen en de briefwisseling bleef lang onderweg. Hun brieven van 28 

november 1915, 19 december 1915 en 28 december 1915 werd pas bezorgd op 18 april 1916. 

Van half januari 1916 tot 10 maart 1916 mochten er zelfs helemaal geen brieven van en naar 

de dorpen achter de draadversperring verstuurd worden: “Het deed vreemd aan om ’s morgens 

veel namen van briefontvangers te horen afroepen, in de wetenschap dat er voor ons geen bij 

kon zijn. We waren ongerust over thuis en thuis waren ze het niet minder over ons. Mijn broer 

Joske heeft toen veertien dagen lang niet tegen mij willen spreken. Het eerste wat hij vroeg, 

was: ‘Hoe lang duurt het nog?’ En dat betekende: ‘Wanneer is het vakantie en mogen we dan 

naar huis?’ De paasvakantie 1916-1917 brachten we weer maar in ’t Seminarie door.”  

 

“Februari 1917 werd ik op een morgen bij de Z.E.H. Superior geroepen… Er lag een brief van 

vader, niet lang. Moeder overleden! Hemel! Hoe moest ik dat aan Joske bekend maken? Ik 

mocht aanstonds naar Turnhout reizen om een pas te vragen voor ons beiden. Ik had een 

bewijs bij van vader, van den burgemeester van Ravels, van den dokter uit Weelde en van den 

Z.E.H. Superior. Op het Passbureau te Turnhout legde ik mijn geval uit en wilde de 

meegebrachte papieren overhandigen. Men wilde deze noch aannemen, noch inzien. Enkel 

werd me barsch toegesnauwd: ‘Wij geven geen passen meer.’ Ik kreeg geen woordje uitleg 

meer, alhoewel ik aandrong. Ik moest noodgedwongen onverrichter zake terug. De groote 

vacantie 1916 ging voorbij. Jos mocht naar huis en hij bleef thuis4.”  

 

De leerlingen van het Klein Seminarie in Hoogstraten die in Essen, Nieuwmoer en Wildert 

achter de draad woonden, kregen in 1917 de keuze: ofwel bleven ze in Hoogstraten en 

mochten ze zolang de bezetting zou duren niet naar huis terug, ofwel zouden zij les volgen in 

het heropgerichte college van de Redemptoristen in Essen, het “Draadcollege”5. Daarnaast 

was er ook een Belgisch college in Kaatsheuvel, waar een zoon van de oude dokter Govaerts 

uit Baarle-Hertog naartoe ging. Studenten van het Klein Seminarie in Hoogstraten waren zelfs 

naar Belgische colleges in Engeland gevlucht. Na de oorlog keerden zij naar hun vroegere 

school terug. 

 

Gust De Bont uit de Kerkstraat in Weelde was vanaf 1898 onderwijzer aan de “Jacobse 

school” in Turnhout. Hij kreeg een Passierschein waardoor hij elke weekdag twee keer de 

poort bij de vaart in Ravels mocht passeren. Hij wandelde door de heide van Weelde naar 

Turnhout en terug. In november 1915 trouwde hij. Gust ging met zijn vrouw in Turnhout 

wonen. In december 1916 werd een tweeling geboren, Frans en Toon. De dodendraad 

scheidde de kleinkinderen in Turnhout van hun grootouders in Weelde. Pas na de oorlog 

zagen zij mekaar voor het eerst6.  

 



St.-Clemens Minderhout, een parochie over de dodendraad heen  

Minderhout en Castelré zijn gelegen in twee verschillende landen en behoren tot een ander 

bisdom. Zij vormen evenwel van oudsher één parochie. De pastoor wordt benoemd door de 

bisschop van Antwerpen, die van Breda verleent een volmacht voor het uitoefenen van 

pastorale handelingen in zijn bisdom. Castelré, niet te verwarren met Kasterlee bij Turnhout, 

is een gehucht van de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en ligt te voet op slechts een half 

uur van het Belgische dorp Minderhout, een deelgemeente van Hoogstraten. Er is een nauwe 

band met Minderhout omwille van de grote afstand tot het centrum van Baarle, zo’n twaalf 

kilometer. Castelré heeft een grillige grenslijn van ongeveer veertien kilometer lang. Het 

gehucht steekt op een merkwaardige wijze tot diep in België. Het is de enige plaats in 

Nederland die zowel ten noorden, ten westen als ten zuiden aan België grenst. De 

parochiekerk en de basisschool staan in Minderhout, op Belgisch grondgebied.  

 

Castelré telde tijdens WO I een vierhonderdtal inwoners. Op 27 december 1914 bleef de weg 

tussen Minderhout en Castelré tot elf uur ’s middags open om de kerkgangers uit Castelré de 

kans te geven om naar huis terug te keren. Duitse soldaten vouwden hun handen samen en 

zeiden: “Nicht mehr zurück kommen. In Holland bitten.” Nadat de laatste inwoners van 

Castelré de brug gepasseerd waren, werd de grensovergang permanent met een slagboom en 

takkenbossen afgesloten, later met manshoge Friese ruiters. Tijdens de namiddag werd Jeanne 

Philipsen op deze plaats doodgeschoten7 (zie Herman Janssen, “Dodendraadslachtoffers aan 

de rijksgrens met Baarle-Nassau”). Door het sluiten van de rijksgrens waren de parochiekerk 

en -school vanuit Castelré onbereikbaar geworden. Toen begin 1915 een inwoner van dit 

gehucht stierf, mocht het lijk voor de begrafenis niet eens naar Minderhout overgebracht 

worden. Ook kregen Belgische familieleden geen toestemming van de Duitsers om voor de 

begrafenis in Baarle-Nassau de grens te passeren8.  

 

Op 27 maart 1915 stonden Duitse grenswachters bij diezelfde grensovergang, aan de brug over 

de Mark, wél een ontmoeting toe tussen communicanten uit Minderhout en Castelré. De Gazet 

van Hoogstraten beschreef dit gebeuren als volgt: “Het was toegestaan dat de communicanten 

van Minderhout door den Eerwaarde Heer Pastoor, de Eerwaarde Zusters en den Meester 

vergezeld, een bezoek mochten brengen aan de Castelreesche brug, waar hunne vroegere 

schoolmaatjes zouden komen na de Hoogmis rond half elf. Dit nieuws verspreidde zich als een 

lopend vuurken door het dorp. De gelukkige kinderkens hadden vele nakijkers en weldra ook, 

toen dit oogluikend werd toegestaan, een heelen hoop navolgers. Het leek wel of men wilde kost 

wat kost de Castelreesche brug doorbreken en het Hollandsche gehucht met de parochie 

hereenigen. Gelijktijdig kwam den stoet Minderhoutenaren met de groep Castelreërs bij de brug 

aan. ’t Was voor velen die er hunne familieleden bij hadden een vrolijk ogenblik, malkander te 

kunnen verwelkomen door de takversperring heen. Ook waren de Castelreesche 

communiecantjes meegekomen, vier jongens en vier meisjes. En daar dit jaar in Minderhout 

allen feestelijken opschik was achterwege gelaten, zagen wij met verwondering de Castelreesche 

meisjes met kroontjes en witte sluiers opgesmukt. Doch ja, hun vaderland leeft nog steeds in 

blijde vrijheid. Wij treuren om de verloren vrijheid. Te spoedig naar veler verlangen, werd aan 

dit onderhoud een einde gesteld.”  

 

De inwoners van Castelré waren genoodzaakt hun godsdienstplichten in Ulicoten of Baarle-

Nassau te vervullen, op tweeëneenhalf uur afstand. Gelukkig duurde dit niet lang. De 

Belgische legeraalmoezenier Leon Baes werd door de bisschop van Breda tot priester gewijd 

en op 6 februari 1915 tot noodpastoor van Castelré benoemd (zie Jan Huijbrechts, “For King 

& Country”). In Castelré droeg hij maandenlang de mis op in een dorpscafé, later in een 

noodkerk. Zolang de oorlog duurde, bleef E.H. Baes officier in het Belgische leger. De 



regering in Sainte-Adresse had hem aangesteld tot hoofd van een speciale inlichtingendienst 

en tot aalmoezenier van de Belgische Gendarmerie in Baarle-Hertog.  

 

Toen Leon Baes als pastoor in Castelré arriveerde, vond hij onderdak bij het gezin van Broos 

Jansens, lid van het kerkbestuur. Om de H. Mis op te dragen, werd vanaf 6 februari 1915 

gedurende vijftien maanden een kamer in het dorpscafé “Den Hooiberg” gehuurd (in 2013: 

Hooiberg 8, Baarle-Nassau). Dit hoekhuis uit circa 1890 was destijds eigendom van 

schrijnwerker en cafébaas Frans Mostmans. De oppervlakte van het lokaal bedroeg 35 m². De 

gelovigen namen dagelijks in de kamer plaats, maar ook in de keuken en het achterhuis. Ze 

moesten rechtstaan wegens plaatsgebrek. Monseigneur Hopmans gaf zijn toestemming om in 

de kerk annex café ook een school in te richten. Bovenmeester Duchateau en juffrouw Jeanne 

gaven les aan een zestigtal leerlingen. De meester was een brave en geleerde Belgische 

onderofficier, die nooit een opleiding als schoolmeester genoten had. Vóór de oorlog werkte 

hij als bureeloverste op de Kolonie in Merksplas. Wegens ziekte was hij vrijgesteld van 

legerdienst. Jeanne Koninckx leerde toen de oorlog uitbrak voor onderwijzeres in het klooster 

van St.-Genesius-Rode bij Brussel. Wegens het gevaar vluchtte zij naar Castelré, waar haar 

ouders woonden9. Tijdens de mis werd in Den Hooiberg niet getapt en ook tijdens de 

schooluren was het café gesloten.  

 

Midden 1915 werd de dodendraad opgericht. Die liep toen o.a. van de poort bij het begin van 

de Meerseweg in Minderhout naar de Mark. Deze rivier werd in rechte lijn gevolgd tot aan de 

Hollandse Loop, waar de versperring haar weg naar het kruispunt bij Snoeys en langs de 

grensdreef aan de rand van Wortel-Kolonie vervolgde. De rijksgrens ten westen en ten zuiden 

van Castelré was dus elektrisch afgesloten. De noordelijke grens werd uitsluitend door 

militairen bewaakt. Vanaf het moment dat er spanning op de draden stond, kwamen 

tweehonderd inwoners van de Minderhoutse gehuchten Hal en Bergen naar de mis in 

Castelré. Het centrum van Minderhout was voor hen niet langer bereikbaar. Castelré kon deze 

toeloop niet aan. De gelovigen verdrongen zich in drie kerklokaaltjes en een aantal van hen 

stond zelfs buiten. Binnen was het zo krap dat je onmogelijk een kerkboek kon openhouden. 

Tijdens sommige diensten stonden er wel zeven kinderen op een vierkante meter. Het water 

droop van de muren en de vensters, de druppels vielen van het gewelf. Soms regenden de 

kaarsen uit en waren de hosties op het einde van de mis helemaal doorweekt. Ten gevolge van 

die drukte werden elke zondag mensen ziek. In de school was geen plaats voor de kinderen 

van Hal en Bergen. Zij stapten daarom elke dag anderhalf uur naar Meer of Meerle10.  

 

De inwoners van Hal en Bergen speelden in Castelré een belangrijke rol bij de oprichting van 

een noodkerk en een schooltje. Pastoor Baes schreef op 2 en 24 november 1915 een brief naar 

Uden met de vraag om in Castelré een houten loods te plaatsen11. Dhr. J. Wilhelm, overste in 

het vluchtelingenkamp van Uden, schreef daarop een verzoek aan de regeringscommissaris 

voor de vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland, Jonkheer Charles Ruijs de 

Beerenbrouck: “De toestand is ontoelaatbaar. Het is wel niet voor vluchtelingen, maar toch 

een zaak die met den tegenwoordigen toestand nauw verband houdt.” Vermits een 

tweedehands loods tot dan toe niet gevonden was, werd aan het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken voorgesteld om een nieuwe te bouwen12. Anderhalve week later kwam er een 

machtiging voor het bouwen van “een school en kerk voor Belgische kinderen in Baarle-

Nassau13”.  

 

Begin 1916 werd de loods gebouwd op grond van Broos Roelen, eigenaar van de toenmalige 

café-brouwerij De Drie Lindekens. Zowel een kerk als een schooltje vonden er onderdak. 

Boven het altaar prijkten de Nederlandse en de Belgische vlag. Op 16 maart 1916 zou de kerk 



gewijd worden door bisschop Hofmans van Breda. Charles Ruijs de Beerenbrouck, vanaf 9 

september 1918 was hij minister-president van de Nederlandse regering, was bereid gevonden 

het peterschap te aanvaarden. Omdat Castelré door de modder per rijtuig via Baarle-Nassau 

niet bereikbaar was, werd aan de Duitse overheid toestemming gevraagd om via Meerle te 

komen. Dat werd niet toegestaan, wat een domper op de feestvreugde betekende. Pastoor 

Peeters van Baarle-Nassau zegende uiteindelijk de kerk in14. In de houten loods waren twee 

klaslokalen door een schutsel van de kerk gescheiden. Naast een zestigtal kinderen uit 

Castelré waren er ook een twintigtal leerlingen uit de Belgische gehuchten Hal en Bergen. Er 

werd, net zoals in de Minderhoutse parochieschool, Belgisch onderwijs gegeven. Dat wil 

zeggen: mét lessen in het katholieke geloof. In Nederland was het onderwijs neutraal. E.H. 

Bruynseels, hoofdaalmoezenier van het Belgische leger en afgevaardigde van de Belgische 

kardinaal Mercier, hielp met woord en daad. Hij kwam zelfs een keer op bezoek! 

 

Het college van Baarle-Nassau reageerde verbaasd omdat er van overheidswege steeds sprake 

was van een “noodkerk en -school voor vluchtelingen”. Stilaan begon het te dagen dat er iets 

niet klopte: “Bij den burgemeester heeft immer het idee vastgestaan dat de localen ter 

beschikking der gemeente zouden komen… Bij de bespreking met jonkheer Snouck-

Hurgronje (de gemachtigde van de regeringscommissaris, n.v.d.r.) kwam meermaals het 

aantal inwoners van Castelré ter sprake, zowel voor het vaststellen der noodige ruimte voor de 

kerk als voor de school zodat de overtuiging bestaat dat de kerk en school voor de Hollanders 

is gebouwd, al is het dan dat de mensen van over de grens daar tevens gebruik van zullen 

maken15. Het valt te betwisten dat noch de kerk noch de school voor vluchtelingen alleen 

werd gegeven daar eerstens de bewoners van Castelré niet als zoodanig beschouwd kunnen 

worden terwijl tweedens de Belgen die van de kerk gebruik maken evenmin vluchtelingen 

zijn omdat zij hun woonplaats nimmer verlaten hebben… Dat bij U de meening heeft bestaan 

dat kerk en school voor vluchtelingen werd gebouwd, is waarlijk mijn fout niet!16”  

 

Wellicht was de regeringscommissaris zijn boekje te buiten gegaan. Met het regeringsgeld 

werden in Castelré geen vluchtelingen geholpen, maar vooral Nederlanders die problemen 

hadden bij het uitoefenen van hun godsdienstplicht en die zich bovendien probeerden te 

onttrekken aan de Nederlandse schoolplichtwet. Binnenlandse Zaken zorgde ervoor dat een 

openbare (neutrale) school in de lokaaltjes van de noodkerk kon worden ingericht. De 

Nederlandse kinderen werden verplicht hiernaartoe te gaan. Dankzij de bescherming vanwege 

jonkheer Ruijs de Beerenbrouck en hoofdaalmoezenier Bruynseels bleef ook de 

parochieschool bestaan, zij het alleen voor de Belgische kinderen. De Belgen kregen namelijk 

een nieuw klaslokaal, in hetzelfde noodgebouw. 

 

Voor de wethouders van Baarle-Nassau ging deze maatregel niet ver genoeg. Bij de politie 

werd erop aangedrongen om de Belgen van Hal en Bergen te verbaliseren wanneer zij in 

Castelré naar de noodkerk kwamen, omdat zij zich dan in de zogenaamde verboden 

grensstrook ophielden. Al die processen werden echter door de Nederlandse Koningin 

vernietigd. Bovendien reikten de Nederlandse militaire autoriteiten passen uit waardoor de 

inwoners van Hal en Bergen alle dagen vrij naar de kerk en school van Castelré konden 

komen. Uiteindelijk drongen de wethouders van Baarle-Nassau er bij de Duitse (!) militaire 

overheid op aan om het grensverkeer voor kerk- en schoolbezoek stop te zetten. Op 30 juli 

1917 werden alle gezinshoofden van Hal en Bergen op het Passamt ontboden, waar het hen 

ten strengste verboden werd om nog langer in Castelré naar de kerk te gaan of hun kinderen 

daar naar school te sturen, op boete van driehonderd mark. De Belgen mochten wél gaan 

werken in Castelré, maar er niet naar de kerk of de school gaan!  

 



Na de Eerste Wereldoorlog ging de schoolstrijd in Castelré gewoon verder. Het college van 

Baarle-Nassau wilde in het noodgebouw blijvend een neutrale school vestigen, zeer tegen de 

zin van de katholieke bevolking. De inwoners stuurden hun kinderen naar de parochieschool 

in Minderhout, zoals vóór de oorlog. Ze werden wegens overtreding van de leerplichtwet 

herhaaldelijk voor de rechter gedaagd. Tot tweemaal toe stelden zij een petitie op met het 

verzoek om afscheiding van Nederland en aanhechting bij België17. Broos Roelen zegde als 

grondeigenaar de huur op, waarna de gemeente verplicht was om het schoolgebouw aan te 

kopen, af te breken en elders terug op te richten. Omdat het verzet niet gebroken kon worden, 

ook niet na een uitspraak van de Hoge Raad, werd de school in 1926 opgeheven.  

 

Zondereigen, gescheiden van het gemeentelijk centrum 

Zondereigen is een gehucht van de Belgische enclavegemeente Baarle-Hertog. Omdat de 

burgemeester van deze gemeente zich niet aan de Duitsers wilde overgeven, werd in 

Zondereigen eerste schepen Toontje Gillis de contactpersoon voor Duitse opeisingen. Gillis, 

geboren in 1859, was koopman en woonde in het huis naast het klooster (in 2013: 

Zondereigen 8, Baarle-Hertog). Door de voortdurende weigering van de bezetter om 

doorlaatpassen uit te schrijven, was het voor de inwoners van Zondereigen onmogelijk om 

wijzigingen in de burgerlijke stand aan te geven. Daarom werd op 13 oktober 1915 in het huis 

van Toontje Gillis een noodgemeentehuis ingericht. Daar werden nieuwe gegevens van de 

burgerlijke stand en het tijdelijke bevolkingsregister bewaard (zie Herman Janssen, “Baarle: 

neutraal, vrij of bezet?”). 

 

Bij hun geboorte kregen opvallend veel jongens “Albert” als tweede of derde naam, een 

eerbetoon aan de Belgische koning. Zo waren er o.a. Jan Cornelis Albert Verhoeven, Jozef 

Albert August Leestmans, Josephus Albertus Van Gils en Edmond Albert Hapers. Tot dan toe 

was Albert in Zondereigen een weinig voorkomende naam. 

 

De oorlog had grote gevolgen voor het dagelijkse leven aan de grens. In Zondereigen was 

Charel Huybrechts soldaat in het Belgische leger, al woonde hij net op Nederlands 

grondgebied. Hij woonde daar echter niet lang genoeg om zich aan de Belgische dienstplicht 

te kunnen onttrekken. Men moest minstens tien jaar in het buitenland verblijven om van 

legerdienst vrijgesteld te worden. Bij de val van Antwerpen vluchtte Charel over de grens, 

waarna hij in het kamp van Harderwijk geïnterneerd werd. Een jaar lang stond zijn vrouw 

Amelie alleen voor de opvoeding van zes kleine kinderen. Vlakbij was een Duitse wachtpost 

en patrouilleerden Nederlandse grenswachters. Amelie was bang van die soldaten en durfde ’s 

nachts niet uit bed komen wanneer haar jongste kind weende. De soldaten kwamen dan op het 

raam kloppen om hun ongenoegen te uiten19.  

 

De Nederlandse woningen van Charel Huybrechts (in 2013: Ghil 15, Baarle-Nassau) en Gust 

Frijters (in 2013: Ghil 13, Baarle-Nassau) werden door de elektrische draad van Zondereigen 

afgesneden. Voor de kerk, de school en de winkels waren zij nochtans op dit gehucht 

aangewezen. Ook het gezin van Gust Jansen en Lucie Mertens (in 2013: Zondereigen 14, 

Baarle-Hertog) kon Zondereigen niet meer bereiken. Hun boerderij stond weliswaar aan de 

Duitse kant van de dodendraad, maar de toegang werd door deze versperring op twee plaatsen 

verhinderd. De draad kruiste hun oprit en iets verder de openbare weg. Er zat niets anders op 

dan een nieuwe ontsluitingsweg over een akker naar hun woning aan te leggen. De kinderen 

Jansen konden niet meer samenspelen met de buurtkinderen. De contacten waren tot een 

minimum beperkt. Wanneer de doodsklokken luidden, werd vanop een mutserdmijt over en 

weer geroepen wie er was gestorven.  

 



Vanachter de dodendraad was nauwelijks nog contact met de familie in Zondereigen: “Ons 

Mie en ons Pauline zijn vandaag tegen de avond nog hier geweest. Niet bij mij thuis maar aan 

de draad. Veel konden ze niet zeggen want ze kregen niet veel tijd van de Duitsers. Ik was al 

tevreden dat ik ze zag, want het was al van juli geleden. De draad die hier staat, is wel 

elektrisch, maar dat wil niet zeggen dat er weinig Duitsers zijn. Want ze staan op sommige 

plaatsen maar een grote honderd meter van malkander20.” Drie maanden later luidde het als 

volgt: “Thuis zijn allen nog goed, gelijk Jan Jespers mij zegde. Die komt nog altijd over de 

grens. Maar aan de draad spreken, dat gaat niet meer. Er mag niemand meer bij de draad 

komen, want ze zijn heel streng21.”  

 

Duitse soldaten aarzelden niet om in de verboden grenszone ongewapende burgers neer te 

schieten. Soms vuurden zij zelfs richting Nederland, wat verboden was. Bij de grens in 

Zondereigen was Louis Van Den Heuvel hiervan het slachtoffer. Hij was een Belgische 

arbeider die in Baarle-Nassau op het gehucht Schaluinen woonde. In de zomer van 1915, bij 

de oprichting van de dodendraad, telde zijn gezin drie zonen en vier dochters. Dochter Trees 

was veertien jaar oud en als dienstmeid tewerkgesteld bij de weduwe Gillis in Zondereigen. 

Omdat de levensomstandigheden in bezet België steeds moeilijker werden, wierp vader Van 

Den Heuvel vanuit Nederland vaak voedsel over de draad om zijn dochter te bevoorraden. Op 

zondag 19 december 1915 wou Louis met toestemming van de Nederlandse militaire 

autoriteiten zijn dochter bij de dodendraad spreken. Trees zou namelijk per 1 januari 1916 als 

dienstmeid aan een landbouwer in Baarle-Nassau verhuurd worden. Louis wou haar vragen 

om die dag haar nieuwe baan te betrekken, maar bij de grens patrouilleerden Duitse soldaten. 

Zij sommeerden Louis Van Den Heuvel om weg te gaan en verboden hem een mandje met 

etenswaren over de draadversperring heen te gooien. Hij deed het toch, waarop één van de 

soldaten hem neerschoot. Bij aankomst in het ziekenhuis in Tilburg bleek dat Louis slechts 

lichtgewond was. Na enkele dagen verzorging door dr. Deelen kon hij naar huis terugkeren. 

Na een schriftelijk verzoek van burgemeester Mensen van Baarle-Nassau aan de commandant 

van de Duitse grenswacht in Weelde-Station kon Trees Van Den Heuvel alsnog tijdig haar 

nieuwe arbeidsplaats betrekken.  

 

Aan “het Bruggeske” in Zondereigen, nog net op Belgisch grondgebied, woonde sinds 13 

januari 1915 een pasgehuwd koppeltje: Louis Meyvis uit Wortel en Marie Vanden Broeck uit 

Merksplas. Een half jaar na hun huwelijk scheidde de dodendraad hun boerderij van de rest 

van België. Er was geen contact met de familie mogelijk, zelfs niet bij de geboorte van vier 

kinderen: Antonia (17 oktober 1915), Jaak (19 oktober 1916), Gust (4 september 1917) en 

Louise (16 november 1918). Zij werden in de St.-Remigiuskerk van Baarle-Hertog gedoopt. 

De eigen parochiekerk was niet bereikbaar.  

 

Jan Verstraelen (in 2013: Witte Keiweg 3, Merksplas) schreef op 19 mei 1916: “Mijn broeder 

Charel had tien dagen geleden een Passierschein gekregen om hooi te halen dat nog in een 

beemd achter de draad zat. Dat was nogal een toer om daar naartoe te rijden, want hij moest 

langs Weelde-Station en het centrum van Baarle naar Baarlebrug. Charel reed ’s morgens om 

8 uur van huis en was ’s avonds om 11 uur terug. En ze moeten het hooi nog uitdragen, want 

hij kon met paard en kar niet in de beemd komen22.” Er bestaat een gelijkaardig verhaal met 

Fons Van Beek van het gehucht Ginhoven in de hoofdrol. Fons moest twee uur omrijden om 

op een kwartier afstand van zijn boerderij een akker te bewerken23.  

 

De Blokken, een flagrante schending van de Nederlandse neutraliteit 

Het Duitse leger zorgde ervoor dat de elektrische draadversperring altijd op Belgisch 

grondgebied geplaatst werd. Men wilde immers grensincidenten met het neutrale Nederland 



vermijden. De Duitsers hebben voor zover bekend maar één fout gemaakt, namelijk in De 

Blokken, het meest zuidelijk gelegen grondgebied van Baarle-Nassau (NL). Het perceel De 

Blokken bevindt zich net ten westen van het vroegere treinstation van Baarle-Nassau-Grens 

en tijdens WO I was het niet bewoond. Nu staat er een kamphuis waar groepen jongeren op 

bosklassen komen. De Blokken is een “quasi-enclave”, een Nederlandse uitstulping die 

slechts door een zandweg met de rest van dat land is verbonden.  

 

“Kolonel X”, een officier die anoniem wou blijven, schreef in zijn “Memoires van een 

Nederlandse Brigade-commandant” dat na de oprichting van de dodendraad door het Duitse 

leger De Blokken vanuit Nederland onbereikbaar geworden was24. Erger nog, de draad kruiste 

zelfs de Nederlandse toegangsweg en berm. Hij bevond zich dus over een totale lengte van 

bijna… tien meter op Nederlands grondgebied! Tot dan toe was dit onbekend gebleven omdat 

niemand zich iets van die zure heide aantrok. Maar na een klacht van John Leysen, een 

Antwerpse bankier, was het plots “een punt van groote internationale importantie”. Leysen 

verbleef als vluchteling in Den Haag en eiste vrije doorgang naar het terrein dat hij voor 

jachtdoeleinden gepacht had. Kolonel X “adviseerde de zaak slepende te houden en 

intusschen de Duitschers onderhands te doen verzoeken de versperring ten spoedigste om De 

Blokken heen te leggen.” Twee weken later bezochten eerst de opperbevelhebber van het 

Nederlandse leger en daarna de Nederlandse minister van Oorlog de grensbrigade in Baarle-

Nassau, die tot dan toe zoveel belangstelling niet gewend was… 

 

Alex Vanneste stelde zich vragen bij de geloofwaardigheid van bovenstaand verhaal en vroeg 

zich af of de gegevens met akkerprospecties ter plaatse in overeenstemming waren. Verkeken 

de Duitsers zich op de Baarlese enclavepuzzel en annexeerden zij per ongeluk een deeltje van 

Baarle-Nassau, wat een schending van de Nederlandse neutraliteit betekende? Op de 

Belgische akkers ten noorden van De Blokken werd door de heemkundige werkgroep 

Zondereigen gezocht naar scherven van oude porseleinen isolatoren, restanten van de 

dodendraad. Na het ploegen en uitregenen komen die langs het traject van de dodendraad elke 

jaar opnieuw aan de oppervlakte tevoorschijn. Ze liggen dan mooi op een rechte lijn, soms 

dwars over een akker, wel altijd op Belgisch grondgebied en meestal vlakbij de rijksgrens. 

Geen enkele scherf werd daar gevonden en het verhaal leek dus niet te kloppen. 

Akkerprospecties bevestigden wél het traject ten zuiden van De Blokken. Daar lagen 

honderden sporen van de draadversperring. 

 

De zoektocht werd in het streekarchief in Tilburg verdergezet. En met succes! Op 25 juli 1915 

ontving de gemeente Baarle-Nassau een telegram van ene John Leysen “betreffende de 

elektrische draadversperring op eigendommen op Nederlands gebied25”. En hoewel er geen 

gegevens over de verdere gebeurtenissen konden achterhaald worden (wellicht werden er op 

gemeentelijk niveau geen initiatieven ondernomen), bevestigen de nieuwe gegevens het 

verhaal van Kolonel X. Deze tilde niet zwaar aan de zaak, mogelijk deden de 

opperbevelhebber en de minister van Oorlog dit wel, wat hun plotse bezoek aan de 

grensbrigade kan verklaren. Wat er met de klacht van John Leysen gebeurde, weten we niet. 

In ieder geval werd door Duitse soldaten “een kilometer dodendraad” ontmanteld om ten 

zuiden van de Blokken over een lengte van twee kilometer te worden heropgericht. Daarmee 

was het grensincident gesloten.  

 

En het schervenmysterie? Na de oorlog sloegen de landbouwers de “potjes” met een hamer 

stuk. Ze konden er niets mee doen, bij gebrek aan elektriciteit. Dat zijn de gevonden scherven 

ten zuiden van De Blokken. Ten noorden echter hadden Duitse soldaten diezelfde isolatoren 

voorzichtig losgedraaid met het oog op het hergebruik… 



 

Weelde-Station, twee keer gescheiden 

Na de oprichting van de dodendraad in juli 1915 was het gemeentehuis in Weelde vanuit 

Weelde-Station niet meer bereikbaar. Eind 1914 al was het Belgische gehucht door de Duitse 

bezetting gescheiden van het Nederlandse Baarle-Nassau-Grens, waarmee het sinds 1906 één 

grensoverschrijdende buurtschap vormde.  

 

De omgeving van Baarle-Nassau-Grens en Weelde-Station was eeuwenlang een woest 

heidegebied, privébezit van de Nassaus. In de Franse Tijd werden de gronden staatseigendom, 

met vruchtgebruik voor de Nederlandse koninklijke familie. Prins Frederik verkocht dit recht 

in 1844 aan de Nederlandse Staat. Er volgde een verkaveling waardoor de grensbuurt in 

handen kwam van Max Van den Bergh26. John Leysen27 werd door zijn huwelijk met 

Clementine Van den Bergh de volgende eigenaar. Leysen, een bankier uit Antwerpen, 

verkocht gronden aan de Staatsspoorwegen en de Congregatie van de H. Geest.  

 

In 1867 werd een spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg aangelegd. De inwoners van 

Zondereigen protesteerden omdat spoorlijn 29, het “Bels Lijntje”, over hun landbouwgronden 

zou lopen. Zij verwezen de projectontwikkelaars naar het waardeloze heidegebied richting 

Weelde. Bij het Belgische station Weelde-Merksplas werden de eerste huizen voor 

spoorwegwerklieden gebouwd, het prille begin van de buurtschap Weelde-Station. Deze 

kwam pas echt tot ontwikkeling na de oprichting van een grensstation, in 1906. Het was een 

“eilandstation”. Aan alle kanten was het gebouw door spoorlijnen omgeven. Het terrein 

bestond uit maar liefst vijftig spoorlijnen naast elkaar, samen goed voor drieëntwintig 

kilometer spoor met ruim honderd wissels. De lengte van het stationsgebouw bedroeg ruim 

250 meter. De rijksgrens loopt ten zuiden van de Grensweg, door de as van de sloot. In het 

verlengde hiervan verdeelt de grens het station in twee gelijk ingedeelde helften, een Belgisch 

en een Nederlands station. De landsgrens liep schuin door de centrale vestibule met het 

“plaatskaartenbureau”. De grenslijn was er door middel van een rij gekleurde tegels 

gemarkeerd. Alle gebouwen en spoorlijnen zijn intussen verdwenen. Alleen het vroegere 

perron en de bedding van de spoorlijn resten nog.  

 

Gemeentelijk behoorde Weelde-Station van in het begin bij Weelde, nu maakt de 

gemeenschap deel uit van de fusiegemeente Ravels. Op kerkelijk gebied was er vlug enige 

zelfstandigheid. Op 16 juni 1912 werd de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de H. 

Rozenkrans ingewijd. Aan het hoofd van de kapelanie (in Nederland spreekt men van een 

rectoraat) stond oud-aalmoezenier A. Verschueren. Drie maanden later werd een basisschool 

opgericht, waar door zusters Franciscanessen uit Herentals werd lesgegeven. Zr. Leonie nam 

de lagere meisjesschool voor haar rekening. Zr. Hubertine, geboren in Weelde, zette zich voor 

de kleuters in. 

 

De Nederlandse buurtschap Baarle-Nassau-Grens ontstond pas in 1906 en behoort 

administratief bij de gemeente Baarle-Nassau. Op kerkelijk gebied was er een verregaande 

toenadering tot Weelde-Station: “Baarle-Nassau heeft ongeveer dertig huisgezinnen die 

metterwoon gevestigd zijn in de nabijheid van het groote grensstation. Deze menschen wonen 

een uur van het dorp en maken gebruik van de kapel die op Belgisch grondgebied is gebouwd. 

Er bestaat ook een school, door de zusters van Herenthals bediend, die door de Hollandsche 

grensbewoners druk wordt bezocht28.” Waarschijnlijk werden Nederlandse kleuters bedoeld. 

Omwille van de verschillende onderwijssystemen in België en Nederland bracht het 

ochtendtreintje de Nederlandse lagere schoolkinderen naar Baarle-Nassau en Tilburg.  

 



Op 16 september 1913 namen de paters van de Congregatie van de H. Geest hun intrek in het 

klooster in Baarle-Nassau-Grens. Pater Georges Haezaert stond in voor de pastorale bediening 

en assisteerde kapelaan Verschueren in de kapel van Weelde-Station. Laatstgenoemde had 

een zwakke gezondheid. In 1915 vertrok Haezaert naar Congo, waar hij later tot bisschop 

werd gewijd. In het klooster van Baarle-Nassau-Grens werd hij door pater Jan van Dooren 

opgevolgd. Het klooster was een opleidingshuis voor broeders-missionarissen, van 1914 tot 

1919 tevens een klein seminarie. Het lag schrijlings op de grens, naar het voorbeeld van het 

klooster in Hamont-Achel. Twintig hectare lag op Nederlands gebied, tien hectare in België. 

Het kloostergebouw zélf stond in Nederland, de boerderij met het kippenbedrijf was Belgisch. 

Deze constructie is voordelig omdat volgens het Traktaat van Maastricht ten aanzien van een 

grensdoorsneden landgoed de meest soepele principes moeten toegepast worden. Dat leverde 

voordelen op voor de militieplicht van de Belgische seminaristen. Wie opgeleid werd tot een 

geestelijk ambt, was vrijgesteld van legerdienst zolang hij in België verbleef. Toen in 

november 1914 de hoogste klassen van het missiehuis in Lier naar Baarle-Nassau-Grens 

gevlucht waren, werd een uitzondering op de militiewet verkregen.  

 

Duizenden Belgische vluchtelingen trokken via Weelde-Station naar Nederland, dat niet bij 

de oorlog betrokken was. Sommigen kwamen via het spoor, anderen langs de weg van 

Turnhout naar Breda. Maandenlang werden vluchtelingen opgevangen aan de Nederlandse 

kant van het grensstation (zie Herman Janssen, “Vluchtelingen in Baarle”). Weelde-Station 

was ook een schakel in het ontsnappingsnetwerk van de Britse verpleegster Edith Cavell. De 

Franse kapitein Henri Giraud (1879-1949) was één van de gewonde militairen die met haar 

hulp via Weelde-Station aan het Duitse krijgsgevangenschap kon ontkomen. Hij stond aan het 

hoofd van het 4de Zouavenregiment, dat bij Saint Quentin slag leverde. Op 30 augustus 1914 

werd hij in Guise bij een bajonetaanval gewond. Giraud werd naar een Duits veldlazaret 

overgebracht en zou de rest van zijn leven invalide blijven, wat hem overigens niet belette om 

in 1940 als bevelvoerende generaal van het 7de Franse leger Nederland te hulp te schieten. Op 

1 november 1914 ontsnapte kapitein Giraud uit het Duitse lazaret. Hij sloot zich op zijn vlucht 

bij een rondreizend circus aan, waar hij kassier werd. In Brussel kwam hij in contact met 

Edith Cavell. Zij nam hem op in haar huisgezin en verzorgde hem zo goed mogelijk om hem 

weer op krachten te laten komen. Edith stond versteld van de moed en de wilskracht van de 

toen 35-jarige Parijzenaar en liet hem op een ontsnappingsroute richting Nederland zetten. 

Via de abdij van Tongerlo, waar ook een brievensmokkelkantoor gevestigd was, kwam hij 

naar Turnhout. Daar verbleef hij één nacht. In Weelde-Station verstopte Giraud zich onder 

een stapel dekens op een lege bakkerskar. Nederlandse bakkers leverden met Duitse 

toestemming honderden broden aan de Belgische grensgemeenten (zie Els Verbiest, 

“Oorlogskost. Nieuwe meesters, magere tijden”). Met paard en kar werden in Zondereigen 

tweemaal per week 325 witte broden geleverd via de grenswacht van Weelde-Station. De 

Duitse soldaat had bij de terugkeer slechts een onverschillige blik in de kar geworpen en 

“vort” tegen de voerman geroepen. Via de geijkte kanalen in Nederland en Engeland kwam 

Henri Giraud in april 1915 in Frankrijk terecht, waar hij staflid werd van het 5de Franse leger. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd hij o.a. militaire commandant van Metz en commandant van 

het 3de Franse leger. Hij was toen hiërarchisch overste van kolonel Charles de Gaulle29.  

 

De Duitse bezetting had grote gevolgen voor de plaatselijke bewoners. Eerst werd het 

Nederlandse Baarle-Nassau-Grens van het Belgische Weelde-Station gescheiden. “De 

Duitschers laten iedereen België binnen, maar niemand mag er uit. Onze menschen mogen 

wel naar de kerk, maar niet naar huis terug. De kinderen mogen naar school, maar niet terug. 

Dat is dus schoolblijven in den meest uitgebreiden zin van het woord30.” Vanaf de oprichting 

van de dodendraad medio 1915 was ook het gemeentehuis in Weelde onbereikbaar geworden. 



Bij het café van de familie Van den Eynde (in 2013: hotel-café de Grens) werd een hoge 

doorgangskooi getimmerd. Burgers mochten deze poort slechts passeren als zij een 

Passierschein konden tonen. Ed Loffeld, oprichter van de Baarlese heemkundekring, woonde 

in zijn jeugdjaren “aan de Grens op Nederlands gebied, met maar een paar meter afstand 

tussen de straat waar we konden ravotten en de suizende dodendraad, waar de wind langs de 

draden speelde. Ik heb medio 1915 deze draden zien spannen en na de oorlog zien oprollen. 

Ter plaatse liepen ze langs de huidige Grensweg en dan verder door en over het grote 

grensstation heen in de richting van Zondereigen… Ik had honden jankend op de onderste 

draad zien vallen en in tweeën branden. Achter het café van de familie Van den Eynde wist 

ooit iemand over de draad te springen. Hier liep de afrastering pal langs een schuur. Vanop 

het dak van de schuur sprong de vluchteling zijn vrijheid tegemoet31.  

 

De kapel van Weelde-Station was vanuit Nederland onbereikbaar geworden. De mensen van 

Baarle-Nassau-Grens gingen zich op kerkelijk gebied naar het klooster richten, waar de 

kerkdiensten in de gang op de eerste verdieping werden gehouden. Het zaalkapelletje was te 

klein geworden. De kippenfokkerij van het klooster kwam in de problemen omdat voer 

moeilijk te verkrijgen was. De ontginning werd gehalveerd door de elektrische draad die op 

twintig meter van het huis liep. Het klooster geraakte zonder inkomsten. De overste schreef: 

“Als men van wind, water en zand zou kunnen leven, was het hier de ideale plek32.”  

 

Medio 1915 reed een Telegraaf-correspondent met de auto langsheen de rijksgrens: “De 

landstreek die we vandaag in alle richtingen met onzen auto doorkruist hebben, behoort 

voorzeker tot de minst bevolkte van ons land. Enorme afstanden hebben we afgetuft over 

steenwegen zonder einde en dwars door heiden, uren en uren vér gaans, dikwijls ook zonder 

maar één mensch te ontmoeten. Maar nergens kregen we zo diep de impressie van 

verlatenheid als in het onmetelijke station van Baarle-Nassau-Grens, dat zoals men weet 

schrijlings op de grens staat en waarin op het perron den Hollandschen schildwacht slechts 

door een ketting van den Duitschen is gescheiden. Hier zijn we in het rijk van schimmel en 

roest. Met zijn uitgestorven gebouwen en zijn sporennet dat zich in ware weiden met wild 

gras een halve meter hoog verliest, geeft dit station compleet het beeld van het dode bedrijf 

boven een uitgeputte kolenmijn33.”  

 

Het internationale treinvervoer via Baarle-Nassau-Grens en Weelde-Station was vanaf de 

Duitse bezetting verboden. Het internationale personenvervoer lag er heel de oorlog stil. 

Theodoor Johan Wolters was sinds 1908 de stationschef van Baarle-Nassau-Grens. Hij was op 

25 april 1866 in Emmerich geboren en trouwde met Johanna Theodora van Haag, eveneens 

van Emmerich afkomstig. In het Belgische deel van het station zwaaide een jonge Duitse 

Bahnhofvorsteher met maar liefst vier sterren de plak! Hij was uit Barmen afkomstig. De 

Duitse en Nederlandse stationschef woonden recht tegenover elkaar, maar hun woningen 

waren door de dodendraad van elkaar gescheiden.  

 

Het internationale goederenverkeer via het grensstation werd op 1 oktober 1915 hersteld34. 

Maar met het vertrek van het Duitse spoorwegpersoneel op 1 januari 1917 kwam er opnieuw 

een einde aan het grensoverschrijdende goederenvervoer. Twee weken later werd de spoorlijn 

van Turnhout naar Baarle-Nassau-Grens door Duitse militairen opgebroken ter versterking 

van de grens35 (zie Herman Van Eyndhoven, “Bunkers ten zuiden van Baarle-Hertog”). De 

Nederlandse Spoorwegen verlegden het overlaadstation naar Roosendaal, waarna veel 

werknemers met hun families vertrokken. Het internationale personen- en goederenvervoer 

via Baarle-Nassau-Grens en Weelde-Station werd pas hervat na het beëindigen van de oorlog.  
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