13. De dodendraad aan de rijksgrens met Baarle-Nassau
HERMAN JANSSEN

In “Spanning op de rijksgrens van Knokke tot Gemmenich, 1915-1918”, beschrijft em. prof.
dr. Alex Vanneste hoe de rijksgrens tussen Belgié en Nederland met een draadversperring
onder hoogspanning werd afgesloten. Door het grote aantal dodelijke slachtoffers kreeg deze
hindernis al snel een lugubere bijnaam: “de dodendraad”. Ook ten zuiden van Baarle-Nassau
was de grens elektrisch afgesloten. De grenslijn met de Belgische gemeenten Hoogstraten,
Merksplas, Baarle-Hertog, Turnhout en Ravels bedraagt hier bijna vijftig kilometer, een
negende van de totale Belgisch-Nederlandse grens! Toen in 1843 de begrenzing van beide
landen in het Traktaat van Maastricht werd bepaald, faalde men bij het vastleggen van de
grenslijn tussen de palen 214 en 215, respectievelijk het grenspunt van Baarle-Nassau, Alphen
en Poppel en dat van Baarle-Nassau, Chaam en Meerle. Oorzaak was de ingewikkelde
enclavessituatie. Zo ontstond het beruchte “gat in de grens”. De lange en grillige, officieuze
Baarlese grens bemoeilijkte de bewaking tijdens WO I, een buitenkans voor smokkelaars! Pas
op 26 april 1974 werd ook ten zuiden van Baarle een officiéle rijksgrens getrokken®.

Grensbewaking

Op 26 augustus 1914 richtte Nederland een permanente grensbewaking in (zie Herman
Janssen, “Baarlese soldaten™). Eind oktober 1914 werden de eerste Duitse troepen
ingekwartierd in het kanton Hoogstraten, waartoe ook Baarle-Hertog behoort. Op 3 november
1914 kregen Meerle en Baarle-Hertog (Zondereigen) als twee laatste gemeenten van het land
hun permanente Duitse bezetting (zie Herman Janssen, “Baarle: neutraal, vrij of bezet?”).
Officieel had de bezetter de Belgisch-Nederlandse grens al twee dagen eerder gesloten. Via
grote, doorgaande wegen mocht men de Duitse controleposten passeren mits men een
Passierschein kon tonen. Langs binnenwegen was het te allen tijde verboden om de grens te
overschrijden. De Duitsers plaatsten er manshoge prikkeldraadversperringen. Om aan het
nodige hout te geraken, werden grote bossen kaalgekapt op het Zwart Goor in Merksplas en
op den Aard in Hoogstraten en Minderhout. Begin december 1914 gingen de Duitsers streng
toezien op de grensbewaking. Landstormtroepen kregen de uitdrukkelijke instructie om na
één waarschuwing overtreders onverbiddelijk neer te schieten. Minderhout werd half
december 1914 met een hoge prikkeldraad van Castelré afgesloten. Meer, Meerle, Meersel-
Dreef en een paar gehuchten van Minderhout (Hal en Bergen) waren vanuit Hoogstraten niet
meer bereikbaar omdat de middelste uitstulping in het noorden van de provincie Antwerpen
eveneens met prikkeldraad was afgezet. Friese ruiters verhinderden het verkeer op de
belangrijkste wegen naar de grens. De bewegingsvrijheid in het achterland werd eveneens aan
banden gelegd, zelfs tot in de gemeenten die niet aan Nederland grensden?.

Generalleutnant von Weller, de militaire gouverneur van Antwerpen, maakte op 25 december
1914 bekend dat de Baarlese rijksgrens voor het nazicht van paspoorten slechts via de
steenweg van Turnhout naar Breda mocht overschreden worden. Hierdoor werd Castelré
gescheiden van de parochie Minderhout, Zondereigen van het dorpscentrum in Baarle-Hertog
en Baarle-Nassau-Grens van de kapelanie Weelde-Station (zie Herman Janssen, “Bijzondere
dodendraadlocaties tussen Hoogstraten en Ravels”). Ook de grensovergang tussen Meersel-
Dreef en Galder ging onherroepelijk dicht: “De bewoners van Galder, die zich naar het Lof in
de Meerselsche Dreef wilden begeven, zagen zich den toegang over de grens versperd. Velen,
die reeds in de Dreef waren, moesten daar blijven en werden genoodzaakt aldaar te
overnachten®.” Toestemming om de grens te passeren, werd hoogstzelden verleend: “Tot wat
een wreedheid de willekeur van eenige Duitsche officieren kan leiden, vertelde mij een dokter



aan de grens. Gisteren kreeg de vrouw van den onderwijzer Van Houcke uit een nabijgelegen
Belgisch dorp een miskraam. De Hollandschen dokter praktiseert over dit gezin. De
onderwijzer verzocht den Duitschen commandant om den medicus te mogen halen, doch het
werd hem geweigerd. De man smeekte, met vijf van zijn kinderen viel hij den officier te voet.
Tevergeefs. En zonder medische hulp is deze gezonde jonge vrouw van 37 jaar moeten
sterven. Men verbeeldt zich den gemoedstoestand van dezen vader, die met elf kinderen (van
wie het oudste veertien jaar is) achterblijft*.”

Duitse soldaten slaagden nauwelijks erin om de kilometerslange rijksgrens hermetisch af te
sluiten: “Vrijdagnacht trachtte een groep van 62 personen, waaronder vrouwen en Kinderen,
nabij Minderhout over de grens op Hollandsch gebied te komen. 't Was omstreeks één uur, bij
donker stormachtig weer, toen zij (de kousen over de schoenen getrokken), zacht loopend in
een lange rij door de bosschen de Hollandsche grens naderden. Eensklaps, aan den zoom van
een bosch, op nog geen vijftig meter afstand van de grens, donderde hen het “Halt!” van een
Duitsche wachtpost tegen, waarop tegelijkertijd eenige schoten weerklonken die de groep
arme vluchtelingen als een wervelwind uit elkaar deed rennen. Achteraf bleek dat drie
personen licht gewond waren. Een Duitsche patrouille omsingelde terstond het bosch, waarin
weldra een ware klopjacht gehouden werd, met het resultaat dat 53 personen, waaronder al de
vrouwen en kinderen, gevangen genomen werden. Negen mannen wisten kruipend en onder
de grootste gevaren tegen half vier de Hollandsche grens te Ginhoven te bereiken. Deze
personen waren van plan om over Rotterdam per eerste scheepgelegenheid naar Frankrijk te
vertrekken om daar in de munitiefabrieken werkzaam te zijn®.”

Het elektrisch afsluiten van de grens

Begin juli 1915 werden in Zondereigen de eerste palen en benodigdheden voor het plaatsen van
de elektrische draadversperring aangevoerd. Dinsdags met de kermis deed de zware vrachtwagen
het dorp dreunen. De volgende morgen werden Belgische werklieden met de auto aangevoerd.
Sommigen hadden nog nooit handenarbeid verricht, droegen fijne schoenen en een slechte jas
boven betere kleren. Wanneer de Duitse officier hen ’s avonds het verdiende dagloon wilde
uitbetalen, bleef hij met de helft van het geld zitten. Een groot deel van de vrijwilligers,
waaronder voorname heren, was naar Nederland gevlucht. Anderen hadden zich van het werk
verwijderd om brieven weg te dragen®. In de buurt van Baarle-Nassau-Grens werd eveneens
gewerkt: “Hier aan de grenzen zijn de Duitschers bezig den gevreesden electrischen draad aan
te brengen. Deze draad is gespannen vanaf het grensstation tot Castelré en Minderhout’.” Op
het platteland was elektriciteit op dat moment een totaal onbekend verschijnsel. Toen in 1926
het Lipseinde in Merksplas op het elektriciteitsnet werd aangesloten, werd in Antwerpen
hiermee de spot gedreven. Een oud vrouwtje zou gezegd hebben tegen de man die de lamp
aan het plafond kwam hangen: “Nie zoe hwoog, menjeer. Ik kan er meej ’t stekske nie bij!”
Tot op dat moment was er een lucifer nodig geweest om de (gas)lamp aan te steken®.

Een week voordat in onze regio de dodendraad onder hoogspanning werd gezet, overschreden
Belgische, Franse en Britse militairen de grens richting Nederland. De gemeente Baarle-Hertog
betaalde hun logeerkosten en treincoupons. Op 24 juli 1915 stond er bij de Baarlese rijksgrens
stroom op de draden. De controle van het bijna vijftig kilometer lange traject werd daarmee
herleid tot 15,5 km (1,5 km tussen Baarle-Nassau en Minderhout; 5,5 km tussen Baarle-Nassau
en Wortel; 1,2 km tussen Baarle-Nassau en Merksplas; 4,3 km tussen Baarle-Nassau en
Zondereigen; 1,1 km tussen Baarle-Nassau en Turnhout; 1,9 km tussen Baarle-Nassau en
Weelde-Station). Met behulp van de elektrische draadversperring probeerde het Duitse leger
het afsluiten van de rijksgrens te perfectioneren, wat ten koste van veel menselijk lijden
gedeeltelijk is gelukt. De draadafsluiting was ontzagwekkend: “Dat er bij de Belgen de schrik



in zit voor de electrische hoogspanning kan men hieruit het best besluiten, dat de Duitsche
grenswacht niet meer dagelijks groote groepen vluchtelingen naar de gendarmerie of de
celgevangenis te Turnhout overbrengt zoals dat vroeger geschiedde. Slechts een enkele maal
brengt zij iemand op die bij den fantastischen draad omsluipt. Toch moet het de vorige week
bij Castelré nog aan een heel gezin bestaande uit een tiental personen gelukt zijn zich onder
den draad door te graven®.”

Ook journalisten waren onder de indruk van de draadversperring: “Eén onzer dienstdoende
landweermannen bij Baarlebrug wilde ons wel een eindje geleiden. Op een afstand gezien,
vertoont deze afsluiting zich als een heg van draad- en paalwerk. Van heel verre ziet men
reeds de witte bekendmakingen der Duitschers, waarop in drie talen is aangebracht:
‘Hoogspanningsleiding, levensgevaar!” Er zijn drie stellen draden naast elkaar aangebracht.
Het middelste stel is voor de geleiding: op anderhalve meter afstand staan vierkant gezaagde
eiken palen in den grond. Het ondereind is voor de soliditeit zwart geteerd en er zijn vijf
draden gespannen tot op een hoogte van ongeveer twee meter. Daarboven in hetzelfde
loodrechte vlak zijn nog twee draden aangebracht en wel aan stevige palen van de soort als
onze telefoonpalen, die op ongeveer veertig meter afstand in de rij eiken palen staan. De
hoogspanningsleiding telt dus zeven draden. Elke draad is aan elken paal bevestigd door
middel van een isolator. Kijkt men er langs, dan ziet men een lange breede lijn der witte
isolatoren. Aan weerskanten van dit stel geleidingsdraden, op anderhalve meter afstand, is
aangebracht een stel veiligheidsdraden: vier dikke draden aan stevige palen ter manshoogte.
Deze draden dienen alleen voor de veiligheid; men kan dus niet tegen de leiding loopen, of
men moet zich eerst tusschen de aan weerszij loopende beschermingsdraden heenwerken. Wie
met den draad in aanraking komt, heeft dit te wijten aan eigen schuld. Het geheel vertoont
zich als solied en stevig. ‘Het is gemaakt om er eenige jaren te staan,” zeide ons een Belg. Wij
stonden verbaasd over dit werk van de Duitschers: het is geen kleinigheid, om op zulke wijze
de geheele Noordgrens van Belgié af te sluiten. Aan de Belgische zijde van de leiding staat
van afstand tot afstand een Duitsche landweerman, met het geweer op den schouder en den
punthelm op het hoofd. Wij maakten een praatje met een dezer posten. Hij vertelde ons o.m.
dat de draad van ’s avonds 7 tot ’s morgens 7 onder stroom stond en dat de sterkte van den
stroom tweeduizend volt bedroeg. Deze posten waren allen Rheinlanders uit de buurt van
Keulen.”

De deken van Hoogstraten stuurde op 9 augustus 1915 een oproep naar alle priesters uit de
dekenij, waarin hij hen opriep om de gelovigen vanop de kansel te waarschuwen voor de gevaren
van de dodendraad*!. Die spaarde mens noch dier: “Merkwaardig is hoeveel honden, katten en
kippen in den draad blijven hangen. En de Duitsche soldaten organiseeren nu en dan
drijfjachten waarbij de hazen worden opgejaagd naar de electrische geleiding, die voor hen
haar doodelijk werk verricht!?

De bewegingsvrijheid van de bewoners werd verder ingeperkt: “De Belgen mogen zelfs niet
tot op tweehonderd meter van de grens komen. Zij die binnen de tweehonderd meter wonen,
mogen zich daarin vrij bewegen, doch gaan ze buiten dien kring, dan moeten zij een pas
hebben. Een landbouwer die hier juist binnen die zone woont, moet een pas hebben om naar
zijn pomp te gaan die er toevallig net buiten valt®3.”

Of de Duitsers er altijd in slaagden om een dodelijke hoeveelheid spanning op de draad te
zetten, valt te betwijfelen. Jan Vleugels vermeldt in zijn boek “De rakkers der grenzen” drie
grenspassages waarbij hij stroom had gevoeld: “De Vlaming, die het eerste door het toestel
kroop, kreeg een slag die op een plotselinge verlamming geleek... De handschoenen, door de



Vlaming geplakt van oude velobinnenbanden, zijn veel te licht. Zijn armen schokken als
hamers... De eerste draad wordt doorgesneden, nu ook de tweede, maar aanstonds vertoont
het nu zijn uitwerking. Vlammen en vuurgensters springen uit de heide op. De Vlaming krijgt
nu ook een schok, die hem even van zijn zinnen berooft'4.”

Wanneer er geen spanning op de draden stond, was dit voor veel Belgen een unieke
gelegenheid om het land te ontvluchten. Sabotage kon de oorzaak zijn: “Sedert
Zaterdagochtend gaat geen elektrische stroom door de grensversperring. Men vermoedt dat
het smokkelaars gelukt is de draad af te snijden. Vanuit Baarle-Nassau, waar vele Belgen
vertoeven, was het nieuws spoedig in de Belgische grensgemeenten bekend gemaakt en vele
Belgen maakten ’s nachts van de gelegenheid gebruik om naar Holland te komen®®.” Op
andere momenten haalden de Duitsers zelf de stroom van de draad: “Wegens het hevig
onweer dat gisteren boven Vlaanderen woedde, werd de stroom van den electrischen draad
uitgeschakeld. Drie Duitschers maakten van de gelegenheid gebruik en ontsnapten. Zij
werden in Sluis in militaire bewaking gesteld®®.” Voor dit probleem werd echter al viug een
oplossing gevonden: “Bij onweer ziet men hier en daar aan de electrische draadversperring
zonderlinge toestellen in de lucht. Ze gelijken op de bekende vliegers, bestaande uit een
balkvormig raam met linnen beplakt. Door een staaldraad zijn ze aan den grond bevestigd,
een vijftigtal meter van de versperring. Het zijn bliksemafleiders. Zo kan men den stroom op
de draden laten. Nu en dan knapt een draad van zo’n ballon af. Bij Eede viel zo’n afgeknapte
ballon op de versperring. Een kind dat den ballon wilde opnemen, werd tegen den grond
geslagen en liep ernstige brandwonden op?’.”

Omdat grensbewoners er na verloop van tijd in slaagden om veilig de draad te passeren, werden
alsmaar nieuwe maatregelen genomen. Op 18 november 1916 stuurde Oberleutnant Luppe,
Ortskommandant in Hoogstraten, een brief naar de burgemeesters van Hoogstraten, Wortel en
Minderhout. Hij kondigde daarin aan dat de grenszone en de draadversperring tussen de
wachtposten 16 tot 36 zouden ingekort worden en eiste van de betrokken gemeentebesturen
een lijst van tachtig werklieden. Burgemeester Van Hoof weigerde om de vijfentwintig
opgeéiste mannen van Hoogstraten ter beschikking te stellen. Volgens hem was de draad een
militaire oorlogsopstelling en verbood de Conventie van Den Haag de opeising van burgers
voor de verplaatsing hiervan. Uit verder archiefonderzoek blijkt dat men pas eind februari
1917 met de werkzaamheden kon beginnen. Men deed hiervoor een beroep op een
bouwcompagnie uit Beieren. Deze pioniers waren op dat ogenblik tussen Rijkevorsel en
Turnhout bezig met het bouwen van bunkers langs het kanaal Dessel — Schoten (zie Herman
Van Eyndhoven, “Bunkers ten zuiden van Baarle-Hertog”). Omstreeks april 1917 werd er
behoorlijk wat hout geveld in de bossen van het Zwart Goor en op de Aard, mogelijk voor de
heropbouw van de elektrische draad®. Einde juli 1917 meldde een krant dat de Duitsers ter
hoogte van de villa Matthieu nabij de Kapeldreef in Minderhout een nieuwe elektrische draad
met een civiele doorgangspoort hadden geplaatst en dat de vorige versperring, met een poort
aan de splitsing van de weg naar Meer en Meerle, sinds drie weken geopend was. Blijkbaar
kwam heel Minderhout toen afgestormd om clandestien naar Nederland te trekken voor het
verzenden van brieven naar frontsoldaten. De inwoners van Minderhout konden vanaf dan
ook gemakkelijker voedingswaren uit Nederland invoeren, maar wel aan hoge prijzen®®.

Tijdens de winter van 1917-1918 werd de communicatie langs de dodendraad verbeterd. De
Duitsers installeerden in Kalmthout een radio-installatie waarmee in een mum van tijd alarm kon
geslagen worden. De radiokamer voor onze regio bevond zich in het Withof in Minderhout®°.

Rekrutensmokkel



De Belgische regering en kardinaal Mercier riepen jongeren op om het Belgische leger te
vervoegen. Velen werden daarenboven bang toen zij zich op regelmatige tijdstippen op de
controle van het Duitse Meldeamt moesten aanbieden. Zij vreesden in het Duitse leger te
worden ingelijfd. Belgische jongens staken daarom in grote aantallen de Nederlandse grens
over. Voor de overtocht moest aan een aanwerver vijftien frank voor de grensgidsen betaald
worden. Niet alle aanwervers waren eerlijk. “Voor een gezelschap van zes personen wordt
wel eens driehonderd francs betaald”, wist de Tilburgsche Courant?!. Jan Vleugels schreef:
“Sommige tussenpersonen vroegen tweehonderd frank of meer per persoon en hielden de
buitensporige winst voor zichzelf?2.”

Op 26 januari 1915 besloot de bezetter om geen Passierschein meer te overhandigen aan
Belgische mannen tussen zestien en vijfenveertig jaar. Zij die toch probeerden om de grens te
overschrijden, zouden door grenswachters doodgeschoten worden. Wie hen behulpzaam was,
zou volgens de oorlogswetten behandeld worden. Dit gold ook voor familieleden die de
illegale grensoverschrijding niet verhinderd hadden?. In Turnhout werd een bekendmaking
van de districtscommandant aangeplakt: “Familieleden van voortvluchtige militieplichtigen
zullen met hooge geldboetes gestraft worden?*.”

Een aanzienlijk deel van de illegale grenspassages gebeurde aan de grens met Baarle-Nassau.
Van oktober 1914 tot maart 1915 werden in het gemeentehuis van Baarle-Hertog ruim
tweeduizend vrijwilligers voor het Belgische leger ingeschreven. De gemeente betaalde de
onkosten van onbemiddelde rekruten, namelijk hun verblijf- en voedingskosten bij Hendrik
Couwenberg en treincoupons naar de consulaten van Breda of VIlissingen. Deze onkosten
werden door de gemeente bij het Belgische consulaat in rekening gebracht. Op 3 maart 1915
vroeg de burgemeester van Baarle-Hertog namens het plaatselijke “Comité tot Ondersteuning
van Behoeftige Belgen” aan de directie van de Nederlandse Bank een machtiging om
wekelijks driehonderd frank tegen Nederlandse munt te mogen wisselen voor een liefdadig
doel, namelijk de verblijf- en reiskosten van armoedige Belgen die vanuit Baarle naar
Nederland of Engeland afreisden om er bestaansmiddelen te vinden. Hij kon moeilijk zeggen
dat zij rekruten voor het Belgische leger waren. Een week later werd het verzoek toegestaan.

Nadat in onze regio de dodendraad was opgericht, werden de vluchtroutes een tijdje naar de
omgeving van Mol verlegd. Daar was nog geen elektrische draadversperring. Al vlug echter
slaagde men erin aan de grens met Baarle-Nassau de draad te passeren. Aan de rand van
Wortel-Kolonie, tussen Baarle-Brug en de Witte Kei (het raakpunt van de huidige gemeenten
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog), bevond zich het “smokkelbruggeske”. Deze
beruchte ontsnappingsplaats lag over de Staakheuvelse Loop, die in het Merkske uitmondt.
Rekruten voor het Belgische leger kropen hier onder de dodendraad, tot de Duitsers erachter
kwamen en dit gat in de versperring dichtmaakten?>.

Hele gezinnen hebben als grensgidsen het vaderland gediend. In Hoogstraten was er het gezin
van Jan Adriaan Van Hooydonck, stiefvader van de kinderen VVerhoeven. Maria Verhoeven,
haar roepnaam was “Miet”, werd in 1898 geboren als vijfde kind in een gezin van zeven. Haar
stiefvader en moeder hadden beiden de Nederlandse nationaliteit en woonden in de
Gelmelstraat, tegenover het Spijker. In 1921 trouwde Miet met haar buurjongen, Hugo
Cornelissen. Ze verhuisden naar Baarle-Hertog, waar Hugo postbode was en Miet een
textielwinkeltje had. Miet Verhoeven is in Baarle vooral gekend van haar verzetswerk voor
een pilotenvluchtlijn in WO I1. Op 10 september 1944 werd zij samen met twee Nederlandse
medewerkers door de Duitsers gefusilleerd op de schietbaan van het Mastbos in Breda.



Ook tijdens WO | was Miet actief in het verzet, wat minder gekend is. Zij hielp rekruten
voorbij de dodendraad en bracht brieven en spionageberichten naar Nederland. Ze was amper
zestien jaar oud toen zij hiermee startte. Miet plaatste in de omgeving van Castelré twee
glazen flessen met daarin een houten mik onder de dodendraad. Zo werd de onderste draad
veilig opgetild. Begin 1918 liep het mis. Zes leden van het gezin werden gearresteerd nadat
een rekruut voor het Belgische leger, door Miet voorbij de grens geholpen, zo onvoorzichtig
was geweest om vanuit Engeland een dankbrief te versturen. Deze werd bij de arrestatie van
een brievensmokkelaar door Duitse grenswachters onderschept. De Duitse censuurdienst in
Turnhout bezorgde de belastende informatie aan de legercommandant in Hoogstraten.

Miet werd verdacht van brievensmokkel en spionage. Sinds begin 1918 zat zij in voorarrest in
Antwerpen. Haar stiefvader, moeder, twee broers (Rik en Jozef) en een zus (Net) werden allen
veroordeeld wegens “hulp bij grensoverschrijding”. Bezwarend voor Miet was dat de Duitsers
over aanwijzingen beschikten dat zij spionagerapporten over de grens had gebracht. Bij
huiszoekingen vond men bovendien onder de plankenvioer van haar bed rubberen
handschoenen van het type dat Britse spionagediensten aan grensgidsen ter beschikking
stelden. De verdenkingen tegen haar wogen zo zwaar dat bijkomende onderzoekdaden
moesten gesteld worden. Uiteindelijk verhinderde de wapenstilstand een veroordeling en zo is
zij toen wellicht aan de doodstraf ontsnapt.

Na de oorlog ontving Maria Verhoeven de eremedaille voor politieke gevangenen. Als dank
voor haar bijzondere inzet kreeg zij hoogst uitzonderlijk al in 1937 stemrecht. Het was toen
gebruikelijk dat alleen mannen mochten stemmen. Het algemene stemrecht voor vrouwen
werd in Belgié pas na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd. In Baarle-Hertog werd een
gedenkmonument opgericht en een straat naar haar vernoemd: de Maria Verhoevenstraat?®.

Krantensmokkel

Elke nacht leidden werkloze jongemannen vluchtende Belgen langs binnenwegen naar
Nederland. Tegen de morgen begaven deze geleiders of passeurs zich naar Tilburg, waar zij
dagbladen bij de uitgever van de Tilburgsche Courant kochten. Deze kranten werden met
enige helpers over een derde van het bezette land verspreid. In Turnhout werd de Tilburgse
Courant algemeen gelezen. Drie- a vierhonderd exemplaren werden dagelijks
binnengesmokkeld?’. Men mocht ze evenwel niet in huis hebben: “Een inwoner van Gheel die
de Tilburgsche Courant gekocht en gelezen had, werd tot 150 franc boete veroordeeld. Te
Merxplas werden drie Belgen gearresteerd die een pakje met Noord-Brabantsche bladen over
de grens smokkelden.” Het bezit van verboden kranten kon zelfs aanleiding geven tot een jaar
hechtenis, wat mensen niet van het smokkelen weerhield?®.,

In Zondereigen maakte Gust Peeters gebruik van zijn vakkennis om een grote kruiwagen met
een dubbele bodem te maken, waarmee hij kranten en brieven smokkelde. Naast wagenmaker
was hij ook landbouwer en dirigent van het plaatselijke kerkkoor. Op 22 mei 1915 werd hij op
heterdaad betrapt. Gust werd verplicht om met zijn kruiwagen naar de rechtbank in
Antwerpen te stappen. Vervolgens zat hij meer dan een jaar vast in het Duitse
interneringskamp Elberfeldt. Toen hij thuiskwam, smokkelde hij opnieuw brieven. Gust
ontving hiervoor de burgerlijke medaille 2% klasse®.

Brievensmokkel

Brieven werden door een goed gestructureerde, geheime postdienst voorbij de rijksgrens
gebracht. In de loop van de oorlog hebben op deze manier vele honderdduizenden brieven van
en naar het front hun weg voorbij de grens gevonden (zie Jacques Hemelaers, “Smokkelpost



via Baarle-Hertog”). Uit de rekrutensmokkel en de clandestiene verkoop van Nederlandse
dagbladen was stilaan een brievensmokkeldienst ontstaan. Personen die het land ontvluchtten
en langs de bossen Nederland bereikten, gaven aan de terugkerende grensgids een brief voor
hun familieleden mee waarin zij van hun geslaagde vlucht melding maakten. In bezet Belgié
werd vervolgens een antwoord geschreven dat bij een volgende overtocht door de grensgids
werd meegenomen. Sommige passeurs of grensgidsen, zoals Jan Vleugels uit Turnhout,
brachten hun brieven naar de herberg van Frans Vermeeren (in 2013: Turnhoutseweg 23,
Baarle-Nassau). Daar namen zij een pakje brieven van het postkantoor in Baarle-Hertog in
ontvangst en verlieten de herberg langs de achterdeur richting rijksgrens®..

Vleugels maakte deel uit van een netwerk in Bouwel, bij Herentals, met Emiel Engelen als
leider. Deze dienst was opgezet met behulp van de Belgische regering in ballingschap, met
name eerste-minister Charles de Broqueville. Met een bijzonder vernuftig systeem waren de
afzender en de bestemmeling alleen bij het vertrek van de brief in Baarle-Hertog en bij de
aankomst in Bouwel (of in het hulpkantoor in Tielen) te achterhalen. In Baarle-Hertog was het
postkantoor belast met de centralisering van de verzending. Het overbrengen van de brieven
gebeurde door smokkelaars die tegen een kleine vergoeding zwaar gecomprimeerde pakjes
bestaande uit wel vijfhonderd tot duizend brieven over de grens brachten. Bij aankomst in
Bouwel werden de brieven van het bestemmelingsadres voorzien en per dorp of regio door
vrijwilligers bedeeld. Er stonden zware straffen op het bezit van gesmokkelde brieven. Na
verraad werd Emiel Engelen op 4 februari 1916 met vijf van zijn medewerkers tot twee jaar
gevangenis in Duitsland veroordeeld. Eind 1917 zaten niet minder dan veertien medewerkers
van dit netwerk achter de tralies®. Om de bezorging van de brieven mogelijk te maken,
moesten de medewerkers enige vrijheid van reizen hebben. Daartoe hebben talloze
burgemeesters en gemeentesecretarissen valse getuigschriften en paspoorten afgeleverd.
Postbestellers, trambedienden en conducteurs knepen regelmatig een oogje dicht of waren zelf
actief bij de distributie betrokken. De “mannen van Bouwel” leverden prima werk, maar toch
keken grensgidsen op hen neer: “Die van Bouwel riskeerden hun leven niet aan de draad*3.”

Niet alleen bij de draad liepen brievensmokkelaars gevaar, ook op Nederlands grondgebied
waren zij niet veilig. Nederlandse soldaten patrouilleerden in groten getale langs de grens. Zij
hielden iedereen aan die niet met hun wetten in regel was. In “De rakkers der grenzen” lezen
we dat Nederlandse soldaten de “Plek” gevangen namen en hem als lastige vreemdeling in het
kamp van Bergen aan Zee in Noord-Holland opsloten. De “Kromme” werd eveneens wegens
brievensmokkel door Nederlandse soldaten gearresteerd. Vanaf de zomer van 1916 stelde
Nederland een vijfhonderd meter brede verboden strook in langs de grens. Zonder een
bijzonder paspoort mocht niemand zich daar bevinden. Op verschillende plaatsen werden
borden geplaatst die het verboden terrein aanduidden. Nederlandse soldaten schoten bijna zo
vlug als de Duitsers. Grensgidsen werden bespied en stonden onder controle van de
Nederlanders. In schijn genoten zij alle vrijheid, maar wanneer ze bijvoorbeeld Tilburg in de
richting van de grens verlieten, werden zij bijna zeker aangehouden. Daarom vertrokken ze
meestal westwaarts, richting Breda. Vanaf Gilze-Rijen stapten ze zuidwaarts®*,

Jan Vleugels vertrouwde geen “omkoopbare” Duitse soldaten. Zo was er een oude smokkelaar
(in 2013: Schootsenhoek 37, Castelré) die meteen raad wist toen Vleugels over moeilijkheden
bij de grenzen klaagde. Langs het “Sjoke-Tokepad” ging hij naar de Lange Beemd om met
een Duitse soldaat af te spreken. De overeenkomst was gauw gesloten. Voor vijf mark kon het
groepje brievensmokkelaars de draad passeren. Bij hun overtocht doken plots langs alle
kanten Duitsers op. De passeurs konden slechts na een hevig vuurgevecht ontsnappen®.



Plooiraam

Op 27 december 1915 bevonden zich in het gemeentehuis van Baarle-Nassau enige
voorwerpen waarmee men de dodendraad te lijf was gegaan: “Het voornaamste is een bankje
dat van boven een diepe gleuf heeft, bekleed met een laag rubber die isolerend werkt. Dit
bankje wordt tegen den ondersten draad geschoven en twee aan scharnieren draaiende pooten
worden op de grond recht gezet. Het geheel vertoont dan een tunneltje dat goed een persoon
kan door laten. Deze gaat op den rug liggen en schuift zich dan door het tunneltje heen. Raakt
hij aan het hout, dan kan dit geen kwaad daar de stroom door de rubberlaag in de gleuf wordt
geisoleerd. Verder waren bij de verzameling een paar stevige rubberen handschoenen,
waarschijnlijk om den draad aan te grijpen, tangen en andere werktuigen®®”. Een paar dagen
later kropen tijdens de nieuwjaarsnacht in de omgeving van het treinstation van Baarle-
Nassau-Grens twee Belgen onder de draad met behulp van een gebogen hout, bekleed met
rubber: “Ze drukten het hout tegen den ondersten draad en kropen er onder door®”.”

Zoals blijkt werden al vlug hulpmiddelen gebruikt om veilig “door de draad te gaan”. Onder
andere de reeds eerder vernoemde Jan Vleugels uit Turnhout beweerde dat een toestel dat
hijzelf “den bak” noemde, voor het eerst binnen zijn groep van grensgidsen gebruikt werd.
Maar wellicht werden op meerdere plaatsen tegelijk grensgidsen door Britse spionnen met het
basisconcept vertrouwd gemaakt. “Den bak™, een houten plooiraam van 76 cm breed en 29
cm hoog, was ongetwijfeld één van de meest ingenieuze toestellen om de draad te trotseren.
Boven- en onderaan waren inkepingen waarin de stroomdraad werd vastgezet en die ter
isolering met rubberen fietsbanden waren bekleed. Met de bovenste inkeping werd het toestel
in gesloten vorm tot tegen de tweede draad geplaatst. De eerste draad werd in de onderste
inkeping gevat, waarna het toestel volledig werd opengeklapt en de grensgids er veilig
doorheen kon kruipen. Het plaatsen, passeren van de draad en wegnemen van het toestel
duurde amper een tiental seconden.

Het eerste toestel van Jan Vleugels was volledig demonteerbaar en werd ter plaatse in elkaar
gezet. De zijkanten werden boven- en onderaan in een zwaluwstaartinkeping gestoken. Dit
was tijdrovend en gevaarlijk werk, waarvoor je minstens zes handen nodig had. De eerste
poging vond plaats in Wortel-Kolonie, achter de landloperbegraafplaats. Het werd een fiasco.
Gelukkig vielen daarbij geen slachtoffers®®. De vrouw van Vleugels liet in het voorjaar van
1916 bij schrijnwerker Adriaan Borghs in Turnhout een plooibaar toestel met zes scharnieren
maken. De schuine en naar buiten openvallende zijkanten gaven meer stabiliteit en
verhinderden het per ongeluk dichtklappen®. Adriaan Borghs was op 15 januari 1874 in
Turnhout geboren. Hij trouwde op 6 juli 1903 met Anna Carolina Lauwerijs, een
kantwerkster. Het gezin woonde aan de Steenweg op Oosthoven, niet ver van de Goormolen.

Met dit geperfectioneerde plooiraam werd de dodendraad voor het eerst op Gel in
Zondereigen gepasseerd. Jan Vleugels (“de Vlaming”), Jos Haest (“Cartouche™) en Jaak Van
Hees (de “Plek™) trokken met een pak brieven en het nieuwe toestel onder de arm naar de
grens. Ter hoogte van het Zwart Goor, in de mastbossen van Charles Splingard, staken zij
voorzichtig de Steenweg op Weelde over. Bij Gel, tussen Zondereigen en Weelde-Station,
slopen zij door een bosje, kropen op handen en voeten over een wegeltje, om zich vervolgens
langs een laagte bezoomd met struikgewas naar de draad te begeven. Langs de draden
wandelden Duitse grenswachters, het geweer op de schouder. Wanneer de “pinhelmen” ieder
een tegenovergestelde richting inwandelden, kropen de grensgidsen in allerhaast naar de
draad, plaatsten hun toestel en passeerden de grens. Nauwelijks op Nederlands gebied traden
zij binnen in de boerderij van Huybrechts (in 2013: Ghil 15, Baarle-Nassau). Dit gezin was in
hun geheimen ingewijd“.



Voeding- en petroleumsmokkel

Een tekort aan voedsel en een grote winst op smokkelproducten waren de oorzaken van een
nooit geziene smokkelactiviteit aan de Belgisch-Nederlandse grens. Eerst waren alleen
zelfstandig opererende smokkelaars actief. VVanaf de oprichting van de dodendraad echter
onderging het smokkelen een gevoelige verandering. Enkele duizenden Belgen woonden
vanaf dan in een soort niemandsland tussen neutraal Nederland en de rest van bezet Belgié.
Nederland hield zijn grenzen voor de uitvoer gesloten en het Duitse leger kocht in het
niemandsland alle voedingswaren op. Het gebied tussen de draad en de grens werd op die
manier uitgehongerd. VVoor de bewoners was het smokkelen een middel om te overleven.
Maar al wie het waagde om op eigen houtje te werken, werd aangehouden. Smokkelaars
moesten een Duitse vergunning kunnen tonen. Het Duitse leger ging de smokkelhandel
namelijk zelf organiseren en het niemandsland diende als aanvoercentrum. Vanuit Nederland
brachten lange karavanen smokkelaars hun goederen tot aan de grens. Belgen namen daar de
smokkelwaar van hen over. Stoomtrams hielpen in het niemandsland bij de opslag en het
vervoer. In Meersel-Dreef had de Duitse smokkeldienst een opslagplaats in het trammagazijn.
Aan de dodendraad nam het Duitse leger de goederen tegen betaling in ontvangst.

In tegenstelling tot de brieven- en mensensmokkel, ontstaan uit vaderlandsliefde, speelde
winstbejag een grote rol bij het smokkelen van eetwaren. Gesmokkeld voedsel was een
belangrijke levensader voor de Vlaamse collaborateurs. Met het eten als oogverblinding
vonden zij hun aanhang: “Gustje van Sint Niklaas (August Borms) kon steunen op een
speciaal voedingscomiteit waarnaar hij vroeger zo verlangend was geweest. Gustje wou
koning worden, maar hij had geen centen of brood. Aan het brood werd hij door de
smokkelaars geholpen. Geld kreeg hij van de Duitsers*'.” Belgen smokkelden onder andere
“bukvet” en peper voor de Duitse wapenindustrie. Bukvet was een merknaam van de
Nederlandsche Plantenboterfabriek in Amsterdam. “B.U.K.” betekende “Bereid Uit Klapper”
(kokosnoot). Bukvet of kokosboter was een plantaardig product ter vervanging van het
schaars geworden dierlijke vet en werd tijdens WO | in grote hoeveelheden naar Belgié en
Duitsland gesmokkeld. Het was verkrijgbaar in tabletten van een half pond en een pond en
werd verpakt in wikkels met daarop in grote, rode letters: “B.U.K.”.

Na de oorlog werden Belgische smokkelaars voor collaboratie veroordeeld of door het volk
gestraft (zie Herman Janssen, “Bevrijding vanuit lokaal perspectief”). In Nederland verdiende
een kleine groep smokkelaars grof geld. Door smokkel en corruptie was het aantal miljonairs
in Nederland van 465 (in 1914) naar 1.239 (in 1920) gestegen. Men noemde deze mensen
“OWe-ers”, oorlogswinstmakers. De smokkel was zo omvangrijk dat de Nederlandse
neutraliteit een paar keer in gevaar is gebracht. Naar Duitsland gingen onder meer rubber en
koper, nodig voor de oorlogsindustrie. Naar Belgié werd vooral petroleum, benzine, bloem,
bukvet, zeep, kaarsen, koffie en rijst gesmokkeld.

Eind december 1914 werden in de bossen tussen Hilvarenbeek en Goirle in de grond gegraven
opslagtanks ontdekt. ’s Nachts kwamen smokkelaars langs met kannetjes, flessen en zelfs
varkensblazen. Smokkelploegen van dertig tot veertig mensen waren geen uitzondering.
Vrouwen en meisjes liepen mee, in mannenkleding gestoken®?. In “De Gazet van Hoogstraten”
van 9 augustus 1915 lezen we: “Men vormt zich geen gedacht hoe streng de Hollandsche
militairen optreden tegen het smokkelen. Aan de Hollandsche winkels aan de grenzen staat er om
zo te zeggen een schildwacht om te zien wat er in- en uitgaat en te beletten dat er toch geen
literke petrool of een kilo rijst het meetje overspringt. Alle handelaars en winkels staan onder
voortdurende controol en ontvangen slechts de hoogst noodige hoeveelheid van de verschillende



koopwaren®.” In de Tilburgsche Courant van 28 maart 1916 klinkt het als volgt: “Ulicoten.
Heden nacht werden in de Maayen bij de grens aangehouden een viertal smokkelaars uit
Bavel, die te zamen 136 kilo bukvet over de grenzen trachtten te voeren. Het bukvet werd in
beslag genomen en tegen het viertal alsook tegen hun wegwijzer, zekeren V.R. uit Chaam,
proces-verbaal opgemaakt. Wij vernemen dat de Duitschers tot 27 francs voor een kilo bukvet
hebben betaald**.”

Nederlandse soldaten en douaniers verleenden vaak hand- en spandiensten aan smokkelaars of
ze ontplooiden zelf smokkelactiviteiten. Negentig procent fraudeerde of hielp tegen beloning
bij het smokkelen, aldus douanier J. Lutje die aan de grens bij Rucphen werkzaam was. \VVoor
het eerst in de smokkelhistorie werden zelfs auto's ingezet. Op 20 maart 1915 werden nabij de
grens tussen Goirle en Poppel vier met kaas, graan en petroleum geladen auto's in beslag
genomen®. Belgische grensgidsen verweten de Nederlandse commiezen dat zij slechts op
brieven- en vluchtelingensmokkelaars jacht hielden: “De bukvetsmokkelaars lopen overal
rond en hebben langs alle zijden van de grenzen opslagplaatsen. Zij nemen bijna de gehele
grensstrook in bezit. Langs Ravels en Meersel-Dreef zijn de hoofdplaatsen, daar kunnen wij
ons onmogelijk vertonen*®.”

Sommige smokkeltrucs waren erg doorzichtig. Een vrouw die regelmatig over de grens ging,
zei drie jaar lang dat ze hoogzwanger was. Toen zij bij een warme kachel werd geplaatst,
droop de boter uit haar kleren. De lange rokken van boerinnen en boerenmeiden waren een
geliefde schuilplaats voor smokkelwaren als boter en blikjes petroleum. Vrouwen
vertrouwden op de schroom van de grenswachters. Naar verluidt ontdekten plichtsgetrouwe
soldaten en douaniers uit de steden toen pas dat de boerenmeiden in de grensstreek “zonder
broek aan hun kont” liepen.

Boeren en fabrikanten zagen hun werkvolk in groten getale verdwijnen. Met het smokkelen
was veel meer geld te verdienen! Een fabrikant die een oud-werknemer probeerde te
overhalen om terug te keren door het uurtarief van achttien naar tweeéntwintig cent te
verhogen, kreeg te horen dat twee uur smokkelen gemakkelijk twintig gulden opbracht. Een
grenswacht die een smokkelaar aanhield, kreeg in het begin van de oorlog een verlofdag en
later tweeéneenhalve gulden en een complimentje. Een smokkelende grenswacht kon per
nacht zestig gulden verdienen.

De bekendste smokkelaar uit WO | was ongetwijfeld “Klaverenvrouwke”, alias Geert
Schrauwen uit Sint Willebrord, ten oosten van Roosendaal. Vermomd als oud vrouwtje,
pastoor of non wist hij voortdurend ongecontroleerd voorbij de grensposten te geraken. Op 5
mei 1916 echter werd hij door Nederlandse soldaten op Belgisch grondgebied aan de grens in
Horendonk (Essen) neergeschoten. Ze sleepten Schrauwen naar Nederland en wisten alle
sporen uit. Na de oorlog werden de initialen KV in een nabijgelegen grenspaal gekrast. Die
had als bijnaam “de Strontpaal” omdat douaniers er wel eens hun grote boodschap
achterlieten. De familie van Klaverenvrouwke verwijderde de grenspaal en er kwam een
nieuwe voor in de plaats. Jaren later werd de oude paal in Sint Willebrord teruggevonden. Als
herinnering aan het smokkelverleden werd hij naast de nieuwe paal teruggezet®’.

In Baarle-Hertog namen Belgische gendarmes een enorme partij Nederlandse sigaren in
beslag. Louis Janssens woonde aan de Singel in Baarle-Nassau en wilde de sigaren via Chaam
en Strijbeek naar Meerle uitvoeren: “Met 900.000 sigaren geladen op drie rijtuigen reed men
Baarle-Nassau uit, doch even buiten de kom ter streke genaamd de Brakken, waar één der
beide stations voor draadlooze telegrafie zich bevindt, stonden een Belgisch luitenant, twee



marechaussees en drie beambten der draadlooze. Hier loopt de weg over Belgisch gebied ter
lengte van ongeveer honderd meter. De voertuigen moesten stilhouden, de vracht werd
onderzocht en in beslag genomen omdat uit de papieren welke getoond werden, bleek dat de
waar voor Duitschers bestemd was.” Vanuit Nederland was hier sprake van legale export.
Maar de karren werden op het grondgebied van een Belgische enclave tegengehouden en daar
was alle handel met Duitsland streng verboden. De correctionele rechtbank van Veurne
veroordeelde Janssens wegens handel met de vijand tot drie jaar cel, een geldboete van
twintigduizend frank en zes jaar ontzetting uit zijn rechten. Zijn onmiddellijke aanhouding
werd bevolen*,

Duitse deserteurs

Niet alleen Belgische rekruten, grensgidsen, smokkelaars en vluchtelingen probeerden de
dodendraad te passeren. Vaak probeerden ook Duitse soldaten Belgié te ontvluchten: “Er is
hier op Gel veertien dagen geleden een Duits over de grens gekomen. Met behulp van zijn
bajonet is hij onder de draad door gedabd. Hij was nog bij Gust Frijters geweest. Hij was
content dat hij in Holland was, want hij kon alle dagen de tijding verwachten dat hij naar het
front moest gaan en daar had hij genoeg van. Hij had een vrouw en kinderen. Verleden week
kwam er weer ene over, aan de statie. Die kerel had de draad vermeden. Hij had een pakje
wasgoed onder de arm en deed alsof hij naar de wasvrouw zocht. Hij sprong naast de
schildwacht over de ketting en was in Holland. Anderen op Gel hadden gezegd dat er nog veel
kwamen als ze durfden en als de draad er niet stond*®.”

Tegen het einde van de oorlog deserteerden veel Duitse soldaten: “Deze nacht trachtte een
groote troep Belgen (men zegt tweehonderd) waarbij driehonderd Duitsche militairen zich
hadden aangesloten, over de grens te komen. Maar dit mislukte. Trouwens nooit was de
electrische draad zoo sterk geladen als in deze dagen. Zonder dezen draad zou er stellig een
nieuwe invasie van vluchtelingen komen, grooter misschien nog dan in November 19140

Afbraak van de dodendraad

In Weelde-Station werd de dodendraad al voor het einde van de oorlog gesloopt: “Een
patrouille Belgen was met behulp van Belgische burgers bezig den electrischen draad te
sloopen, de witte isolatiepotten eruit te draaien en de hangende telefoondraden op te rollen®..”
Palen en draden werden door landbouwers gebruikt om hun weilanden te omheinen.

Op 25 februari 1919 nam de burgemeester van Baarle-Hertog op vraag van de commandant
van de gendarmerie in Merksplas contact op met eerste schepen Toontje Gillis in
Zondereigen. Hij informeerde wat er overbleef van de Duitse draadversperring en de
barakken. Deze werden door de Belgische overheid als oorlogsbuit beschouwd. Ze bleken
echter al lang verdwenen te zijn. Twee dagen later meldde de burgemeester aan het
registratiekantoor in Hoogstraten dat de Duitse draad en de barakken weggeruimd waren: “Tk
ben hieromtrent niet ingelicht. Onderzoek zal worden ingesteld®2.”
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