
1. De begindagen van de Eerste Wereldoorlog in België 
 

DIRK VAN THUYNE 

 

Bij het begin van de twintigste eeuw was de spanning en de oorlogsdreiging in Europa stelselmatig 

toegenomen. Uit schrik voor de natuurlijke bondgenoten Duitsland en de Oostenrijks-Hongaarse 

dubbelmonarchie had Frankrijk toenadering gezocht tot Rusland. Het was zeker niet van harte, maar 

later sloot ook Engeland zich aan bij die coalitie en op die manier ontstond de Triple Entente. 

Europa was dus verdeeld in twee kampen waartussen de kloof steeds groter werd. Historica Sophie 

De Schaepdrijver verwoordde het als volgt: “Hoe merkwaardig de bondgenootschappen echter ook 

waren, het op elkaar afstemmen van militaire strategieën en mobilisatieplannen smeedde de twee 

machtsblokken steeds hechter aaneen. En zo werden gedane beloften onomkeerbaarder dan ooit in 

de bedoeling had gelegen1.” 

 

Ultimatum 

En België? Kort na het ontstaan van ons land hadden alle Europese grootmachten zich garant 

gesteld voor de neutraliteit van België. Dat was een vrij comfortabele positie want op die manier 

ontsnapte ons land bijvoorbeeld aan de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Toch had de Belgische 

regering, in navolging van zowat alle andere Europese landen, extra werk gemaakt van de 

verdediging van het land. Zo investeerde ze in de versterking van de strategische steden Namen 

(tegen Frankrijk gericht) en Luik (tegen Duitsland gericht), terwijl Antwerpen uitgebouwd werd tot 

één van de modernste verdedigingswerken van Europa. Ook het leger zelf werd gereorganiseerd. 

Op zijn sterfbed schafte koning Leopold II nog snel het asociale lotelingensysteem af. In 1913 

kwam er zelfs een algemene dienstplicht. Maar wat het Belgische leger won aan getalsterkte, 

verloor het dan weer aan slagkracht. Door een gebrek aan materieel en vooral aan leidinggevenden 

was het Belgische leger in de zomer van 1914 absoluut nog niet klaar voor een oorlog. 

 

Het Duitse imperialisme, de door de Fransen niet verwerkte nederlaag in de Frans-Duitse oorlog, de 

bewapeningswedloop tussen Duitsland en Engeland: het waren maar enkele oorzaken van wat zou 

uitgroeien tot de Eerste Wereldoorlog. Niet toevallig was het in de Balkan dat de vlam in de pan 

sloeg. Het was de moord in Sarajevo op aartshertog Franz Ferdinand van Habsburg door de 

Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Princip die het wankele machtsevenwicht in Europa uit 

balans bracht. De moord leidde op 28 juli 1914 tot een oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servië. 

Nu het eerste dominosteentje was gevallen, ging het plots heel snel. Zowel Oostenrijk als Rusland 

gingen over tot een algemene mobilisatie. Drie dagen later stelde Duitsland een ultimatum aan 

Rusland voor een onmiddellijke demobilisatie, wat de spanning verder opdreef. Ook in België 

werden vijftien militieklassen onder de wapens geroepen. 

 

Op zondagavond 2 augustus 1914 om 19 uur kwam in Brussel een Duits ultimatum aan met de 

vraag voor een vrije doortocht richting Frankrijk. In het Koninklijk Paleis vergaderde koning Albert 

I met zijn ministers, maar met de neutraliteitsgedachte in het achterhoofd konden zij niet anders dan 

negatief te antwoorden. Aanvaarding van het Duitse ultimatum zou namelijk gelijk staan aan 

represailles van Frankrijk en Engeland. België kreeg nog even respijt, maar in de ochtend van 

dinsdag 4 augustus trokken de eerste Duitse troepen in de buurt van Gemmenich de Belgische grens 

over. Het was oorlog. 

 

“Opgepast voor de spioenen!” 

Het slechte nieuws verspreidde zich razendsnel tot in alle uithoeken van het land. De bevolking 

reageerde ontzet en zenuwachtig. Maar er ontstond ook een nooit geziene golf van vaderlandsliefde. 

Duizenden Belgische vlaggen wapperden onder een stralende zon. Ook de Franse en Britse vlaggen 

waren overigens prominent in het straatbeeld aanwezig. De vaderlandsliefde kwam nog op een 

andere manier tot uiting: maar liefst twintigduizend kerels van allerlei pluimage – de oudste was de 



65-jarige Luikenaar Pierre “Papa” Merx, repten zich in die eerste augustusdagen naar het 

gemeentehuis om zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger. De jaren nadien zouden er overigens 

nog eens evenveel volgen. De kazernes waren absoluut niet berekend op zo'n toevloed van soldaten 

en veel jonge gasten moesten de nacht buiten op de straatstenen doorbrengen. Dat zou overigens 

niet de laatste keer zijn, maar dat wisten ze toen nog niet. Er was ook een groot gebrek aan eten. De 

gelukkigen die geld hadden, kochten eten. De anderen gingen bij buurtbewoners bedelen of 

desnoods pikten ze iets om de grootste honger te stillen. De in Gent wonende schrijfster Virginie 

Loveling had te doen met deze jongens en probeerde hen zoveel als mogelijk te helpen. “Toen ik 

aan den drempel ging, zag ik er aan alle deuren gretig bijtend in boterhammen en wat ze anders 

kregen. Een tweetal waren nog niet voorzien; ze stonden te wachten op het voetpad aan de 

overkant”, pende ze begin augustus in haar dagboek2. 

 

Veel minder medeleven had de bevolking met de duizenden Duitsers die soms al sinds jaar en dag 

in ons land woonden. Vooral in de grote steden mondde dat uit in een ware heksenjacht op alles wat 

maar naar de nieuwe vijand verwees. Bewust of onbewust werden de mensen daartoe ook aangezet 

door ophitsende artikels in de kranten. Zo herinnerde de krant De Volksstem in haar editie van 9 

augustus de bevolking in niet mis te verstane woorden aan haar vaderlandse plichten: “Opgepast 

voor de spioenen! Er zijn er nog veel in België. Ieder Belg heeft den heiligen plicht tegenover zijn 

Vaderland alle inlichtingen die hij bezit voor zich te houden, zowel wat de Fransche als Engelsche, 

als wat onze troepen betreft.” Een Duits klinkende naam op een uithangbord was soms al voldoende 

om de winkel of het koffiehuis kort en klein te slaan. Veel Duitsers namen dan ook het zekere voor 

het onzekere en spoedden zich richting Heimat. Zo werd het Waalse stadje Visé eind juli/begin 

augustus overspoeld door honderden auto’s en andere voertuigen die op weg waren naar Duitsland. 

 

Meer dan wat symbolisch verzet 

Voor het welslagen van de Duitse oorlogsplannen was een snelle overwinning op het westelijke 

front van het allergrootste belang. Eens dat klusje geklaard, kon keizer Wilhelm II zijn troepen 

massaal naar het oosten sturen om er die andere aartsvijand, Rusland, te verslaan. Volgens het 

minutieuze plan moesten de Duitsers na precies negenendertig dagen aan de stadspoorten van Parijs 

staan. Er mocht dus geen minuut verloren gaan. De Duitse bevelhebbers hadden zich weinig zorgen 

gemaakt over de passage door België. Ten eerste achtten zij de kans heel klein dat de Belgen het 

zouden aandurven om weerstand te bieden. Indien wel, dan zou het machtige, strikt georganiseerde 

Duitse heir wel snel komaf maken met het kleine, armtierige en ongedisciplineerde Belgische leger. 

 

Toen de Duitsers de grens overstaken, verwachtten ze zich aan niet meer dan wat symbolisch 

verzet. Al op de eerste dag bleek dat echter een foutieve inschatting. Met de haastig opgeworpen 

wegversperringen net over de grens konden de Duitsers aanvankelijk nog lachen, want dat zorgde 

maar voor een kleine vertraging in het marsschema. Maar bij het binnenkomen van Visé stelden de 

Duitsers vast dat de brug over de Maas was opgeblazen. Bovendien werden ze getrakteerd op 

Belgische kogels van aan de overkant van de stroom. De Duitsers hadden niet de tijd om de 

bestaande brug te herstellen en begonnen daarom meteen aan de bouw van een botenbrug. Maar zij 

hielden er geen rekening mee dat die positie nog net binnen het bereik van de forten van Pontisse en 

Barchon viel. Van zodra de Belgische waarnemers de koortsachtige bouwactiviteiten hadden 

opgemerkt, begonnen de kanonnen dan ook te brommen. Tot drie keer toe vloog de half afgewerkte 

brug de lucht in, waarbij telkens tientallen Duitse slachtoffers vielen. Uiteindelijk ontdekten de 

Duitsers een beetje verder stroomafwaarts, buiten het bereik van de forten, een doorwaadbare plaats 

waar ze er wel in slaagden om een brug te bouwen. 

 

Nutteloos bloedvergieten 

De eerstvolgende hindernis op weg naar Parijs was de versterkte vesting van Luik. Die bestond uit 

twaalf ondergrondse forten die in een cirkel met een diameter van een kleine vijftien kilometer rond 

de stad gelegen waren. Omdat snelheid zo belangrijk was, besliste de Duitse legerleiding om het 



zwaarste geschut van 305 mm (Skoda) en 420 mm (Krupp, de zogenaamde Dikke Bertha) niet in te 

zetten. Een massale stormloop van de infanterie zou wel voldoende zijn om de forten klein te 

krijgen. Dat bleek al snel een foutieve inschatting, want de forten beten fel van zich af: de Belgische 

mitrailleurs maaiden de pinhelmen bij bosjes omver. De enkelingen die dan toch tot in de buurt van 

de forten geraakten, werden genadeloos met de bajonet afgemaakt. De Nederlandse journalist 

Lambertus Mokveld was een bevoorrechte getuige van een dergelijke stormloop op het fort van 

Liers en kwam onder de indruk van de vastberadenheid van de Duitse soldaten. “Naast me stonden 

officieren en soldaten te razen en te vloeken. Onder hen voegden zich de teruggekeerde mannen, het 

bloed liep soms langs d’r gezicht uit minder beteekenende wonden, en ze joelden en bralden en 

verzekerden onder duizend vloeken dat ze er weer heen wilden. Hun oogen rolden akelig in hun 

kassen van krankzinnige opwinding3.” 

 

Na zoveel nutteloos bloedvergieten kon de Duitse legerleiding niet anders dan toch snel het zware 

geschut te laten aanrukken. Het duurde enkele dagen, maar eens die kanonnen in stelling gebracht, 

waren de dagen van de forten geteld. Bij elke inslag hapten de Dikke Bertha’s enorme brokken uit 

het ongewapende beton. De strijd was ongelijk en bij de meeste forten stak men al snel de witte 

vlag omhoog. Behalve in Loncin, waar de verdedigers gezworen hadden dat ze zich nooit zouden 

overgeven. Ze bleven dapper strijden tot een zware bom de muur van het kruitmagazijn doorboorde 

en het hele fort in de lucht deed vliegen. 

 

Onschuldige burgers 

De beperkte vooruitgang en het zien van de duizenden slachtoffers in eigen rangen, miste zijn 

uitwerking niet op de gemoedstoestand van de Duitsers. Ze begonnen dan maar hun woede te 

koelen op de burgerbevolking. Visé was het eerste slachtoffer van die Teutoonse furie. Uit schrik 

deden de burgers hun best om het de bezetters naar de zin te maken. Als teken van onderwerping 

wapperden er bijvoorbeeld honderden witte vlaggetjes uit de vensters. Na de moordende 

begindagen volgde er een rustperiode, weliswaar met talrijke opeisingen, maar op 15 en 16 augustus 

kende het schrikbewind in Visé een nieuw hoogtepunt. Er vielen tientallen burgerslachtoffers en in 

totaal gingen maar liefst 575 van de 840 gebouwen in de vlammen op. In diezelfde maand volgden 

er nog gelijkaardige slachtpartijen in onder andere Dinant (674 slachtoffers, waaronder een meisje 

van amper drie weken oud) en Andenne. Het valt op dat vooral de Waalse steden zwaar getroffen 

werden, al betaalden bijvoorbeeld ook Aarschot en Leuven een hoge prijs. Het in brand steken van 

de Leuvense universiteitsbibliotheek riep internationaal verontwaardiging op. 

 

Een andere rode draad tijdens de eerste oorlogsdagen was de Duitse haat tegen de katholieke 

leiders. De Duitsers beschuldigden de priesters er bijvoorbeeld van dat ze de bevolking ophitsten, 

maar vooral dat ze toelieten dat vanaf de kerktoren op hen werd geschoten. Bij de inval gebeurde 

het dan ook wel vaker dat de Duitsers meteen de dorpspastoor oppakten en de kerk in brand staken. 

In zijn wereldberoemd geworden pastorale brief schetste kardinaal Mercier de situatie: “In mijn 

diocees alleen al heb ik weet van dertien priesters of religieuzen die gedood zijn. Die van Gelrode is 

een vreselijke marteldood gestorven. Ik heb een bedevaart gedaan naar zijn graf.” 

 

Eén Belgische overwinning 

In tegenstelling tot wat de kranten berichtten, ging het de Belgen op het slagveld niet voor de wind. 

Het was incasseren en vooral terugtrekken, de overmacht van de Duitsers was gewoon veel te groot. 

Een schamel lichtpuntje op militair vlak was een confrontatie in de buurt van Halen, die later de 

geschiedenisboeken zou ingaan als “de Slag der Zilveren Helmen”, naar de tientallen blinkende 

helmen van Duitse cavaleristen die achtergebleven waren op het slagveld. Het is niet verwonderlijk 

dat de enige overwinning die de Belgische troepen op eigen kracht behaalden, in de pers breed werd 

uitgesmeerd. Er zouden duizenden Duitsers gedood zijn, maar uit een reconstructie van H.J. 

Vanthuyne in zijn boek “De dag dat cavalerie voor ’t laatst storm reed” bleek dat aantal een pak 

lager te liggen. “Het gevecht bij Halen kostte aan de Belgen waarschijnlijk tussen honderdzestig à 



honderdtachtig man aan doden. De cavalerie had elf doden. De cyclisten dertig man. De rest waren 

allen militairen van de Vierde Gemengde Brigade. Het aantal gewonden mag over de vijfhonderd 

worden geschat... De Duitsers hadden ongeveer honderdvijftig doden en verloren waarschijnlijk een 

tweehonderdvijftig krijgsgevangenen. Verder bij de zeshonderd paarden, waarvan er wel 

vierhonderd gedood zullen zijn4.” 

 

Zowat een maand na de feiten bracht journalist François Olyff een bezoek aan het slagveld. Hij 

verwonderde zich erover dat er geen enkel object was achtergebleven op het terrein, maar zijn gids 

had daar een verklaring voor. “Nauwelijks was de veldslag gedaan of er verschenen gewetenloze 

dieven op het terrein. Het waren gewelddadige en onbeschofte individuen die het leger volgden en 

die meteen het slagveld afschuimden om de doden te beroven. De meesten verzamelden op die 

manier een aanzienlijke buit van goudstukken en andere waardevolle objecten5.” 

 

Dat de overwinning in Halen eerder een toevalstreffer was, bleek zes dagen later. Op 18 augustus 

werden de Belgische troepen in Sint-Margriete-Houtem bij Tienen compleet van de kaart geveegd. 

Koning Albert I zag het uitzichtloze van de situatie in en besliste om alle troepen terug te trekken. 

In eerste instantie achter de Dijle, maar toen de koning ’s avonds geen garantie op een snelle 

tussenkomst van de bondgenoten had gekregen, beval hij een algemene terugtrekking binnen de 

versterkte stelling van Antwerpen. Achter deze dubbele fortengordel konden zijn dodelijk 

vermoeide mannen eindelijk even op adem komen. 

 

Achter de IJzer 

Nog geen drie weken na de Duitse inval viel ook Namen, waardoor de weg naar Frankrijk helemaal 

openlag. De Duitse legerleiding had geen aandacht meer voor het Belgische leger, want ze wou de 

Fransen zo snel mogelijk de definitieve slag toebrengen. De aanvoer van nieuwe troepen en 

materieel naar het Westfront gebeurde hoofdzakelijk via de spoorverbinding Keulen-Luik-Brussel 

en die was kwetsbaar. Op nadrukkelijke vraag van de bondgenoten liet koning Albert I zijn 

manschappen tot tweemaal toe een uitval doen, op 25-28 augustus en 9-13 september. Het noopte 

de Duitsers om meer troepen in België te houden en dat betekende meteen ook een verzwakking 

van hun offensieve kracht in Noord-Frankrijk. 

 

Beide aanvallen bezorgden de Duitse legerleiding kopzorgen. Zij besefte dat zolang het Belgische 

leger niet uitgeschakeld was, er een permanente bedreiging voor de bevoorradingslijnen zou blijven 

bestaan. De Duitsers waren op de hoogte van de sterkte van de vesting Antwerpen en hoedden zich 

ervoor om dezelfde fout zoals in Luik te maken. Geen aanval zonder zware artillerie, maar die 

bevond zich op dat moment nog in Maubeuge. Toen de Franse stad viel, kwam Antwerpen helemaal 

bovenaan de agenda van de Duitsers te staan. Opnieuw bleek dat de Belgische verdedigingswerken, 

die dateerden uit het einde van de negentiende eeuw, niet meer aangepast waren aan de evolutie die 

vooral de artillerie had doorgemaakt. De voormalige kunstwerkjes werden een voor een in puin 

geschoten door de zware Duitse artillerie. Koning Albert I zag geen andere uitweg dan Antwerpen 

op te geven en zijn troepen nog maar eens terug te trekken. Het verlies van het strategische bolwerk 

was dan misschien wel een ramp, het verlies van het leger zou gewoon het einde van het Belgische 

koninkrijk hebben betekend. 

 

Wat volgde was een vernederende aftocht richting Zelzate en het kanaal Gent-Terneuzen. Voor de 

gehavende en vermoeide soldaten werd het een race tegen de klok, want in de buurt van 

Dendermonde maakten de Duitsers al aanstalten om de Schelde over te steken. De Belgische 

soldaten moesten zich dus reppen, anders zaten ze als ratten in de val. De aftocht verliep heel 

moeizaam omdat ook duizenden vluchtelingen op weg waren naar veiliger oorden. Meer dan 

dertigduizend soldaten vonden intussen dat ze meer dan genoeg hadden gedaan om hun land te 

verdedigen en trokken de grens over naar het neutrale Nederland. Daar werden ze tot het einde van 

de oorlog opgesloten in soms primitieve kampen (zie Evelyn de Roodt, “De internering van 



Belgische militairen in Nederland”). 

 

Het gros van de Belgische soldaten weerstond echter aan die verleiding en stapte dapper door 

richting Zelzate. Achter de IJzer vonden ze eindelijk wat rust. Met de steun van Franse en Britse 

troepen bouwden ze een sterke verdedigingslinie uit achter het riviertje van amper tachtig kilometer 

lang. Maar ook die dreigde te breken, want tijdens de nacht van 21 op 22 oktober slaagden drie 

Duitse bataljons erin om ter hoogte van de bocht van Tervate de IJzer over te steken. De situatie 

werd heel kritiek voor de bondgenoten, maar na een eerste mislukte poging lukte het vanaf 29 

oktober wel om de IJzervlakte onder water te zetten. Daar liep de Duitse aanval vast. Beide partijen 

begonnen zich in te graven, wat het einde betekende van de bewegingsoorlog en het begin inluidde 

van de loopgravenoorlog. 
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